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Bugün de benzer şeyler oluyor, ne acı şeyler görüyoruz. Bu Sırplar'la Arnavutlar'ın hâli gibi... Karlı dağları aşıp o hastaları naylondan sedyelere koyup sopanın bir ucu buzda, çekerek kaçıyorlardı. 


Karşılarına Kızıldeniz geldi. Kızıldeniz'in kenarına kadar geldiler, bir de geriye baktılar ki tozu dumana katarak Firavun ve ordusu geliyor. 


ESA A DELİ JE gi EZ dü) 
Musa aleyhis$elam'ın yanındaki mü'minler, yani ashabı; 


“Eyvah! Yakalanacağız, geliyorlar!” dediler. 


iz, geçemiyorlar. Vasıta yok, bir şey yok; arkalarından n tozu dumana katarak hınçla, hırsla geliyor. 


kaçtılar, bunlara aman vermeyelim!” 


ucunda ölüm var. 


ağız, öleceğiz!” dediler. Ama Musa aleyhisselam'ın irilen sözü çok ilginç: 


İda 5 öl JE) 


mızda, Rabbim bizimle beraber, O 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hatırlatıyor. 


“Hani ya, sizin için denizi şöyl ravun taifesini, âl-i Firavun'u suldra gark kenarda bakıp duruyorken...” buyu 


Cenâb-ı Hak; “Hani o olayı d da hatırlayalım bakalım. 
bir olaydı. B. 
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Kur'an'da Nâsih ve Mensuh 


Ea e 


Bu âyet-i kerimeler bize, önemli bir konu olan nesh meselesini anlatıyor. 


Mâ nensah min âyetin. “Âyetlerden birisini nesh edersek...” Ev nünsihâ. “Yahut unutturursak...” Ne'ti bi-hayrin minhâ ev mislihâ. “Ondan hayırlısını veyahut onun gibisini getiririz.” E lem ta'lem enna'llâhe alâ külli şey'in kadir. “Sen bilmedin mi ki Allah her şeye kâdirdir.” 


Dilediğini nesh eder, unutturur, dilediğini gönderir. 


Kelimeleri biraz açıklayarak dilbilgisi yönünden bilgi verelim. 


Mâ, “O şey ki...” mânasına. “Şol şey ki...” Nensah. “Biz nesh ederiz.” 
Min âyetin. “Âyetten.” Min beyâniye oluyor. Burada, “Şol şey ki...” dedi- 


ginin ne olduğunu beyan ediyor. 


“Âyet cinsinden, âyet olarak biz, her neyi nesh edersek...” 


Ev. “Yahut da...” Nünsihâ. “Onu unutturursak...” Hâ, âyete gidiyor. 
Sonundaki zamir-i muttasıl. Ne'ti bi-hayrin minhâ. Ne'ti, “gelmek”; 


ama bi harf-i cerriyle müteaddi oluyor. 


1 2/Bakara, 106. 


al 
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Ne'ti bi-hayrin minhâ. “O âyetten daha iyisini, daha hayırlısını getiririz.” Ev mislihâ. “Yahut aynını, emsâlini, benzerini getiririz.” 


E lem ta'lem. “Sen bilmedin mi ki ey Resülüm!” “Çok iyi bilirsin ki.” mânasına. Enna”llâhe alâ külli şey'in kadir. “Allahu Teâlâ her şeye bihakkın, tamamen, hakkıyla, pek ziyade, sonsuz derece kâdirdir. Ne dilerse onu yapar.” 


Nesih, n-e-s-h harfleriyle yazılır. Arapça'da cim'in benzeri bir noktasız hâ vardır, bir de bunun noktalısı var. Noktasız olan kuvvetli bir hâ sesi veriyor. Noktalı olan da bir hırıltılı hâ sesi veriyor. Türkçe'de Anadolu'nun bazı yerlerinde “yohsul”, “yoh” diyorlar. Bu onun gibi bir hâ sesi. 


Nesh, “Bir şeyi değiştirmek, bir yere kaydetmek...” mânasına gelen bir kelime. Lügat mânası olarak, “Güneş geldi, gölgeyi nesh etti.” derler. Güneş gelince gölge kalmıyor. “Bir şeyi kaldırmak, ilgâ etmek, silmek.” mânasına geliyor. 


Bir kitaptan bakarak başka bir kâğıt üzerine aynısını yazmaya da “nesh etmek” deniyor. Hatta buradan “nesih yazı” diye güzel yazı çeşitlerinden bir yazı çeşidi vardır. Kitapların umumiyetle kâtipler tarafından yazıldığı devirdeki her gün kullanılan işlek yazısına “nesih yazı” deniliyor. 


Bir de “istinsah etmek, bir yazının daha önceki bir örneğinin kopyasını çıkarmak” mânasına geliyor. Âyet-i kerimede de geçiyor: 


LOL ASU Gil Kl Gü 
“Ey kullarım! Ben Azimüşşân, dünyada iken sizin işlediğiniz amelleri istinsah ediyordum, yazıyordum.” 


“Meleklerime kayda geçirttiriyordum, yazdırıyordum. Amel defterlerinde sizin işlediğiniz her türlü amel, hepsi tespit edilmiş, kayda seçmiş durumda.” mânasına geliyor. 


Şeriatte de nesh etmek, “Cenâb-ı Hakk'ın bir konudaki emrinin, hükmünün yeni bir âyet-i kerimeyle, “Öyle değil de, bundan sonra şöyle yapın.” diye değiştirilmesi” mânasına geliyor. Birinci, hükmü kaldıran âyete nâsih; hükmü kaldırılan âyete mensuh deniliyor. 


2 45/Câsiye, 29. 
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Allah'ın her işi hikmetli olduğundan, hikmetine mebni, zamanın, şartların değişmesine, ihtiyacın gelişmesine göre lütfuyla keremiyle, kullara bir rahmet olarak bazı âyetlerin veya verilmiş olan bir hükmün değiştirilmesi olayına Kur'ân-ı Kerim'de nesih deniliyor. 


Bu olayı yahudiler, Peygamber Efendimiz'e muasır olanlar ve ondan sonrakiler kabul etmek istemedikleri gibi, bir de; “Niye değişiyor? Madem sonradan böyle olacaktı, önceden niye böyle oldu?” gibi inatlarından ve sırf muhalefet olsun diye mugâlata yaparak itiraz ediyorlar. Halbuki hayatın her yerinde değişen şartlara göre tavır değişir. 


İslâm'da, değişen fıkıh kaideleri için şöyle denilmiş: “Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz.” Zaman ve şartlar değişince o yeni şartlara göre yeni, başka emir gelebilir. 


Dünyevi işlerde de hükümetin işlerinde de böyle. Böyle olmasa meclislere lüzum kalmaz. Yapılmış bir kanuna göre yüzyıllarca hiç meclise lüzum kalmadan hükümetin yürümesi, ülkenin yönetilmesi lazım. Ama değişen ve gelişen şartlara göre meclis toplanıyor, konuyu müzâkere ediyor, kanunlar çıkarıyor. Bu yeni kanunların çıkması, eskilerin yerine yenilerinin gelmesi tabii bir olay. Bunda herhangi bir aykırı, tenkit edilecek bir durum yok. Aksine teşekkür edilecek bir durum var. 


Beni İsrâil yani yahudiler bunu tenkit etmek istemişler, ileri geri hatta “Allah bilmiyor mu ki önceden onu öyle indirmişken sonradan bunu böyle indirmiş!” gibi küstahça sözler söylemişler. Mugâlata bu. Tabii onların cezasını Allah verir. 


Allah biliyor ama bildiği halde, “Kullarım şöyle yapın.” diye bir emri verdikten sonra, emri yapmalarındaki duruma, yeni ihtiyaçlara göre başka emir veriyor. Bu gayet tabii, kendi şeriatlerinde de olmuş, kendilerinin de kabul etmeleri gereken bir şey. Bununla Peygamber Efendimiz'e söz dokundurmak istiyorlar. 


Kendi kitaplarından inkâr edemeyecekleri bazı örnekler, bazı misallerle onların bu inatlarının, inkârlarının ve mugâlatalarının boşluğunu onlara hatırlatalım: 


Âdem aleyhisselam Havva anamızla dünyaya geldikten, evlatları olduktan sonra o evlatlara mahsus olmak üzere doğan kızlarla erkeklerin evlenmesi helâl oldu. Çünkü zaruret vardı. İnsan nesli çoğalmamıştı. 
Ama sonradan Allah tarafından bu haram kılındı. Artık şartlar değişti, böyle bir şeye lüzum kalmadı. 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Sonra Nuh aleyhisselam'a da tufandan sonra gemiden çıkınca Allah tarafından böyle bir müsaade ihsan olundu. Çünkü ihtiyaç vardı. 


Nasıl bir müsaade? 


“Her hayvanı yemek helâl oldu.” Çünkü gemiden çıkmışlardı, mecburiyet vardı. Sonra bazılarının yenmesi haram kılındı. 


Sonra İsrâil yani Yakub aleyhisselam'ın zamanında iki kız kardeşle bir damadın evlenmesi mübah iken, -kendisi ve çocukları hakkında- sonra bu tahrim edildi, yasak kılındı. 


Yahudiler kendi şeriatlerindeki olayları bilirler. Tevrat daha önceki ahkâmın bazısının değişikliğini zaten söylüyor. Kendi inançları içinde de bazı hükümlerin değişikliği mevcut. 


İbrahim aleyhisselam'a Cenâb-ı Hak oğlunu kurban etmesini emretti. 
Onu yapmaya başlayınca, ihlâsını gösterince, “Hayır, onun yerine kurban kes.” buyurdu. Bu bir değiştirme değil, bir imtihan. 


Demek ki bu gibi sebeplerden bütün şeriatlerde, İslâm'dan önceki indirilmiş ilâhi kitaplarda, ümmetlerin hayatlarında, bir ümmet geldiği zaman ondan sonra gelen ümmete göre durumların değişmesi gibi tabii olan bir şey. 


Sonra yahudiler Mısır'dan ayrıldıktan sonra puta, buzağıya taptılar. 
Halbuki Musa aleyhisselam'a iman etmişlerdi. Cenâb-ı Hak onları cezalandırmak için kendilerini öldürmelerini söylemişti. Ama sonra hepsinin öldürülmemesini ancak tapanların öldürülmesini emretti. Aksi takdirde hiç yahudi kalmazdı. O da bir lütuf. 


İşte bunun gibi şeyler... Bunları biliyorlar. Kendilerinin de başlarına gelmiş. Hayatın akışına göre de bunun böyle olması lazım. Hem yeni bir peygamber geldiği zaman, yeni peygamberin şeriati evvelkini sona erdiriyor hem de kendi şeraitleri içinde de bazı şeyler helâl iken sonradan haram kılınıyor, haram iken sonradan müsaade ediliyor. Mesela; 


İİİ Yİ öp ŞE hel EE EYİ heel) Rİ Se el İS ça 


3 3/Âl-i İmrân, 93. 
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Küllü't-taâmi kâne hıllen li-beni İsrâil. “Bütün yemekler İsrâiloğulları'na helâl idi.” İllâ mâ harreme İsrâilü alâ nefsihi min kabli en tünezzele't-Tevrâtü. “Tevrat inmeden önce İsrâil'in (Yakub) kendi kendine, “Şunları yapmayın!” diye haram kıldığı şeyler dışında.” 


Helâl iken kendisi “Şunları yemeyin!” dediği gibi! 


Özellikle şunu kesin olarak belirtelim ki yahudilerin de şeriatlerinde bu nesih hâdisesi vuku bulmuştur. Yahudilik geldiği zaman daha önceki şeriatlerin bazı ahkâmını kaldırmıştır. Bir de kendi şeriatleri içinde, evvelce verilmiş bazı müsaadelerin, bazı yasakların kaldırılması tarzında yeni bir hükmün gelmesi de olmuştur. O halde bunun inkâr edilmesi akla, mantığa veya tarihi olaya dayalı bir husus değil. 


Bir de, “Allah bilmiyor muydu ki sonra ikinci hükmü indirdi?” sözü de küstahça bir sözdür. Çünkü Cenâb-ı Hak elbette her şeyi çok iyi biliyor; ama kulların durumları değişiyor. Ve kulların değişen durumlarına göre de ahkâm veriliyor. Salâh-ı hâllerine göre kolaylıklar veriliyor. Fısk u fücürlarına göre de zorlaştırılıyor. 


Mesela öküzün kesilmesi hâdisesinde de, “Allahu Teâlâ hazretleri size bir öküz, sığır kesmeyi emretti.” dedikten sonra onlar “Nasıl olacak?”, “Rengi nasıl olacak?”, “Biz bu işi karıştırıyoruz...” dedikçe ahkâmın daha açık, daha açık, daha açık gelmesi böyledir. İlkinden daha teferruatlı, daha kayıtlı... İlk önce umumi iken sonra gittikçe daha özelliklere sahip bir sığır kesmeleri emrediliyor. Hüküm gittikçe sıkışıyor. Kesiyorlar ama neredeyse kesemeyecek gibi bir duruma düşüyorlar. 


Demek ki böyle şeyler var. Bunlar sırf Peygamber Efendimiz'e karşı olmak sadedinde. İsa aleyhisselam'a da aynı şekilde karşı gelmişler ve onun da peygamberliğini, Hıristiyanlığı kabul etmemişler. Bu bir inattan, bir haksız taassuptan kaynaklanıyor. 


Onun için Allahu Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerimede; “Biz bir nesih yapar, bir âyeti kaldırırsak, bir sebeple, bir hikmetle kaldırmışızdır. Kullar için ondan daha faydalı, daha kolay, daha güzel, hayırlı bir hükmü getiririz veyahut onun mislini getiririz.” diye onların bu ukalalıklarının yersiz olduğunu; dilerse indirilen âyetleri, ahkâmı değiştirdiğini bildiriyor. 


Müfessirlerimiz ve alimlerimiz burada bir şeyi kesin olarak beyan ediyor: “Bunlar ahkâmla ilgili âyetlerdir. “Şunu şöyle yapın, bunu böyle 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


yapın veya yapmayın.” tarzında gelişmelere göre verilmiş hükümlerdir. 
Haber cinsinden olan, bir gerçeğin tasviri bâbında olan şeylerde değişme olmaz. Değişme olursa o zaman ya birincisi ya ikincisi hilâf-ı hakikat olur. 
Nesih, haber ve hakikatler konusunda değil, ahkâm konusunda oluyor.” 


Binâenaleyh, onlar inkâr ediyorlardı ki kendi dinlerinin meşruluğunu böylece savunacaklarını sanıyorlar. İsa aleyhisselam'ı inkâr ediyorlar, Peygamber Efendimiz kendi kitaplarında, “Âhir zaman peygamberi gelecek, gelince ona tâbi olun.” diye bildirildiği halde onu inkâr ediyorlar. 
Bunlara karşı da Cenâb-ı Hak beyan buyuruyor ki; yaptıkları, inandıkları, söyledikleri veya Peygamber Efendimiz'e ve müslümanlara karşı yönelttikleri tenkitlerin esası, aslı astarı yoktur. 


Âyetin sebeb-i nüzülü, iniş sebebi böyle. Yahudilere bir cevap olarak Cenâb-ı Hak; “Ben âlemlerin, mülkün sahibiyim. Ne dilersem öyle yaparım. Dilediğim âyeti indirir, dilediğimin hükmünü kaldırırım. Dilediğimi hatırlatır, dilediğimi unuttururum. Bu hususta sizin hiç söz söylemeye hakkınız yok. Bu işe karışmak haddiniz de değil!” buyuruyor. 


E lem ta'lem enna'llâhe alâ külli şey'in kadir. “Ey Resülüm, bilmedin mi ki Cenâb-ı Hak her şeye kâdirdir.” 


Cenâb-ı Hak; 


“Dilediğini yapar.” 


“Dilediğine hükmeder.” 
iÇ 5 E J : İS Y 


“Bir hüküm verdiği zaman da ona karşı çıkacak, onu takip edecek, tenkit edecek bir kimse olmaz.” 


Âyet-i kerimedeki nensah kelimesinin “Biz bir âyeti nesh edersek, âyetlerden birisini silersek...” gibi mânaları var. Bu hususta çok çeşitli 


4 14/İbrahim, 27; 22/Hacc, 18. 
5 5/Mâide,1. 
6  13/Ra'd,41. 
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rivayetler, çeşitli kıraatler var. Mesela, nensah'ı nünsih şeklinde birinci nün'u ötreli ve sin'i de esreli olursa, o zaman insah'tan gelmiş oluyor. 
Ne-se-ha, nesih'ten değil de ensaha-yunsihu-insah'tan, if'âl bâbından gelmiş oluyor. O zaman; “Ey Resülüm, biz sana bir şeyi, âyeti nesh ettirirsek...” mânasına gelir ki bazen Peygamber Efendimiz'in beyanıyla da, sünnet-i seniyyeyle de bir âyetin hükmünde nesih olur. Nensah ve nünsih kıraatleri nesih konusunda böyle bir şeyin olabileceğinin kıraat bakımından delili olmuş oluyor. 


Nünsihâ kelimesi, ensâ-yünsi-insâen, nisyân mastarından gelen, sülâsisi nisyân, “unutmak” demek olan bir kelime. Ensâ-yünsi-insâen de, “unutturmak” demek. Ev nünsihâ. “Bir âyeti biz sana unutturursak...” 
mânasına. Bunun da kıraatinde, nensehâ gibi farklı bir okunuş olabiliyor. 
Bu durumda nesee, “bir şeyi geciktirmek” mânasına geliyor. O zaman sonu hemzeli oluyor. “Bir âyeti unutturursak...” değil de, “İnişini geciktirirsek...” mânasına geliyor. Bazı alimler nünsihâ'yı bu şekilde, nensehâ, “Tehir edersek, nüzülünü sonraya bırakırsak...” mânasına okumuşlar. 


İbn Mes'üd radıyallahu anh, ev nensehâ; Katâde hazretleri de nünsihâ diye okuyanlardan.” 


GE EŞİ Sİ GARİ öz Lİ Oy EE e ALA Ğİ Zİ gp» 
MAZ İİ 

Mücâhid de kelimenin izahını, mâ nüsbit hattahâ en nübeddil hükmühâ, “Hattını bırakır da hükmünü değiştirirsek...” mânasına vermiş. 
“Hatıra, bir yadigâr olarak bütün ahkâm-ı şer'iyyenin Kur'ân-ı Kerim'de 


hattını bırakır; ama “Artık öteki âyet uygulanacak.” diye, hükmünü degiştirirsek.” mânasına almışlardır. 


Bazıları da bu kelimeyi, “Cenâb-ı Hak dilerse Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indireceği âyetleri tehir eder yahut da indirmez, kabz eder veyahut inmiş olanı ref eder.” diye anlamışlar.” 


Nesih konusunda ulemânın çeşitli görüşleri var. Hatta müstakil kitaplar yazılmıştır. Hepsi güzel güzel bu konuları anlatıyor. Allahu Teâlâ bir âyetin hükmünü başka bir âyetle değiştiriyor. Ve helâli haram, haramı 


7 İbn Kesir, |, 375. 
8 Beyhaki, e/-Esmâ ve's-sıfât, |, 561; İbn Kesir, 1, 375. 
9 İbn Kesir, |, 375. 
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“Bundan sonra yapabilirsiniz.” diye helâl kılıyor. Mübah olanı, “Yapmayın, mahzurludur.” dediği, mahzurlu olanı da “Bundan sonra yapın.” gibi oluyor. Bu tarzda izah ediliyor. 


E lem ta'lem enna'llâhe alâ külli şey'in kadir. “Sen bilmez misin, bilmedin mi, bildiğin bir şey değil mi ki ey Resülüm, Cenâb-ı Hak her şeye kâdirdir.” 


Allahu Teâlâ hazretleri her şeye kâdirdir. Nasıl dilerse öyle yapar. 
Hükmünü kimse engelleyemez. Bir şeyin olmasını istediği zaman; 


A Sİ İz b Eksiği BİZ İN) 
Kün “Ol.” der, fe-yekün “O şey de olur.” Bu kadar. Cenâb-ı Hakk'ın hükmü nâfizdir, kudreti tam ve sonsuzdur. 


Bu, yahudilere, o inkârcılara bir ikazdır, bir tokattır. Siz böyle diyorsunuz ama Cenâb-ı Hak siz isteseniz de istemeseniz de, kıskansanız da reddetseniz de her şeye kâdir. Bir âyeti de, şeriati de, devri de, dini de değiştirir. Şu vakte kadar bir din mer'i iken, hükmü devam ediyor iken, ondan sonra “Artık yeni bir peygamber gönderdim, hadi bakalım ona tâbi olun.” der. Her şeye kâdirdir. 


Mülkünde hakk-ı tasarruf eder keyfe mâ yeşâ” 
İsterse kevni yok eder isterse var eder." 


Varlıklar, âlemler Cenâb-ı Hakk'ın mülküdür. Keyfe mâ yeşâ. Diledigini takdir eder ve dilediğini yapar. 


Böylece Cenâb-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e peygamberliğin başladı$ı zamandan irtihâl-i dâr-ı bekâ eylediği zamana kadar, dinin öğretilmesi yılları devresi içinde bazı değişiklikleri nasıl dilerse öyle yaptığını gösteriyor. Yahudilere bunu kendi kudretiyle yaptığını ve kimseye de hesap verme mecburiyeti olmadığını hatırlatıyor. “Ukalalık etmeyin, karışmayın, dil uzatmayın; böyle diliyorum, böyle yapıyorum!” diyor. 

Nünsihâ, “unutturma” meselesine gelince: 

Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e neler neler öğretti... Allemeni Rabbi, eddebeni Rabbi. Rabb Teâlâ ve Tebâreke hazretleri Peygamber Efendimiz'e öğretti. Ulümü'l-evvelin ve'l-âhirin. Her şeyi öğretti. Nice şeyler bildirdi. 


10 36/Yâsin,82. 
11 Ziya Paşa, Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, s. 80. 
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Peygamber Efendimiz gece kendisine bildirilen bazı şeyleri sabah kalktığında hatırlayamazdı. 


Lâ teşbih ve lâ temsil, olayı anlayalım diye ifade ediyorum. Biz de bazen geceleyin çok güzel rüyalar görüyoruz. Ama sabahleyin bazılarını anlatmak istiyoruz; “Çok güzel bir rüya gördüm ama unuttum.” diyerek yarısını, onda birini, yirmide birini anlatıyoruz. Büyük bir kısmını unutuyoruz. Halbuki onu gördüğümüz sırada gün gibi ayan beyan idi. 


Cenâb-ı Hak hepsini kullara bildirmesini uygun görmediğinden Peysamber Efendimiz'e bildirdiği şeylerden bazılarını ona bildirdikten sonra unutturuyordu. Böylece Cenâb-ı Resülullah'ın daha nice nice bildiği şeyler olduğu buradan anlaşılıyor. 


Nitekim Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri de vahy-i gayri metluv'dur. Kur'ân-ı Kerim gibi yazıya geçmemiş olan, Cenâb-ı Hakk'ın emriyle, bildirmesiyle Peygamber Efendimiz'in söyledikleri ahkâm-ı diniyye var. Çünkü; 


LR İN Rae! Gk G3) 
“Boşuna konuşmaz. Söylediği Cenâb-ı Hakk'ın bildirmesiyledir.” Ah- 


kâm-ı şer'iyyeden bildirdiği şeylerin hepsinin aslı esası Cenâb-ı Hakk'ın ona emridir, bildirmesidir. 


Onun için sünnet-i seniyye de İslâm dininin ana, önemli, vazgeçilmez kaynaklarındandır. Hatta Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri Kur'ân-ı Kerim'i dahi en güzel şekilde anlamamızı sağlayacak eşsiz bir bilgi hazinesidir. 


Peygamber Efendimiz'in babası, dünyaya gelmesinden evvel vefat etmiş. Annesi küçükken vefat etmiş. Bir yetim olarak büyümüş. Maddi sıkıntıların olduğu bir bölgede yetişmiş. Bolluk, bereket, hareket olan, çeşitli bilgilerin, kültürlerin, kitapların, alimlerin olduğu bir diyar değil. 
Dünyanın mahrumiyetli bir bölgesinde yetişmiş, kendisi yazı yazmamış. 


; - 3 
a 
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12 53/Necm,3-4. 
13 29/Ankebüt, 48. 
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“Kendisinin yazı yazma hususunda bir çalışması olmamış.” Bir mektebe gidip bir şey okuma şansı olmamış. Herhangi bir alimin yanına gidip diz çökmesi olmamış. Ümmi bir yetim olarak büyümüş. 


Ama ondan sonra Peygamber Efendimiz'den sahih rivayetlerle gelen binlerce, yüz binlerce rivayetten bakıyoruz ki Efendimiz'in söylediği şeylerden hem dinimize hem dünyamıza hem âhirete müteallik, hem maddi hem mânevi hem de yeryüzünün, gökyüzünün hakikatlerine ait o kadar çok şey öğreniyoruz. Bu zaten başlı başına Peygamber-i Zişânımızın Allah'ın hak peygamberi olduğunu gösteren bir olaydır. 


“Hiçbir şey okumamış olan bir insan alimleri hayran bırakan, mest eden bu kadar bilgileri nereden öğrendi?” diye sorunca; insafı, Allah korkusu, âhirette Cenâb-ı Hakk'ın rızasına erme hususunda ciddi niyeti olanın bu soruya; “Evet, o Allah'ın hak peygamberidir, âhir zaman peysamberidir.” diyerek teslim olması lazım. 


Ama maalesef kimi insanlar ellerindeki menfaatleri veyahut sahip oldukları durumları kaybetmek istemiyorlar. Nitekim bu hususta güzel misallerden birisidir: Peygamber Efendimiz'in sağlısında, ziyaret etmek için Medine-i Münevere'ye Yemen'den 72 kişilik bir ruhban heyeti geldi. 
Başlarında da piskopos ve papazlar vardı. 


Bunlar yolda gelirlerken bir tanesinin ayağı sürçünce Peygamber Efendimiz'e karşı, “Bu seyahati şu adamın yüzünden yapıyoruz.” diye ağır, kötü bir söz söylemiş. “Oraya gitmek zorunda kaldık. Onun yolunda giderken başımıza bu kaza geldi!” gibi. 


Onun üzerine ağabeyi piskopos ona; “Kardeşim, öyle söyleme! Bu gittiğimiz kişi Allah'ın hakiki peygamberidir, başına bir bela gelir.” diyor. 


Medine-i Münevvere mescidine geliyorlar. Burada Peygamber Efendimiz'le konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz onlara İslâm'ı ve hıristiyanların yanıldıkları noktaları anlatıyor. İsa aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğunu, Meryem validemizden babasız, Allah'ın kudretinin bir nişânesi olarak doğduğunu, Meryem validemizin de sâliha, cennetlik bir hatun olduğunu ama annesinin de İsa aleyhisselam'ın da insan olduğunu tebliğ ediyor. Allah'ın evlat edinmediğini, böyle bir şeyin çok büyük bir iftira olacağını, bu sözün çok ağır bir bühtan, çok çirkin bir günah sözü oldu-Sunu, bu inancın doğru olmadığını bildiriyor. Onları, “Aramızda bir fark yok. Cenâb-ı Hakk'a gelin, kulluk edin. Allah'tan başka ilâh olmadığını ikrar edin.” diye hak yola davet ediyor. 
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Bunların içlerinden bazıları müslüman oluyor. Müslüman olanlardan birisi de bineğinin ayağı sürçüp de küfretmeye, ağzını bozmaya kalkışan kişi. Kalbi yumuşuyor, müslüman oluyor. Fakat hepsi müslüman olmuyor. 
Müslüman olmayanlar veda edip giderken bu, ağabeyine soruyor: 


“ASabey, sen yolda gelirken 'Bu zât Allah'ın peygamberidir.” diyordun. Ben müslüman oldum, sen niye müslüman olmadın?” 


“Kardeşim, bizim Yemen'deki kilisemize her sene Bizans'tan büyük bir vâridât gelir. Bu vâridât biz müslüman olursak kesilir. Onun için ben müslüman olduğumu söylemedim, müslüman olmadım.” 


Demek ki bir vâridâtın, gelirin gelmesi, maddi bir hesap onu gerçeğe tâbi olmaktan alıkoymuş. Böyle şeyler olabiliyor. O kişilerin bileceği bir husus. Allahu Teâlâ hazretleri elbette bunların hesabını görecek; inandı- 
81, bildiği halde inancına göre yapması gereken atılımı yapmayan, sözü söylemeyen kimselerin cezasını verecek. 


Çok güzel bir husus da; Allahu Teâlâ hazretleri âhirette İsa aleyhisselam'a da soracak: 


“Yâ İsa! Hıristiyanlara, “Beni ve annemi kutsallaştırıp tapının.” diye sen mi söyledin?” 


O da diyecek ki; “Hayır, yâ Rabbi! Ben demedim. Demiş olsam sen zaten bilirsin. Her şeyi bilirsin. Her şeye kâdirsin. Ben ancak senin bana emrettiklerini, doğru olan şeyleri söyledim.”1* 


Buradan da hıristiyanların bilmesi lazım ki yaptıkları ve inandıkları Hz. İsa'nın da rızasına uygun değildir. İsa aleyhisselam'ın söylediği değildir. Bu inancın aslı esası yoktur. Hz. İsa'ya tapılmaz, çünkü o Allah'ın kuludur. 


Eğer Hz. İsa'ya tapılması doğru olsaydı o zaman bunu iddia eden kimseler şöyle bir sorunun cevabını nasıl verecekler? 


“Hz. İsa gelmeden önce, milattan önceki insanlar kime tapacaklar?” 
Hz. İsa'yı tanımıyorlar ki Hz. İsa'ya tapsınlar! Demek ki doğru değil! 


Hz. İsa'dan önceki, milattan önceki insanların da milattan sonrakilerin de, hepsinin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allahu Teâlâ hazretleridir. Hepsinin Allah'a tapmaları, kulluk etmeleri lazım. Nitekim İbrahim, Nuh, Yusuf ve Musa aleyhimüssselam öyle yapmıştır. 


14 Bk.5/Mâide,116. 
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Cenâb-ı Hak böylece kendisinin her şeye kâdir olduğunu hatırlatıyor. 
Peysamber Efendimiz'e hitap ediyor; ama inkâr edenlere de bu sözler ilâhi bir şamar gibi oluyor. 


Göklerin ve Yerin Mülkü Allah'ındır 


A ği e Zİ 03 eğ la 2 ll a SİS iy ll 


E lem ta'lem. “Ey Resülüm, sen bilmedin mi ki...” 
Lem, mânayı mâziye naklediyor. 


Enna'llâhe le-hü mülkü's-semöâvâti ve'l-ard. “Göklerin ve yerin mül- 


kü, egemenliği Allah'ındır.” Ve mâ le-küm min dünillâhi min veliyyin ve lâ nasir. “Ve sizler için Allah'tan başka bir dost, veli ve bir yardımcı yoktur.” 


Mülk deyince Türkçe'de, “apartman, tarla, bağ bahçe” gibi taşınamayan şeyler akla geliyor. Buna “mülk” deniyor. “Mal mülk” gibi de kullanılıyor. Fakat bu âyet-i kerimelerdeki mülk, o mânaya değildir. Buradaki mülk, “egemenlik, meliklik” mânasınadır. “Göklerin ve yerin me-Likliği, hükümdarlığı, hükümranlığı; onları idare eden, yöneten, onlara sahip olan Allah'tır.” demek. Mülk, “emlak” mânasına değil, “egemenlik, hâkimiyet” mânasına. Göklerin ve yerin hâkimiyeti, yürütülmesi, idaresi, yönetilmesi, egemenliği, melikliği, hükümdarlığı, hükümranlığı hep Allah'ındır. 


15 2/Bakara, 107. 
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“Egemenlik” deyince, Türkçe'de çok meşhur bir söz var: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 
Levhalarda olup da uygulamada olmayan bir şey! 


Egemenlik milletin olsa o zaman milletin inancına göre hareket edilmesi lazım gelecek ve halkın istediği olacak. Tabii olarak bununla demek istiyorlar ki; devleti yönetecek olan kişileri millet kendisi seçer. Böylece kendi vekili olduğu için idareyi millet yapıyormuş gibi olur. Söz milletin olur. Hatta Demokrat Parti de siyaset hayatına girdiği zaman, “Yeter, söz milletindir!” diye, dur işareti gösteren bir el resmini kullanmıştı. 


Ama işin uygulama faslına gelince... Kanunlar bir şey söyler, onların uygulanması işi ayrıdır. İki bakımdan ayrıdır: 


1. Yöneticilerin insaflı ve hakkaniyetli hareket etmesi, adaleti meselesidir. 


2. Halkın da elindeki imkânları, haklarını, hukukunu kullanabilme olgunluğudur. 


Kendi haklarını kullanmasını bilemeyen milletleri birileri maalesef istila ederler. Zorla, zorbalıkla yönetirler, esir alırlar, köle gibi çalıştırırlar. Ama hürriyetini, istiklâlini seven, bunun için gerekli çalışmaları yapabilen ve bu hususta taviz vermeyen milletler de sonunda istediklerini yaptırırlar. 


Bugün dünyada bunun misallerini görüyoruz. Uygulamalarda çok büyük farklılıklar var. 


Burada “Kusur kimindir?” diye baktığımız zaman şüphesiz ki zalim idarecilerindir; ama ben biraz da mazlumlara kusur buluyorum. Çünkü kendisini istismar ettirecek insanlar oldukça, istismar edenler çıkar. 
Kandırılmaya müsait insanların olduğu yerde sahtekârlar, yankesiciler çıkar. İnsanın haklarına sahip çıkması, hakkının bilincinde olması lazım. 
Ve onu haksız yere bir başkasına kaptırmaması lazım. 


İsveç'teyken bana yakın zamanın ilginç bir olayını anlattılar. Ben şaşırdım. İsveç'in galiba bir bakanı veya başbakanı uçaktan inmiş. Uçak biraz tehirli indiği için veya bir başka sebepten, arabasında bir arıza mı oldu ne olduysa, gece bir taksi çevirip evine kadar gitmiş. Gazeteler hop oturup hop kalkıyormuş: 


“Sen devletin parasıyla taksi tutup o kadar parayı nasıl verirsin?” 
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O da cevap veriyormuş: 


“Ne yapayım, havaalanında mı kalacağım, geç kaldım. En son tren de kaçtı!” diyormuş. 


Millet kendi parasını korumakta kollamakta, hesabını sormakta o kadar titiz. Onun için son derece temiz, düzenli bir ülke görüyorsunuz. 


“Kral var.” diyorum. 


“Kralın sadece sarayı var, adı var, varlığı var; ama işler sayet muntazam gider.” diyorlar. 


Despotluk, zulüm yok. Her şey hakkâniyetle gider. 
Neden? 
Çünkü millet hakkını yedirmiyor! 


Bizim memlekete gelince; gazeteleri okuyunca insanın kan beynine sıçrıyor, üzülüyor. Çarçur edilen paralar, yerine gitmeyen tahsisatlar, suistimaller, kayırmalar vs. Bunlar biraz da mazlumların kendi hukukunu korumayı bilmemesinden oluyor. Bir içtimai terbiye seviyesi. Yönetme, yönetilme konusunda, kanunları uygulama konusundaki bilinçlilik meselesi oluyor. 


Çok üzülüyoruz, çok güzel şeyler temenni ediyoruz. Allahu Teâlâ hepimizi gafletten korusun, kurtarsın. Haksızlı$ı yapmamak, haksızlığı yapana da fırsat vermemek lazım. Bu da önemli bir husus. 


Uçakta namaz kılacağız. Bindiğim Frankfurt'tan Cidde'ye gelen uçakta namaz kılmaya yer ayırmışlar. Ben bir yanıma örtüyü aldım, “Namaz kılayım.” dedim. Uçağın görevlisi hanım; “Arkada mescidimiz var.” dedi. 
Arkaya gittim, beş altı kişinin namaz kılacağı kadar bir yeri mescid diye ayırmışlar. Çok hoşuma gitti. Kıbleyi de karşısında ibre olarak gösteriyor. 
Ayakkabılar çıkıyor. Halı üzerinde namaz kılınacak. 


Baktım, pilot geldi. “Namazı beraber kılalım.” dedi. “Olur, kılalım.” 
dedik. O bizden önce gelmişti. Ben kamet getirdim. Hemen yanıma geldi; “Bu galat.” dedi. Galat, Arapça “yanlış” demek. “Sizin kametiniz yanlış.” dedi. Ben, “Biz Hanefi mezhebindeniz. Galat değil. Bizim mezhebimize göre kamet böyle getirilir.” dedim. Bir bakıma da hoşuma gitti. Çünkü hemen bir yanlışlığı, hiç olmazsa yanlış sandığı bir şeyi dile getiriyor. “Bizde öyle değil.” deyince yanlışlığını anlamış oluyor. Canlı bir toplum böyle olur. 
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Allahu Teâlâ hazretleri bizi her yönden en güzel tarzda, en güzel ahlâka sahip olanlardan eylesin. 


Ne sen aldan, ne aldat 
Bunda vardır asıl tat. 


diye küçükken okurduk. Aldanmamak ve aldatmamak, faziletin iki önemli esası. Başkasını aldatmayacaksın ama bir de aldanmayacaksın. 
Birisinin de aldatıcı olma durumuna düşmesine yol vermemek, fırsat vermemek, çanak tutmamak gibi hususlar... 


“Yerlerin ve göklerin mülkü Cenâb-ı Hakk'ındır.” 


“Meliklik, hükümranlık, söz Allah'ındır.” demek. “Nasıl dilerse öyle yapar.” mânasına. “Ey yahudiler! Sizin laflarınız boşuna, ben böyle hükmediyorum, böyle olacak!” demek. 


Ve mâ le-küm min dünillâhi min veliyyin ve lâ nasir. “Ve Allah'tan başka sizin için hiçbir veli ve yardımcı yoktur.” 


Min dünillâh, “Allah'tan gayrı” demek. “Sadece Allah var.” demek. 


Mâ le-küm min dünillâhi min veliyyin. “Sizin için yoktur; veli cinsinden, nasir cinsinden hiçbir varlık yokur.” 


“Sizin veliniz de yardımcınız da Allah'tır, Allah'tan başkası değildir.” 
demek. 


Dün, “başka” mânasına geliyor. Min düni'llâh. “Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında, Allah'ın ötesinde başka bir dostunuz ve yardımcınız yok.” 
Veli, “dost” demek. Nasir, fail vezninde sıfat-ı müşebbehe, “yardım eden, yardımcı” demek. 


Slamasli İz lab 
“Mü'minlerin dostları Allah'tır.” 


Allah mü'minleri sever, onların dostudur ve onlara yardımcı olur. 
O'ndan başka da mü'min insanın dostu yoktur. Mü'min dostunu, Mev- l(&'sını, sevildi$ini bilmeli; Mevlâ'sına güzel kulluk etmelidir. 


Yardım da gelirse Allah'tan gelir. 


Ve lâ nasir. “Allah'tan başka da bir yardımcı yoktur.” 


16 3/Âliİmrân, 68. 
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Bazı insanlar imanları zayıf, eksik olduğundan yardımları başka yerlerde arıyorlar. Bu da bir iman meselesi; bilemiyorlar. Eğer Allah'a hakkıyla kulluk etseler, o zaman izzet bulurlar ve yardıma da nâil olurlar. 
Ama Allah'tan gayrıdan bir şey umunca Allah ceza olarak o umduğu kimseden de yardımı getirtmez. Çünkü yardım Allah'tandır. Yardım edecek olan Allah'tır. 


Tarihte bunun misalleri çoktur. Nice mü'min küçük topluluklar Allah'ın yardımına mazhar olmuştur, izzet sahibi olmuştur. Harp ettikleri zaman kendilerinden kat kat fazla olan düşmanlara galebe çalmışlardır. 
İslâm tarihinde, bizim Osmanlı ecdadımızın tarihinde bunun misalleri pek fazladır. Çünkü yardım Allah'tandır. Mü'min olanlara Allah yardım ediyor. Allah'ın dostu olmayan, mü'min olmayanlara da Allah'ın yardımı yoktur. 


Şimdi duyanların bir kısmı, tarihi olayları şöyle kafalarından geçirirken; “Hocam, neden o zaman mü'min olmayanlar bizi yeniyor?” diyecekler. 


Bu mühim ve güzel bir sorudur. Böyle bir sorunun mutlaka cevaplandırılması lazım. Biz eğer gayrimüslimlerin, Allah'ın sevmediği yanlış inançlara sahip insanların karşısında yeniliyorsak, onların Allah'ın dostu olmasından değildir. Allah'ın onlara yardım etmesinden dolayı da de- 
8ildir. Bizim kusurumuz vardır da Allah bizi onlarla cezalandırıyor. “Ey mü'minler! Siz ne biçim mü'minlersiniz ki vazifelerinizi yapmadınız, emrimi tutmadınız, Kur'an'a uymadınız, inancı bıraktınız, zevke safaya daldınız, günahlara bulaştınız. Allah'a, Rahmân'a itaat edecek yerde şeytana itaat ettiniz!..” diye Cenâb-ı Hak cezalandırıyor. 


Nasıl cezalandırıyor? 


Cenâb-ı Hak birisini görevlendiriyor. O da görevli, vazifeli olarak geliyor, cezayı icra ediyor. Bu ceza bazen zelzele, bazen yıldırım, bazen bir zalim kişi olur. 


Hükümdar Nasreddin Hoca'ya sormuş: “Ben zalim miyim, mazlum muyum?” 

Nasreddin Hoca da; “Zalim biziz ki Allah seni başımıza gönderdi!” 
demiş. 


Zulüm olduğu, günah olduğu için, cezalandırmak için Allah birisini musallat ediyor. Yoksa Cenâb-ı Hakk'ın mü'minlere, dostlarına yardım 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etmesi tarihte hep gördüğümüz lütf-ı ilâhisidir, âdet-i ilâhisidir. Firavun'un koca ordusuna karşı Musa aleyhisselam'a yardım etmiştir. İbrahim aleyhisselam'a tek başına olduğu halde Nemrud kavmine, yaşadığı şehirdeki insanlara karşı yardım etmiştir. Peygamber Efendimiz'e Kureyş'in karşısında nice nice mazlum ve sıkıntılı zamanlar geçirdikten sonra yardım etmiştir. Onu mansur ve muzaffer eylemiştir. Tarihte de bunun sayısız misalleri vardır. Küçücük bir İslâm ordusu kocaman, muhteşem Sâsâni imparatorluğunu yenmiştir. İmanları sayesinde nice diyarları kısa zamanda almışlardır. 


Ama ondan sonra aşk ve şarap gazelleriyle, zevk ü safâ âlemleriyle gaflete dalınca, Cenâb-ı Hakk'ın kahrına, gazabına, cezasına mâruz kalıyorlar. Çünkü Cenâb-ı Hak, zerre kadar hayır işleyeni mükâfâtlandırıyor; ama şer işleyene de tevbe etmez de günahında inatla, ısrarla devam ederse cezasını, belasını veriyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri bu mânevi, asli, büyük gerçekleri görüp kendisine güzel kulluk yapmayı, yönelmeyi cümlemize nasip etsin. Yanlış yolda olanlara tevbe nasip eylesin. Doğru yolda olanları takviye nasip eylesin. Gerçekleri göremeyenleri nevm-i gafletten ikâz eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmek için bizlere tevfikini refik eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. 


Yersiz İstek ve Sorular 


- 


JA ös İle Şi İş YE ği » 
Ve! ğL İbo pe 


Bu âyet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz vazifesini yaparken, insanları Cenâb-ı Hakk'ın yoluna davet ederken, İslâm'a çağırırken, yahudilere ikazlarda bulunurken, müşriklerin veyahut yahudi alimlerinin direnmek için, inat olsun diye, müşkülat çıkarmak için ve Resülullah Efendimiz'in davetine icabet etmemeye bahaneler uydurmak için birçok şeyler istemeleri bahis konusu ediliyor. Onlar neler istemişler? Alimlerimiz sebeb-i nüzülünü şöyle rivayet ediyor: 


BİZİZ LİE İİİ 3 eğ Lİ ge ELİE ANİ EŞ EZ 
Z 18 


İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Râfi” b. Hureymile ve Vehb b. Zeyd isimli kişiler demişler ki; -Bu iki şahıs, Râfi” b. 
Hureymile ve Vehb b. Zeyd belli ki yahudilerin azılılarından, inatçıların- dan.- 


17 2/Bakara, 108. 


18 İbn Kesir, |, 381. Ayrıca bk. Taberi, Il, 409; İbn Ebi Hâtim, 7efsir, |. 202; Kurtubi, Il, 70; 
Şevkâni, I, 108; Suyüti, ed-Dürrü”-mensür, |, 200. 
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“Ey Muhammed, bize öyle bir kitap getir ki onun üzerimize gökten indiğini görelim. Onu okuyalım.” demişler. 


Böylece bir olağanüstü şey istemiş oluyorlar. 


Ve feccir lenâ enhâren. “Bize yeryüzünden, bu kurak kumların, taşların arasından nehirler fışkırt, çıkart.” Nettebi'ke ve nusaddıkke. Emrin cevabı olduğu için bunlar meczum oluyor. “O zaman sana tâbi olur, seni tasdik ederiz.” demişler. 


İstedikleri şey gökten gözleriyle gördükleri maddi, ciltli, sayfalı bir kitap cinsinden. Veyahut da su olmayan kumların, taşların arasından nehirler çıkarttırsın. “Bu olağanüstü durumları görünce biz sana inanırız.” 
demişler. Ama bu onları görünce inanacaklarından değil. Sırf nasıl olsa bunu yapamaz gibi bir düşünce içinde olduklarından. Müşkülat çıkarmak ve olmadık şeyler istemek tarzında böyle düşünüyorlar. 


O zaman onların bu olumsuz, çirkin, küstah tavırlarına karşı Cenâb-ı Hak bu âyet-i kerimeyi indirmiş. Âyetin sebeb-i nüzülü yani iniş sebebi bir rivayete göre bu. Bu olayı anladıktan sonra âyetin mealini sunalım: 


Em türidüne. “Yoksa siz istiyor musunuz?” 


Ey bu soruları soranlar, ey imana gelmeyip de çeşit çeşit kaytarmalar yapmak isteyenler! 


En tes'elü resüleküm kemâ süile Müsâ min kablü. “Daha önce yahudilerin Musa zamanında ondan sordukları, istedikleri gibi yoksa siz de resülünüzden böyle olmadık şeyler mi istiyorsunuz?” 


Ve men yetebeddeli'l-küfre bi'l-imâni. “Kim imanı küfür ile tebdil eder, değiştirirse...” 


İmanı bir kenara koyup iman edecek yerde iman etmeyip de küfrü tercih edenler, küfürde kalmaya razı olanlar, iman ile küfrü değiştirenler alışverişlerinde ters bir alışveriş yapmış oluyorlar. İmanı veriyorlar, iman elden gidiyor. Küfre sahip oluyorlar, onu alıyorlar. 


Fe-kad dalle. “Muhakkak ki o kesin olarak sapıtmış olur.” Sevâe's-sebil. “Dosdoğru, dümdüz yolu muhakkak terk etmiş olur.” 

Râfi” b. Hureymile ve Vehb b. Zeyd gibi kişilerin, “Bize gökten bir kitap indir, yerden nehirler fışkırttır. O zaman sana tâbi oluruz, seni tasdik ederiz.” demeleri sebeb-i nüzül ile alakalı rivayetlerden biri. 


Ebü'l-Âliye'den başka bir rivayete göre de; 
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ÜL ÜN gal ALE yaş YİNE İz öy İBİŞ gi İİ 
(5 zül 


ği 


548 Vİ SİS ALAZ İP AZN ga EİN Sim Şale il e İğ 


ME Ya AE ZARİ ES İLE ğa Ale AELE Aİ ES REZ 


Kâle racülün. “Adamın birisi Peygamber Efendimiz'e demiş ki.” -Demek ki mü'min bir kimse.- Lev kânet keffâretünâ ke-keffârâti beni İsrâil. “Keşke bizim de günahlarımıza karşı Beni İsrâilin günahlarının affı için keffaretler olduğu gibi keffaretlerimiz olsaydı.” 


Peygamber Efendimiz'den böyle bir istekte bulunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki; 


Allâhümme lâ nebgihâ selâsen. “Üç defa, “Yâ Rabbi, biz öylesini istemiyoruz! Yâ Rabbi, biz öylesini istemiyoruz! Aman yâ Rabbi, biz onlarınki gibi istemiyoruz!' dedi.” 

“Yahudilere keffaret gibi emredilen şeyler bize de emredilse...” diye- ne Efendimiz üç defa; “Aman, biz öylesini istemiyoruz yâ Rabbi!” diyerek karşılık vermiş. Sonra buyurmuş ki; 


Mâ a'tâkümu'llâhu hayrun mimmâ a'tâ Beni İsrâil. “Size verdikleri Beni İsrâil'e verdiklerinden çok daha hayırlıdır.” 


Siz yanlış şey istiyorsunuz. 


19 İbn Kesir,1, 381. Ayrıca bk. Şevkâni,, 200. 
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Kânet Benü İsrâfle izâ esâbe ehadühümü'l-hatfetü veya izâ esâbe ehadühümü”l-hatiete. “Onlardan birisi bir hata, günah, cürüm işlediği zaman...” Vecedehâ mektübeten alâ bâbihi. “Kapısının üzerine onu yazılı görürdü.” 


“Sen bu akşam, bu gece, bu gündüz, çarşıda pazarda bu günahı işledin.” diye yazılı görürdü. Ve bundan kurtulması için “Şu lazım.” diye onun da keffareti yazılı olurdu. Eğer keffaretini yapsa bile; 


Fe-in kefferehâ kânet le-hü hızyen fi'd-dünyâ. “Dünyada artık bir kere nâmı lekelenmiş olurdu.” 


“Bu, kapısına “Şu günahı işledi.” diye yazılan bir insan.” diye dünyada bir utanç, aşağılanma sebebi olurdu. 


Ve in lem yükeffirhâ. “ESer o bedeli, affolması için gerekli keffareti yapmazsa...” Kânet le-hü hızyen fi'l-âhireti. “Âhirette hüsran ve felâket sebebi olurdu.” Fe-mâ a'tâkümu'llâhu hayrün mimmâ a'tâ Beni İsrâil. “Size Allah'ın verdiği, Beni İsrâile sağladığı keffaret yollarından çok daha hayırlıdır.” 


Kâle. Nitekim, “Allah celle celâlüh buyurdu ki;” Ve men ya'mel süen ev yazlim nefsehü. “Kim bir kötülük işlerse yahut nefsine zulmederse, günaha bulaşırsa...” Sümme yestağfiri'llâh. “Ondan sonra da hatasını anlayıp Cenâb-ı Hak'tan afv u mağfiret dilerse...” Yecidi'llâhe gafüran rahimâ. “Cenâb-ı Hakk'ı çok mağfiret edici, çok merhamet edici olarak bulur.” 


Allah, o günah işlese de, kusur işlese de, tevbe edince afv u mağfiret eder.”?9 Ve Cenâb-ı Hakk'ın ne kadar mağfiret edici olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu o şahıs bizzat anlar, müşahede eder. Allahu Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de böyle buyurdu. 


Binâenaleyh, nerede Beni İsrâil'in dünyada rezillik, âhirette kepazelik sebebi olan o keffaret şekli nerede Cenâb-ı Hakk'ın böyle sadece “Tevbe edeni affederim.” mânasında indirdiği bu âyet-i kerime! 


Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem. “Ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki;” es-Salavâtü'l- hamsü mine'l-cumuati ile'l-cumuati keffârâtün limâ beynehünne. “Beş vakit namaz, kendi aralarında ve Cuma namazı da öteki Cuma'ya kadar iki Cuma arasındaki günahlara keffarettir.” 


20 Aj/Nisâ,110. 
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Namaz kılınca günahlar affolunuyor. Cuma kılınca haftalık günahlar affoluyor. Ve bu keffaret gayet güzel. Namaz kılmakla afv u mağfiret olması bir kolay keffaret olmuş oluyor. 


Başka müjdeler de var. Peygamber Efendimiz buyurdu ki; 


Men hemme bi-seyyietin fe-lem ya'melhâ lem tükteb aleyhi. “Bir kötülüğü yapmaya niyet eden ama sonra yapmayan kimseye bu kötülük yazılmaz.” Ve in amilehâ. “ESer dayanamayıp şeytana uyup bu kötülügü işler, irtikap ederse...” Kütibet seyyieten vâhideten. “Defterine bir kötülük, bir günah olarak yazılır.” Ve men hemme bi-hasenetin fe-lem ya'melhâ. “Ama bir iyili$i yapmaya niyet edip de bir sebep mâni olup da onu yapamazsa...” Kütibet le-hü haseneten vâhideten. “Ona bir hasene yazılır.” -Bir mâni çıktı, yapmadı; niyet etti diye bir sevap yazılır.- Ve in amilehâ kütibet le-hü aşre emsâlihâ. “Eğer işlerse on misli olarak mükâfâtlandırılır.” Ve lâ yehlikü ala'llâhi illâ hâlikün. “Allah'ın bu kadar lütfuna, rahmetine, mağfiretine rağmen helâk olan, ancak kendisi helâki hak etmiştir.” 


Bu alim de, “Onun üzerine bu âyet-i kerime inmiştir.” diyor. “Siz bilmediğiniz şeyleri, bilmediğiniz tarzda istemeyin. Beni İsrâil'in keffareti gibi keffaret istemeyin, İslâm çok daha güzelini sizlere getiriyor. Yoksa siz resülünüze, Musa aleyhisselam'a birçok şeyler sordukları gibi sorup isteyip de böyle mi yapmak istiyorsunuz? Böyle bir şey yapmayın! O zaman peysamberlik makamının şânına uygun bir davranış göstermemiş olursunuz. 
Peygambere gösterilmesi gereken edeb, haddini bilmek, susmak, açıklama beklemek âdâbını gözetmemiş olursunuz. Eğer bunu bir de art niyetlerle yaparsanız o zaman çok daha fena olur.” denmiş oluyor. 


Em, “yoksa” demek. Em türidüne. “Siz istiyor musunuz?” mânasında. 


“Yoksa siz Resülullah'a eskiden Musa'ya kavminin sorduSu gibi sorular sormak ve isteklerde bulunmak mı istiyorsunuz?” 


Bu çeşit sorulara “istifhâm-ı inkâri” derler. “Böyle mi istiyorsunuz?” 
diye soruyor ama “Böyle yapmayın!” demektir. Bazen soru şeklinde daha etkili olduğu için soru gibi sorulur ama o “Yapmayın!” mânasına gelir. 


Burada da mâna böyle: “Resülullah'a aklınıza her gelen şeyi sorup aklınıza her gelen şeyi ondan istemeyin. Böyle yaparsanız, iman yerine küfrü almış olursunuz. Hak yoldan, sırât-ı müstakimden, yolun doğrusun- dan sapmış olursunuz.” buyurmuş oluyor. 
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Demek ki Resülullah'a karşı ümmetin nasıl bir edeb takınması, onu nasıl bir edeble dinlemesi, durumu takip etmesi gerektiği öğretilmiş oluyor. Burada eski ümmetlerin peygamberlerine karşı yaptıkları aşırılıklar, saygısızlıklar, küstahlıklar, aşırı isteklerin de hatırlatılması var. 


Mesela Kur'ân-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre yahudiler Musa aleyhisselam'a ne demişler? Bunlar muhakkak onların kendi kitaplarında da vardır. Ama Kur'ân-ı Kerim'de bize bildiriliyor ki; 


“Allah'ı bize âşikâr et, göster.” “Şu gözümüzle Allah'ı görelim.” demişler. O zaman tecelliye dayanamayıp Tür dağı üzerlerine yıkılacak gibi olunca isteklerinin haddi aşan bir istek olduğunu anlamışlar. 


Peygamber Efendimiz'den böyle çeşitli isteklerde bulunanlar olmuş. 
Bir keresinde Kureyş'ten böyle bir istek olmuş: 


Gİ a li eğ ii ai 
VE e 

azal hilal 

Seelet Kureyşün Muhammeden. “Peygamber Efendimiz'e demişler 


ki;” En yec'ale lehümü's-safâ zeheben. “Madem sen peygambersin, bizi yeni bir dine çağırıyorsun; peygambersen şu Safa tepesini bize altın yap.” 

Safa ile Merve arasında umrede, hacda sa'y ediliyor. Kureyşliler Safa tepesini altın yapmasını istemişler. Musa aleyhisselam'a çeşitli küstahlık, aşırı isteklerde bulunulduğu gibi Peygamber Efendimiz'den de böyle aşırı isteklerde bulunmalar olmuş. 


Rivayetlere göre, böyle denilince Peygamber Efendimiz; 


Neam ve hüve le-küm. “Tamam, pekâlâ, istediğiniz olacak.” Ke'l-mâideti li-Beni İsrâil. “Beni İsrâil'e gökten indirilen sofra gibi.” buyurmuş. 


Beni İsrâie İsa aleyhisselam geldi. Allah'ın kendisini vazifelendirdi-Sini, peygamber olduğunu bildirdi. Onlar, havariler de; 


21 4/Nisâ, 153. 
22 İbn Kesir 1, 381. Bk. İbn Ebi Hâtim, Tefsir, 1,203; Taberi, Il, 410; Suyüti, ed-Dürrü”/-mensür, |, 
202; Şevkâni, I, 200; 
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“Bize gökten bir sofra indir yâ İsa. Dua et, Rabbin indirsin. Bizim için ve bizden sonrakiler için bu bir ibret, nimet olsun. Ondan yiyelim, gönüllerimiz rahatlasın, mutmain olsun.” dediler. 


İsa aleyhisselam; “Bu isteğiniz yerine getirilecek. Allah sofrayı indirecek, siz de yiyeceksiniz. Ama ondan sonra bu mucizeye rağmen hâlâ inanmazsanız o zaman başınıza gelecek felâketleri artık bekleyin.” diye bildirmiş. 


Burada da; “Safa tepesini altın yap, yâ Muhammed!” denilince, “Tamam, olur, onu öyle yapacak Cenâb-ı Hak. Ama o, Hz. İsa'nın havarileri- ne indirilen bu mâide meselesi gibi olur. Altın olacak ama altın olduğunu gördükten sonra inanmazsanız, artık o zaman başınıza gelecek felâketi, kahr-ı ilâhiyi bekleyin.” deyince o zaman bakmışlar pabuç pahalı, savuşup gitmişler, ısrar etmemişler. 


Bu istekler güya Resülullah'ı ilzam etmek, susturmak, âciz bırakmak için. Halbuki Cenâb-ı Hak onların istediğini indirmeye elbette kâdir. Zaten nice nice mucizeler de gösterdi, resülü dua ederse daha nicelerini gösterirdi. Kâfirlerin bu çeşit sual sormaları, mü'min olanların da kendi hadlerini aşan, kendisini ilgilendirmeyen konularda, “Beni İsrâil'in keffareti gibi keffaret inse bize...” gibi aşırı istekler, çok sorular, fazla konuşmalar burada yasaklanmış oluyor. Bu hususta Peygamber Efendimiz bize bazı tavsiyelerde de bulunmuştur. 


Rivayet ediliyor ki; Peygamber Efendimiz'e adamın birisi müstehcen bir mesele sormuş. O da, konuşsa konu biraz müstehcen, süküt eylemiş. 
Çünkü Peygamber Efendimiz, Cenâb-ı Hak kendisine ne bildirecek diye onu beklemeye başlardı. Onun üzerine Allahu Teâlâ hazretleri mülâane âyetini indirmiş.” 

Musire b. Şu'be radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz; 


AYAĞA S3 el alyş 183 İ3 8 AES 


İnnehü kâne yenhâ an kile ve kâle. ““Öyle dedi, böyle dedi...” dedikodudan, “Denildi ki, dedi ki...” gibi sözlerden men ederdi.” Ve izdati'l-mâli. “Malı zayi etmekten, boşa harcamaktan, israftan men ederdi.” 


23 Mülâene/liân LEMİ Sİ ae el ENİ âiş âyetinin sebeb-i nüzülü ile ilgili olarak bk. 
Taberi, XVII, 176; İbn Kesir, VI, 15-19. 

24 — Buhâri, “Zekât”, 52; “İstikraz”, 19; “Edeb”, 6; “Rikâk”, 22; “İ'tisâm”, 3; Müslim, “Akdiye”, 12- 
14; Ahmed b. Hanbel, IV, 246, 249-250; Dârimi, “Rikâk”, 38, r. 2751. 
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Ve kesreti's-suâli. “Çok soru sormaktan men ederdi.” 


Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ali e 2k AŞ İK 8 iz öle db KEZ in 


Be yüzl «18 38 Kil by alla Gl, VE gi Sİ 


Zeruni mâ terektüküm. “Ben size bir şey söylemediğim zaman siz beni bazı konularda açıklama yapmaya zorlamayın. Ben sizi bıraktığım zaman siz beni serbest bırakın.” Fe-innemâ heleke men kâne kableküm bi-kesreti suâlihim. “Sizden önceki ümmetler peygamberlerine çok sorular sordukları için helâk oldular.” Ve'htilâfihim alâ enbiyâihim. “Peygamberlerine böyle sorular sorup diretip dayattıkları için helâk oldular.” 
Fe-izâ emertüküm bi-emrin fe'tü minhü me'steta'tüm. “Ben size bir şey emrettim mi, onu gücünüz yettiğince yapmaya çalışın.” Ve in neheytüküm an şey'in fe'ntehü. “Bir şey için de “Yapmayın!” dediğim zaman, onu yapmamaya çalışın.” 


Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberi olduğu için; 


Ls BEİ İL EMİ 3 v3 
“Ne söylerse Allah'ın emriyle, rızasına uygun olarak söylediğinden, 


boşuna konuşan bir kişi olmadığından” konuşturulduğu zaman sorumluluk ve yükümlülük artıyor. 


Mesela, -Bakara süresinde önceki âyetlerde gördük. - Beni İsrâie “Bir sığır kesin.” dendiği zaman onlar çeşitli sorular sordukça işi zorlaştırdılar. Halbuki “Bir sığır kesin.” dendiği zaman önlerine gelen herhangi bir sığırı kesselerdi vazifeyi yerine getirmiş olacaklardı. Rengini, şeklini, cinsini vs. sora sora işi çok pahalı, çok zor bir duruma doğru götürmüşlerdi. Onun gibi, peygamberlere fazla soru sormak işi sıkıştırır, alanı daraltır ve yapılmasını güçleştirecek yeni şartlar getirir. Bu yüzden Efendimiz; “Bir şey emredersem gücünüz yettiğince yapmaya çalışın, bir şey yasakladığım zaman da ondan kaçının.” diyor. 


25 Müslim, “Hac”, 411-412; “Fezâil”, 131. Bk. Buhâri, “İtisâm”, 2; Tirmizi, “İlim”, 17, r.2679; 
Nesâi, “Menâsik”, 1, r.2617; a.mlf, es-Sünenü”l-kübrâ, Il, 319, r. 3598; İbn Mâce, “Mukaddime”, 1, r. 2; Ahmed b. Hanbel, Il, 247, 258, 313-314, 428, 447-448, 456, 467, 482, 495, 508, Il, 517; Beyhaki, es-Sünenü”/-kübrâ, N, 423; N, 533; VII, 165. 


26 53/Necm,3-4. 
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İZİ Lİ ezelde  . 3 
iz YK is il KEZ üm İS A ele 
— Al Yİ ei KİLİ BE ii e asla 


Bunun güzel misallerinden bir tanesi, Peygamber Efendimiz ashabına Allah'ın kendilerine haccetmeyi farz kıldığını bildirince, “Ey insanlar! 
Allahu Teâlâ size Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe-i Müşerrefe'yi usülüne uygun o belli zamanda ziyaret edip haccetmeyi, hac vazifelerini yapmayı farz kıldı.” deyince; 


Fe-kâle racülün. “Adamın birisi...” 

“Adam” dediğimiz, ashabdan mü'min bir kimse. Rıdvanullahi aleyhim. 
İşte fazla, lüzumsuz konuşmanın misali: 

E külle âmin, yâ Resülallah. “Her sene mi yâ Resülallah?” dedi. 


Halbuki Peygamber Efendimiz; “Allah size haccı farz kıldı.” demişti. 
Kaç tane olacağı gibi bir şart yoktu. Böyle kayıtlar, bağlar olmadan geniş bir şekilde söylenmişti. 


“Her sene mi yâ Resülallah?” deyince, Peygamber Efendimiz süküt etti. Üç defa sordu, hepsinde süküt etti. Hatta Peygamber Efendimiz hücre-i saadetine, beyt-i saadetine girdi, çıktı. Sonra; “Bana o soruyu soran kimse nerede?” diye sordu. 


“Hayır, her sene değil.” dedi. 


Ve lev kultü. “ESer o zaman ben durmasaydım da “Her sene mi yâ Resülallah?” deyince...” Neam. ““Evet?” deseydim...” Le-vecebet. “O zaman size her sene haccetmek vâcib olurdu.” Ve le-mesteta'tüm. “Her sene de öyle haccetmek vâcib olunca, -çünkü Cenâb-ı Hak benim sözüme itibar ediyor- onu yapmanız sizin boynunuza borç olacaktı.” 


Zerüni mâ terektüküm. “Beni, ben size daha geniş açıklama yapmadığım zaman söylediğim kadarıyla bırakın. Aşırı kurcalamalar yapmayın.” diye tavsiye etti. 


27 Müslim, “Hac” 412; Beyhaki, es-Sünenü”-kübrâ, IN, 533,r. 8615. 
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Sahâbe-i kirâm bu âyet-i kerime ve bu hadis-i şeriflerde kendilerine ö$retilen âdâba gayet güzel riayet etmişlerdir. 


Enes b. Mâlik; 


Nühinâ en nes'ele Resülallâhi sallallahu aleyhi ve selleme an şey'in. 
“Artık Resülullah'a böyle olur olmaz her şeyi sormaktan men olununca...” Fe-kâne yu'cibünâ en ye'tiye'r-racülü min ehli'l-bâdiyeti fe-yes'elühü ve nahnü nesmau. “Artık biz kendimiz bir şey soramazdık. Çölden yabancı, bu işleri bilmeyen saf birisi gelsin de bir şeyler sorsun, biz de onun açıklamalarını duyalım diye arzu ederdik.” diyor. 


Kendileri soramazlarmış, “Bu işi bilmeyen birisi sorsa da biz de dinlesek.” derlermiş. 


el-Berâ b. Âzib radıyallahu anh de; 


İn kâne le-ye'ti aleyye's-senetü uridü en es'ele Resülallâhi sallallahu aleyhi ve selleme an şey'in fe-eteheyyebü minhü. “Bazen bir sene olurdu, Resülullah'a bir şeyi sormak isterdim. Ama onun heybetinden, “Acaba âdâba aykırı mı hareket ederim? Fazla mı kurcalamış olurum?” 
diye sormazdım.” Ve in künnâ le-netemenne'l-a'râbe. ““Gelse de bedeviler bir şey sorsa...” diye bedevileri temenni ederdik.” diyor. 


Ashâb-ı kirâm bu emre böyle riayet etmişler. 


EN 


Ae ile edsaklar eyi u 


a0 oi BYE ME 


28 İbn Kesir 1,381. Bk. Müslim, İmân”, 10-11; Tirmizi, “Zekât”, 2, r.619; Ahmed b. Hanbel, Ill, 
143, 193; Nesâi, “Salât”, 4, r457; “Sıyâm”, 1, r2089-2090; Dârimi, “Tahâret”, 1, r. 656; İbn Hibbân, |, 369, r. 155. 


29 İbn Kesir,1, 380. 
30 İbn Kesir,1, 380. 
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İbn Abbas radıyallahu anh de Kur'ân-ı Kerim'i, tefsiri çok iyi bilen bir kişi olarak; 


Mâ raeytü kavmen hayran min ashâbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. “Muhammed aleyhisselam'ın ashabı kadar daha hayırlı bir kavim görülmemiştir.” Mâ seelühu illâ an'isnetey aşrete mes'eleten. “Peygamber Efendimiz'e ancak on iki mesele sordular.” Küllühâ fi'-Kur'âni. “Hepsi Kur'ân-ı Kerim'de var.” diyor. 

Güzel, yerli yerinde sorulardan neler sormuşlar? Bu on iki sorudan birkaç tanesini hatırlayalım: 


ilg ME ei eN ez 
LİSA Üs Epa Sİ VE GE AE 
“İçki içmek, meysir denilen kumarı oynamak hususunu sana soruyorlar, ey Resülüm!” 


Bu âyet-i kerimede içki ve kumarın şeytanın işi olduğu bildirildi. İçkinin içilmemesi, kumarın oynanmaması emredildi. İyi ki sormuşlar; o hükme bağlandı. 


Ba JS Al 0) > bi 3 EN 


Haram aylarda, hac aylarında savaşmanın durumunu sormuşlardı. 


BLEEİ yö İSİ) 
Yetimlere karşı nasıl muamele edeceklerini sormuşlardı. 
Abdullah b. Abbas bunları güzel sorulara örnek olarak veriyor. 


Öğrenmek isteyen insanların, tabii olarak bilenlere bazı şeyleri sorması lazımdır. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde; “Ey mübarek insanlar, soruları sorun! Çünkü bundan üç taraf da istifade eder. Soran sevap kazanır, cevabı veren sevap kazanır, dinleyenler sevap kazanır.” buyurmuş. ** 


31 2/Bakara,219. 
32 2/Bakara,217. 
33 2/Bakara,220. 
34 (Bk. Ali el-Müttaki, X, 230,r. 28662. 
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Soru, bilginin öğrenilmesi için şart, hatta güzel bir husustur. Çünkü ilgili meselede sorunun cevabını dinlemek hatırda daha kolay kalır. Hiç soru olmadan o konuyu anlatmaktan, bir sorunun cevabı olarak o konu anlatıldığı zaman konu akılda kalıcı olur, öğretici sıfatı vardır. 


Bütün mesele sorunun ne niyetle sorulduğudur. İnat için mi, müşkül durumda bırakmak için mi, inkârın bir çeşidi olarak mı soruluyor; yoksa zevzeklik, gevezelik, aşırı lüzumsuz teferruata dalmak için mi? 


Onun için iyi niyetli olmasına rağmen bazı kimselerin yersiz sorular sorması dolayısıyla alimlerimiz -rahmetullahi aleyhim ecmain-; Hüsnü's-suâli mine'l-ilm. “Güzel soru sormak ilimdendir.” demişlerdir. Alim olan soruyu güzel ve yerli yerinde sorar. Cahil olan da olur olmaz, abuk sabuk soru sorar. O da kötü sonuçlar meydana getirir. 


Konaklarda yapılan eski ilim toplantılarına bir adam gelirmiş. Kenarda susar, hiç konuşmazmış. Bir keresinde; “Mübarek, sen de konuş.” 
demişler. O da kalkmış, bir soru sormuş; ama abuk sabuk bir soru. O zaman; “Tamam, sen sus, hiç konuşma.” demişler. 


Soru sormasını bilmeyen, konuyu bilmeyen konuşmamalı. Veya soracağı zaman, “Bu soru gerekli mi değil mi?” diye epeyce kafasında evirmeli çevirmeli, güzel sormalı. 


Bizim tasavvuf âdâbında da fazla soru sormamak vardır. 


Hep sorarak değil de, sormadan irfanıyla anlamaya çalışmak önemlidir. “Leb” demeden leblebiyi anlamak. Bu da irfanı geliştirir. İnsanın devamlı düşünmesi iyi olur. 


Hizmet durumunda olan insanların hizmeti yaptıran kimseye; “Efendim, bunu nasıl yapalım, ne türlü yapalım?” diye soruyu sormaları icap eder. O da bir tâlimat verecek. Onu çok iyi kavrayıp yapmak lazım. Elbette sormadan kendi başına iş yaptığı zaman da, bazen yukarıdaki merci; “Sen bunu niye böyle yaptın? Sormadın, bilmediğin işte aşırı gitmişsin, yanlış yapmışsın.” diyebilir. 

Yeri gelince sorulacak. Ama iyice düşünülerek iyi niyetle sorulacak. 


Karşı tarafı müşkül durumda bırakmak için sorulmayacak. Veyahut fazla teferruata kaydırıp da işi zorlaştıracak sorular sorulmayacak. 


Hâsılı, soru sormak da demek ki bir sanat; soru sormak sanatı. Bu âyet-i kerimede bu husus açıklanıyor. 
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Allahu Teâlâ hazretleri bizi sevdiği kullarından eylesin. Mühim olan odur; rızasını kazanmak. Bilgili kullarından eylesin. Çünkü Allah cahilleri sevmez, alimleri sever. Alim Allah'a daha güzel kulluk eder. İlmi güzel öğrenmeyi nasip eylesin. 


Büyüklerimiz ısrarla belitmişler ve levhalara yazmışlar. O levhaları baş uçlarına asmışlardır. İlim yanında edebi de öğrenmek lazım. Her şeyin edebi vardır. Kuru bir ilim, sadece bilgi çokluğu, bilen kimseyi bilgisiyle övünme tarafına götürür. O da o yüzden helâk olur. Kibre, ucuba, nahfete, kendini beğenmişliSe düşer, çeşitli münakaşalara girer. Her yerde ortaya atılır, iyi olmaz. İlim yanında edebi de öğrenmeli. Çünkü her şeyin edebi, o şeyin güzel olmasını ve Allah tarafından kabul edilmesini sağlar. 


Allahu Teâlâ hazretleri cümlemizi ehl-i edeb eylesin. Âdâbdan hiçbir şekilde uzak ve mahrum düşürmesin. Cenâb-ı Hakk'a karşı kulluk âdâbına, Peygamber Efendimiz'e karşı ümmetlik âdâbına ve diğer hususlarda- ki âdâba her yönden tam riayet edelim. 


Her yerin, her şeyin de bir âdâbı vardır. Yemekte içmekte, giyinmekte kuşanmakta, yürümekte, bakmakta bile vardır. Bunları eski bir ârif müftü, Mecmau'l-âdâb diye bir kitapta toplamış. Âyetlerden, hadislerden toplamış olduğu edebleri orada anlatıyor. Yemek nasıl yenecek, elbise nasıl giyilecek, evlilik nasıl olacak, düğün nasıl olacak, ilim nasıl öğrenilecek, talebe nasıl hareket edecek, hoca nasıl hareket edecek, koca nasıl hareket edecek, hanım nasıl hareket edecek? Bunların hepsi âdâb ile oluyor. Hepsinin âdâbı var. 


Allahu Teâlâ hazretleri, her yaptığımız işte bizi işin sünenine, âdâbına, erkânına uygun hareket etmeye muvaffak eylesin. Güzel işler yapmayı nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle cemâliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i a'lâ”da komşu eylesin. 
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Yahudilerin Hasedlikleri 
YİN AS öp SEİZ İİ EİN Aİ ö 2 83 


Bl SİM 


Ehl-i Kitâb denilince, kendilerine daha önceden peygamber gönderilmiş ve o peygamberlere de Allah'ın kelâmı olan mübarek ilâhi kitaplar vahyedilmiş olan milletler anlaşılıyor. Birisi Musa aleyhisselam'a inen Tevrat ve ona tâbi olan yahudiler. Ötekisi İsa aleyhisselam'a inen İncil ve ona tâbi olan nasrâniler yani hıristiyanlar. Ehl-i Kitâb deyince, Kur'ân-ı Kerim'in ifadesinde yahudiler ve nasrâniler anlaşılıyor. 


Bu tabirle Cenâb-ı Hak bildirmiş oluyor ki; “Evet, ben onlara peygamber göndermiştim. O peygamberlere kitap indirmiştim. Ama onlar ondan sonra durumlarını değiştirdiler.” Kitaplar tahrifata uğradı, asılları kayboldu. 


Onun için Kur'ân-ı Kerim onlara bir ayrıcalık tanır. Bunlardan yahudilerin ve nasrânilerin yani hıristiyanların memnun olması lazım. 
Çünkü Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri, kökenlerinin doğru olmasından 


35  2/Bakara, 109. 
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dolayı onları müşriklerle bir tutmuyor. Ve onlara; “Sizin kökeniniz doğru idi, siz bu işleri bilirsiniz. Onun için hata etmeyin, müşriklerin durumuna düşmeyin.” diye özel bir durum verilmiş. 


Ehl-i Kitâb ve onların duyguları hakkında Allahu Teâlâ hazretleri şöyle buyuruyor: 


Vedde kesirün min ehli”l-kitâbi. “Yahudi ve nasrânilerin bazıları.” 


Min ba'd, “bazıları” olduğunu gösteren bir kelime. “Onlardan bir kısmı.” Kesirun, “çoğu” ama hepsi değil. 


“Ehl-i Kitâb”'dan çoğu sevdiler, istediler, arzu ettiler.” 


Vedde-yeveddü-vüd; Arapça'da hub gibi, ehabbbe-yuhibbu-muhabbet gibi, “sevmek” mânasına gelen bir kelime. 


İstediler, böyle bir şey olmasını sevdiler. 

Bu Ehl-i Kitâb neyi sevdiler, neyi istediler, arzu ettiler? 
Lev yeruddüneküm. “Keşke sizi geriye çevirebilseler!” 
Geri hâle itebilseler, geriye götürebilseler... 


Min ba'di imâniküm. “İmanınızdan sonra keşke bu imandan sizi vazgeçirip geri hâle götürebilseler.” Küffâren. “Kâfirler hâline getirebilseler.” 


İmanınızdan sonra sizi kâfirler hâline döndürebilseler diye bunu arzu ettiler, temenni ettiler. 


Bunu neden istediler? 


Haseden min indi enfüsihim. “Kendi içlerinden doğan bir kıskançlıktan dolayı!” 


“Keşke bunları imanlarından ayırabilsek, kâfirler hâline getirebilsek!” diye şiddetli arzu ve istek duydular. 


Min ba'di mâ tebeyyene lehümü'l-hakk. “Bu konudaki gerçek kendilerine apaçık göründüğü halde!” 


Ehl-i Kitâb'dan büyük bir kısmı, İslâm'ın Allah tarafından gönderilmiş, kendilerine gönderilenler gibi hak din olduğunu ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gibi Allah'ın hak peygamberi olduğunu kesin olarak, apaçık anladıktan sonra, anladıkları halde, anlamalarına rağmen, içlerinden kaynaklanan bir 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kıskançlık duygusuyla “Keşke sizi imandan sonra kâfirler hâline getirebilsek!” diye sizi döndürmeyi arzu etti. 


“Etti” mâzi siygası, “İstediler.” demek. 
Peygamber Efendimiz zamanında böyle olmuş. Şimdi de oluyor. 


Peygamber Efendimiz'in zamanında kimler böyle düşünmüşler? Bu duyguların içine kimler girmişler? 


İki rivayet var. Bir rivayete göre; 


Gol 5) ile G6 3 allel a İŞE LE ŞA 
İZİ ŞEN Şİ e 1S 3) gel İZİ EEG EYİ 8 
36. içi 
Bunlar yahudi ileri gelenlerinden, rüesâsından, önderlerinden, Huyey 

b. Ahtab ve Ebü Yâsir b. Ahtab isimli aynı babanın iki evladıymış. 


Min eşeddi'l-yehüde li'l-arabi. Bunlar, “Yahudilerin Araplar'a karşı en şiddetli, kızgın, en düşman olanlarıymış.” 


Bunlar istemişler. Cenâb-ı Hak Araplar'ı kendi içlerinden bir peygamber göndererek lütfuna erdirdi diye! Ve insanları ona tâbi olmaktan döndürmeye, onun etrafından çekip kâfirler, müşrikler hâline getirmeye gayret etmişler. 


Halbuki kendileri biliyorlar ki âlemleri yaratan Allah. Taşlar, taştan yapılmış putlar veyahut ağaçlar veya insanların yanlış olarak bütün tapındığı varlıklar, Allah'ın yarattığı mahluklardır. Bunu kendilerine Musa aleyhisselam söylemiştir. Kendi tarihlerinden Firavun'un tanrı olmadığını, buzağıya tapılmaması gerektiğini biliyorlardı. 


Binâenaleyh, “Bunlar taşa, ağaca tapıyorlardı. Şimdi âlemleri yaratan Allah'a tapmaya döndüler.” diye Araplar'ın eski, câhiliye devrinde taptıkları putlara tapmamalarını da aslında memnunlukla karşılamaları lazım. Aslında Yahudilikleri samimi, Musa aleyhisselam'ın getirdiği sâfiyette olsa memnun olmaları lazım. 


Buda heykelinin önünde secde edip saygı gösteren bir kimse gördüm. 
36 İbn Kesir,1,382. 
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Tüylerim diken diken oldu. Çok ürktüm, çok korktum, çok iSrendim. 
Çünkü yapılmış bir heykele tapıyor. Önüne tabaklar içinde elmalar, meyveler koymuşlar. 


Ne oluyor bunlar? 
“İşte bunu yiyecek...” 
Bu yanlış! 


Yahudilerin de bu yanlışlığın düzelmesinden memnun olması lazım. 
Ama memnun olmuyor. Tekrar kâfirler hâline gelmelerini istiyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Hem Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın peygamber gönderdi$ini, kitap indirdiğini bil; hem de ondan sonra insanların bu doğru inanca gelmelerinden memnun olma; çevirmeye, kâfirler hâline getirmeye çalış. Allah namına hareket edip küfre hizmet etmek, kâfir sayısını arttırmaya çalışmak, mü'minleri yoldan kaydırmaya çalışmak son derece ters bir durum. Çok sapık bir dini duygu, ruhsal bir hastalık. Böyle oldukları için hiç olmazsa “âlemleri yaratan Cenâb-ı Hakk'a ibadet ediyorlar” diye müşriklerden üstün tutmaları lazım. 


Peygamber Efendimiz'in etrafındaki ashabı ve Peygamber Efendimiz, Bizanslılar ile o zamanki Sâsâniler harp ettikleri zaman İranlılar'a karşı Ehl-i Kitâb'ı, “ne de olsa Hz. İsa'ya inanan insanlar” diye Bizanslılar”ı tutuyorlardı. Çünkü Sâsâniler İranlı ateşperestler, ateşe tapınanlar, ateş tapınakları olup da kendilerine “mecusi” denilen bir millet. İkisi Araplar'ın kuzeyinde, Araplar'dan ayrı iki millet; ama “ateşe tapıyorlar” 


diye, “müşrikler” diye mü'minler onlara karşıydılar. 


Mekkeli müşrikler de müşrik olduklarından, İslâm'a düşmanlıklarından İran”ı tutuyorlardı. Bu bir taraflaşma, cepheleşme. Onlar müşrikleri tutuyorlardı ve ters bir düşünceyle elinde kitabı olan Bizanslılar'a düşmanlık besliyorlardı. 


Hıristiyan; Christos veyahut Christ, “Hz. İsa” demek. Hıristiyan, Batı dillerinde “Hz. İsa'ya bağlı olanlar”, “İsevi” demek. Biz “Nasrâni, İsevi” diyoruz. Ama dilimizde, “hıristiyan” sözü galebe çalmış. 
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Bence “nasrâni” demek daha uygun. İyilerine de “İsevi” demek lazım. Hz. Musa'ya tâbi olanların iyilerine “Musevi” kötülerine de “yahudi” demek lazım. 


Burada müslümanların tutumu ne kadar sağlıklı, temiz ve sağlam! 
Allah'a inanan tarafı tutuyor, şirki tutmuyor. Demek ki temelde doğru 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inancı seviyor. Ama onlar öyle değil. Düşmanlıklarından kendilerine bile ters düşen tarafı tutuyorlar. Bu çok ilginç bir durum. 


Bunu neden yapıyorlar? 
Hasedlerinden! 


Cenâb-ı Hakk'ın verdiğinden dolayı hased ediyorlar. Halbuki müslümanlar müslüman olmayanlara; “Kardeşim, müslüman ol, bizden bir kimse olursun.” diyorlar. 


Bütün İslâm savaşlarında İslâm mücahidleri önce; “Müslüman ol, bizden birisi ol, bizler gibi ol, selamette ol.” diyorlar. Başka bir şey demiyor. “İmana gel, yanlış inancı bırak.” diyor. “Gelmiyorum.” derse “Gelmiyorsan kendi Hıristiyanlığında, Yahudiliğinde kal; ama yönetim sende olmasın. Çünkü sen bozuk inançla doğru iş yapamazsın. Bizim idaremizde ol, bize vergi ver.” diyorlar. “Onu da yapmayacağım.” derse “O zaman biz de hakkın galebesi için sizinle mücadele ederiz.” diyorlar. 


İslâm'da her şey çok sağlam bir mantığa, çok hâlis bir niyete oturmuş. 
Bunlarda ise ters. Hasedlerinden dolayı Allah'ın mü'min kullarını imandan koparıp kâfir yapmak istiyorlar. Halbuki onlar fakir, sen zenginsin. 
Onlar bir hurmaya muhtaç, senin hurma tarlaların var. Allah sana daha çok vermiş, niçin hased ediyorsun? Sen de imana gel, sen de iyi bir insan ol. Ama işte insanların bu çarpık duygularını anlamak mümkün değil. 


Vedde, “İstedi.” demek. Yeveddü, “İsterler.” denmiyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in zamanındakiler böyle bir şeyi şiddetle düşünmüşler. Bu iki şiddetli yahudi reisi bu hususta bir hayli faaliyetlerde bulunmuş. 


ELEĞİ AŞİ EN SALE ENİ Gİ eğ 
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Bir de Ka'b b. Eşref diye bir yahudi var. Bir yahudi kabilesinin de başkanı. O da sözü güzel söyleyebilen şair bir kimse olduğu için şiirleriyle, ağır sözlerle, hakaretâmiz ifadelerle Peygamber Efendimiz'i hicvedermiş. Ondan sonra da müslümanları Peygamber Efendimiz'den koparmaya 


37 . İbn Kesir,1,382. 
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çalışırlarmış. Tabii Cenâb-ı Hak hepsinin işlediklerinin o zaman dünyada da cezalarını verdi. 


Bunları neden yaptılar? 


Min ba'di mâ tebeyyene lehümü'l-hakk. “Gerçek anlaşıldıktan sonra hasedlerinden yaptılar.” 


Gerçeği nasıl anladılar? 


Durumlarını, hâllerini incelediler. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini gözleriyle gördüler. Ümmi bir peygamber olduğu, herhangi bir tahsil görmemiş olduğu halde kendi kitaplarını, kendi dinlerinin kökenini, aslını çok daha iyi bilip söylemesinden anladılar. Günlük hayatta gösterdiği mucizelerden, kendilerini ziyarete gelenlerin söylediği sözlerin doğrusunu eğrisini, “Sen şimdi yalan söyledin, şöyle düşünüyorsun.” diye anlamasından bildiler. 


O kadar kesin olarak biliyorlardı ki evlatlarını tanır gibi Peygamber Efendimiz'i tanıyorlardı. İnsan nasıl, “Bu benim evladım.” diye tereddüt etmeden bilirse o kadar kesin biliyorlardı. İslâm'ın hak din olduğunu anlamışlardı. 


Hatta müşrikler bile anlamışlardı. Peygamber Efendimiz'in bedduasından, başlarına bir felâket gelmesinden korkarlardı. Kendi aralarında bir şey konuştukları zaman Peygamber Efendimiz'e Allah'ın bildirmesinden ve o gizli şeyi açıklamasından korkarlardı. Çünkü böyle şeyler başlarına çok gelmişti. 


Bunlar Peygamber Efendimiz'in muasırı olarak bunları gözleriyle görüp Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu anlıyorlardı. Ve içlerinden bazıları da; “Evet, sen Allah'ın peygamberisin, şehâdet ederim ki Resülullah'sın!” diye müslüman oluyorlardı. 


Demek ki gerçeği bildikleri halde, çarpık duygulardan, hasedden, kinden, kıskançlıktan yapıyorlar. O zaman bunların kendi dinlerine olan bağlılıkları da tam değil. 


Geçtiğimiz âyet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak onu da bildiriyor: “Siz mü'minseniz size imanınız ne kadar kötü şeyler emrediyor. Bu ne biçim bir mü'minlik!” diye Kur'ân-ı Kerim onların Yahudilik'teki veya Hıristiyanlık'taki imanlarının sağlam bir iman olmadığını, ona bile tam inanmamış olduklarını bildiriyordu. 
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Bunlara karşı Cenâb-ı Rabbü'l-âlemin Tebâreke ve Teâlâ hazretleri, Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki; 


Fa'fü ve'sfahü. “Aldırmayın, göz yumup geçin.” Hattâ ye'tiya'llâhu bi-emrihi. “Allah işini başlarına getirinceye kadar, ortaya getirinceye kadar.” 


Peygamber Efendimiz'e ve mü'minlere Cenâb-ı Hak; “Allah ilerideki birtakım olayları yapıncaya kadar, olduruncaya kadar aldırmayın, geçip gidin.” buyuruyor. 


İnna'llâhe alâ külli şey'in kadir. “Hiç şüphe yok, muhakkak, kesin ki Allah her şeye hakkıyla kâdirdir, muktedirdir.” 


Her şeyi yapar. “Onun için siz şimdi aldırmayın. Allah onların başlarına neler getireceğini kendisi biliyor, getirecek. O zamana kadar aldırmayın, seçip gidin.” buyuruluyor. 


Fa'fü, “Affedin.” demek. Ama kâfirin küfrünü affetmek, mü'mine ve peygambere yaraşan bir davranış değildir. Küfür ve şirk affolmaz; onu affetmek, hoş görmek, mâzur görmek yoktur. Buradaki fa'fü, “Aldırmayın.” demek. Nitekim ve'sfahü, safaha-yesfehu-safhan, “Bir kimsenin bir cahilliğini, kusurunu gördüğü halde onunla uğraşmayıp yürüyüp gitmek...” demek. 


Cahil, bir cahillik ettiği zaman onunla geçip karşılıklı münakaşa eder- sen onun seviyesine düşmüş olursun. Geçip gidersen o durduğu yerde köpürür, oturur, zıplar, ne yapacaksa yapar. Ama haklı olan onun durumuna düşmez, tenezzül etmez. 


Bu, “Tenezzül etmeyin, aldırmayın, geçin. Onların davranışlarını kendilerine bırakın.” demektir. 

Hattâ ye'tiya'llâhu bi-emrihi. “Hatta Allah onların başlarına neler getirecekse getirinceye kadar...” 

Burada istikbâle ait onların başlarına bir şeyler geleceğine dair işaret var. “Sabredin, bekleyin, göreceksiniz.” gibi bir mâna var. Çünkü 


Cenâb-ı Hak hasedi affetmez. Mü'minin mü'mini bile hasedini affetmiyor. Peygamber Efendimiz; 


MM pa *- 7 S3) 5; Se BER 
KLİEİ İİİ İZİ SELEN ŞE İŞİL ğp» 
38 (Ebü Dâvud, “Edeb”, 44,r. 4903; İbn Mâce, “Zühd”, 22,r. 4210; Beyhaki, Şu'abu”l-imân, V, 
266, 267, r. 6608, 6610. 
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“Ateşin, içine atılan odunu yakıp kül ettiği gibi hased insanın iyi amellerini, sevaplarını, oruçlarını, namazlarını bile yok eder, kül eder.” 
buyuruyor. 


Bir de mü'min olmayan bir kimsenin mü'min olanlara karşı kini ve hasedini hiç affetmez. Affetmek bahis konusu bile değildir. 

Ama tehir ediyor. Fa'fü ve'sfahü. “Aldırmayın, geçin gidin.” diyor, tehir ediyor. 

Cenâb-ı Hak iki sebepten tehir eder. Hata yapan, günah işleyen kişi yanlışlığını anlasın da tevbe etsin diye rahmetinden, azabı birden indirmez. Bu onun rahmetindendir. Bazıları Cenâb-ı Hakk'ın bu hilmini, azabı geciktirmesini, halim davranmasını anlamazlar; şımarırlar, günahta devam ederler. O zaman; 


ASAŞ ABİSİ) 


* 
“Birden Cenâb-ı Hak''ın sillesi, şamarı iner.” 


Darbesi, kâfiri günahkârı perişan eder. 


Bir de, “İyice kâfirlikleri, inatçılıkları, suçlulukları tebeyyün etsin de sonradan âhirette bir bahanesi kalmasın.” diye tehir eder. 


Şuna benziyor: Mesela emniyet, kaçakçılık yapan afyon kaçakçısını görür, bilir; 
“Şu adam afyonu falan yerden aldı, falanca şehre doğru kaçırıyor.” 


İlden ile uyuşturucu işini takip eder, teşkilatı takibâta alır. Ta Edirne'ye gidinceye kadar göz altında tutar. O kamyondan o kamyona geçti. 
Edirne'de hemen çevirirler. Anlamak isterler; 


“Bakalım bunlara kimler yardım etti? Şebekenin öteki üyeleri kimler?” 

Bazen hepsini toplayıp yine cezalandırmak için “Bakalım gidip arkadaşlarını nerede bulacak?” diye suçluyu hapisten kaçırırlar. 


Cenâb-ı Hak da, “Bunların yarın rüz-ı mahşerde müdafaa edecek hâlleri kalmasın.” diye suçları iyice belirginleşecek bir şekilde tehir ediyor. 


Onun için Cenâb-ı Hakk'ın azabının hemen gelmemesinden aldanmamak lazım. Cenâb-ı Hak günahı ihmal etmez. Cezayı vermeme durumu 


39  6/Enâm,44. 
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bahis konusu değildir. Ama imhâl eder. İmhâl, “mühlet vermek” demek. 
Müddet verir. Biraz daha pay verir. Ondan sonra da, “Sen adamakıllı azdın, iyice şımardın, cezayı hak ettin!” diye cezayı verir. 


İnna'llâhe alâ külli şey'in kadir. “Cenâb-ı Hak her şeye kâdirdir.” 


Her şeyi her anda, istediği gibi yapar, yapabilir, kudreti vardır. Yapmaması O'nun hikmetindendir. Senin canın istiyor, şu anda yapmıyor; ama onun hikmeti var. Her işi hikmetlidir. 


Mü'minlerden bazıları; “Yâ Resülallah! Rabbine dua et, Taif ahâlisini, Taif şehrini -veyahut Mekke'deki müşrikleri- hemen cezalandırsın. Bunları Allah kahretsin!” diye ısrar ediyorlardı. Peygamber Efendimiz de; “Ben lanet edici bir peygamber olarak gönderilmedim.” diyordu.” Sabrı, tahammülü, beklemeyi uygun görüyordu. 


Hatta kavmi kendisini taşlayıp yaraladığı zaman; “Yâ Rabbi! Sen bunları affet. Çünkü onlar benim peygamber olduğumu bilmiyorlar. Sıradan bir düşman sanarak bunları yapıyorlar. Bağışla, bunları azaplandırma!” 
diye dua ediyordu. Kendisine sataşanları, “Bir zaman gelir, onların nesillerinden iyi insanlar gelir.” diye azaptan koruyordu. 


Uzaktan sarı renkli, kırmızı renkli, fırtına alâmeti olan bir bulut, bir hava gördüğü zaman kendisi korkar, sararırdı. Kavmine eski kavimlerin başına gelen bazı felâketler gelebilir diye hemen dua ve niyaza geçerdi. 
Çünkü çok merhametliydi. 


asi LE ek rule KL İl SE) 
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“Size karşı çok haris, sizi korumaya çok dikkatli. Mü'minlere karşı çok yumuşak kalbli, çok merhametli bir peygamber.” 


Peygamber Efendimiz çok merhametliydi, çok sabırlıydı. O merhametinden, beddua etmemesinden dolayı, sonra galip olduğu zaman da mağlupları perişan etmemesinden, asıp kesmemesinden dolayı nice insanlar sonunda hatalarını anladılar, imana geldiler. “Biz neler yapmışız?” diye utandılar. Ama mü'min oldular. 


40 Müslim, “Birr”, 87; Ebü Ya'lâ, XI, 35,r. 6174. 
41 9/Tevbe,128. 
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Sonra bazıları, “Resülullah peygamberliği getirdiği ilk zamanlarda biz çok hatalar işledik. Bu işi ancak Cenâb-ı Hakk'ın yolunda cihad ederek temizleyebiliriz.” diye cihada, cephelere gittiler. Orada İslâm için cihadlar ettiler, canlarını verdiler. 


Peygamber Efendimiz'i taşlayan o kavimlerin çocukları mü'min, muhlis, müttaki kimseler oldular. Sabrın sonunda çok hayırlar ortaya çıktı. 


Cenâb-ı Hak her şeye kâdirdir. İsterse anında kahreder. Anında başına yıldırım çarpar, yerin dibine göçürür, bir beldeyi yok edebilir. Ama “Allah işini getirinceye kadar bekleyin bakalım, aldırmayın.” buyuruyor. 


Cenâb-ı Hak bu kâfirlerin başına hansi işi getirdi? 


“Seyf âyeti” denilen âyet-i kerime indi. “Bundan sonra müşriklere fırsat vermeyin, kâfirlere yüz vermeyin. Küfürde inat edenlerle mücadele edin.” mânasına âyet-i kerimeler inince, artık bu fa'fü ve'sfahü'nun hükmü orada nihayete ermiş oldu. Çünkü artık İslâm'ın hak olduğunu anladı. Anladığı halde hâlâ inat ediyor. O zaman ceza gelecek. Anlayıncaya kadar bir mühlet olmuş oldu. Allahu a'lem. 


42 o 9/Tevbe,5 ve 36. âyetleri, seyf ve kıtal âyetleri olarak isimlendirilmektedir. 
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Namazı Kılın! Zekâtı Verin! 
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Allahu Teâlâ hazretleri, mü'minlere Ehl-i Kitâb'ın bu inatçılıklarına, kâfirliklerine aldırmamayı emrettikten sonra, 110. âyet-i kerimede iki şey emrediyor: 


Ve ekimu's-salâte. “Namazı ikâme ediniz.” Ve âtü'z-zekâte. “Ve zekâtı veriniz.” 


“Ey mü'minler! Siz namazı eğri büğrü değil, dosdoğru, düzelterek ikâme ediniz.” buyuruluyor. 


Ekâme-yukimu, “bir şeyi düzeltmek” demek. Yamukluğunu düzeltmek, dümdüz yapmak... “Namazı dümdüz yapmak; hiçbir eğrilik, eksiklik, gedik, kusur, çarpıklık bırakmamak” demek. 

Mü'min namazı özenerek kılacak, abdestini özenerek alacak. Namazı kılarken gönlünü toplayacak, aklını başına devşirecek. Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna çıktığını bilecek. Ve son derece ciddi, son derece duygulu, gözü yaşlı, Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna girdiğinin şuurunda Allâhu Ekber 


43 2/Bakara,110. 
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diyecek, divana duracak, tesbih ü hamd ü senâsını yapacak. Kur'ân-ı Kerim'ini okuyacak, rükuunu, secdesini yapacak. 


Namaz ibadetlerin harikasıdır, çok güzel bir ibadettir. Başka milletlerin inançlarına, ibadet şekillerine bakıyorsunuz; bir anlamı yok. Ama namaz da İslâm'ın diğer ibadetleri de son derece mükemmel, anlamlı, derin ve güzel ibadetler. Namaz için ne kadar saat ayırsak, namazı anlatmaya çalışsak anlatamayız, bitiremeyiz. Çok uzun sürer. Namazın her şeyi hikmetli, her hareketinin anlamı var, her sözü güzel. Vakitleri güzel, namazın edâsındaki şekiller güzel. Vücuda fayda, bedene sağlık veriyor. Ruha, akla faydalı. Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile. 
Onun için mü'min namazını kılmalı. 


“Bu kâfirler size böyle yaparken siz ibadetlerinizi yapın.” demek. 


Müslüman her devirde, her yerde zulüm ile karşı karşıya gelebilir. 
Namaza sığınması gerekiyor. Namaz mü”minin kusurlarını siler, tertemiz yapar. Bir önceki namazla aradaki kusurları affettirir. Böylece kendi kusurları silinir. Bir de namazdan sonra yapılan dualarda da Cenâb-ı Hak duaları kabul edici olduğundan mü'min, Cenâb-ı Hakk'ın yardımına mazhar olur, kurtulur. Onun için aslında birçok derdin çaresi namazdır. Onun için mü'min namazı dosdoğru kılmalıdır. 


Biz namazı dosdoğru kılıyor muyuz? 


Hayır, çok güzel kılmıyoruz. Mânayı bilmeden, Fâtiha'yı, Sübhâneke'yi, Tahiyyât'ı bilmeden, tesbihin mânasını bilmeden, takliden, taklit ederek yapılan ibadetle olmaz. Mânasını anlayarak, derinden derine, lezzetini duya duya namazı kılmak lazım. 


Maalesef bu hususta kusurluyuz. Çocukları da iyi yetiştiremiyoruz. 
Çocuklar namazı annesinin babasının zoruyla kılıyor. Zorlama olmayınca kaytarıyor, kaçırıyor. İmam-Hatip lisesinde okuduğu halde Cuma'ya gitmiyor, ibadeti bırakıyor. Hafız olduğu halde içki içiyor. Misalleri var. 
Çünkü satıhta kalmış, derine nüfuz etmemiş, gönlünü nurlandırmamış. 
Takliden olan, üstünkörü yapılan şeylerin kıymeti yok. Mükemmel yapmak lazım. 


Ekimu's-salâte, “Namazı mükemmel kılın.” demek. Bu maddi ve mânevi, dünyevi ve uhrevi dertlerin çaresidir. 


Ve âtü'z-zekâte. Mü'min zekât da verecek. 
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Bu zekât iken, zekâh diyoruz. Çünkü bu namaz ve zekât mânalarına gelen es-salâtü ve'z-zekâtü kelimelerinin sonundaki te'ler yuvarlak te'dir. Yuvarlak te'ler Arapça'da geçilirken te okunur, kelimenin üzerinde durulduğu zaman he okunur. Kelimenin sonundaki yuvarlak te öyle bir harftir. Üstünde iki nokta var. Durulduğu zaman sanki nokta yokmuş gibi, he gibi. Yazılışı he'ye benziyor. 


Mü'minler namazı, duygular bakımından, ihlâs bakımından derinlemesine, mükemmel kılacak. Münâfıklar gibi gösteriş için değil, güzel kılacak. 


Ve âtü'z-zekâte. Zekât da verecek. Namaz kişisel bir ibadet, kişiyi olgunlaştırıyor; ama İslâm toplumsal yönü çok kuwvetli olan bir din. 
Mü'min, müslüman, başkalarına iyiliği olan insandır. 


Mü'min mü'mine faydalı olur. İslâm'ın en güzel yönlerinden birisi; müslümanlar bir vücut gibidir. Nasıl bir yerinde bir ağrı sızı olduğu zaman bütün vücut gece ateşler içinde kıvranır ve geceyi uykusuz geçirirse onun gibidir. Keşmir'den, Çeçenistan'dan, Bosna'dan, Kosova'dan, Afrika'dan rahatsız oluruz. Onlara yardım etmeye çalışırız. Somali'deki kardeşlerimiz aç diye onlara gıda götürmeye çalışırız. 


Lafta kalmıyor. Kişisel bir ibadet. Ama aynı zamanda toplumsal bir din. Öteki insanların da hizmetine, yardımına koşmak ve bu hususta da maddeyi öne koymak ve ihmal etmemek. Mali yönden gözlerin gördüğü yardımı yapmak. 


İslâm'ın bir güzel tarafı da zekâttır. Sadece ruhsal çalışmalar, meditasyon ile ilgili değildir. Aynı zamanda fiilen, müslüman müslümana yardım ediyor, koruyor, kolluyor. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor. Tarih boyunca bütün hayır müesseselerini kuranlar böyle imanlı insanlardır. 
Mesela Osmanlı'da öyle. Bu işleri hayır müesseseleri, vakıflar yapmış. 
Vezirler, padişahlar, kazançlarının bir kısmını böyle hayırlara vermişler. 


Allahu Teâlâ hazretleri mü'minlere hitap ediyor, onları muhatap alarak; 


Ve mâ tükaddimü li-enfüsiküm min hayrin tecidühü inda'llâh. “Ey mü'minler! Siz kendi nefisleriniz için bu dünyadayken âhirete neler takdim edip önceden gönderdiyseniz Allah'ın indinde onları bulacaksınız, onlarla karşılaşacaksınız.” diyor. 


Çünkü bu dünyada yapılan ibadetler, âhirette mükâfâtlandırılacağı için şimdiden oraya takdim edilmiş, önceden gönderilmiş oluyor. 
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Cenâb-ı Hak, “Sen dünyada zekât vermiştin, küçük büyük hayır yapmıştın, mükâfatı bu.” diye mükâfâtlandıracak. Bu, mü'minler, iyilik yapanlar için bir müjdedir. Ne yaparsanız âhirette onu bulursunuz. Allah'ın indinde onların orada kaybolmadığını, onların oraya gönderilmiş olduğunu görürsünüz, mükâfâtlarını alırsınız. 


Ama bir de aksi var. Günah işlerseniz onu da bulursunuz. Günahın da âhirette cezasını bulursunuz. Çünkü zerre kadar hayır işleyen hayrının karşılığını, zerre kadar şer işleyen de şerrinin karşılığını âhirette görecek. Cenâb-ı Hak muhakeme edecek ve adâlet-i ilâhiyyesi ile amelleri, sevapları, günahları tartacak. İyi işleri kat kat mükâfâtlandırarak fazl u keremi ile o iyi iş sahiplerini cennetine sokacak. İnsan yaptığı nâçiz ibadetlerle cenneti hak edemiyor. Ama Allah onu kat kat mükâfâtlandırarak, “Tamam, sen iyi niyetini gösterdin. Ben seni taltif ediyorum. 
Lütfumla, rahmetimle seni cennetime sokuyorum.” diye cennetine sokacak. Ama mü'min de olsa günah işleyenleri de cezalandıracağı için aynı zamanda günahkârlara da bunda bir tehdit var. “Sakın Allah görmüyor, bilmiyor sanmayın. Biliyor, görüyor ve bunun âhirette cezasını çekersiniz, belasını bulursunuz!” demektir. 


İnna'llâhe bimâ ta'melüne basir. “Allahu Teâlâ hazretleri, hiç şüphe yok ki sizin işlemekte olduğunuz amelleri görmektedir, icraata, faaliyete, hakkıyla âşinâdır.” 


Basir; absara-yubsiru, Arapça'da “görmek” demek. İf'alden sülâsi fâil siygasına getirilmiş. Absara-yubsiru'dan fail vezninde, “çok iyi gören” mânasına geliyor. Mubsır, o siyganın ism-i fâili. Absara-yubsiru-mubsır, “gören” demek. Basir, oradan mübalağa şekli oluyor. “Görür ama her şeyi tam mânasıyla görür.” demektir. 


E'leme, yü'limü, mü'lim; “elem verici” demek. “Elim” diyoruz. 
Azâbün elim, if'âl bâbından “elem verici bir azap” demek. İf'al bâbından oraya sıfat. Ebdea-yubdiu-mübdi” -ayn ile- “İbda” eden, bir şeyi ortaya koyan, yaratan!” demek. Onun için; 


WE SİRİ a 


“Allahu Teâlâ hazretleri yerin göğün yaratıcısıdır.” 


Bu fail vezni bazen if'âl bâbının ismi fâilinin mübalağalı şekli olur. 
Başka mânaları da var. 


44 2/Bakara,117;6/En'âm,101. 
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Allahu Teâlâ hazretleri bütün yaptıklarımızı hakkıyla görüyor. Görünce de biliyor. Bilince de kayda geçirdiği için bunların her birisinin karşılı-Sı âhirette verilecek. Mü'minler nimetlere, mükâfâtlara erecek. Mü'min de olsa mücrimler cezalarını çekecek. Kâfirler de küfrünün karşılığını görecekler. Çok mühim! 


Allahu Teâlâ hazretleri bizleri ibadetine müdâvim, mü'min kardeşlerimize hüsn-ü hizmetle hâdim, zekâtını veren, hayır hasenâtı yapan kullar eylesin. İslâm için çalışan insanlar eylesin. 


Çünkü hayat bir imtihandır. Bu imtihanın kazanılması, müslümanca yaşamak ve İslâm için çalışmakladır. İnsanın müslüman olarak yaşaması alt kademesidir. İslâm için çalışması üst rütbesidir, first classıdır. Yani birinci sınıf Müslümanlık, İslâm için çalışmakladır. 


Allahu Teâlâ İslâm için, mü'minler için, hayrın ve hakkın hâkim olması için çalışmayı nasip etsin. 


Onun için 2000'li yılları “Tevhid Yılı” olarak kararlaştırdık. Bütün insanlara Tevhid'i öğreteceğiz. Okuduğumuz âyet-i kerimede de onların İslâm'ın hak olduğunu bildiğini Cenâb-ı Hak bize açıklıyor. Bu zamanın Avrupalılar?ı, gayrimüslimleri, Ehl-i Kitâb'ı da okursa biliyor ve müslüman oluyor. O halde bildirmek vazifesi bize düşüyor. Onlara güzel güzel anlatalım. Ve herkes gerçeği öğrensin, Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazansın da dünya bir sulh ve sükün yeri olsun. Âhiret de büyük mükâfâtların kazanıldığı yer olsun. 


İnsanlar hemcinslerimiz; Avrupalı'sı Asyalı'sı, siyahı beyazı, hepsini seviyoruz. Hepsinin iyiliğini istiyoruz. Hepsi iki cihanda aziz ve bahtiyar olsun istiyoruz. 


Allahu Teâlâ hazretleri bizi İslâm'a hizmet şerefinden ayırmasın. 


Dİ 


Ehl-i Kitâb'ın Cennete Girmesi 


» 
o sö 


Aİ EŞ eya Şİ EA Sip YL Rİ Şiş İİ) 


önüne AS 0) EZ vd 


“Ehl-i Kitâb”dan çoğu sizi, iman etmenizden sonra kâfirler olarak geriye çevirmek, döndürmek isterler.” 
GLİEİNLİ E3 G3 öp hş sz öp LE) 
Haseden min indi enfüsihim. “Kendi içlerinde, kendi nefislerinden kaynaklanan bir kıskançlık duygusuyla bunu isterler.” Min ba'di mâ tebeyyene lehümü'l-hakk. “Gerçek onlar için açık seçik ortaya çıkmış olduğu halde!” 


“İslâm'ın hak din olduğu, Muhammed'in Allah'ın âhir zaman peygamberi olarak gönderdiği mübarek bir zât olduğu iyice belirmiş olduktan sonra, ona rağmen hasedlerinden, kıskançlıklarından böyle yapmak isterler.” demişti. 


45 2/Bakara,111. 
46 2/Bakara, 109. 
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Ve kâlü. “Dediler ki;” 
Diyenler kimler? 


Bunlar yine Ehl-i Kitâb, kendilerine daha önce peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş ümmetler. 


Len yedhule'I-cennete. “Cennete giremeyecek.” 


Len, istikbal mânası veren bir ön takı. Şimdiki ve geniş zamanın başına geliyor. 


İllâ men kâne hüden ev nasârâ. ““Ancak yahudi ve nasrâni olanlar girecek. Ondan gayrileri cennete giremeyecek.” dediler.” Tilke emâniyyühüm. “Bu onların kendi kuruntularıdır, temennileridir.” Kul. “Ey Resülüm, sen onlara de ki;” Hâtü bürhâneküm. “Kanıtlarınızı, delillerinizi, belgelerinizi getirin, ortaya koyun bakalım.” İn küntüm sâdıkin. “Eğer doğru sözlü iseniz.” 


“Ey Resülüm, onlara, “Eğer doğru sözlü iseniz bunu ispatlayacak bir kanıt, bir deliliniz, bir belgeniz varsa getirin, ortaya koyun bakalım.”? de. 
Çünkü öyle bir belgeleri yok. İstikbale, Cenâb-ı Hakk'ın kararına ait bir şey söylemeye hakları yok.” buyurmuş oluyor. 


Hıristiyanlar Peygamber Efendimiz'e kadar, tarih boyunca Mâide süresinde konu edilen âyet-i kerimede görüldüğü gibi iddia etmişler; 


TL İZ ERİ 223) 
Nahnü ebnâullâh. “Biz Allah'ın evlatlarıyız.” Ve ehibbâühü. “Ve Allah'ın habibleri, dostları, sevgilileriyiz.” demişler. 


Kendilerini Allah'ın evladı sıfatıyla sıfatlandırıyorlar. Ve Allah'ın sevgili kulları, sevgilileri sanıyorlar. Böyle iddia ediyorlar. Bunları dedikleri sabit. “Biz Allah'ın o$ullarıyız.” demeleri bir benzetme oluyor. Bir baba nasıl kendi evladını severse biz de öyle Allah yanında sevgili insanlarız. 
Onu daha iyi açıklamak için ebnâullâh ve ehibbâühü diye iddia ediyorlar. 


Daha önceki âyet-i kerimeler izah edilirken geçmişti. Yahudiler de; 


Esya ÜĞİ NEZ 3 3 


47 5/Mâide, 18. 
48 2/Bakara,80. 
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“Bize cehennemin ateşi ancak sayılı günlerde gelecek, etki yapacak. 
Ondan sonra biz cennete gireceğiz. Başkaları ebedi cehennemde kalacaklar.” demişler. 


Bunların hepsi istikbâle ait boş, asılsız sözler. 


Allah cenneti sevgili kullarını taltif etmek, kendisine muti, hâlis muhlis kullarını mükâfâtlandırmak için yarattı. Cehennemi ise kendisine âsi, günah işleyen, söz dinlemeyen, sözünü tutmayan kulları, kâfirleri cezalandırmak için yarattı. 


Hem kâfir olup hem cennete gireceğini sanmak, hem Allah'ın emrine karşı gelip hem peygamberine karşı çıkıp hatta kendi kitaplarının ahkâmına uymayıp da ondan sonra yine cennete girmeyi temenni etmek, imansızlık alâmetidir. Allah'a ait bir tasarrufu kendileri yalan yanlış ne cüretle iddia ediyorlar! İmanları zayıf ki söyleyebiliyorlar. Sağlam olsa Allah'tan korkar, ürperir, titrerler. 


Hem de ileriye dönük bir şey! İstikbalin ne olacağını beşer bilemez. 
Söyledikleri sözler zan ve tahminden öteye gidemez. Mâzinin, hâlin ve istikbâlin; geçmiş zamanın, gelecek zamanın her şeyini Cenâb-ı Hak bilir. 


Sonra, insanların cennete girecekleri yahut cehenneme atılacakları O'nun kararına bağlıdır. İnsanlar mü'min bile olsalar, mü'min kâfir hepsi muhakeme olacaklar, sevapları günahları tartılacak. Cenâb-ı Hak çok iyi bazı kulları hesapsız cennete sokacağını bildiriyor. Çok müstes- na bir ihsan. Sorgu sual olmadan, hesaba çekilmeden çok mübarek bazı kullar cennete girecekler. Ama ötekilerin sevapları günahları tartılacak, ölçülecek. Cenâb-ı Hak “Cennete girsin.” derse girecek; “Girmesin, cehenneme atılsın!” derse cehenneme atılacak. el-Hükmü lillâh. “Hüküm Allah'ın.” Kararı O verecek, O buyuracak. Ne dilerse onu yapar. O'nun hakkında birisi kalkıp bir şey söyleyebilir mi? 


Şimdi meclisin karar vereceği bir şey için halktan birisi; “Şöyle olacak, böyle olacak, böyle istiyorum.” diyebilir mi? Ya da başkomutanın karar vereceği bir hususta bir er; “Şöyle olacak, böyle olacak...” diyebilir mi? Kendisine ait olmayan bir hak ve bir mevkiin sorumluluğunu, selahiyetini ne hakla kullanıyor? Son derece esassız, uydurma bir şey oluyor. 


Kendileri zaten Peygamber Efendimiz'in âhir zaman peygamberi olduğunu çocuklarını bilir gibi biliyorlardı. Hakikat kendilerine apaçık açıklanmış, ortaya çıkmıştı. Onu bildikleri halde hasedlerinden, 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kıskançlıklarından kabul etmiyorlardı. Kıskançlığı, hasedi Allah mükâfâtlandırır mı? Doğruyu bile bile eğri yola gideni Allah mükâfâtlandırır mı? 
Son derece yanlış, olmayacak bir şey! 


Bunun için Cenâb-ı Hak; “Onlara, tilke emâniyyühüm de.” diyor. Bu onların temennileridir. Temâni, ümniyye kelimesinin çoğuludur. Temenni kelimesi ile aynı köktendir. Onların içinden, “Ah şöyle olsa!” diye heves ettikleri, temenni ettikleri hevesleridir. Ama hevesleri kursaklarında kalacak. Öyle temenni ediyorlar ama hayal başka hakikat başka, temenni başka başlarına gelecek başka! 


Cenâb-ı Hak önce; ““Cennete ancak yahudi veyahut nasrâni olanlar, hıristiyanlar girecek.” demek, sadece bir kuruntu ve hevestir. Ağızlarının sulanması, istemeleridir.” buyuruyor. 


Kul. “Ey Resülüm, onlara -böyle laf söyleyenlere- sen de ki;” Hâtü burhâneküm in küntüm sâdıkin. “Eğer doğru iseniz, gerçek iseniz, gerçeği söyleyen, gerçeği işleyen, gerçeği konuşan dürüst insanlarsanız; getirin belgeyi, koyun bakalım!” 


Hansi belgeye dayanarak bunlar cennete girecek de ötekiler giremeyecek? Allah'ın işine ne hakla karışıyorsun? Cennete gireceklerin ve cehenneme atılacakların tespiti sizin işiniz değil ki! 


““Getirin bakalım delili!” de.” diyor. 


Getiremezler. Sadece birtakım temennilerden, kuruntulardan, heveslerden ibarettir. 


Allahu Teâlâ hazretleri Âdem aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermiş. Ondan sonra her beldeye, her millete nice nice isimlerini bilmediğimiz Allah'ın sâlih kullarının geldiğini, Kur'ân-ı Kerim bildiriyor. Bunların bazılarının isimlerini biliyoruz. Çeşitli devrelerde çeşitli milletlere peygamberler gelmiş. Âd kavmine, Semüd kavmine, Firavun'a ve sâir ahâliye bu peygamberler gelmiş. Allah'ın emirini bildirmişler. Allah'ın emirini bildirdiği zaman o peygamberleri dinleyenler, sözünü tutanlar, itaat edenler, onlara mü'min olanlar, ashab olanlar, o şeriate tâbi olup akıllı uslu ömür geçirenler cennete girecek. 


Hz. Musa'dan sonra Hz. İsa, Hz. İsa'dan sonra da Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamber Efendimiz'e tâbi olanların çoğu cennete girecek. Cennete giren insanların büyük çoğunluğu mü'minler olacak. Ne kadar hâlis, ne kadar muhlis, ne kadar mübarek 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insanlar geçtiğini İslâm tarihinden biliyoruz. Nasıl keramet sahibi olduklarını, nasıl mübarek olduklarını tarih kitapları yazıyor. Hıristiyanlardan, yahudilerden bazıları onların o mübarekliği karşısında imana geliyor. 


Mesela, Cüneyd-i Bağdâdi hazretlerine o zamanın yahudilerinden bir tanesi, tebdil-i kıyâfet etmiş olarak gelmiş, demiş ki; “Sizin peygamberiniz bir hadis-i şerifinde; 


AA EİN İZ eya gi 


“Dünya mü'minin zindanıdır, hapishanesidir, kâfirin de cennetidir.” 
demiş. Bu nasıl oluyor?” 


Kâfirler o devirde sıkıntıdalar. O devirde devlet mü'minlerin kendilerinin, hükümet kendilerinin, mal mülk imkânları da oldu. İslâm yayıldı, nice nice zenginlikler oldu. Her türlü dünyevi ve uhrevi nimet mü?minlerin elinde. Gayrimüslim olanlar da o zamanlar kenar mahallelerde fukarâ takımı durumuna düştüler. O zaman yahudi mahallesinde, hıristiyan mahallesinde hor hakir bir şekilde yaşadılar. Fiili durum hadisteki gibi değil. 


“Mü'minler sanki cennette gibi rahat ediyorlar, kâfirler sıkıntı çekiyorlar. Nasıl oluyor?” diyor. O da; 


“Âhiretteki azapların fenalığına bakılırsa kâfirin dünyadaki bu hâli cennet gibidir. Mü'minin de âhirette sahip olacağı, cennetteki uçsuz bucaksız sonsuz nimetler düşünülürse o zaman dünyada ne kadar rahat da etse, refah da görse, müreffeh de yaşasa cennetin nimetleri yanında sönük kalacak. Hadis-i şerif bu mânaya gelir.” demiş.” 


Hem de, “Sen müslüman ol bakalım, müslüman olma zamanın geldi!” 
demiş. Müslüman olmadığını da, müslüman olma zamanının geldiğini de bilmiş. O da kendisinin tebdil-i kıyâfet etmiş olmasına rağmen karşısındaki evliyâ tarafından teşhis edilmesinin hakikatini anlamış, kerameti görünce anlamış ki karşı taraf hak ve hak din üzere; müslüman olmuş. 
Zaten hepsi biliyorlar. Hasedlerinden, kıskançlıklarından kabul etmiyorlar, yanaşmıyorlar. Müslüman olmuş. 


49 Müslim, “Zühd”, 1; Tirmizi, “Zühd”, 16, r. 2324; İbn Mâce, “Zühd”, 3, r. 4113; Ahmed b. 
Hanbel, Il, 389, 197, 323, 485. 


50 İbnKesirl,334. 


el 


62 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Nice böyle evliyâullah geçmiş... Tarih kitapları anlatıyor; Mevlânâ hazretleri vefat ettiği zaman gayrimüslimler cenazesine gelmişler, ağlamışlar. Bunların hepsi bilinen şeyler. 


““Cennete sadece yahudiler, nasrâniler girecek demek sizin kuruntunuzdur, temenninizdir, hevesinizdir. Delileriniz varsa getirin, koyun ortaya!' de onlara.” 


Çünkü getiremeyecekler! 
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Belâ. “Hayır, öyle değil.” Veyahut; “Onların dediklerinin aksine, evet.” 


Belâ, bir olumsuzdan sonra o olumsuz hükmün aksini gösteren bir edattır. Mesela; elestü bi-Rabbiküm. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
“Değil miyim?” olumsuz bir ifade oluyor. Ona “Rabbimizsin!” demek için belâ demek gerekiyor. Belâ, “evet” mânasına gelen bir kelime; ama olumsuzluğu değil de olumlu tarafı tasdik etmeye yönelik bir mâna taşıyor. 


Belâ. “Hayır, öyle sizin tahmin ettiğiniz gibi değil. Evet, siz ummuyorsunuz ama ummadığınız halde mü'minler cennete girecek.” demek. 
Belâ. “Bilâkis evet, mü'minler cennete girecek.” 


Men esleme vechehü lillâhi. “Her kim ki zâtını Allah'a teslim ederse...” 


51  2/Bakara,112. 
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Esleme-yüslimü-islâm, “selamete gitmek, selamete yönelmek”, vech de, “yüz” demek. Yüz vücudun bir parçası ama bir parçası zikredilip bütün kastedilme durumu var. “Zât” mânasına geliyor. 


Men esleme vechehü. “Zâtını kim teslim ederse, yönlendirirse...” Lillâhi. “Allah'a...” 


“Kim Allah'a yönelir, kendini teslim eder, en güzel itaat ederse, Allah'ın dinine tâbi olursa...” mânasına geliyor. 


Bir müslüman, müslüman olarak vechini selamet yönü olan iman tarafına döndürmüş oluyor. Onun için esleme vechehü, “zâtını Allah'a tes- 


lim etmek” deniyor. Zâtını Allah'a teslim edecek. 
Zâtını nasıl teslim edecek? 


“Yâ Rabbi! Sen ne dersen ben onu kabul ettim. Sana teslimim, senin buyruğunu tutuyorum, senin dinine giriyorum.” diyecek. 


Onun için tefsir alimleri -rahmetullahi aleyhim ecmain- vechehü, “yüzü” demek olduğu halde, “yüzü” demekten “vücudu, zâtı” demeye geldiği halde, tefsir ederken; men esleme dinehü lillâhi. “Dindarlığını Allah'ın istediği şekle döndürürse...” mânasını çıkarmışlar. Mâna verirken “murad budur” diye, dinehü diye tefsir etmişler. 


Aslında vecih, “yüz” demek. Ama mesela, güzel bir yemek yiyoruz, çok beğeniyoruz, yemeği yapan kimseye dua edeceğiz; “Eline sağlık.” 
diyoruz. Pekiyi, eli sağlıklı olsa da ayağı ağrısa, beli romatizma olsa, başı çatlasa, diş ağrısından kıvransa elinin sağlığının kıymeti olur mu? “El”- den murad; vücut, o elin sahip olduğu kişi olmuş oluyor. Buna zikrü”l-cüz irâdetü'l-kül, “Azı, parçayı söyleyip bütünü kastetmek.” derler. 


Kim yüzünü Allah'a teslim ederse, yönlendirirse... Allah'a yönelmek, Allah'ın dinine yönelmek, selamete yönelmektir. Çünkü esleme de selamete yönelmektir. Kim Allah'ın buyruğuna el pençe divan durur, ona yönelir, onu kabule, kabul yoluna girerse bu iman etmektir. İslâm olmak işte böyle bir işi yapmak demek. Allah'a teslim olacak, Allah'ın yoluna yönlenecek, Allah'ın istediği istikâmete teveccüh edecek. Yahudi, nasrâni olmak şartı değil de kim kendisini Allah'a yönlendirir, Allah'ın yoluna girerse dine giriyor. 
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Cenâb-ı Hak bir de şu şartı koyuyor: 
Ve hüve muhsinün. “Bir de iyilik yapıcı olarak...” 


Dine girdikten sonra da iyilik yapmak. Dine girdi; ilmiyle, bilgisiyle de âmil olacak. Hem müslüman olacak hem de İslâm'ın gereği olan görevleri yapacak. 


Kim müslüman olur, Allah'ın dinine girerse; hem de muhsin bir şekilde görevlerini yerine getirirse... 


Muhsin ne demek? 
Ahsene-yuhsinü, “güzel yapmak” demek. 


Dindarlığını eğri büğrü, eksik ve kusurlu, yamuk, baştan savma değil, güzel yaparsa; 


Fe-le-hü ecrühü inde rabbihi. “O zaman Rabbin huzurunda, katında, yanında onun ecri ve sevabı olur.” 


Rabbine vardığı zaman bu dindarlığının mükâfâtını, ecrini, karşılığını görür. 


“Zâtını, vechini Allah'a teslim edip selamet yoluna girmiş ve bir de icraatında muhsin kullar olarak güzelce kulluğunu yapmış olan kimselere Rablerinin huzurunda ecirler, mükâfâtlar oluşur. Sevapları var.” 


Ve lâ havfün aleyhim. “Âhirette onlara bir korku olmayacak.” 


“Acaba Allah bizi günahlarımızdan dolayı cehenneme atar mı, yakar mı?” 


Öyle bir korku olmayacak. Korkulacak duruma düşmeyecekler. 
Ve lâ hüm yahzenün. “Mahzun da olmayacaklar.” 


Umduğunu bulamamak, istediği kadar mükâfâta erişememek gibi üzücü birtakım olaylarla karşılaşmak gibi durumlar bahis konusu olmayacak. 


Cenâb-ı Hak iki şart koşuyor: 


1. Kişinin, kulun zâtını Allah'a yöneltmesi, tevcih etmesi. Biz buna “İslâm olmak, İslâm'a girmek” diyoruz. İmanı olacak. Sırf Allah'a ibadet edecek. 


2. Ve hüve muhsinün. İslâm'a girdikten sonra kulluğun güzel olması. 


Kulluğun güzel olması nasıl olacak? 
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Onu da müfessirler; 


lela el gi 
“Dindarlığında Resülullah'a tâbi olursa!” diye cevaplandırıyorlar. 
İbadetlerinin kabul olması için iki şart var: 


1. Allah rızası için hâlisane olacak. Niyetinde katışıklık, art niyet, başka maksat olmayacak. 


2. Kendini tam, hâlis muhlis Allah'a teslim edecek. 


Tam teslim olmayan dini sömürüyor, dindarlıktan faydalanıyor; oy toplamaya çalışıyor, ticaretini geliştirmeye çalışıyor, dünyasını doğrultmaya gayret ediyor veyahut birisinin gözüne girmeye gayret ediyor. Bunlar niyetlerdeki çarpıklıklar, bozukluklar, katışıklılıklardır. 


Tam teslim oldu, katıksız; 


“Rabbim ne derse onu yapacağım. “Örtün.” derse örtüneceğim, “Oruç tut.” derse tutacağım, “Namaz kıl.” derse kılacağım, “Haram yeme.” derse yemeyeceğim.” 


Her şeyiyle teslim oluyor. Bu şartın birisi. İhlâs, kalbinin niyetinde art niyet olmayacak. 


İkinci şart; ve hüve muhsinün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olacak. Resülullah'ın sünnetine uygun olmadan bir insan iyi niyetle bir şey yapsa bunun değeri yok. Çünkü Resülullah'a uygun değil. 


Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: 


53,85 4” 2305 b Bm aa ap kplale ME LE 
Men amile amelen. “Bir amel işleyen, bir icraat, bir iş yapan kimse...” -Ama öyle bir iş ki- Leyse aleyhi emrünâ. “Bizim işimiz o tarzda değil.” 
Bizim işimizin üzerinde olmayan bir şekilde bir amel işlerse, icraat yaparsa... 


52 İbn Kesir,1,385. 
53 Müslim, “Akdıye”, 18. Bk. Buhâri, “İ'tisâm”, 20; Müslim, “Akdıye”, 17; Ebü Dâvud, “Sünnet”, 
5, r. 4606; Ahmed b. Hanbel, VI, 146, 73, 180, 256, 240, 270. 
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Fe-hüve reddün. “O merdüddur. Allah onu reddeder, kabul etmez.” 
“Ne yaptın?” 

“Şöyle yaptım, böyle yaptım...” 

“Niye peygamberime uygun yapmadın?” 

Red. Kabul edilmez. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. 


Onun için biz her işimizi Resülullah Efendimiz'in sünnetine uygun yapmaya dikkat ediyoruz. Çünkü sünnete aykırı olunca reddedilecek, merdüd olacak, Allah'ın huzurundan geri dönecek, kabul edilmeyecek. 


Daha başından beri Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmış ihlâslı insanlar, sünnet-i seniyyeyi okumuşlar, öğrenmişler, uygulamışlar. 
Namazların, orucun sünnetleri var. Her şeyin âdâbı sünnette var. Peysamber Efendimiz'in yaptığı şekle uygun şekilde yapmaya gayret etmek gerekiyor. 


Eğer yapılan iş -farz edelim ki hâlisâne bile olsa- eğer Allah'ın, Resülullah'ın gösterdiği şekilde değilse Allah onu kabul etmez. Çünkü sünnete aykırı oldu, bid'at oldu, yanlış oldu. Herkes kendi aklına göre bir şey yapmaya kalkarsa yanlış oluyor. Umreye dünyanın dört bir yanından gelen, kendi bildiği gibi bir şey yaparsa olmuyor, yanlış oluyor. Giyim kendi bildiğin gibi olursa yanlış oluyor. İbadet kendi bildiğin gibi olursa yanlış oluyor. Sünnet-i seniyyeye, Peygamber Efendimiz'in şekline uygun olacak. 


“Filanca herif sünnet-i seniyyeye çok uygun hareket etti de kalbi fesat, niyeti başka, birilerini tavlamak, aldatmak istiyor. Onun için kuzu postuna büründü, müslümanların arasına girdi. Ama ben onun aslını bilirim; o ne tilkidir, o ne domuzdur!” 


Peygamber Efendimiz'in sünnetine, dış şekli itibariyle şekli, sureti, görünüşü uygun olsa ama kalbi uygun olmasa, niyeti bozuk olsa onun da kıymeti olmaz. 

la Pi ri ee Si LE 3) 

“O zaman Allah o amellerini kabul etmez. Onların da hepsi boşa gider.” 


54 25/Furkân,23. 
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Çünkü münâfıkça, riyâ ile yapmıştır. Riyâ ile yaptığı zaman da Allah'ın kabul etmeyeceği hakkında çok âyet-i kerime var. 


pa 
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İnne'l-münâfikine yuhâdiüna'llâh. “Münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar.” 


Hâdaa-yuhâdiu, “Karşılıklı iki taraf olmuş, hud'a “oyun, hile” yapmaya çalışıyor.” demek. Yuhâdiüna'llâh. “Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar.” 
demek. Halbuki bu mümkün olmayan bir şey. 


Ve hüve hâdiuhüm. “Halbuki Allah onları aldatıyor.” 


O oyunlarını başlarına çeviriyor. Onlar kendileri yanlış yolda olduklarının farkında değil. Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki aslında kendileri aldanıyorlar. 

Ve izâ kâmü ile's-salâti kâmü küsâlâ. Efendimiz'in zamanında münâfıklar namaz kılarlardı. “Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlardı.” Yürâüne'n-nâse. “İnsanlara gösteriş için yaparlardı.” Ve lâ yezkürüna'llâhe illâ kalilâ. “Allah'ı çok az zikrederlerdi.” 


Ve bunların; 


ei) a al dü Si) 


“Cehennemin en aşağı tabakasına gideceklerini” âyet-i kerimeler bildiriyor. 


Demek ki bu âyet-i kerimede de Rabbimiz bize öğretiyor. Bir kere kişi zâtını, bütün varlığını tam bağlayacak, tam teslim olacak, tam yönelecek. Çok temiz duygularla Allah'a sımsıkı bağlanacak, bir. Bir de bu bağlılığının gereği olan işlemleri, ibadetleri güzel yapacak, muhsin olarak yapacak. İbadetin muhsin olması, ihsan üzere olması sünnete uyarak oluyor. Efendimiz'in öğrettiği şekle uygun olacak, bid'at olmayacak. 


55 AfNisâ, 142. 
56  Aj/Nisâ, 145. 
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ET EK 
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Peygamber Efendimiz kendisi, ihsanı, “Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek!” diye tarif etmiştir. Biz O'nu görmüyoruz ama O bizi görüyor. 


Biz O'nu göremeyiz, zaten bakamayız. Baksak mümkün değil, gözümüz tahammül edemez. Musa aleyhisselam bakmak istedi. “Yâ Rabbi! 
Göster cemâlini göreyim, tecelli eyle de seyredeyim.” dedi. Tür dağına tecelli edince o dağa tecellisine bile dayanamadı. Bayıldı, yere düştü. 
İnsanoğlunun tâkati yok, O'nu görmeye gözlerinin tahammül etmesi mümkün değil. Ama O bizi biliyor. Biz de O'nun bizi gördüğünü bilerek kendimizi derleyip toparlar, edebli hareket edersek o zaman Cenâb-ı Hak büyük ecirler, sevaplar verecek. 


Fe-lehüm ecrühüm inde rabbihim. Böyle yapan bir kulun sevabı, Allah huzurunda teşekkül eder. Ve orada korunur, mahfuz kalır. Yarın onun mükâfâtını, faydasını görecek. 


Ve lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenün. “Ve böyle zâtını Allah'a teslim eden ve muhsin olarak yaşayan insanlara âhirette bir korku olmayacak.” 


Cenâb-ı Hak, bizleri böyle hâlis bir şekilde Rabbine tam bağlananlardan, kendisini tam teslim edenlerden, yüzünü tam olarak Cenâb-ı Hakk'ın yönüne dönenlerden eylesin. Bütün ömrümüz boyunca yaptı$ımız her işimizi de güzel yapmayı nasip etsin. 


Çünkü İslâm'ın güzel bir tarafı var: İnsanın niyeti iyi oldu mu, yaptığı her güzel işten sevap alıyor. “Ben şimdi yatayım da şu saatte teheccüde kalkayım. Teheccüd namazımı aklım başımda güzel güzel, hissede ede güzel kılabileyim. Vücudum uykulu uykulu olmasın, kafam bulanık olmasın.” diye yatarsa; gündüz kaylüle uykusu uyursa, “Farz ibadetimi güzel yapayım.” diye uyursa o uykusu bile ibadet olur. Uykuda bir şey yapmıyor ki insan; yatağa yatıyor, vakit boş geçiyor. Boş seçiyor ama ilerideki bir ibadet niyetiyle o istirahati yaptığı için Allah sevap yazıyor. Onun için “Ben şu yemeği yiyeyim de ibadete, taate kuvvet olsun. Ben evleneyim de haramlardan, günahlardan kendimi kurtarayım.” diye niyet ederse o zaman yemek de evlilik de sevap olur. 


Niyetimiz iyi olursa hayattaki bütün icraatımız, faaliyetimiz bize sevap kazandırabilir. Niyet bozuk olursa, gösteriş için olursa veya bid'at 


57 Buhâri, “İlim” 37,r. 50; Müslim, İmân”, 1. 
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olursa, yalan yanlış olursa bütün icraat ve faaliyetimiz bizi vebal altına sokabilir. 


Onun için bu iki hususa, samimiyete ve yaptığımız her işi çok güzel yapmaya dikkat etmemiz lazım. Başkaları çeşit çeşit laflar söylüyorlar. 
Dünyada “rekabet” denilen, “kıskanmak” denilen şey çok, “tenkit” denilen şey de çok oluyor. İyileri de, çok iyileri de tenkit ediyorlar. 


Hatta kimileri Peygamber Efendimiz'i de ileri geri konuşmalarla tenkit etmeye çalışmış. Kimisi Kur'ân-ı Kerim'i şiir gibi gördüğü için Peysamber Efendimiz'e “şair” demiş, kimisi vahiy geldiği zamanki hâline bakarak “mecnun” demiş, kimisi istikbâli söylüyor, mucize gösteriyor diyerek “kâhin” demiş. Ama hiçbirisi değil; peygamber. Peygamber Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu. En sevgili kulu olduğu halde haksız yere tenkit edilmiş. Anlayacağız ki iyiler tenkit edilebiliyor. 


Her tenkidi ölçüye, ölçeğe vuracağız; haklıysa “haklı”, haksızsa “haksız, yersiz, saçma sapan bir söz” diyeceğiz. “Bu tenkidin yeri, aslı esası yok.” diyeceğiz. “Bu başyazı saçma. Bu gazete saçmalıyor. Bu televizyon prosramında gerçekler tamamen çarpıtıldı.” diyeceğiz. Anlayacağız. 


Bu adamların bir usulleri var; “Bir çamur at, kabul edilmezse de izi kalır.” diyorlar. Birazcık birisi çamur atar, birisi daha, birisi daha atar, sonunda düşünceleri olumsuz etkiler. Çamur atmalardan da iyi insanların kadrini gözümüzde, gönlümüzde küçültmeyeceğiz. Kimisi İmâm-ı Âzam Efendimiz'e çatıyor. Kimisi İmâm-ı Mâturidi Efendimiz'e çatıyor. Kimisi Ehli Sünnet mezhebimize çatıyor. Çatanların sayısına bakarsak, o sözlerden etkilenirsek yanlış olur. 


Doğruya doğru, e$riye eğri. Aldatmalara karşı biraz kuvvetli, bağışıklı olmalıyız. Mikrop çok. Vücut kuvvetli olursa mikroplar vücuda tesir etmiyor; zayıf olursa geliyor, icraatını yapıyor. Mikroplu bir ortamda yaşıyoruz. Dünyada mikrop var. Havada, suda, derimizin üstünde, tuttuğumuz kapı tokmağında, tuttuğumuz kalemde vs., her şeyde mikrop var. Ama kuvvetli olduğu zaman vücuda tesir etmiyor. Zayıf olduğu zaman tesir ediyor, hastalık yapıyor. “Salgın hastalık yapıyor.” vs. diyorlar. 


Allahu Teâlâ hazretleri imanımızı kuvwvetli eylesin. Mikroplara ve hastalıklara karşı kuvvetli, bağışıklı eylesin. Akl-ı selim, hiss-i selim, zevk-i selim sahibi eylesin. Muhsin eylesin. Her şeyi güzel yapmaya muvaffak eylesin. Kulluğumuzu güzel yapalım, İslâm'a güzel hizmet edelim, İslâm'ı güzel savunalım. 
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İslâm'ın savunması için ayrı bir sınıf yoktur. Her müslüman İslâm”ı savunacak! 


Şimdi İslâm'a çok büyük hücumlar var. Emperyalistler müslüman ülkeleri sömürdüler. Harple darple, saldırıyla zayıf, fakir düşürdüler. 
Kendileri de sömürdükleri paralarla semirdiler. Semirince yükseldiler, zenginlediler. Şimdi onlar kendilerini ağa paşa sanıyor. Halbuki hepsi haramla oldu. Ondan sonra da fakir müslümanlara tepeden baktılar. Bir de o kendi topladıkları güçlerle müslümanları tamamen yok etmeye çalıştılar. “Artık Moskova yıkıldı, hedef Mekke!” diyorlar. “Müslümanlar en büyük düşman!” diyorlar. 


Onun için her müslümanın İslâm'a yardım etme şuurunda olması lazım. Savunma ve İslâm'ı anlatma öğretme gayretinde olması lazım. 
Hepimiz birleşirsek bu tehlikelere karşı kendimizi ve dinimizi koruruz. 
Dinimizi yayarız, yanlışlıkları düzeltiriz. Dünyadaki kötülükleri izâle ederiz. Hayrı ve hakkı hâkim kılarız. Böylece de güzel şeyler yaptığımız, insanları her türlü kötülükten kurtardığımız için Rabbimizin rızasına ereriz. Hem dünyada hem âhirette aziz ve bahtiyar oluruz. Bunu temenni ediyoruz. Niyetimiz, azmimiz budur. Buna göre de hazırlanalım. 


Birinci işimiz İslâm'a hizmet, İslâm'ı anlatmak, İslâm'ı öğretmek olsun. Tevhidi anlatmak, yanlışlıkları düzeltmek olsun. 


Tatlı, sevimli, güzel; sahabe gibi olalım, sahabe faaliyeti yapalım. 
Cenâb-ı Hak sahabe gibi zafer ve şehidlik ihsan eylesin. Çünkü ümmetin bozulduğu zamanda bir sünneti ihyâ edene yüz şehid sevabı verilecek. 
Şehid sevapları almak ne kadar güzel! 


Allah bizi büyük sevapları alanlardan eylesin. İki cihanda aziz eylesin. 
Kimsenin önünde mağlup ve mahcup düşürmesin. Hor ve zelil etmesin. 
Aramızdaki fitneleri, fesatları izâle eylesin. Bizi düşmanlara karşı güçlü eylesin. 


yal 
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Yahudilerle Hıristiyanların Çekişmeleri 


İZE GL lü e Si sis ös çü 


Bu âyet-i kerimede Rabbü'l-âlemin Tebâreke ve Teâlâ hazretleri şöyle buyuruyor: 


Ve kâleti'l-yehüdü. “Yahudi taifesi dediler ki;” Leyseti'n-nasârâ alâ şey'in. “Nasrâniler taifesi herhangi makbul bir hâl, esaslı sağlam bir durum üzere değillerdir.” 


Doğru düzgün bir temelleri yoktur, temelsizdirler. Doğru, hak yol üzerinde, hak üzerinde değillerdir, boşluktadırlar. “Uydurmadır.” mânasına... Yahudiler, nasrâniler yani hıristiyanlar için böyle dediler. 


Bizim “nasrâni” dememiz daha doğru olur, çünkü kültürümüzde bu kelime kullanılıyor. “Hıristiyan” kelimesi christian olarak, “Christ'e mensup” demek. Christ, “Hz. İsa” oluyor. Doğu Avrupa dillerinde Hristos, Batı dillerinde de Christ diye geçiyor. Christian, “Christ'e mensup” demek oluyor. Bizim “nasrâni” dememiz daha doğru ama “hıristiyan” kelimesi de son zamanlarda ülkemizde yayıldı. 


58  2/Bakara,113. 
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Ben kelimelerin asaleti üzerinde duruyorum. Kendi kökümüzle, örfümüzle, âdetimizle, tarihimizle ilgili olan isimleri tercih etmeliyiz. Toplumumuz bu hususta gittikçe şuurlanıyor, inşaallah ileride kelimeleri seçmede ve kullanmada daha dikkatli oluruz. Bizde köklü, mâzisi olan bir kelime varken Batı'dan yeni gelme, ithal malı bir kelimeyi almaya lüzum yok. Bizde şahâne, daha âlâsı varken böyle suni, hormonlu, ilaçlı, sağlığa zararlı, bir iki günde durduğu yerde çürüyüveren, eriyiveren sıhhatsiz meyveleri almaya lüzum yok, diye düşünüyorum. Kelimeler konusunda da böyle hassasım. 


Buna mukabil; Ve kaleti'n-nasârâ. “Nasrâniler taifesi de, hıristiyan olanlar da dediler ki;” Leyseti'l-yehüdü alâ şey'in. “Yahudiler de sağlam bir temel üzerinde değillerdir, onlar da temelsizdir, esassızdır.” diye karşı iddia ileri sürdüler. 


Ve hüm yetlüne'l-kitâb. “Hem nasrâniler hem yahudiler kitabı okudukları, okumakta oldukları halde böyle bir şey söylediler.” 


Demek ki kitabı okuyunca böyle dememeleri lazım. 


Kezâlike kâle'llezine lâ ya'lemüne misle kavlihim. “Bilgileri olmayan cahiller, bu konuları bilmeyenler de bunların sözü gibi sözler söylediler, böyle dediler.” 


Onların sözlerinin misli gibi sözler söylediler. 


Fa'llâhu yahkümü beynehüm yevme'l-kıyâmeti. Fimâ kânü fihi yahtelifün. “İhtilaf ettikleri meseleler hakkında kıyamet gününde Allahu Teâlâ hazretleri hükmünü verecek.” 


Cenâb-ı Hak mahkeme-i kübrâda “Siz yalan, yanlış söylediniz, hata ettiniz, bâtıla saptınız, dalâlete düştünüz. Siz inat ettiniz, siz küfrettiniz. Cezanız şudur!” diye bunların hesaplarını vereceğini bildiriyor. 


Nasrânilerle yahudiler birbirinden ayrı iki dinin sahibi ama aynı bölgede yaşamışlar. Hatta Hz. İsa, Beni İsrâil peygamberlerinin en sonda gelenidir, sonuncusudur. Allahu Teâlâ Beni İsrâile, yahudilere, o kavmin yaşam tarihleri içinde, zaman içerisinde pek çok peygamber göndermiştir; en sonuncusu Hz. İsa'dır. O da yahudilerin yaşadığı mıntıkada yaşamıştır. Hatta bu nasârâ sözünün nereden geldiğiyle alakalı çeşitli görüşler var; ama Hz. İsa'nın doğduğu yer Nâsıra olduğundan, o kasabada doğmuş yetişmiş olduğu için bunlara, “o kasabalı olan Hz. İsa'ya 


mensup” mânasına “nasrâni” denmiş deniliyor. Muhit yahudi milletinin, 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kavminin oturduğu, yahudi dinine mensup insanların bulunduğu muhit. 
Onların içinden Hz. İsa çıkıyor ve Hıristiyanlığı, İncil'i, Allah'ın emirlerini onlara tebliğ ediyor. 


Cenâb-ı Hak hükmünü yeniliyor. Çünkü Cenâb-ı Hak tarih boyunca, insanların gelişmesine, toplumların ihtiyaçlarına göre peygamberler gönderip onlara hak dini öğretmiştir. Devre göre de hükmünü, “İnsanlar dindarlıklarını ve Allah'a kulluklarını şu şekilde yapsınlar.” diye bildirmiştir. Bu çok doğal bir şey! 


Bir benzetmeyle anlatmak gerekirse; devletler var, devletlerin kanunları var, anayasaları var. Buna rağmen meclis var ve meclisin kanun yapma hakkı var. Kimse, “Mevcut kanunlar var ya, daha ne kanun yapalım?” demiyor. Hiç kimse, “Meclise milletvekili seçmeye gitmeyelim, artık bu kanunlarla yönetilsin.” demiyor. Çünkü “Toplumlar canlıdır. 
Değişir, gelişir, yeni ihtiyaçlar belirir. Onun için yeni kanunlar yapmak gerekir.” diye meclis yapılmış. Yeni meseleler kendi önlerine geldiği zaman onlar karar versinler, yeni kanunlar çıkarsınlar diye de anayasa hükümleri konulmuş. 


Dinimizde de bu böyledir. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye'de, kavâid-i külliyye-i fıkhiyye, fıkhın genel kuralları arasında böyle bir gelişimin, içtihadın olabileceği vardır: 


SALİM ARE, ENİ 278375) 
Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz. 


Zamanın değişmesiyle hükümlerde değişiklik olabilir. Ama belli hükümlerde değişme olabilir. Bazı hükümlerde değişme olmaz. İnanç hakikatlerinde değişme olmaz. Allah birdir, bir kalacak. -2000'li yılları da biz, “Allah'ın Birliğini Anlatma Yılı” seçtik. Bütün insanları lâ ilâhe illallah kelimesine çağıracağız.- Hz. Âdem'den beri bu değişmemiştir. Çünkü hakikat birdir, Allahu Teâlâ birdir. 


İnsanlar bazı yerlerde politeizme, çok tanrıcılığa saptılarsa, sapıttılarsa, dalâlete düştülerse; bazı yerlerde “iyilik tanrısı, kötülük tanrısı” diye ikili bir din tutturdularsa, bazı yerlerde putlara, başka şeylere taptılarsa da bunların hiçbirinin temeli, aslı yoktur. Değişmez bir hakikat; lâ ilâhe illallah, Allah var, şeriki naziri yok. 


59 Mecelle,m.39. 
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Hatta Arap yarımadası müşrikleri bile; 


dd ii Lİ VE Oks 

“Bu putlar Allah indinde bizim şefaatçilerimiz, aracılarımız diye tapıyoruz.” diyorlarmış. Onlar da bir Rabbü”l-âlemin'in farkındalar. Çünkü peygamberler insanlığa bu bilgileri öğretmiş. 


Demek ki inanç değişmez ama bir kavim inancı tamamen bozmuş, değiştirmiş ise Allah eski bozulmuş olan inancı, unutulmuş olan akideyi onlara hatırlatmak için yeni bir din gönderir. 


Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 


Sirel YA İLİ öğ Gİ LİG İzin 

Efdalü mâ kultü ene ve'n-nebiyyüne min kabli; lâ ilâhe illallah. “Benim ve benden önce gelen bütün peygamberlerin söylediği bütün sözlerin en üstünü, en faziletlisi lâ ilâhe illallah sözüdür.” 


Bu değişmez bir hakikattir. 
Zaman değiştikçe, bölge değiştikçe neler değişir? 


Bazı mevzuat değişir. Onların da hududu vardır. Ana hudut, ana çizgi Mecelle'nin ifadesiyle mevrid-i nassda ictihada mesağ yoktur ibaresinde yer almış. Hakkında âyet inmiş, hadis vârid olmuş, kesin olan konuda bir kimse, “Artık bunu değiştirelim, şu şöyle olsun.” diyemez. Çünkü Cenâb-ı Hak öyle buyurmuştur. Allah'ın Resülü böyle olmasını, yine Allah'ın kendisine bildirmesine dayanarak söylemiştir. 


Din, vahy-i İlâhi”dir. Allah'ın emrine kimse karşı çıkamaz, O'nun nass olan konulardaki hükmünü değiştiremez. 


Nass, nun ve şeddeli sad ile yazılır. Biz Latin harflerini aldığımız için eski kelimeleri de izah etmek gerekiyor. Nass, bizim harflerde n-a-s ile yazılıyor. Aslında n-a-s-s ile yazılmalıdır. Ama bu "lerin de sad olduğu belirtilecek. Çünkü bir de nun-elif-sin var: Nâs. O da “Ey nâs, ey insanlar!” hitabında olduğu gibi, “insan” mânasına geliyor. Bu o değil. 


60 10/Yunus, 18. 


61 Bk. Mâlik, “Kur'ân”, 32; Hac, 246; Abdürrezzâk, IV,378,r. 8125; Beyhaki, es-Sünenü”/-kübrâ, 
IN, 470; V, 190. 
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Nass-ı kâtı'; “kesin hükm-i İlâhi, kesin dini delil, fıkhi delil” demek. 
Mevrid-i nassda, nass-ı kâtı'ın vârid olmuş olduğu bir konuda hiç kimse “Bunu değiştirelim.” diyemez. 


“Namazları şimdi kılmayalım, zor geliyor!” 


Zor geliyor da niye sabahtan akşama ırgat gibi koşuyorsun, idman yapıyorsun? 


“Spor oluyor, idman yapıyorum.” 


“Niye yapıyorsun, daha sabahın erken vakti, işe de gitmeden önce üstüne idman elbiseni, eşofmanını giymişsin; deniz kenarında, belediyenin yaptırmış olduğu bisiklet yolunda koşturuyorsun, terliyorsun?!..” 


“Olsun, ben eve gidince duş alırım.” 
“Yoruluyorsun.” 
“Yoruluyorum ama idman oluyor.” 


Demek ki senin çok vaktin var. Demek ki idman yapmaya, sıhhatini korumaya, eğlenceye, keyfe vaktin var. Ama Allahu Teâlâ hazretlerinin emrini yapmaya gelince “Artık bu asırda çok geliyor.” ve sâir binbir türlü bahane... 


“Doktorlar bana “Oruç tutma.' diyor.” 


Getir bakalım sen o doktoru bizim karşımıza da bizim müslüman doktorlarımızla bir konuşsunlar. Sen gerçekten oruç tutamayacak gibi misin yoksa Allah'a ibadet etmekten kaytarıyor, kaçıyor musun? İşin aslını anlayamamış, zevkine varamamış bir kötü müslüman mısın ya da münâfık mısın, o zaman anlaşılacak. 


Nass-ı kâtı” olan konuda değişme olmaz. 
Nerede değişme olur? 


Araçlar gelişti, şimdi insan bir yerden kalkıp uzaya gidebiliyor. “Uzaya gittiği zaman namaz ne olacak?” Yeni bir durum. Hakkında bir nass olmayan konuda müçtehidler içtihadını âyetlere, hadislere, edille-i şer'iyye'ye dayanarak yaparlar. Şeriatin, fıkhın ana esaslarına dayanarak yaparlar. Hukuk bilenler için bunlarda hiç tereddüt ve münakaşa edilecek bir taraf yok, gayet kesin! 
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Yahudiler, “Nasrâniler bir esas üzerinde değiller, dinleri boş, yalan yanlış.” diye inkâr etmişler. Karşılığında nasrâniler de yahudiler için, “Bir şey üzere değiller.” demişler. Hem de kitabı okuyup dururken... 


Hıristiyanların “Kitâb-ı Mukaddes” diye yazılan kitapları iki bölümdür: Birinci bölüm Ahd-i Atik, öteki bölümü Ahd-i Cedid. 


Atik, “eski” demek. Atik Ali Camii, Eski Ali Paşa Camii demek oluyor. 
Ahd-i Atik, Tevrat'tır. Tevrat Musa aleyhisselam'a inmişti. Hıristiyanlar yahudilere, Hz. Musa'ya inmiş olan Tevrat'ı da okuyorlar. Onun arkasından da İncil. 


Ahd-i Cedid; yeni kitab, yeni vahiyler. İncil de okuyorlar. 


Bu kitabı, “Tevrat Musa aleyhisselam'a inmiş.” diye okuyup dururken insan inkâr edebilir mi? 


Edemez. Çünkü o kitapların içinde de o peygamberler vasıtasıyla Allah, o kavimlere kendilerinden sonra gelecek olaylarda takınacakları tavırları bildirmiş. Musa aleyhisselam'dan sonra İsa aleyhisselam'ın gelece$i belli. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'in geleceği belli. 
Hatta bekliyorlar. Hatta beklenilen kimse hakkında İsa aleyhisselam'a soruyorlar: 


“Yâ İsa, sen misin bu gelecek şahıs?” 
“Hayır, ben onun müjdecisiyim.” diyor. 


İncil, “müjde” demek. “Onun gelmesi yakın, benim devremden sonra onun devresi başlayacak, benim peygamberliğimden sonra o peygamber olarak gelecek.” diyor. 


“Âhir zaman peygamberi gelecek.” diye bekliyorlar. “Paraklit kimdir?” diye münakaşalar var. İncil'in aslı yok da, tercümelerin içindeki kelimelerin üzerinde bilimsel araştırmalar var. Papazların beyanları var. 
Müslüman olmuş meşhur bir alim papaz, profesör, “Abdülmesih” iken adını “Abdülehad, bir tek olan Allah'ın kulu” diye değiştirmiş olan zâtın kitabı var. Osmanlıca basılmış, gayet bilimsel kitap. Çünkü birkaç doktora yapmış mübarek, -Allah rahmet eylesin. - güzel bir eser yazmış.“? Bunlar belli. Peygamber Efendimiz'den önce de yahudilerin, hıristiyanların bir âhir zaman peygamberinin geleceğini bekledikleri de belli. 


62  Ebdülehad Davud ve eserleri hakkında bk. Ömer Faruk Harman, “Abdülahad Dâvüd”, DİA, |, 
177-178. 
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Selman radıyallahu anh'ın mâcerâsından biliyoruz. En son hizmet ettiği rahip “Âhir zaman peygamberi gelecek. Sen mümkünse Hicaz taraflarına git.” diye ona yön veriyor, tavsiyede bulunuyor. Tarih bunları yazmıyor. Peygamber Efendimiz, Busrâ kasabasına geldiği zaman rahip Bahira onun alâmetlerinden âhir zaman peygamberi olacağını anlayıp “Sen bunu Şam'a götürme, dosdoğru geri gönder.” diye amcasına söylemiyor mu? Tarih kitapları bu gerçekleri yazıyor. Bekliyorlar. 


Hatta geçtiğimiz âyetlerde Medineli yahudilerin “Bizden bir âhir zaman peygamberi gelecek, biz o zaman siz müşrikleri tepeleyece$iz.” 
diye Araplar'ın müşriklerine kızarak söylediklerini okumuştuk. Ama Allah Araplar'ın arasından o peygamberi çıkardı. Kızdıkları o müşrikler imana geldi. Kendilerini imanlı sanan yahudiler de iman etmeyince, ayak topu -futbol- tabiriyle ofsayta düştüler, açıkta kaldılar. 


“İlk inkâr edenlerden oldular.” 


Allah, “İlk inkâr edenler bari siz olmayın, kitab ehlisiniz.” dediği halde âhiretlerini mahvettiler. Belki dünyalık servetlerini korudular ama âhiretlerini mahvettiler. 


Bilip duruyorlar. Yahudiler dini kaynaklardaki bilgilerden, rivayetlerden Hz. İsa'nın geleceğini biliyorlardı. Hıristiyanlar da yahudilerin aslında Ehl-i Kitâb olduğunu, kendilerine peygamberler gönderilmiş, kitap indirilmiş bir kavim olduğunu bilip durdukları halde birbirlerine; “Siz bir esas üzere değilsiniz, boşsunuz, yalancısınız, yanlışsınız!” dediler. 


Ne zaman demişler bunu? Âyetin sebeb-i nüzülü, iniş sebebi nedir? 


Peygamberimiz'in amcası Hz. Abbas'ın oğlu, Abdullah b. Abbas radıyallahu anhümâ tefsir konusunda çok bilgili, mübarek bir sahabi. Onun âyetlerin tefsiri konusundaki hadis rivayetleri toplanmış. O şöyle diyor: 


eğen 3 ea ik Li A çağ vi” 
e e Aİ e öğ Dü dağ İz hi gz yy 


EE Aİ GİR ALİN Se BİRİ Aİ e İS İĞ NY a 3 
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Lemmâ kadime ehlü Necrâne mine'n-nasârâ alâ Resülillâh sallallahu aleyhi ve sellem. “Peygamber Efendimiz'e Necran'dan nasrâniler, yani hıristiyanlardan bir zümre geldiği zaman...” 


Necran, Suudi Arabistan'ın güneyinde, Yemen'le Suudi Arabistan'ın arasında, Yemen'in Kuzey bölgesi. San'a şehrinin olduğu mıntıka. 


Peygamber Efendimiz'in zuhura geldiğini, peygamberlikle görevlendirildiğini duyan oranın ahâlisi, hıristiyanlar, 70 küsur kişilik heyet hâlinde Medine'ye geldiler. 


İsimleri tarih kitaplarında yazılı piskoposları geldi. O piskoposun kardeşi yolda gelirken bineğinin ayağı sürçüp de kaza gibi bir şey olunca; Peygamber Efendimiz'e dil uzatacak, hakaret edecek bir ifade kullanarak, “İşte bunun yüzünden başımıza böyle hâller geliyor. Yoksa buraya gelmeyecektik, beldemizde oturacaktık, seyahate çıkmayacaktık, zahmet çekmeyecektik.” deyince, piskopos olan ağabeyi; “Sen ona öyle söz söyleme, o Allah'ın peygamberidir, çarpılırsın.” diyor. Gelirkenki kanaatleri; “Bu gelen zât, kitaplarımızda geleceği bildirilen Muhammed'dir, âhir zaman peygamberidir. Ahmed-i Muhammed-i Mustafâ'dır.” diye tahmin ediyorlar. 


Medine'ye gelince bir kısmı konuşmalardan sonra müslüman oldu, bir kısmı da geri döndü. Geri dönenlerden bir tanesi de piskopos. Ağzını bozmak isteyip de sonra nasihatle duran kardeşi de müslüman olanlardan. 


Kardeş ağabeye; 


“ASabey, hani yolda ben ağzımı bozacakken sen “Onun aleyhinde konuşma, o peygamberdir, sonra günaha girersin, çarpılırsın.” demiştin. Peysamber olduğuna kâniydin, şimdi niye müslüman olmadın?” diyor. O da; 


“Biliyorsun, bize her sene Bizans devletinden oraya tâbi olduğumuz için külliyetli miktarda yardım, bağış geliyor. Şimdi biz “Müslüman olduk.” dersek o paralar kesilir, yoksulluğa düşeriz, imkânlarımız daralır. 
Onun için biz böyle vaziyeti idare edeceğiz.” diyor 


64 İbn Kesir,1, 386. 
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Kardeşine, “Sen müslüman olma!” da demiyor. Artık kendisini neler kandırdıysa, neden dolayı öyle yaptıysa, sonuç itibariyle o müslüman olmadan dönmüş oluyor. Peygamber Efendimiz'den, “Vergi vermek şartıyla biz kendi hâlimizde kalalım.” diye izin istiyor, böyle bir teklifle geri dönüyorlar. 


İşte bu heyete, meşhur “Necran Heyeti” derler. Bunlar haçlarıyla, siyimleriyle kuşamlarıyla, piskopos kıyafetleriyle, şatafatlı, yaldızlı kıyafetlerle Medine'ye geldiler, Mescid-i Nebevi'ye girdiler. Peygamber Efendimiz onlara İslâm'ı anlattı. 


Etethüm ahbâru yehüd. 


Medine'nin sayfiyelerinde, hurmalıklı, zengin Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza isminde yahudi kabileleri, köyleri var. Onların da neden oraya yerleştiğini tarih kitaplarında okuyoruz. Musa aleyhisselam zamanında yahudiler Hicaz'dan Beytullah'ın olduğu yere doğru gelirken -ki orası Hz. Âdem zamanından beri kutsal bir bölge. İbrahim aleyhisselam da oraya o Kâbe'yi bina etmiş. Birçok peygamber oraya hacca geldi.- iki taşlık tepe arasında hurmalık bir vadi diye Medine'den geçerken, kendilerine âhir zaman peygamberinin şehrinin evsâfının böyle olduğu ayân olup belli olunca bazıları; “Biz burada kalalım. Gelirse, zamanına yetişirsek hizmetine gireriz.” diye yahudiler Medine'ye yerleştiler. Yahudi kabilelerinin orada oluş sebebi bu. 


Bu kabileler, Necran'dan 70 kişilik zümre gelince, -ki küçük bir şehirde büyük bir olay bu- kendilerini de çok ilgilendirdi. O ahbâru yehüd da geldi. 


Ahbar, cim'e benzeyen noktasız ha harfi ile, “yahudi alimleri” demek. Hibr-ahbar, “büyük alim” mânasına geliyor. Hibr, “bir meslekte, bir bilgi dalında derinleşmiş kimse” mânasındadır. “Yahudi hahamı” mânasına da geliyor. 


Fe-tenâzeü inde Resülillâh. “Nasrâniler ile yahudiler Resülullah'ın huzurunda birbirleri ile kapıştılar, çekiştiler.” 


Münakaşa ettiler, birbirlerinin fikirlerine karşı çıkıp konuştular. 


Fe-kâle Râfi” İbnü Harmele. Harmele oğlu Râfi”... Baba adı olarak Hureymile de deniliyor. Hureymile, Harmele'nin ism-i tas$iridir, “Harmelecik” demek oluyor. O da kullanılıyor. İki rivayet var. “Yahudi hahamlarından Râfi” b. Hureymile veya Harmele dedi ki:” Mâ entüm alâ 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şey'in. “Siz bir esas üzere değilsiniz, boşluktasınız, yalan yanlış bir yol üzerindesiniz. Doğru, hak üzere değilsiniz.” Ve kefere bi-İsâ ve bi”l-İncil. “İsa aleyhisselam'a ve İncil'e kâfir oldu.” 


Karşı çıktı, inkâr etti. Yahudi onları böyle inkâr etti. 


Halbuki biz müslümanların inancına göre İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi. 


Âmennâ billâhi ve melâiketihi ve rusülihi diyoruz. 


Ancak biz müslümanlar insanlığı bir bayrak altında toplayabiliriz. 
Ötekiler birbirlerini, Allah'ın hak peygamberlerini inkâr ediyorlar. 


İsa aleyhisselam'ı ve İncil'i inkâr etti. Halbuki İncil Hz. İsa'ya indirilmiş, Allah'ın vahiyleri. Evangelos da onun başka dillerdeki adı. Batılılar Evangelos, İncil, veya Bibel diyorlar. 


Ve kâle racülün min ehli Necrâne mine'n-nasârâ li'l-yehüd. “Bunun üzerine Necran'dan nasrânilerden, o heyetten bir adam da yahudilere dedi ki;” Mâ entüm alâ şey'in. “Siz bir hak, esas üzere değilsiniz, yanuş yoldasınız, bâtıl yoldasınız.” Ve cehede nübüvvete Müsâ ve kefere bi't-Tevrât. “Musa'nın peygamberliğini inkâr etti, Tevrat'ı reddetti.” 


Musa aleyhisselam ve Tevrat'a karşı geldi. 
İkisi de hak peygamberleri, hak kitapları inkâr etmiş oldular. 
“İşte bu âyet-i kerime bu inkârlı sözlerinden dolayı indi.” 


“Yahudiler, “Nasrâniler bir şey üzere değil!” dediler. Nasrâniler de, “Yahudiler bir şey üzere değil!” dediler.” 


Ve hüm yetlüne'l-kitâb. 
Halbuki onlar mukaddes kitaplarını, kendilerine indirilen kitapları 


okudukları halde inatlarından, zıtlaşmadan inkâra saptılar. 


Yanlış yaptılar. Halbuki kitaplarında o inkâr ettikleri şeylerin hak olduğunu gösteren deliller mevcuttu, biliyorlardı. Çünkü Cenâb-ı Hak kulları şaşırmasın, hidayet üzere olsunlar diye delilleri sunuyor. Hiçbir kavmi delilsiz, hüccetsiz bırakmıyor. 
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Hatta diyebiliriz ki; şimdiki zamanda bunların yayınlanması ve herkesin bunları dinliyor olması da onlar için bir delildir. Çünkü “Söyleyene değil, söyletene bak.” derler. Cenâb-ı Hak bir yoldan, bir vesileyle duyuruyor. 


Bazen bakıyorsunuz Amerika'da dünya birinciliği için bir yumruk maçı oluyor. -Boks değil, yumruk maçı.- Muhammed Ali, karşısındakini yeniyor. O sevinçle herkes resmini çekerken, televizyonlar bu olayı, bu yumruk karşılaşmasını yayınlarken galip gelince, o da artık fırsatı buldum diye, “İslâm hak dindir, ben müslümanım.” diye söylüyor. Allah söylettiriyor. Allah o idmanı, o dünya birinciliğini merakla takip eden milyarlarca insana İslâm'ı tanıtmış oluyor. Allah'ın varlığını birliğini onun vesilesiyle söyletmiş oluyor. 


Âhirette, “Duymadık!” diyemeyecekler. “Duymadık!” deyince yalan söylemiş olacaklar. “Duyduk ama inanmadık.” deyince o daha beter. 
Duyduysan o zaman Allah'ın birliğini anla, lâ ilâhe illallah'ı kabul et. 


Bu olay üzerine bu âyet-i kerime indi. 
Ve hüm yetlüne'l-kitâb. “Onlar kitabı okuyorken...” 


Onlar Tevrat'ın, İncil'in şeriatini biliyorken, böyle yapmamaları gerektiğini biliyorken inâden ve küfren böyle yaptılar. 

Ve mukâbeleten li'l-fâsidi bi'l-fâsid. 

Fâsit, boş olan bir lafa fâsit, boş bir lafla karşılık vermek için bu işi 


yaptılar. Yapmamaları lazım. Peygamber Efendimiz'in, âhir zaman peysamberinin huzurunda yapıyorlar. 


Peygamber Efendimiz onlara âyetleri okudu, anlattı. Hz. İsa'nın Allah'ın bir kulu olduğunu Necranlılar'a tebliğ etti. “Allah oğul edinmez. 
Evlenmesi ve çocuk olma durumu bahis konusu değil. Bu beşer içindir.” 
dedi. 


Hz. İsa onların inandığı gibi olsa ondan önceki, Hz. İsa'dan, milattan önce yaşayanların dini ne olacak? Onlar İsa'yı bilmiyorlardı, hıristiyan olamazlardı. 


Hak din hangisi? 


Hak din Hıristiyanlık olamaz. İsa'dan öncekiler ne olacak? Haç yoktu, put yoktu. İsa'dan önce lâ ilâhe illallah vardı, İslâm vardı. İbrahim aleyhisselam; 
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SUAL ii) 
“Hakka meyilli, hakka âşık, hakkı tutan müslüman idi.” 


Bütün peygamberler Allah'a teslim olmayı, İslâm'ı anlatmışlar- 


dır. Yahudilik yoktu, Nasrânilik yoktu; ama İslâm, lâ ilâhe illallah, Hz. 
Âdem'den beri vardı. Bu çok önemli bir nokta. Bu noktaları düşünseler gerçekleri anlayacaklar. 


Pekiyi, bir zamanlar bizim inandığımız, bağlandığımız şeyleri nasıl 


bırakalım ki? 


Bırakıyorsun, yine Allah'ın başka bir peygamberine, Allah'ın hak ki- 


tabına bağlanıyorsun. Kendi kitabının tercümesi, aslı kalmamış. Bilgiler karışmış, saptırılmış, ihtilaflar ortaya çıkmış. Yüzlerce nüsha var. Farklı rivayetler var, farklı iki yüz kadar mezhep var. Kimisi Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu diye de biliyor. Üniteryanlar, birlikçiler, bir olduğunu söyleyenler de var. Katolikler gibi ekânim-i selâse yani teslise inananlar var. Vaftizciler var, vaftize karşı olanlar var. Heykeli kabul edenler var, kabul etmeyenler var. İhtilaf, ihtilaf... Bu ihtilaflardan kurtulacaksın, Allah'ın kabul ettiği, 


-0 


İLİ ile öl Ğİ) 


Allah indinde geçerli din olan İslâm'a tâbi olacaksın. Allah'ın razı 


olduğu dine tâbi olacaksın. Çekinecek, socunacak bir şey yok. 


Tevrat'a, İncil'e niye bağlıydın? 

“Allah'ın kelâmı” diye! 

Musa aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a niye bağlıydın? 

“Allah'ın peygamberi” diye! 

Yine Allah'ın peygamberine, âhir zaman peygamberine bağlanacaksın. 
Musa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam'ı sevmiyor muydu? 
Seviyordu. 


Müjdelemiyor muydu? 
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Bütün peygamberler, “Ah keşke yaşasaydım da ben onun ümmetin- den olsaydım!” demiyor muydu? Âhir zaman peygamberinin makamının, mertebesinin yüksek olduğunu bilmiyorlar mıydı? Hz. İsa bilmiyor mu? 


Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsine ne güzel söylüyor; “Hepsi kardeşim.” diyor. “Kardeşim Musa, kardeşim İsa ...” İbrahim aleyhisselam'a “Babam!” diye, İsmail aleyhisselam'a soyundan geldiği için en edebli, en güzel şekilde saygı gösteriyor. 


Hakkı kabul edince, âlemlerin Rabbi'nin rızasını kazanacaksın. Cehennemden kurtulacaksın. Bozuk bir inançtan kendini kurtarmış olacaksın, ne zorlanıyorsun? 


“Dünya malı.” 
Dünya malını Allah müslümanlara vermiyor mu? 


Suud'dan geldim, Brunei'den geçtim. Dünyanın en zengin insanı, Brunei sultanı. Gidenler, Suud'da da debdebenin, şaşaanın, saltanatın, kasırların, sarayların ne kadar büyük olduğunu görüyorlar. Orada çalışan arkadaşlarımızın evlerine misafir gittiğimiz zaman hayretler içinde kayorum. Türkiye'deki Büyükada'daki büyük villalar gibi, onlardan daha kocaman villalarda sıradan vatandaşlar oturuyor. Beylerbeyi, Göksu kasrı gibi kasırlarda, saraylarda oturuyorlar. Sebzelerin, meyvelerin her çeşidi var. Müslüman olunca insan aç kalmıyor. Menfaatleri oradan giderse buradan gelir. 


Sen O'nun yolunda gidersen Cenâb-ı Hak bir kapıyı kapatırsa bin tane hayırlı kapı açar. En hayırlı şey de Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, Allah'ın sevgili kulu olmak. Allah'ı sevmek ne kadar tatlı ne kadar hoş bir şey! 


Ama insanlar maalesef yanlış işler yapıyor, yanılıyor, aldanıyor. Aldandığını ölüm birden gelince, geç anlıyor. Firavun bile vefat edeceği zaman denizde boğulurken lâ ilâhe illallah dedi. 


ekiz yg Gİ gi 


“Ben de müslümanlardanım.” dedi. “Beni İsrâil'in inandığı Allah'tan başka tanrı yok.” diye söyledi. 
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Ama geçmiş ola, iş işten geçti! Çünkü ölürken perdeler kalkıyor, insan gerçekleri anlıyor. Perdelerin kalkması, “insanın dünya bağlarından ümidinin kalmaması” demek. Mevki makam, alkış, sandalye, koltuk, hepsinin boşluğunu anlıyor. Çünkü bırakıp gidiyor. Kucaklasa da, tırnaklarını geçirse de, ağzıyla, dişleriyle ısırıp yapışıp dünya malından, dünya hayatından ayrılmak istemese de Azrail aleyhisselam onu çekip alıyor. 
İster istemez dünya malından, hayatından kopup gidiyor. Gidince bakıyor ki kendi malı artık kendinin değil, hayatı devam etmiyor. O zaman daha salim düşünüyor. Ama imtihan zamanı, düşünme müddeti geçmiş oluyor. İmtihan bittikten sonra koridorda gerçekleri anlamış ama kâğıdı vermiş, yanlış cevaplar vermiş bir öğrenci gibi dizini dövecek, saçını başını yolacak, âhirette çok pişman olacak. 


Kezâlike kâle'llezine lâ ya'lemün. “Bilmeyenler de bunların sözleri gibi söylüyorlardı.” 


Bunlar da böyle söylüyorlar. Bilmeyenlerin sözü gibi söylüyorlar. 
Ellezine lâ ya'lemün. Bu “bilmeyenler” kimler? 


Bazıları; 


keza BİN İZ a sali ŞE ES 

“O devirde yaşayan insanlar aralarında Hıristiyanlık ve Yahudilik çıktığı zaman onlar da yadırgadılar, onlar da böyle laflar söylediler. “Bunlar 

bir şey üzere değil. Bunlar yanlış. Bunlar doğru hâl üzere değil. Bunlar bozgunculuk yapıyor.” dediler.” 


Gerçekleri herkes kavrayamıyor. Aslında onlara gelen hak peygamberdi, inen kitap hak kitaptı. İlk devirlerinde hak kitaptı, hak peygamberdi; sonradan o hak kitabı muhafaza edemediler. Peygamberlerin söylediklerine uymadılar. Bakara süre-i şerifesinin geçtiğimiz âyetlerinde onların kendi kitaplarıyla bile nasıl ters düştüklerini Cenâb-ı Hak göstermişti. 
Kitaplarında yazmayan durumları takınmışlardı, yazan şeylere inanmamışlardı. Bu ne biçim Yahudilik, bu ne biçim Hıristiyanlık! Cenâb-ı Hak, “Hıristiyanlığa da Yahudiliğe de sığmayan durumları var.” diye doğruyu görsünler, hak yola girsinler diye hatalarını bildiriyordu. 


Bazıları da ellezine lâ ya'lemün'dan maksat; “Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Araplar'dır. Onlar da Kur'ân-ı Kerim'i, Peygamber 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Efendimiz'in peygamberliğini böyle inkâr ediyorlardı. Binâenaleyh onlar Araplar olabilir.” diyorlar. 


Süddi şöyle demiş: 


De ARLA Şİİ zak 248 
“Muhammed hak yol üzere değil.” diye söylüyorlardı.” 


Burada yahudiler ve hıristiyanlara; “Siz böyle söylüyorsunuz, inkâr ediyorsunuz; halbuki siz Ehli-i Kitabsınız. Şu müşriklerin durumuna mı düşeceksiniz? Onlar gibi bir duruma düştünüz, onlar gibi söylemeye başladınız. Halbuki siz vahyi, peygamberi bilen, mukaddes kitabı anlayan, tanıyan toplumsunuz.” denilmiş oluyor. 


Böyle bir başa kakma, bir teessüf, “Yazıklar olsun size!” gibi bir mâna var. 


“Bilmeyenler de böyle aynı sözleri söylüyorlardı. Siz de aynı sözleri söylüyorsunuz.” 


Ne olacak? 

Fa'llâhu yahkümü beynehüm. 

Kimin haklı olduğunu, kim, hangi makam bildirecek? 
Allahu Teâlâ! 

Ne zaman? 

Kıyamet gününde! 


Niye bazılarına dünyada bildirmiyor da âhirette hepsi hakkında hükmedecek? 


Dünyada bildiriyor. Dikkat ederseniz, bu âyetler birer bildirme. Ama inkâr ediyorlar. 


Leyse Muhammedün alâ şey. “Muhammed bir hak üzere değil!” Leyse Müsâ alâ şey. Leyse İsâ alâ şey. “İsa doğru yolda değil, hak üzere değil. Musa hak üzere değil.” 


Herkes karşısına çıkan yeniliği inkâr ediyor. Dünyada söyleniyor; ama anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. 
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Allah bizi basireti açık olanlardan eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona tâbi olanlardan eylesin. Bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunanlardan eylesin. 


Fa'llâhu yahkümü beynehüm yevme'l-kıyâmeti fimâ kânü fihi yahtelifün. “Üzerinde ihtilaf ettiği bütün bu konular üzerinde Cenâb-ı Hak hükmünü verecek.” 


Orada ayan beyan neyin gerçek olduğunu görecekler. 


Allahu Teâlâ hazretleri mahşer halkına; e leyse hâzâ fi'l-hak. “Bunlar benim dünyada söylediğim, sizin de inkâr ettiğiniz hususlar. Burada, gözünüzün önünde, hak değil miymiş?” diyecek. 


Kâlü belâ ve rabbünâ. “Rabbimize and olsun ki hakmış, gerçekmiş!” 
diyecekler. 


Orada inkâr edemezler artık. İnkâr durumu bahis konusu olamaz, çünkü görüyorlar. Orası zaten inkâr yeri de imtihan yeri de değil. Bu dünyada inkâr ediyorlar, maalesef. 


Biz müslümanız, Allah'ın rızasını arayan mü'min insanlarız. Biz dünya menfaati peşinde koşmuyoruz. Hatta Müslümanlığımızdan dolayı cevr ü cefâ, ezâ, üzüntü çekiyoruz. Baskı altında oluyoruz. Öldürülüyoruz, hücum ediliyoruz, bombalanıyoruz. Kafkasya'daki, Bosna'daki, Kosova'daki, Keşmir'deki müslümanların çektiklerini dünya artık kanıksadı, aldırmıyor bile! Ama müslümanların desil de hıristiyanların bir tanesinin kaşının üstünde bir çizgi belirse onu büyütüyorlar. Kendileri tarafgirlik yaparak kendilerini koruyorlar. Hatta gürültü patırtı, şamata, yaygara ile haksız durumlarda bile kendilerini haklı gösterip müslümanları sömürmeye, topraklarını ellerinden almaya devam ediyorlar. 


Kendilerinin asıl yurtlarından binlerce kilometre uzaktaki yerleri sömürge edinmişler. Sömürüyorlar, yutuyorlar. Oranın ahâlisinin açlıktan kemikleri görünüyor; verem oluyor, kan tükürüyor, ölüyor. Onlar o paralarla zevkler, safalar, eğlenceler içinde ömür sürüyorlar. Dünya imtihanı böyle! 


Allah kâfirlere bu fırsatı bu dünya imtihan dünyası olduğu için veriyor. 


Niye cezalandırmıyor? 
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Dünyanın Cenâb-ı Hak indinde bir önemi yok. Cenâb-ı Hakk'ın indinde dünya, bir sineğin kanadı kadar değer, ağırlık, kıymet taşısaydı, önemi olsaydı, kâfire bir içim su vermezdi. Dünya gelip geçici. Dünyanın ömrü- ne göre, asırlara göre seksen yıl, doksan yıl bir şey değil. Hele âhirete göre hiçbir şey değil; sıfır! 


Bu dünya hayatında yapıyor ama âhirette mahvolacak. Şimdi âhiret olmadığı, âhireti şu anda önünde görmediği için adamlar âhirette cehenneme girmekten korkmuyorlar. Hatta bazısı; “Tamam, senin yerine cehenneme ben gireyim, sen o haramı bana ver, ben yiyeyim de ben gireyim!” diyor. Çünkü korkmuyor. Çünkü inanmıyor. 


Ama bunlar önemli değil. Bu dünya hayatı gelip geçici. Zaten bu dünyada inanan da inanmayan da gereğinde hastalıSa düşüyor, inliyor. 
Gereğinde üzüntü, sıkıntı çekiyor. Ölen ölüyor, kalan kalıyor. Cenâb-ı Hak fırtına, zelzele, kasırga çıkarıyor, felâket olacak yerde yine oluyor. İnsanlar peygamberlerin bildirdiği gerçekleri anlayamıyorlar. Peygamberlerin bildirdiği gerçekleri insanlara öğretenlere, söyleyenlere de düşman, hasım oluyorlar. Tarih boyunca böyle olmuş. Beni İsrâil'in alimlerine çevrelerindeki insanlar hasım olmuş, nasihatlerine kızmışlar. 
Hıristiyanlar da öyle. Tarih boyunca böyle gitmiş. 


Allahu Teâlâ hazretleri, bunların hepsinin hakkında, “İşte iş buydu, gerçek buydu, siz böyle yaptınız, bunun cezası budur!” diye muhakeme ederek haksızlıklarını gösterecek. “Sen böyle dedin, bak haksızsın. Sen böyle dedin, bak haksızsın. Hak olan şudur.” diyecek, hak ve bâtıl belli olacak. Bâtılın, şirkin, küfrün ahâlisi cezalarını çekecek. Mü'minler, mazlumlar, ma$durlar büyük mükâfâtlara nâil olacak. 


En büyük zulümler, haksızlıklar, belalar, musibetler Allah'ın sevgili kullarına geliyor. Sonra evliyâullaha geliyor. 


Firavunlar, Nemrudlar, zalimler zevk ü safâ içinde yaşıyor. Tarih boyunca böyle olmuş. Bu Allah'ın bir imtihanı. O saltanata aldananlar “Ah keşke bizim de böyle olsa!” diye onu özlüyorlar. Mesela; 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Kârun ihtişamla kavmine çıktığı zaman, “Şu Kârun'a verilen devlet, izzet, zenginlik bize de verilse!” demişler. Ertesi gün Allah tarafından kahredilip eviyle birlikte yerin dibine batırılınca o zaman anladılar ki bunlar boşmuş. 


Cenâb-ı Hak bir müddet böyle bir imtihana salıveriyor, kaybedeni dünyada da âhirette de cezalandırıyor. Bu dünya hayatının bir hesabı var. 


Olaylara Yunus Emre gibi keskin nazar edelim, olayları toptan, ana hatlarıyla görelim: 


Nazar eyle itürü, bazar eyle götürü 
Yaradılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü. 


Mahkeme-i kübrâ var, orada kazanacak şekilde, insanın ana çizgileriyle Cenâb-ı Hakk'ın yolunda yürümesi lazım. “Yâ Rabbi! Beni assalar, kesseler, öldürseler; senin yolundayım, resülünün yolundayım!” demesi lazım. 


Bir mübarek sahabiyi Peygamber Efendimiz Müseylemetü”l-Kezzâb'a, peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış yalancı bir kimseye elçi gönderecek. Peygamber Efendimiz'in, Muhammed-i Mustafâ'nın mübarekliğini, güzelliğini, halkın ona rağbetini görüp de böyle bir iddia ile ortaya çıkan kimseye elçi gönderecek. “En uygun şahıs falanca.” diye onu seçiyorlar. 
O zalimin giden kimseye ne yapacağı, ölüme gittiği belli. O mübarek sahabi, “Resülullah gönderdi.” diye hiç çekinmeden gidiyor. Müseylemetü'l-Kezzâb soruları sorduğu zaman, kızsa da aldırmadan hak sözü söylüyor. İşkenceyle şehid ediyorlar. Kendisi de Peygamber Efendimiz de oraya gittiğinde şehid olacağını biliyor. Ama hayatın kıymeti yok. Zira asıl hayat, âhiret hayatı. Cennete girenler de bahtiyar olacak. Annesi, “Ben evladımı böyle bir vazife için dünyaya getirmiştim, onun şehid olduğuna seviniyorum, inanıyorum.” diye olaydan sevinç duyuyor. 


Müslümanlar böyleydi. Ölümden korkmaz, şehidliği özlerdi. Hayata bel bağlamazdı. 


Dünya sevgisi, hayatı sevmek, hayattan ayrılmamak istemek gayr-ı İslâmi bir hastalıktır. Ölüm korkusu bir hastalıktır. Çünkü mü'min ölünce cennete girecek. Cennete, daha güzel bir yere gitmekten niye korksun? 
İnanmayan insan korkar. İnanç zayıfladıkça korku artıyor. İnanç kuvvetli olduğu zaman hiç o korku olmuyor. Sahabeden, tâbiinden öyle kimseler 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var ki; “Yâ Rabbi! Hiç olmazsa bu akşam benim canımı al da sevdiklerime kavuşayım!” diyordu. 


Amr İbnü'l-Âs radıyallahu anh Mısır'ı fethe gittiği, Fussat kalesinin etrafını çevirdiği zaman, onlar da savunmaya hazırlandıkları sırada onlara elçi gönderiyor; 


“Siz kaleyi savunmaya hazırlanıyorsunuz ama hiç böyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü benim ordumdaki askerlerimin hepsi şehid olmaya can atıyor. Ölmekten yılmak şöyle dursun, “Öleyim.” diye temenni ediyor, ölmeyi arzu ediyor. O şevkle çalışıyor. Sizinkilerin de gayreti hep yaşamak arzusuyla, ne yapıyorsa bütün tedbirleri hayatı biraz daha sürdürmek üzerine. Onun için siz bizimle baş edemezsiniz. En iyisi şu kaleyi edebinizle teslim edin, anahtarı verin.” diyor. 


Sahâbe-i kirâm böyleydi. Fütuhât böyle oldu. 


Osmanlılar böyleydi. 1. Murâd-ı Hüdâvendigâr, -Allah şefaatine erdirsin.- çok sevdiğim Osmanlı sultanlarından birisidir. Kosova'da; 


“Yâ Rabbi! Bizim ordumuz az, etrafımızı saran düşman, haçlı ordusu çok fazla. Şimdi biz burada mağlup olursak bu diyarlarda artık İslâm silinir, senin adın anılmaz, lâ ilâhe illallah denilmez. Müslümanlar muzaffer olsun da ben ölmeye, şehid olmaya razıyım, canım feda olsun. Yeter ki zafer kazanılsın.” diye savaştan önce cân u gönülden dua ediyor. Allah Kosova zaferini kazandırıyor, ondan sonra da ona şehidliği nasip ediyor. 


Yaşamak için, saltanat için, devlet için, izzet için, zevk ü safâ, çalgı çengi için çalışmadılar. Ölmek için gittiler. Allah, nasip olduğu kadar, mukadder olduğu kadar yaşattı. Vadeleri gelince her insan gibi ruhlarını teslim ettiler. 


Dünya üzerindeki Âdem atamızdan kardeşimiz olan bütün insanlara acıyorum, seviyorum, iyiliğini istiyorum. Gözünü açması lazım; cehenneme düşecek, ebedi hüsrana uğrayacak. Yanlış yola sapmaması, o yolda inat etmemesi, hak yola gelmesi lazım. Allah'ın varlığını, birliğini, lâ ilâhe illallah'ı, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah'ı, Sübhanallah'ı, Elhamdülillah'ı, Allâhu Ekber'i anlaması lazım. İmana gelmesi, Allah'ın rızasını kazanması lazım. İyi insan olması lazım. Dalavereyi, sömürmeyi, zulmü bırakması lazım. İyi kul, sâlih kul olarak, iman ile yaşayıp Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak söçmeye sayret etmesi lazım. Doğru olan bu. 
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Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Din-i mübin-i İslâm'a güzel hizmet etmeyi nasip etsin. Her türlü imkânımızla bunu nasip etsin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Süedâ, said, mutlu kullar olarak yaşatsın. Şühedâ, şehid makamını kazanmış kullar olarak âhirete göçmeyi nasip eylesin. 
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Daha önce yahudi ve hıristiyanların, “Cennete ancak yahudiler ve hıristiyanlar girecek.” gibi iddialarının bahis konusu edildiği âyet-i kerimeleri görmüştük. Bunların hiçbir aslı esası olmadığı; kendilerinin düşüncelerinin aksine, Allah'a kendisini teslim eden mü'min kulların cennete gireceği anlatılıyordu. 


Bu siyak ve akış içerisinde 114. âyet-i kerimede de şöyle buyuruyor: 


Ve men azlemu. “Kim daha zalimdir?” Mimmen menea mesâcidallâhi en yüzkere fihe'smühü. “Mescidlerin içinde Allah'ın isminin anılmasını men edenlerden daha zalim kim olabilir?” Ve seâ fi harâbihâ. “O mescidlerin harap olmasına sa'y, gayret ve zemin hazırlamış, çalışma yapmış olanlardan daha zalim kim olabilir?” Ülâike mâ kâne lehüm en yedhulühâ illâ hâifin. “Halbuki onların o mescidlere ancak korka korka girmek durumunda olmaları gerekirdi.” Lehüm fi'd-dünyâ hızyün ve 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lehüm fi'l-âhireti azâbün azim. “Dünyada onlar için büyük bir rezillik, rüsvâlık, horluk, mahrumiyet vardır, olacaktır. Âhirette de büyük bir azaba uğrayacaklardır.” 


Bu âyet-i kerime hakkında eski müfessirlerimiz iki yorum yapmışlar: 


1. “Bu bahsedilen mescidlerin içinde Allah'ın zikrini engelleyenler kimlerdir? Burada bir soru var, ama bu soru 'inkâri” dediğimiz cinsten istifham mı?” 


“Daha zalim olamaz, en zalim bunlardır.” demek olur. 


Ve men azlemü mimmen menea mesâcidallâhi en yüzkere fihe'smühü. “İçinde Allah'ın isminin anılmasını engelleyenlerden daha zalim kim olabilir?” “Daha zalim olamaz, en zalim bunlardır.” mânasına olur. Buradaki soru, mânayı kuvvetlendirmek için bu üslup ile söylenmiştir. 


Burada mesâcidallâh diye geçen mescidler, umumi mescidlerdir. 
“Secde edilen binalar, mescid mahalli, secde etme yeri” demek. Arapça'da ism-i mekândır. Mâbedlere, ibadethanelere bu isim veriliyor. Çogulu da mesâcid geliyor. 


İçinde Allah'ın isminin anıldığı mescidleri kimsenin kapatmaması, engellememesi, mâni olmaması ve onların harap düşmesinden korunmaları, harap olmasına sebep olunmaması lazım. 


Bununla ne kastediliyor? 


Bir rivayete göre, buradaki maksat Babilliler -mecüsiler- ve onlara yardım eden nasrâniler idi. Onlar kutsal mâbedin olduğu şehir olması dolayısıyla “Beytü'l-Makdis” de denilen Kudüs-ü Şerif'i tahrip etmişlerdi, oranın harap olmasına gayret etmişlerdi. Asur krallarından, hükümdarlarından, İslâm kaynaklarında “Buhtunnasr”, Avrupa kaynaklarında veyahut eski metinlerde “Nabukadnezar” denilen Babil'le Asur'u birleştiren bir hükümdar var. “Yöneticileri isyan ettiler, bana karşı geldiler.” diyerek Kudüs'ü tahrip etmiş. Beytü'l-Makdis, Mescid-i Aksâ ki peygamberler tarafından yapılmış mübarek bir mesciddir; onun içine cifeler, leşler, domuzlar vs. atmış. Böyle bir tahrip olayı var. Allah'ın mescidine bir tecavüz var. “Bu doğru değil. Mescidlere böyle bir hücum, tecavüz Allah'ın sevmediği bir şey.” diye bu kastediliyor. 
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Bunun Beni İsrâiVin başına gelmesi; tuğyan ettiklerinden, Allah'ın emirlerine karşı geldiklerindendir. Cenâb-ı Hak onlara bu cezayı vermiş. 
Tabii o belayı musallat eden Cenâb-ı Hak ama kişilerin cezalandırılması başka, bir de mâbedlere tecavüz edilmesi ayrı bir olay. Böylece onların Allah'ın evlerine, mâbedlerine saldıran, onları yakan yıkan çok zalim kimseler olduğu anlaşılıyor. Olayı yirminci yüzyıla getirirsek; bombalayan, minarelerini yıkan kimseler gibi... Dolaysıyla burada mâbedlere tecavüzün çok büyük bir zülum olduğu anlatılıyor. 


Peygamber Efendimiz'in icraatına bakacak olursak; Peygamber Efendimiz'in İslâm ordularını gönderirken onların mescidlere, manastırlara, kiliselere, rahiplere, kendilerine silah çekmeyen kimselere, kadınlara, çocuklara dokunmamalarını, hurma ağaçlarını, ziraat maddelerini tahrip etmemelerini sıkı sıkı tembihlediğini görüyoruz. Ne kadar farklı zihniyet olduğu ortaya çıkıyor. İslâm'ın ne kadar güzel, İslâm dışındaki kişilerin ise ne kadar küstah, gaddar, tecavüzkâr olduSu her asırda, milattan önce, milatta, milattan sonra ortaya çıkıyor. 


Hz. İsa'nın devrinden sonra da yahudiler Yahya aleyhisselam'ı, Zekeriya aleyhisselam'ı, daha başka enbiyâyı katlettiler. Cenâb-ı Hak onları yine cezalandırdı. O zaman da Roma imparatorları oraya saldırdılar. 
Titus namındaki birisi ve onun babası Espasyanos gelip yahudi ve hıristiyan bütün ahâliyi katletmiş, çocukları, kadınları esir almış, Kudüs'ü yağmalamış ve oradaki binaları yakıp yıkmış, kitapları yok etmiş. Kültürü tamamen kökünden kazımak gibi bir durum var. 


Sonra daha ileriki tarihlerde İlya Anderyanos isimli hükümdar zamanında bir defa daha Kudüs'ün büyük bir şekilde tahrip edildiği, yine yahudi ve hıristiyan pek çok ahâliyi barbarca katliamdan geçirdiği kitaplar - da yazıyor. Bu tahriplerde Mescid-i Aksâ'yı tamamen yıkmışlar ve üzerini beldenin çöplüğü hâline getirmişler. Hükümdar “Çöplerinizi buraya dökeceksiniz.” diye emrettiğinden, o mübarek yerler, ondan sonra Hz. 
Ömer zamanına kadar çöplük olarak kalmış. İslâm geldiği zaman beldenin yüzü gülmüş. 


Bir rivayet, İslâm'dan önceki devirlerde Allah'ın mübarek mescidlerinden birisi olan Kudüs'teki o mübarek yerlerin tahrip edilmesidir. 
İslâm'dan altı asır önce mecusi, ateşe tapan, milattan önce 562'de ölmüş olan Buhtunnasr veyahut Nabukadnezar tahrip ederken ahâli bu mecusiye yardım etmiş. Yahudiler tecavüze uğramış. Ondan sonra da Hz. 
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İsa'dan sonra tekrar imparatorların, hükümdarların gelip buraları tahrip etmeleri var. O zaman da yine bazı hıristiyanlar bu zalimlere yardım etmiş. 


Bunlar tarih içindeki çeşitli olaylar. Çok zalim kimseler gelmiş. Zalimlere yardım edenler olmuş. Peygamber Efendimiz; “Yarım bir kelimeyle zalimi desteklemek bile onun cürmüne iştirak olur.” buyuruyor.” 
Yarım ağızla destekleyici bir söz söylemek bile doğru değil. 


Bu, rivayetlerden biri. Gerek mecusi, gerek yahudi, gerek hıristiyan olsun, mescidlerin yıkımında zalimlere destek olanların çok zalim kimseler oldukları, zalimler gibi onların da zalim oldukları belirtiliyor. 


2. Bir rivayete göre de; “Bu âyet-i kerime, mescidlerin tahribi ve içinde Allah'ın isminin engellenmesi, müşriklerin Peygamber Efendimiz'e ve müslümanlara yaptıkları engellemenin üzerinedir.” deniliyor. 


Onlar Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deyken orada namaz kılmasın diye çeşitli zorluklar gösteriyorlardı. Hicret ettikten sonra da Mekke-i Mükerreme'ye umre niyetiyle gelirken müşrikler engellediler. 
Peygamber Efendimiz kurbanları Mekke'ye gelmeden Zituva denilen yerde kesti; Mekke'de, Mina'da kesemedi. Ve onlarla anlaşma yapmak zorunda kaldı. O esnada; 
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Mâ kâne ehadün yesuddü an hâze'l-beyti. “Şimdiye kadar kimse bu mescide gelmeyi engellemiyordu.” Ve kad kâne'r-racülü yelkâ kâtile ebihi ve ahihi fe-lâ yesuddühü. “Câhiliye devrinde kardeşini veya babasını öldüren kâtille karşılaşmasına rağmen, eğer hacca gelmişse onu engellemiyordu.” dedi. 


Peygamber Efendimiz, “Bu yaptığınız nedir? Ne kadar yanlıştır! İbadet maksadıyla gelen kimseye ne kadar ters bir davranış şeklidir!” diye açıklamış, itiraz etmişti. Anlaşma yapıp geri dönmüştü. 


Ve seâ fi harâbihâ. Bu müşriklerin mescidlere girişi engellemesi, “onun harap olmasına çalışması”dır. Ancak müşrikler Kâbe'ye saygı gösteriyorlardı, Buhtunnasr gibi yıkım yapmıyorlardı. 


73 Bk.İbn Mâce, “Diyât”,1,r. 2620; Ebü Ya'lâ, X, 306, r. 5900; Beyhaki, es-Sünenü”|-kübrâ, VII, 
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Ama bir mescidin harabiyeti, isterse binası kalsın, badanası, boyası olsun, içinde namaz kılınmamasıdır. Mescidi mescidlikten çıkar, başka bir şey yap; işte o zaman harap olmuş olur. Ondan sonra istersen istedi-Sin kadar süsle. Mescidin mescid olarak kalması, orada Allah'a ibadete devam edilmesi lazım. O engellendiği zaman harap edilmiş, harabiyetine yol açmış oluyor. 


İşte müşrikler bunu yaptıklarından, orada müslümanlara ibadet ettirmedikleri için sanki mânevi bakımdan orayı harabiyete düçar etmiş oluyorlar. “Bundan dolayı bu âyet-i kerime inmiştir.” deniliyor. 


İkinci rivayet daha kuvvetli görünüyor. İbn Kesir de bunu daha kuvvetli görüyor. Çünkü mâ kâne lehüm en yedhulühâ illâ hâifin. “Onların hakkı, oraya korka korka girmekten başka bir şey değildi.” Onların hakkı mescide gelmeyi, içinde ibadet edinmeyi engellemek değil, oraya korka korka gelmekten başka bir şey değildi. “Bir saygı göstermeleri, hürmetkâr olmaları lazımdı. Böyle engelleyici olmamaları gerekirdi.” mânasına. 


Bir de âyet-i kerime, “Bunlara fırsat verilmesin.” gibi talep mânasına geliyor. Burada mâna onların korka korka gelmesini sağlayacak tedbirleri almak, gelememelerini sağlamak. 


Bir rivayette, bir yorumda da müjde var: “Ey müslümanlar! Şimdi sizi müşrikler Kâbe-i Müşerrefe'ye girmeye, orada ibadet etmeye bırakmıyorlar, engelliyorlar; ama bir zaman gelecek, onlar buraya, “Ya müslümanlar bizi anlarsa boynumuzu vurur!” diye korka korka, kendilerini gizleyerek girecekler ya da giremeyecekler. Başka türlü gelmeleri mümkün olmayacak.” diye istikbâle ait bir haber var, deniliyor. 


Nitekim müslümanların Kâbe-i Müşerrefe'ye gelmesi, umre yapması, ibadet etmesi, namaz kılması engellendikten sonra şartlar değişti. Bir zaman geldi; 
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Yâ eyyühe'llezine âmenü. “Ey iman edenler!” İnneme'l-müşrikü- ne necesün. “Müşrikler pis, necis varlıklardır.” Fe-lâ yakrabü'l-mescide'l-harâme ba'de âmihim hâzâ. “Bu yıldan sonra bir daha Mescid-i Haram'a ziyarete gelmesinler, yaklaşmasınlar.” diye Mekke'nin fethinden sonra dokuzuncu hicri yılda Peygamber Efendimiz'e bu âyet-i kerime indi ve Mina'da şöyle ilan ettirdi: 
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Jia YA 1 1 223 
Sazak İde 
“Dikkat edin, gözünüzü açın, duymuş olun ki bundan sonra müşrik burada hac yapamayacak. Ve Beyt'i de -ki etrafında tavaf edilen mübarek Kâbe-i Müşerrefemiz- hiç kimse müşriklerin âdeti üzere üryan olarak, çıplak olarak tavaf edemeyecek.” 


yi 


Ama anlaşmalara da müslümanların sadâkati var. Peygamber Efendimiz bütün anlaşmalarına çok riayet etmiştir. Bozarsa hep karşı taraf bozmuştur. 


Ve men kâne le-hü eclün fe-ecelühü ilâ müddetihi. “Kendisine mühlet verilmiş olanların da o mühletin sonuna, o zamanın tamam olmasına kadar şartlara riayet olunacaktır, o gelebilir.” 


Ondan sonra artık müşrikler Mescid-i Haram'a sokulmamaya başlandı. “Bu müjdedir!” diyenlerin dediği oldu. 


Tabii âyet-i kerimeyi dediğimiz gibi başka türlü yorumlayanlar da var. 


Cenâb-ı Hak burada istikbâle ait vaadini, müşriklerin oraya gelmesini engelleyerek yerine getirmiş oldu. Müslümanlara o kâfirlerin, müşriklerin cezalarını bulduğunu gösterdi, müslümanları sevindirdi. Müşrikleri de yaptıkları tarzda cezalandırmış oldu. Onlar müslümanları engellemişlerdi. Müslümanlar da onların bir daha müşrik olarak oraya gelmelerini engellediler. Sonra Arap yarımadasından şirk, müşriklik tamamen sürüldü, çıkarıldı. İslâm'dan başka inanç bırakılmadı. Yahudiler de hıyanetlerin- den, müşriklere yardım etmelerinden dolayı Medine-i Münevvere'den sürülüp çıkarıldılar. Arap yarımadası böylece tevhidin beşiği hâline geldi. 


Daha önceki âyet-i kerimelerle beraber düşünülecek olursa; “Yalnızca kendilerinin cennete gireceğini iddia ediyorlar, halbuki onların tarihte birçok zulümleri, cürümleri var. İnsanların ibadet etmelerini, mescidlerde zikretmelerini engellemiş oluyorlar. Onların ne kadar zalim olduğu ortadayken, cennete sadece kendilerinin gireceği iddiaları da ne kadar 


saçmadır!” gibi bir mâna karşımıza çıkıyor. 


Mescidlerin içinde Allah'ın isminin zikredilmesini engellemek... 


76 İbn Kesir, |, 389. Bk. Nesâi, “Menâsik”, 161, r. 2957; a.mlf, es-Sünenü”/-kübrâ, ll, 407, r. 
3948. 
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“Allah'ın zikri” geniş bir kavramdır, birçok şeyi ihtiva ediyor. Eğer Mescid-i Haram kastediliyorsa Allah'ın zikri, tavaf da, lebbeyk çekmek de olabilir. Mübarek kelimeler olan, Allahu Ekber, Sübhânallah, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah demek de Allah'ın zikridir. Ya da Allah'ın mübarek isimlerinden birisini veya bir kaçını; yâ Hayyü yâ Kayyüm, yâ Allah, yâ Latif diye zikretmek Allah'ın zikridir. Kur'an okumak Allah'ın zikridir. “Allah'ın ismini zikretmeyi engellemek”ten maksat, “zikrullah” denilince sadece elde tesbih, dudakla söylenen zikir çeşidi olmadığından -ki öyle olsa kimse engelleyemez; çünkü içinden söyler veya herkesin dudaklarının kıpırtısını kimse takip edemez- namaz, mescidin içindeki tavaf, diğer faaliyetler de Allah'ın ismini zikretmek cümlesinden oldugundan bunlar olabilir. Bunları engellemek de mescidi harabiyete sevk etmek oluyor. 


Hatta bundan dolayı mescidlerin kapılarının kapanması bile belki doğru olmayan bir iş. İsteyen gelsin, gece ibadet etsin, isteyen gündüz ibadet etsin. Uyumayan da gelip camide istediği ibadeti yapabilmeli. 
Belli zamanlarda açılması bile biraz tehlikeli görünüyor. Ancak başında bekçisi olmadığı zaman da -maalesef insanlar kötüleşti- hırsızlık vs. oluyor diye belli zamanlarda kapatabiliyorlar. Keşke o da olmasa, sade olsa, çalınacak bir şey olmasa, sırf ibadete tahsis edilmiş bir mekân olarak sabaha kadar her zaman açık olsa daha iyi olacak. Demek ki mescidlerin süslenip kiymetli şeylerle doldurulup ondan sonra kilit vurulmasından sade olup da ibadete açık olması daha iyi. Çünkü herhangi bir şekilde mescidin içinde ibadeti engellemek çok büyük zulüm oluyor. Mescidin mescidlikten değiştirilmesi de çok büyük zulüm oluyor. 


Bazıları müze olarak ayrılıyor. Bu âyet-i kerimenin tehdidine mâruz ve hedef olmamak, bu cezaya belaya çarpılmamak için yine de onların bir kısmında ibadetin yapılmasını mutlaka sağlamak lazım. 


Böyle engelleyen zalimlerin cezası nedir? 


Lehüm fi'd-dünyâ hızyün. “Allah dünyada bunlara bir rezillik, rüsvâlık, alçaklık, horluk verir.” 


Hızy; hazye-yahzâ-hızyün-hızyan, Arapça'da “rezil olmak, rüsvâ olmak, hor olmak, mahrum olmak, utanç verecek bir duruma düşmek” mânasına geliyor. Böyle yapanlar dünyada kendilerinden utanacaklar, rezil rüsvâ, mahrum duruma düşürülecektir. Cezaları, Allah'ın tehdidi, vaidi budur. 
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Vaad, “güzel şeyi vaat etmek”; vaid de “kötü şeyi bildirip tehdit etmek” mânasına geliyor. 


Ve lehüm fi'l-âhireti azâbün azim. “Mescidlere tecavüz edenlerin, engelleyenlerin, bombalayanların, yıkanların âhirette de azim bir azabı olacak.” 


Müslüman olduğu için “müslümanın camisi” diye kızıyorlar, bombalıyorlar. Sırplar'ın savaşlardaki tutumlarını gördük. Minareleri topa tutuyorlar. Bosna'yı gezdim gördüm; nice yerleri tahrip etmişler. Ama Allah'tan korkan, Allah'a ibadet eden insanların böyle şeyler yapmaması lazım. Müslümanlar bir yeri fethettiği zaman ya orada ibadet eden insanlar varsa ibadethanelerini onlara bırakmış ya da eğer putlara tapıyorlarsa putlardan temizlemiş, Allah'a ibadet edilen şekle getirmiş. Ama saygıyı devam ettirmiş, saygısızlık yapmamış. 
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Nereye Dönseniz Allah'ın Vech-i Pâki Oradadır 


e bale >> e eğe Me 
Tl 3 İN BL 578 YE Ads 8 A dsp 


Bu âyet-i kerime önceki âyet-i kerime ile ilişkilidir. 


Ve lillâhi'l-meşriku ve'l-magrib. “Güneşin doğduğu taraf da battığı taraf da, Dogu da Datı da Allah'ındır.” 


Yeryüzü, bütün yönler ve bütün mekânlar Allah'ındır. Doğu da Allah'ındır, Batı da Allah'ındır. O halde; 


Fe-eynemâ tüvellü. “Nereye dönerseniz dönün.” Fe-semme vechullâh. “Allahu Teâlâ hazretlerinin vech-i pâki oradadır.” 


Nereye dönseniz Allah'a dönmüş olursunuz, başka yere değil. Nereye dönseniz olabilir. 


Bu âyet-i kerime, bundan önceki âyet-i kerimenin milattan önceki hıristiyanların Kudüs'e yaptıkları haksızlıklar veyahut mecusilerin, Babilliler'in yaptıkları tahribat ya da bazı imparatorların katliamları, tahribatları değil de müşriklerin Peygamber Efendimiz'e ve müslümanlara yaptıkları engellemelerle alakalı olduğu rivayetinin akla daha yakın olduğunu gösteriyor. 


77 2/Bakara,115. 
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Burada Peygamber Efendimiz'e ve müslümanlara, sahâbe-i kirâma bir teselli var: “Sizi Mescid-i Haram'a sokmadılar, almıyorlar, haccınızı umrenizi yaptırmadılar, kurbanlarınızı geri döndürdüler, istedi$iniz yerde, Harem'in içinde kestirmediler, Zituva'da kestirdiler. Üzülmeyin, neresi olursa olsun her taraf Allah'ındır, Allah sizi niyetlerinize göre mükâfâtlandıracaktır.” mânasınadır. 


Bu, müslümanlara bir teselli. Ve gerçek de öyle. Çünkü Cenâb-ı Hak; 


ASE Sağa) 
“Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.” buyuruyor. 


Bu, Allahu Teâlâ hazretlerinin beraberliğini anlamak... Allah her şeyi görüyor, biliyor. İlmiyle beraberdir. 


İbn Kesir, “Bu tamam ama Allah'ın kendisinin orada olması meselesi, Cenâb-ı Hakk'ın zâtının künhü bilinmediği için biraz ihtiyatlı bir durumdur.” diyor. ” 


Cenâb-ı Hakk'ın mekândan münezzeh olduğunu düşünerek bunu degerlendirmek lazım. Her yerde hâzır ve nâzırdır. Nâzır, görüyor, bizi görmektedir. 


Peygamber Efendimiz Mekke'den çıkarıldı. Çok sevdiği Mescid-i Haram'dan ayrı düştü. Doğduğu, yetiştiği, namaz kıldığı o güzel yerlerden ayrıldı. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etti. 


Mescid-i Haram'dayken Peygamber Efendimiz öyle bir yerde dururdu ki hem Kuzey'e doğru bakardı hem de Kâbe kendisinin önünde olurdu. Müezzin mahfilinin olduğu taraf gibi oluyor. Orada durur, orada namaz kılardı. 
Böylece Kâbe önünde, Beytü'l-Makdis'e, Kudüs'e doğru dönmüş olurdu. 


Medine'ye gidince Allahu Teâlâ hazretleri ona Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kılmasını emretti. O, Kâbe-i Müşerrefe'ye dönmeyi arzu ediyordu. Çünkü Medine'nin yahudileri, “Hem bizim kıblemize dönüyor hem de bizi tenkit ediyor.” diye dedikodu yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz de yüzünü semaya çevirip bir hüküm, bir âyet, vahiy gelmesini bekliyordu. 
O zaman Allahu Teâlâ hazretleri kıblenin değişmesiyle ilgili âyet-i kerimeyi indirdi. Medine'de bu sefer Beytü'l-Makdis'e sırtını çevirip yönünü Kâbe-i Müşerrefe'ye döndü. 


78 57/Hadid,4. 
79 Bk. İbn Kesir,1, 391-392. 
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Ama bu bahis konusu ettiğimiz âyet-i kerime Medine'de kıblenin de-Sişmesinden önce inmiştir, diye izah ediyorlar. 


Bu kıblenin tahvilinden önce olduğu için âyetin mânası neydi? 


“Müslümanların ilk devirlerde namaz kılışlarında, ne tarafa isterse döneceklerine dair bir serbestlik vardı. Sonradan bu nesh oldu.” deniliyor. 


Bu âyet-i kerime üzerinde dier bir açıklama da; Peygamber Efendimiz”e Allahu Teâlâ hazretleri, nafile namazları -farz olmayan- kılarken, atının, bineğinin üzerindeyken, sefer esnasındayken, korku zamanında veya özürlü durumlarda, mümkün olan tarafa doğru kılabileceklerinin müsaadesi olarak değerlendiriyorlar. 


Bu hususta bazı rivayetler var. Mesela İbn Ömer radıyallahu anhümâ bineği ne tarafa doğru giderse gitsin, bineğindeyken namazını kılardı. 
“Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı.” buyururdu ve fe-eynemâ tüvellü fe-semme vechullâh, “Ne tarafa dönerseniz Allah'ın vechi oradadır.” âyet-i kerimesini okurdu.9 


Vecih, “yüz” demek. Ama insanın ilk bakışta hemen göze çarpan yeri olduğundan; 


“Cüz'ü zikredip bütünü kastetmek.” mânasınadır. 


“Zât” mânasına da kullanılıyor. “Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır.” demek değil de; “Allah'ın zâtı oradadır.” 


Bazıları da vech kelimesini, “Kıblesi orası olabilir.” mânasına açıklamış. 


Vecih, “yüz” demek. Yed, “el” demek. Kur'ân-ı Kerim'de yedullah “Allah'ın eli”, vechullah “Allah'ın vechi” gibi ifadelerin izahı ciddidir. 
İlm-i kelâm alimleri bunu konu edinmişler. Allah'ın zâtının mâhiyeti, künhü bilinmediği için bunların izahını yaparken insanın çok dikkat etmesi lazım. Vecih deyince insan yüzü, yed deyince insan eli gibi düşünmek, müşebbihe durumuna düşmek uygun olmaz. 


80 İbn Kesir,1,392. 

81 Bk. Buhâri, “Taksir”, 7; Müslim, “Müsâfirün”, 31-39; Ebü Dâvud, “Sefer”, 8, r.1224; Tirmizi, 
“Salât”, 144, r. 352; “Vitr”, 14, r.472; “Tefsir”, 2/4, r. 2958; Nesâi, “Salât”, 23, r. 488-490; “Mesâcid”, 46, r.738; “Kıble”, 2, r. 741; Ahmed b. Hanbel, Il, 41, 20, 40, 38, 44-45; Mâlik, “Kasr”, 26. 
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Âyet-i kerimenin iniş sebebi hakkında birkaç rivayet var. Bir tanesi, zayıf râviler tarafından rivayet edilmiş. Ama onların üçünü dördünü bir arada zikrettikten sonra şöyle deniliyor: 


Si ei 


e li e iş 
“Bu isnatlarda, senetlerde biraz zaaf var ama bazısı bazısını, birbirlerini takviye ediyor.” 


Bu rivayetlerin hepsi bir araya gelince iş kuvvetleniyor. O rivayetler şöyle: 


Abdullah b. Âmir b. Rebia babasından naklen şöyle bir olay anlatmış: 


İM 3 iz ii ii 


Ahl ELLİ a ha la mg 


- pes 


3) LİE al İzi m 


35 AN çe Yİ3 El Ağ Aİ 
Künnâ mea Resülillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fi leyletin sevdâe muzlimetin. “Biz Peygamber Efendimiz'le karanlık, ışıksız bir gecede beraberdik.” Fe-nezelnâ menzilen. “Bir konak yerine indik.” Fe-ceale'r-racülü ye'huzü'l-ahcâre fe-ya'melü mesciden yusalli fihi. “Herkes taşları alıp kendine göre bir namaz kılacak yer hazırlıyordu.” -Taşları ayıklamak mânasına olabilir.- Fe-lemmâ en asbahnâ. “Sabah olunca bir de baktık ki...” İzâ nahnü kad salleynâ ilâ gayri'l-kıbleti. “Akşam kıldığımız taraf kıble tarafı değilmiş.” -Çünkü gece karanlıktı, yönlerini anlayamamışlardı.- Fe-kulnâ: Yâ Resülallah. “Biz o zaman dedik ki; “Ey Allah'ın Resülü.?” Le-kad salleynâ leyletenâ hâzihi li-gayri'!-kıbleti. “Bu gece biz namazlarımızı kıbleden başka tarafa doğru kılmışız.” Fe-enzela'llâhu teâlâ: ve lillâhi'l-meşrıku ve'l-magribü fe-eynemâ tüvellü fe-semme vechullâh. “Bunun üzerine Allahu Teâlâ; ve lillâhi'l-meşrıku ve'l-magribü fe-eynemâ tüvellü fe-semme vechullâh âyetini indirdi.” 


O zaman “Doğu da batı da Allah'ındır; nereye dönerseniz Allah'ın zâtı oradadır.” fıkıh görüşüne göre namazı iade etmeleri gerekmiyor. 


82 İbn Kesirl,394. 
83 İbn Kesir,1, 392. Bk. Taberâni, e/-Mu'cemü”-evsat, |, 145, r. 460; Ebü Nuaym, |, 179. 
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Başka bir rivayet de şöyle: 


lü LZ zle A Ee rr Gl Ra 
İBAN lal İP SE üs LİU Açali 3 li eşe a a kk e GELİ 3 la İİ vi di iziyle 
BL EUR LAN LAN day lı 

An Câbirin kâle. “Cabir radıyallahu anh'ten.” Bease Resülullâhi sallallahu aleyhi ve sellem seriyyeten küntü fihâ. “Peygamber Efendimiz bir askeri birlik gönderdi, ben de onun içindeydim.” Fe-esâbetnâ zulmetün. “Çok karanlık bir gece oldu.” Fe-lem na'rifi'l-kıblete. “Kıbleyi bilemedik.” Fe-kâle't-tâifetün minnâ. “Bizden, içimizden birileri dedi ki;” Kad arafne'l-kıblete hiye hâhünâ. “Biz kıbleyi biliyoruz, şu taraf.” 
Kıbele'ş-şimâli. “Şimal tarafını gösterdiler.” Fe-sallâ ve hattü hutüten. 
“Namaz kıldık ve kıldığımız istikâmeti de belli olsun diye geceleyin çizdik.” Fe-lemmâ asbahü. “Sabaha çıktığımız zaman...” Ve talaati'ş-şemsü. “Güneş doğduğu zaman...” Asbahat tilke'l-hutütu li-gayri'l-kıbleti. 
“Bu çizgilerin kıble tarafı olmadığı anlaşıldı.” -Yanlış tarafa döndükleri zahir olmuş.- Fe-lemmâ kafelnâ min seferinâ seelne'n-nebiyye sallalla- 


hu aleyhi ve sellem. “Biz seferden dönünce Peygamber Efendimiz'e bu durumu sorduk.” Fe-sekete. “O sustu.” 


Peygamber Efendimiz kendisine soru sorulduğu zaman hemen cevabı vermezdi. Bazen, “Cenâb-ı Mevlâ kendisine bildirsin, bir âyet insin.” 
diye beklerdi. 

Ve enzela'llâhu teâlâ “ve lillâhi'l-meşriku ve'l-magrib'. “Allahu Teâlâ hazretleri, ve lillâhi'l- meşriku ve'l-magrib âyet-i kerimesini indirdi.” 

“Şark da Garb da, Doğu da Batı da Allah'ındır. Yeryüzünde yönünüzü 


nereye dönerseniz Allah'ın zâtı oradadır. Binâenaleyh ibadetiniz makbuldür.” 


Bu âyet-i kerimenin iniş sebebini anlatan bir rivayet daha var: 


84 İbn Kesir 1, 393. Bk. Dârekutni, Il, 6; Beyhaki, es-Sünenü”/-kübrâ, Il, 18. 
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EN İZ ANI SİZ İŞ Aİ İB3 


> pa 


“Bazıları; “Bu âyet-i kerime, Habeşistan'ın müslüman olmuş olan hükümdarı Necaşi hakkında inmiştir.” diyor.” 


lal» İZ ale dep 15 fs 
DE Şİ EE Şİ ila JELİ 1lü azl 


yö. 


sara LİE e iz e ii 


sys 3 


al il 3 ii 


An Katâdete: Enne'n-nebiyye sallallahu ei ve sellem kâle: İnne ehan le-küm kad mâte fe-sallü aleyhi. “Peygamber Efendimiz ashabına buyurdu ki; “Sizin bir kardeşiniz şu anda vefat etti, onun üzerine cenaze namazı kılın.?” 


Necaşi'nin vefatında cenaze namazı kılmayı söyledi. 


Kâlü: nusalli alâ racülin leyse bi-müslimin. “Müslüman olmamış -müslüman olduğunu bilmiyorlardı- bir adam üzerine mi namaz kılalım? 
Onun için mi cenaze namazı kılalım?” 


Allahu Teâlâ hazretleri onun müslüman olduğunu belirten şu âyet-i kerimeyi indirdi: 

Ve inne min ehli'l-kitâbi le-men yü'minü billâhi ve mâ ünzile ileyküm ve mâ ünzile ileyhim hâşiine lillâh. “Ehl-i Kitâb'dan öyle zâtlar vardır ki onlar Allah'a inanırlar, size indirilen Kur'an'a da inanırlar, kendilerine indirilen kitaplara da inanırlar. Allah'tan korkan, huşü sahibi kimselerdir. ”8ö 


“Necaşi de onlardandır. O da müslümandır.” diye böylece Allah onun müslümanlığını -Peygamber Efendimiz zaten “Namaz kılın!” dediğine göre biliyordu. - halka bildirmiş oldu. 


Ve kâle Katâde. “Râvi Katâde diyor ki;” Fe-kâlü. “Dediler ki;” İnnehü kâne lâ yusalli ile'l-kıbleti. “O, kıbleye doğru namaz kılmıyordu.” 
Ve enzela'llâhu: ve lillâhi'l-meşriku ve'l-magribü fe-eynemâ tüvellü fe-semme vechullâh. “Onun üzerine Allah bu âyet-i kerimeyi indirdi: 


85 İbn Kesirl, 394. 
86 3/Âl-iİmrân, 199. 
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“Yeryüzünün gün doğuşu tarafı, gün batışı tarafı, nereye dönerseniz Allah'ın zât-ı pâki, vech-i pâki oradadır.” buyurdu.” 


“Bu âyet-i kerime Necaşi”nin durumu ile ilgilidir.” diye böylece rivayet edilmiş oluyor. 


Necaşi eğer Kâbe'ye doğru namaz kılmadıysa neden kılmamış olabilir? Ve Peygamber Efendimiz ona gıyabında cenaze namazı kılınmasını emretti, başkaları için de kılınır mı? Ona mı hastır yoksa umumi midir? 
Bu hususta çeşitli rivayetler var. 


Demek ki yeryüzünün Allah'ın mülkü olması, Doğu'sunun Batı'sının Allah'ın olması dolayısıyla, nereye dönseniz Allah'ın vech-i pâki oradadır. 


Âyet-i kerime bu sebeplerden birisi için inmiş oluyor: 


1. “Sizi Mescid-i Haram'a sokmadılar; ama olsun, Allah sizin ibadetlerinizi kabul eder.” mânasına Resülullah Efendimiz'e teselli. 


2. “Kıblenin farz olmadığı zamanda istediği tarafa dönüp namaz kılınabiliniyordu.” Mânasına. 


3. “Kıbleye dönmenin korku ve mazeret sebebiyle imkânsız veya zor olduğu zamanlarda kılınan namazların at veya gemi üzerinde kılınabileceğini gösteren bir hüküm.” mânasına. 


4. ““Kıbleyi bulduk.' diye namazlarını kılmış insanlar, sonradan yanlış olduğu anlaşılınca, onların ibadetlerinin kabul olduğunu” belirten mânada. 


5. Necaşi hakkında inmiş bir âyet-i kerime. 
İnna”llâhe vâsiun alim. 


Cenâb-ı Hak her yerde hâzır ve nâzırdır. Mülkün mâliki, her yeri görür, bilir, hükmü her yere nüfüz eder. İhlâs ile ibadet edenlerin ibadetini kabul eder. 


İnna'llâhe vâsiun. “Allahu Teâlâ hazretleri vâsi'dir.” 


Vâsi', “vüs'at, genişlik sahibi” demektir. Rahmeti, kudreti geniştir, her şeyi ihâta eder. Kullarına da müsaadesi geniştir. Onlar tam yapamadıkları zaman lütfuyla keremiyle, şart yerine gelmese bile ibadetlerini yine kabul buyuruyor. O şartın mazeret dolayısıyla yerine gelememesin- den dolayı bir genişlik lütfediyor. Müsaadekâr; tazyikçi ve darlaştırıcı değil. 
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Mecelle'de de bir umumi fıkıh kaidesi yer almıştır. Bunlar en büyük alimlerin âyetlerin, hadislerin iyice incelenmesinden çıkardığı genel hükümlerdir: 


ei Aİ 
“İş daraldığı zaman Cenâb-ı Hak bir genişleme ihsan eder.” 


Bu, “câizdir, vardır.” mânasına bir umumi kaidedir. 


“Meşakkat tesiri celbeder.” Bir zorluk olduğu zaman Cenâb-ı Hak bir kolaylık ihsan ediyor. 


Mesela su bulunmadığı zaman İslâm'da teyemmüm var. Gusül abdesti alması icap etmiş, yıkanamıyor; ama Cenâb-ı Hak teyemmümü ihsan etmiş. Ne kadar vâsi”, lütfu, hükmü, müsaadesi ne kadar geniş! 


Alim. “Her şeyi tamamıyla, hakkıyla bilir.” 


Kullar nerede, nasıl ibadet ederse etsin onların ibadetinden haberdardır. O'nun için bu hususta bir engel yoktur. 


Böylece müslümanlara lütfunun çokluğunu, genişlik verdiğini gösteren bir âyet-i kerime. 


Yeryüzü bütün müslümanlara mescid kılınmıştır. Belli bir yer, ibadethane mecburiyeti yoktur. 


Avustralya'da seyahat ediyoruz veya bir yere gidiyoruz. Seccademiz olduğu zaman yayıyoruz, seccade olmadığı zaman çimende, toprakta kıbleyi tayin edip namaz kılıyoruz. İlla bir mescid, bir kubbe, bir minare mecburiyeti yok. Cenâb-ı Mevlâ'nın lütfu ne kadar çok, ne kadar büyük. 
Bir de kıbleyi tayin edemediğin zaman kanaat-i gâlibine göre yapıyorsun. 
Cenâb-ı Hak onu da kabul ediyor. 


İbn Kesir'in bu âyetlerle ilgili rivayet ettiği hadis-i şerifler var.“ Peygamber Efendimiz buyurmuş ki; 


87 Mecelle,m.18. 
88 Mecelle,m.17. 
89 Bk. İbn Kesir,1,395. 
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Medine ahâlisi için “Maşrıkla Mağrib arası kibledir.” 


Bunu İbn Ömer radıyallahu anhümâ şöyle izah ediyor: “Soluna Maşrıkı -Doğu'yu- alırsan, sağına da Batı'yı alırsan, o zaman Güney tarafı Medine ahâlisi için kıbledir.” 


Buna dayanarak fıkıh alimleri; “Kâbe'nin Doğusundaki bir zâtın kıblesi Batıdır.” demişlerdir. 


Kolaylık var, zorluk yok. Yapabildiği, tayin edebildiği ölçüde tayin edecek. Ama illa derecesi derecesine tutturması; astronomi, ilm-i hey'et alimi gibi, coğrafya, arz, arziyat alimi gibi enlem boylamı bilip de santimi santimine derecesini tutturması mecburiyeti yok. Yönü o tarafa döndü mü ufak tefek farklar ziyan etmez. Onun için bakıyoruz, mescidlerde bazen tam ölçeğe, kıbleye göre biraz fark var. Çok önemli değil. 
Kılınan namazlar makbuldür. Bu âyet-i kerime bunu gösteriyor. Cenâb-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti, ahkâmı geniştir, dar değildir. Kullarına müsaadekârdır. İyi niyetli oldular mı kabul eder olduğunu anlıyoruz. 


Elhamdülillah, İslâm'ı yaşamak, uygulamak zor değildir. Hiçbir çağda, hiçbir asırda ve hayatın hiçbir zamanında, hatta harpte bile zor değildir. Onun için Cenâb-ı Hak harpte bile, “Namazı kılmayı bırakabilirsiniz.” demiyor. Çünkü kılınabilir, kolaylıklar vardır. Su bulamazsan teyemmüm edersin. Seyahatte iki rekât kılarsın, sünnetleri kılmazsın, mecburi değil. Gayet kolay. Ama Cenâb-ı Hak ile bağını, kulluğunu ihlâsla devam ettirirsin. 


Cenâb-ı Hak bize İslâm'ın güzelliğini anlamayı, İslâm'a göre yaşamayı nasip eylesin. Her türlü yanlışlıktan, haramdan, günahtan korusun. 
Rızasına vâsıl eylesin. Görüyoruz ki eski ümmetlerden pek çok insan, maalesef bir zamanlar hak din üzereyken ayakları kayıvermiş. Allah bizi ve kıyamete kadar nesillerimizi yolundan kaydırmasın, ayırmasın; daima rızasına uygun yaşamayı nasip eylesin. İzzetten sonra zillete, hidayetten sonra dalâlete, hürriyetten sonra esarete, kabulden sonra redde, imandan sonra küfre düşürmesin. 


90 Tirmizi, “Salât”, 256,r. 342-344; İbn Mâce, “İkâme”, 56,r. 1011; Nesâl, “Sıyâm”, 43,r. 2243; 
Mâlik, “Kıble”, 8; İbn Ebi Şeybe, Il, 141, r. 7440; Taberâni, el-Mu'cemü#”|-evsat, |, 241, r. 790; II, 201, r. 2924; IX, 67,r. 9140. 
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Beldelerimizi her türlü âfetlerden, musibetlerden; fâsıkların, fâcirlerin, zalimlerin, müşriklerin, münâfıkların galebesinden korusun. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin. Dünyanın her yerinde müslümanlar mazlum ve mağdur. Çeçenistan, Kafkasya'nın diğer yerleri, Asya, Afrika, Avrupa, Balkanlar... Allahu Teâlâ hazretleri Ümmet-i Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Ümmet-i Muhammed'in başındaki hain ve zalim, müşrik ve kâfir idarecileri def edip onları seven, onların iyiliği, dünya ve âhiretlerinin salâhı için çalışan idareciler; yetkili, hizmet ehli, iyi insanlar ihsan eylesin. Kötülere, zalimlere fırsat vermesin. İyileri âciz duruma düşürmesin. Daima hakkı tutan, hakkı hayrı işleyen, hayırhah, iyi insanlar olmayı cümlemize nasip eylesin. 


109 


Allah'a Çocuk İsnâd Edenler 


> 2 3 e e SG 
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Ve kâlu. -Çoğul siygasıyla;- “Birileri dediler.” İttehaza'llâhu veleden. “Allah o$ul edindi, Allah'ın oğlu var.” dediler. Sübhânehü. “Allahu Teâlâ hazretleri bu acayip, yanlış, kâfirâne, müşrikâne sözden münezzehtir, beridir, uzaktır, yücedir!” Bel le-hü mâ fi's-semâvâti ve'l-ard. 
“Aksine semalarda ve yerde ne kadar varlık varsa hepsi O'nun yarattığı yaratıklardır.” 


Hepsi O'nun malıdır, mülküdür, kuludur. 


Küllün le-hü kânitün. “Bütün varlıklar O'na mutidirler, itaatkârdırlar, ibadet edicidirler.” 


Ne derse O'na tâbidirler. O'nun hükmündedirler. O'nun emrindedirler. 


Bu âyet-i kerime, bu asırda yaşayan insanlar için son derece önemli bir konuyu içeriyor. 


Ve kâlü'ttehaza'llâhu veleden. ““Allah oğul edindi, Allah'ın oğlu var.” dediler.” 


91 2/Bakara, 116. 
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Kâlü ile ittihaze'nin ilk elif'i vasıl elif'i olduğundan bağlanarak, ve kâlü'ttehaza'llâhu veledâ diye okunur. 


Böyle diyenler nasraniler. Hıristiyanlar “İsa, Allah'ın oğludur.” dediler. Yahudiler de; Üzeyiru'bnullâh. “Üzeyir, Allah'ın oğludur.” dediler. “Tevrat'ı ezberinden yazdı, olağanüstü şeyler gösterdi, hafızası kuvvetlidir.” dediler. Halbuki hafızası kuvvetli insanlar var. Onlar da buna benzer yanlış inançlara saplandılar. Mekke'nin müşrikleri, Arabistan'ın İslâm'dan önceki câhiliye itikadına batmış olan kâfirleri, kavimleri de meleklere “Allah'ın kızlarıdır.” dediler. 


Bu âyet-i kerime onların bâtıl itikadlarını reddediyor. Hepsine hitap ediyor, hepsinin haksızlığını beyan ediyor. 


Veled, “evlat” demek. Kız ve erkeğe şâmildir. Evlad kelimesi Arapça'da ço$ul ama biz Türkçe'de tekil olarak kullanırız. Karşımızdaki bir tek oğlumuza; “Evladım, gürültü yapma, uslu otur.” deriz. “Çocuğum” mânasınadır. Halbuki evlat, çoğuldur. Biz yanlış olarak çoğulu da tekil olarak kullanıyoruz. O mânasıyla “Allah'ın evladı var.” dediler. Evlat, Türkçe'de kız erkek hepsine şâmil oluyor. “Veled” deyince biraz daha küfür mânası oluyor. 


Türkçe'nin inceliklerini de nazar-ı dikkate aldığımız zaman tercüme etmek, meal vermek gerekirse; “Allah'ın evladı var, Allah evlat edindi.” 
dediler. 


Sübhânehü cümlesi mef'ülü mutlakın, mastarın mef'ülüne izâfesi şekliyle olan hâlidir. Üsebbihu, sübhânallah demek. Hü zamiri Allah'a gidiyor. “Allahu Teâlâ hazretlerini tesbih eylerim. Sübhânallah, sübhânallah, sübhânallah derim. Hâşâ, sümme hâşâ; aksi olur mu? Ne kadar şaşılacak, ne kadar acayip, ne kadar yanlış, ne kadar ters söz!” mânasına “Cenâb-ı Hak bu söylenen yalan yanlış, âdi, çirkin, eğri sözlerin çok yücesi, üstünde, ötesindedir. Yoktur böyle bir şey!” demektir. 

Sübhânehü; Allahu Teâlâ hazretleri böyle bir durumdan, evlat edinmiş olmaktan münezzehtir. 

Bel, Arapça'da bazı yerlerde -burada da olduğu gibi- “bilâkis” mânasına gelir. Bazı yerlerde “yahut” mânasına gelir. Ama burada aksini ifade ediyor. 


92. 9/Tevbe,30. 
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Le-hü mâ fi's-semâvâti ve'l-ard. “Göklerde ve yerde küçük büyük, görünen görünmeyen, hissedilebilen hissedilemeyen, akli, ne kadar varlık varsa hepsi O'nun yaratığıdır, O'nundur.” diyor. 


Le-hü, “O'nundur, O'nun malıdır, mülkiyetidir. Her şey O'nun elindedir, mülkü tasarrufu Cenâb-ı Hak'tadır.” 


Küllün le-hü kânitün. “Bütün yaratıklar, canlısı cansızı hepsi ona muti haldedir, itaatkârdır. Hepsi O'na münkattır.” 


Ne derse başkası olmaz, onu yapacak, iş O'nun dediğinin olmasına gider. 


Şimdi düşünelim ki yirmibirinci yüzyıldayız, kâinatı inceliyoruz, uzaya füze gönderiyoruz, aya insan gönderdik, oradan bazı kaya parçaları numüneler aldık, dünyaya getirdik. İnsanoğlu bunları başardı. Bu uçsuz bucaksız kâinat hakkında bilgisi eskilerden daha fazla. Yıldızları biliyoruz, güneş sisteminin kâinattaki yerinin ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Bu yüce, büyük, muazzam kâinatın var oluşu hakkında fizikçiler, alimler düşünüyorlar. “Allahu Teâlâ hazretlerinin oğlu var.” demek hiç yirmibirinci yüzyılın ilmine, irfanına, bilimsel seviyesine yakışır mı? Biyoloji ilmine, -biyo, “hayat”; loji, “ilim”; biyoloji, “hayat ilmi”- canlılar ilmine yakışır mı? 


Bir canlı nesli devam etsin diye tenasül ediyor, çoğalıyor. Cenâb-ı Hakk'ın şeriki naziri yok. Hıristiyanlara göre de Hz. İsa'nın torunu, torununun torunu yok. Tenasül orada bile yok. Varlıklar cinslerini devam ettirmek için tenekküh ve tenasül ediyorlar. Çoğalsın diye birleşip nesil üretiyorlar. Cenâb-ı Hak yerin göğün Hâlıkı; onun birleşmesi, evladı olması son derece saçma, yanlış; akıl mantık, ilim irfan dışı bir şey! 


Yirmibirinci yüzyılda dünyadaki insanların büyük çoğunluğu hâlâ bu itikadın üzerinde. Hâlâ bu sözler söyleniyor ve bu itikada göre insanlar ömürlerini geçiriyor, dünyalarını âhiretlerini mahvediyor, kendilerini cehennemin odunu yapıyor. Çok korkunç sözler söylüyorlar. 


Bunun yanlışlığı bütün peygamberler tarafından ifade edilmiştir. Hz. 
Âdem, ilk insan; yahudiler de hıristiyanlar da kabul ediyor, inanıyorlar. O zaman Hz. İsa yoktu. Öbür peygamberleri düşünelim: Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, onları da biliyorlar, onları da kabul ediyorlar. Nuh tufanını biliyorlar. O zamanda Hz. İsa yoktu, Hz. İsa'ya, haça tapınmak yoktu. Hıristiyanların bugünkü inançlarının hiçbirisi yoktu. Buradan bile 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onların inançlarının, kâinatın başlangıcından sonuna kadar devam eden kalıcı, sağlam bir itikad olmadığı kesin olarak ortaya çıkıyor. 


Sonra, Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretlerinin nasıl evladı olacak? Allahu Teâlâ hazretleri evlat edinmedi, çünkü eşi yok! 


Sİ 
“Eşi, evlenmesi yok” ki oradan bir evlat hâsıl olsun! 


Başka varlıklar eşleniyorlar. Tenekküh, eşlenme, evlenme oluyor. 
Evlenmeden dolayı tenasül, neslin devamı, bekâsı oluyor. Cenâb-ı Hak yeryüzünde varlıkları dilediği kadar devam ettirmek için böyle bir kurala bağlamış. Birbirleriyle birleşmek suretiyle nesillere sahip olmak yahut da başka türlü çoğalmalar da var. Bir hücre ikiye bölünüyor, o da tekrar bölünüyor... Mitoz çoğalma, amitoz çoğalma; bunlar kitapların yazdığı şeyler. 


Cenâb-ı Hak ikiye bölünse, o ikiye bölünse, o ikiye bölünse... Böyle bir şey olur mu?! 


Kabul ediyorlar mı? 
Hayır, o da yok. 


Eşi mi var? Eşi varsa, bu taraftaki Cenâb-ı Hak ise eşi ne? Eşi insansa Cenâb-ı Hak insanla nasıl oluyor?!. 


Nereden baksan bu itikadın bilimsel, mantıksal, akılsal bir yönü yok. 


Bütün dinler Allah'ın birliğini, -lâ ilâhe illallah- yerin göğün sahibi olduğunu bildirme amacını taşımışlardır. Peygamberlerin hepsinin söylediği budur. İbrahim aleyhisselamın, Nuh aleyhisselam'ın, Musa aleyhisselam'ın mücadelesi buydu. Firavun, “Ben tanrıyım, Mısır'ın tanrısıyım.” 
dedi diye Musa aleyhisselam onunla mücadele etti. Bunlar gayet kesin. 
Bütün bunlara rağmen, “O değil ama bu.” demek yakışır mı? Hiç yakışmayan bir şey! 

Yirmibirinci yüzyılda artık bunun bitmesi lazım! Onun için 2000'li yıllar “Tevhid Yılları” olacak, 2000 yılı ile başlayacak olan üçüncü bin yıl “Tevhid Binyılı?, “Tevhid Yüzyılı” olacak. Bu yanlış inançlar bitecek.” 
diye çalışmaya teşvik ediyorum. 


93 6/Enâm,101. 


1.3 


114 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Başka âyet-i kerimelerde de bu yanlışlığın düzeltilmesi çok kuvvetle, çok ısrarla Cenâb-ı Hak tarafından beyan edilmiştir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 


MOR SEE eke ARİ) 


Ennâ yekünu le-hü veledün. “Nasıl O'nun evlat edinmesi, evladı olsun kil” Ve lem tekün le-hü sâhibetün. “O'nun, Cenâb-ı Hakk'ın eşi, zevcesi, hanımı olmadı ki evladı olsun.” Ve halaka külle şey'in. “O her 


şeyi yarattı.” Ve hüve bi-külli şey'in alim. “Her şeyi hakkıyla bilicidir.” 


bal a, Beleş Big 388 3 Mi ALİS 
İK Je 53 EY 


Bu da Meryem süresinin 88. âyeti ve devamındaki âyetler. Burada çok şiddetli ve hiddetli bir şekilde Cenâb-ı Hak bu hususun yanlışlığını beyan buyuruyor: 


SE ee e e e 
LL NE vE İNE NE 


Ve kâlü'ttehaze'r-Rahmânü veledâ. “Bu insanların bir kısmı, yahudiler, hıristiyanlar, müşrikler; “Rahman evlat edindi!? dediler.” -Ey böyle diyenler!- Le-kad ci'tüm şey'en iddâ. “Siz çok çirkin bir söz söylediniz!” 
Tekâdü's-semâvâtü yetefattarne minhü. “Bu sözün çirkinliğinden, korkunçluğundan, müthişliğinden, Allah'ın rızasına aykırılığından, Allah'ın gazabını, azabını çekmesinin düşüncesinden neredeyse semalar yarılacak!” Ve tenşakku'l-ardu. “Ve yeryüzü çatlayacak!” Ve tehırrü”l-cibâlü 


heddâ. “Ve dağlar parça parça parçalanıp yerlere düşecek!” 
Öyle bir söz; küçük, basit bir söz değil, çok korkunç bir söz! 


Ve mâ yenbeği li'r-Rahmâni en yettehize veledâ. “Niye gereksin Rahmân'a evlat edinmek? Ne sebep, ne ihtiyaç var? Hiç öyle bir şey gerek- 


|» 


MEZ! 


“Rahmân için evlat var.” demelerine gerek de yok, sebep de yok. 
Yeryüzündeki ve göklerdeki her şey ancak Cenâb-ı Hakk'ın kuludur, O'na kul olarak huzuruna gelecekler. Hepsini Cenâb-ı Hak biliyor, hepsinin hâline âşinâ ve hepsinin durumlarını âhirette hesaba çekecek. 


g4 6/En'âm, 101. 
95 19/Meryem, 88-92. 
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Bu hususta başka âyet-i kerimeler de var: 


e i e vE e Dy FİT 288 Bn 9 
BELİZ NASA e e eğ A e AA) 
İhlâs süresi çok önemli hakikatleri bildirdiği için sevabı sülüs-ü Kur'ân kadardır. Okuyucusuna, okuyanına üçte bir Kur'an kadar sevap kazandıran bir süredir. 


Kul. “De ki;” Hüva'llâhu. “O Allah'tır.” Ehadün. “Bir tektir.” 


Hiçbir yönden şeriki naziri yoktur. Hiçbir şekilde başka birilerine de benzemez. Biricik, bütün mahlükâtın ihtiyacını gideren, dilediğinin hayatiyetinin devamını sağlayan, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılandığı dergâhın sahibi olan Allah'tır. 


Lem yelid. “Kendisi dünyaya evlat getirmedi, dogurmadı.” Ve lem yüled. “Kendisi dünyaya başka birisi tarafından, bir anne baba tarafından getirilmiş de değildir.” Ve lem yekün le-hü küfüven ehad. “Hiçbir varlık da ona eş ve denk olamaz.” 


Çünkü O yaratandır, her şeye kâdirdir, her şeyi bilir. Mahlükât ise hiçbir şeye kâdir değildir; Allah'ın verdiği imkânlar kadar biraz hareket eder, ama ondan sonra, Allahu Teâlâ hazretleri dilediği zaman yığılır kalır, yok olur gider. 


Çok önemli olan bu hususu aklımıza en kuvvetli şekilde yerleştirmeliyiz, gönlümüzün semasına nakşetmeliyiz. Lâ ilâhe illallah, tüm gönlümüzü, içimizi doldurmalı ve Allah'ın birli$ini çok kuvvetli bir şekilde öğrenmeliyiz! 


Tasavvufun amacı da Allah'ın birliğinin en derin mânasıyla, dudaklar - da, kafada değil de gönlün derinliklerine kadar, tüm vücudunun zerrelerine işlemesini sağlamaktır. Öyle inanca sahip olacak ki insan, ölümün sıkıntıları bastırdığı zaman, her türlü ızdırap içinde bile her hücresi lâ ilâhe illallah diyecek. Hiçbir olay, hiçbir zorluk, üzüntü, hastalık, tehlike o inancı bastırmayacak. 


Onun için bazı süfiler kendilerine “Nakşi” diyorlar. Lâ ilâhe illallah"ı içine nakşetmek, kitâbeye nakşetmek gibi. Asırlar boyu hiç bozulmayacak şekilde, sağlam şekilde kitâbeler yazılıyor. Onun gibi nakşetmek çok önemli. 
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Bu hususta âyet-i kerimeler çoktur. Hadis-i şerifler de var. 


Buhâri'nin Ebü Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i kudsi var: 


Yekülu'llâhu teâlâ. Peygamber Efendimiz; “Allahu Teâlâ buyuruyor ki;” diyor. Hadis-i kudsi, Allah'ın bildirdiğini bize naklediyor. Cenâb-ı Mevlâmız şöyle buyuruyor: 


Kezzebeni ibnü Âdem. “Hz. Âdem'in evlatları olan şu Âdemoğlu, insanoğlu beni yalanladı.” Ve mâ yenbeği le-hü en yükezzibeni. “Halbuki bir kula, Âdemoğluna beni yalanlamak, bana karşı çıkmak, inanmamak yakışmazdı.” Ve şetemeni. “Ve bana bir de küfretti, ağır söz söyledi.” 
Ve mâ yenbeği le-hü en yeştümeni. “Halbuki Âdemoğluna kul olmak hasebiyle yaratanı olan ben Mevlâsına böyle ağır söz söylemek, küfretmek, ağız bozmak hiç yakışmazdı, yapmamalıydı.” Fe-emmâ mâ tekzibühü iyyâye. “Beni yalanlaması, itiraz etmesi hususu; o nedir?” Fe-kavlühü len yuideni kemâ bedeeni. ““Allah insanları âhirette tekrar diriltmeyecek, Allah beni ilk önce yarattığı gibi öldükten sonra tekrar yaratmayacak. 
Toprak olacağım, öldükten sonra dirilmek yok!” diye, öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmesidir.” 


Allah, “Dirilteceğim, olacak, öldükten sonra insanlar dirilecek.” buyuruyor. Ve'l-ba'sü ba'de'l- mevti hakkun. Ama bazıları da çıkıyor; “Olmaz böyle bir şey!” diyor, Peygamber Efendimiz'in karşısına geçiyor; ukalâ, müşrik, kemi$i eliyle parmaklarıyla ufalıyor; “Bu kemik böyle ramim, kum parçaları gibi ufacık ufacık ufalanmış, çürümüş hâle gelmişken Allah bunu mu tekrar diriltecek?” diyor.” 


97 Buhâri, “Bed'ü'l-halk”, 1; Nesâi, “Cenâiz”, 117, r.2076; Ahmed b. Hanbel, Il, 317, 350-351, 
393-394. 
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Kul yuhyihe'llezi enşeehâ evvele merratin. “Evet, bunu ilk yaratan 


Mevlâ yine diriltecek!” Ve hüve bi-külli halkin alim. “O her tür yaratmaya hakkıyla vâkıftır, kâdirdir, her çeşit yaratmayı bilir.” 


Yoktan da, var olan varlıklardan da başka bir varlık yaratır. Birleştirir, çıkarır, büyütür, bir tohumdan ağacı meydana getirir. Öldükten sonra da, her şey ramim, toz, kum gibi olduktan sonra da yine yaratır. 


Âhirete inanmamak çok korkunç bir yanlışlık, çok büyük bir küstahlık oluyor. Cenâb-ı Hak; “Hem dirilteceğim hem mahkeme-i kübrâda size bu dünyada yaptıklarınızın hesabını soracağım.” diyor. Âhiret var, mahkeme-i kübrâ var, öldükten sonra dirilecek, insanlar hesaba çekilecek. Bu dünyadaki icraat, faaliyet, iyilikler, kötülükler, hepsi yazılıyor. Âhirette hepsinin hesabı olacak. Zerre kadar hayrın mükâfâtı, zerre kadar şerrin cezası olacak. İslâm bunları bildiriyor, kesin olacak. 


Öteki dinlerde de bu inançlar aslında vardı ama sonra saptırılmış, tevil edilmiştir. Tevil çok korkunç bir mekanizma. Tevil ederek çığırından çıkarıyorlar. 


Bazıları; “Cennet de cehennem de bu dünyada!” diyorlar. 


Yalan, yanlış! O da Allah'ı yalanlamak gibi ters bir söz. Hayır, bu dünyadan, bu hayattan sonra, öldükten sonra dirilecek. Cennet ve cehennem orada; ebedi saadet orada, ebediyen azap görmek de orada. İleride olacak bir şeyi buradan inkâr ediyorlar. Bu, Cenâb-ı Hakk'ı tekzip, yalanlamak demektir. 


Cenâb-ı Hak, “Bunu yapmaması lazımdı.” buyuruyor. Çok mühim bir hadis-i şerif. 


Ve emmâ şetmühü iyyâye. 


Seteme, “ağzına galiz sözler alarak karşı tarafa hakaretâmiz laflar yağdırmak, sövmek” demek. 


“Bana küfretmesi, ağız bozması nedir?” 
Fe-kavlühü: ittehaza'llâhu veleden. ““Allah evlat edindi.” demesidir.” 


“Falanca filanca Allah'ın oğludur. Şu varlıklar Allah'ın kızlarıdır.” demek de sövmektir. Bunun derhal bırakılması lazım. 
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Bunu hıristiyanların içinde anlayanlar da var. Üniteryanları var, Allah'ın birliğini anlamış olanları var. Ama tarihin verdiği alışkanlıklar akıp sidiyor, devam ediyor. O akıntının içinden kendisini çekip de gerçeği Allah'ın istediği şekilde, “Tamam, böyle yâ Rabbi!” deyip kabul edenler kurtuluyor, etmeyenler helâk oluyor. İşte “Allah evlat edindi.” demek, Allah'a sövmektir. Böyle bir şey yapmamaları gerekirdi. 


Ve ena'llâh. Allahu Teâlâ hazretleri; “Ben Allahım!” el-Ehad. “Bir tek Allahım!” buyuruyor. 


Oğul, kız, hanım, baba vs. olmayan, şeriki naziri olmayan Allahım, Ehadim. 


es-Samed. “Samedim.” 


“Her türlü varlık varlığını benden alıyor, ihtiyacını ben karşılıyorum. 
Ben olmasam, ben veremesem yok olacaklar.” 


Lem elid ve lem üled ve lem yekün li küfüven ehad. “Doğurmayan, doğmayan, eşi benzeri olmayan, hiçbir şeyin kendisine denk olamadığı, Samed olan, Ehad olan Allahım ben!” 

““Cenâb-ı Hak evlat edindi.” demek bana sövmektir.” buyuruyor. 

Küllün le-hü kânitün. “Yerdeki gökteki bütün varlıklar, yaratıklar O'na boyun eğmiştir.” 


Yerde bütün çeşitleriyle madenler, canlılar, bitkiler, böcekler, mikroplar var. Gökte oksijen, azot, bunların molekülleri, moleküllerin elektronları vs. var. 


Kânitün, ism-i fâil siygasının çoğuludur. Kanata-kunüt; te ile, tı ile değil. Ti ile olursa mâna değişir, “ümit kesmek” mânasına gelir. Kanata olursa bu, “itaat” demektir. 


o 


10 İLİM gb Dala > Ay $ 
Kunut kelimesi geçen her âyette bu kelime... 


Fe-hüve't-tâatü. ““Allah'a itaat etmek, muti olmak, âsi olmamak, karşı gelmemek, buyruğunu yapmak, aynen istediği şekilde hareket etmek” mânasına geliyor.” 


100 İbn Kesir, 1, 397-398. 
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Bediu's-semâvâti ve'l-ard. 


Bedi”; fâil vezninde mübdi? demek, ifâl'in sıfatı fâil vezninde böyle geliyor. Ebdea-yübdiu-ibdâen; “Bir şeyi, herhangi bir varlığı halk etmek.” demek. Ama alâ gayri misâlin sebekat. “Daha önce ortada olan bir modele, bir misale bakarak değil; ilk olarak halk etmek” demek. 
Mesela, ressam çiçekleri karşısına alıyor, ona bakarak bir çiçek, bir vazo resmi yapıyor. Böyle değil. “Misali, emsali, örne$i, numünesi, daha evveli olmadan bir şeyi ilk defa yapmak, ortaya çıkarmak” demek. Cenâb-ı Hak, Hâlık'tır, yeri göğü halk etmiştir. Ama bazı varlıkları evveli, modeli olmadan yaratmıştır; Mübdi'dir. 


Semaları ve yeri Mübdi'dir, yoktan var etmiştir, benzeri olmayan bir nizamı koymuştur. Şu yeryüzünün, mevsimlerin işleyişine bakın. Şu geceye, gündüze, yağmurların gökten yağışına, şu otların yerden bitişine bakın. Otların, ağaçların, köklerinden suyu almasını, onun köklenmesini, yapraklanmasını düşünün. Yaprağın suyu aldıktan sonra bir kimya fabrikası, bir kimya laboratuarı gibi çalıştığını, meyvelerin tatlarını meydana getirdiğini düşünün. Şu eşsiz kâinâtın emsalsiz güzelliklerinin bu her bir 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varlığın ve bütünün işleyişindeki ustalığın, sanatın, mükemmelliğin hayranı olmamak mümkün değildir. Her şey o kadar güzel ki... Hatta bir sivrisineğin kanadı ne kadar güzel, bir sivrisineğin küçüklüğüne rağmen o aklı neresinde? Bir mikrobun koca bir insanı alt edip yıkması, öldürmesi ne kadar ilginç bir olay. Nereye baksan her şey hayret edilip hayran kalınacak şekilde. İşte yeri göğü emsalsiz, modelsiz, örneksiz, eşsiz olarak yaratan Cenâb-ı Allah'tır. 


Ve izâ kadâ emren. 

Emr, Arapça'da iki mânaya geliyor: 

1. “Buyruk” demek. Bunun çoğulu evâmir geliyor. Evâmir-i İlâhiyye, “İlâhi buyruklar”, “Emrediyorum, şunu şöyle yapın.” gibi... 

2. Bir de bundan ayrı bir mânası var ki “iş, husus” demektir. Bunun çoğulu da umür gelir. Umür-ı diniyye, “dini işler, hususlar”; umür-ı dünyeviyye, “dünyevi işler” gibi... Bu âyette ikinci mânasıyla geçiyor. 

Ve izâ kadâ emren. “Cenâb-ı Hak bir işin, bir hususun olmasına hükmetti$i, diledi$i zaman...” 

İlâhi iradesiyle diliyor, “Bu böyle olsun.” diye karar veriyor. Olmasını istediği zaman o şeyi nasıl oldurur? 

O'nun için zor değildir. 

Fe-innemâ. “Sadece.” 

İnnemâ edât-ı tahsistir, “Başka bir şeye, yardıma, desteğe, şerike, ortağa hacet, ihtiyacı yok.” mânasına gelir. 


Yekülü le-hü. “Ona buyurur ki;” Kün. “Ey o şey, ol!” der. Fe-yekün. 
“O şey de olur.” 


Kün demesiyle, -kâne-yekünü'den kün emirdir- “Ol.” demesiyle o şey olur. 


“Ol” dedi bir kerre var oldu cihân 
“Olma” dese mahvolur ol dem hemân. 


“Olma!” veyahut “Yok ol!” derse yok olur. “Defol!” derse defolur. 
“Müslüman ol!” derse, cümle cihan halkları dilese hepsi müslüman olur. 
İmtihan ediyor, herkesi serbest bırakıyor; kendisi seçecek, kararını verecek. Es'ad Coşan'ı konuşturuyor, ötekisini kulağıyla dinlettiriyor, kararı kendisi verecek. Aklını kullanacak, zorlayacak, kendisini, menfaatini bir 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kenara bırakacak, Allah'ın rızasını düşünecek. “Ben Allah'a sövmeyeyim, Allah'ın kızdığı işi yapmayayım, hak yola geleyim, doğruyu bulayım.” diyecek. 


“Beni tanrı edinin.” diye Hz. İsa mı dedi? 


Hâşâ, sümme hâşâ! Geçtiğimiz, izah ettiğimiz bölümlerde de söyledik, ileride de gelecek. Allahu Teâlâ hazretleri Hz. İsa'ya; “Söyle, seni tanrı edinsinler.” demedi, Allah şirki emretmedi. Hz. İsa da insanlara; “Beni tanrı edinin.” demedi. “Benim çarmıha gerilmiş şeklimi yapın, karşıma geçin, bana tapın!” demedi. 


Çünkü peygamberlerin hepsi Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. 
Hz. İsa da aynı şeye çağırmıştır. Romalılar”ı putperestlikten kurtarmaya çalışmıştır. Romalılar heykel yapmakta çok usta idi. Roma'nın ve Yunan'ın eski dinlerine mensup insanlar çeşitli tanrıları düşünüyorlar, heykellerini yapıyorlar ve onlara tapıyorlardı. Apollo mâbedi, güneş mâbedi, aşk tanrısı, harp tanrısı, bir sürü efsane, saçma hikâye ve masal... 
Hz. İsa onların hepsinin yanlış olduğunu anlatmaya geldi. 


Bir şey için daha geldi: “Benden sonra âhir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafâ gelecek, evsâfı şu olacak, ümmeti şöyle olacak, şu hususları anlatacak.” diye Peygamberimiz'in ana özelliklerini bildirme- ye, müjdelemeye geldi. Onun için “İncil” kelimesinin aslı Evangelos, “müjde” demektir. 


İsa aleyhisselam neyi müjdeledi? 


Peygamber Efendimiz, Muhammed-i Mustafâ, Ebü'l-Kâsım, Muhammed İbnü”l-Abdullâh b. Abdülmuttalib'in, âhir zaman peygamberinin gelece$ini, geldiği zaman kendisine bağlı, kendisini seven insanların ona tâbi olmalarını öğütledi. 


-..0» 


de Güz Şİ BALA İLA İZ Ğİ Sele ŞE GEL Ğİ ee Jp 
RAE ALI gali ip kaza İNN 
Yâ Beni İsrâile inni Resülullâhi ileyküm. “Ey çevremdeki İsrâiloğulları! Ben size Allah'ın gönderdiği elçisiyim, peygamberim.” 
Çünkü yahudiler kabul etmiyor ama Hz. İsa o diyarda, o kavme gelmiş yahudilerin sonuncu peygamberiydi. 
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Musaddikan li-mâ beyne yedeyye mine't-tevrâti. “Tevrat'ta Musa'nın sizlere bildirdiği ilâhi gerçekleri, hakikatleri, hükümleri tasdik ediciyim, onları inkâr etmiyorum.” 


“Hz. Musa, Allah'ın benim gibi bir peygamberidir. Onun getirdiği kitap, Tevrat Allah'ın vahyidir. Onları tasdik ediciyim.” 


Ve mübeşşiran bi-resülin ye'ti min ba'di. “Benden sonra da gelecek olan bir mübarek peygamberin müjdecisiyim.” 


“Eskilerin tasdikçisi, yeninin müjdecisiyim. O peygamber benden sonra gelecek.” 


İsmühü Ahmed. “İsmi Ahmed olacak.” 


Onlar “Paraklit” diyorlar. İnciL'in aslı yok, tercümeleri var. Bu yüzden nice papaz, nice piskopos, nice hıristiyan müslüman olmuş, müslürman olduktan sonra kitaplar yazmışlar. 


Benim profesörlükte incelediğim ve fakülteye sunduğum çalışmam; İbrahim-i Müteferrika var. Müteferrika, “sarayda teknik işleri yapma mesleği, sarayın teknisyeni” demek. Müteferrikalıktan daha yüksek mevkilere çıkmış; çünkü Osmanlı'da matbaa ve sâir gibi çok büyük hizmetler yapmış. İlk önce matbaada çok mühim eserler neşretmiş, her birisi çok kıymetli... Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. 


İbrahim-i Müteferrika, Romanya'nın Kolojvar şehrinde doğma, papazlık tahsili yapmış bir hıristiyan idi. Papaz olmuştu. Sonradan İnciL'i, eski kitapları inceleyince İslâm'ın hak din olduğunu anladı, müslüman oldu. 
Romanya'dan İslâm diyarına geldi, sarayın, İslâm halifelerinin hizmetine girdi. Müslümanların dünyayı tanımaları, yükselmeleri, ilerlemeleri için çağına göre çok ileri, çeşitli, güzel çalışmalar yaptı. 


Sonra bir de Risâle-i İslâmiyye diye kitap yazdı; kendisinin niçin Hıristiyanlığı bırakıp da müslüman olduğunu yazdığı, anlattığı, kendi eliyle yazdığı eseri. Ben onun için “Bu eser çok önemli!” diye Türkçe'sini neşrettim, yayımlandı.!“3 Ama başkaları bu eseri saklamak için hatta İbrahim-i Müteferrika'nın hayatını Belleten'de yazmış olan papazlar, “İslâm üzerine bir kitap yazmıştır.” diye geçiştiriyorlar, saklıyorlardı. 
Çünkü papazın müslüman olmasından korkuyorlardı. Kendilerinin yanlışlığını, Hıristiyanlığın yolunun yanlış olduğunu o kitapta söylüyor 


103 M.Es'adCoşan, Risâle-i İslâmiyye: Matbaacı İbrâhim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye Adlı 
Eserinin Tenkitli Metni, Server Yayınları, İstanbul 2012. 
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diye saptırıyor, gerçeği anlatmıyorlardı. Ben o gerçeği ortaya çıkardım, o kitabı neşrettim. 


Risâle-i İslâmiyye, bir papazın, papaz olarak yetişmiş bir kimsenin, incelemesi sonunda müslüman olmasının sebeplerini anlatan, İncil'de ve Hıristiyanlıkta âhir zaman peygamberine tâbi olmayı emreden âyetleri topladığı bir kitaptır. Çok önemli, okumanızı tavsiye ederim. 


Ayrıca benim çok beğendiğim, “Abdülmesih” isminde bir büyük hıristiyan alimine ait bir başka eser daha var. Abdülmesih, “Mesih'in, Jesus, İsa'nın kulu” demek. Hıristiyanlık devresinde, ilk başta İsa'yı tanrı olarak kabul ediyordu. Cambridge'de ve Roma'da olmak üzere iki tane doktora yaptı. Çeşitli Hıristiyanlık konularında derinleşti. Vatikan'a gitti, İran'da bulundu, çeşitli üniversitelerde hocalık yaptı, inceledi. Yunanca, Farsça, Arapça, Latince, İngilizce, İtalyanca, Fransızca dillerini biliyordu. Müslüman oldu. İncil ve Salib üzerine bir kitap yazdı; bu kitap eski harflerle de basıldı. Önce ismini değiştirdi, Abdülmesih ismini bıraktı, Abdülehad Davud ismini aldı. Abdülehad, “bir olan Allah'ın kulu” ismini aldı. Hz. 
İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını anlayınca Abdulmesih'i bıraktı. İsmi çok güzel ve önemli, imanını gösteriyor. Ondan sonra da o güzel kitabını yazdı. Birkaç kitabı var, hepsi güzel.!9* 


Kardeşlerimizin bunları inceleyip neşretmesi lazım. Hıristiyanlar kabahatleri ortaya çıkmasın diye ortadan kaldırmaya çalışır, bizim neşretmemiz lazım ki bir alim papazın, iki defa doktora yapmış, çok büyük bilgisi olan bir kimsenin orada ne kadar güzel bilgiler verdiğini, nasıl İncil'deki âyetlerin İslâm'ın hak din olduğunu gösterdiğini, nasıl Muhammed aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu gösterdiğini oradan anlasınlar. 


Bir de çok yayılmış güzel bir eser var: Abdullah et-Tercümân'ın, Tuhfetü'l-erib fi'r-red alâ ehli's-salib ismiyle. Bu “Ehl-i Salib'e Reddiye” mâhiyetinde bir eser. Onbeşinci yüzyılda yazılmış. Yazan Mayorkalı, Anselmo Turmeda isminde çok büyük bir papaz. Papazlıkta yükselmiş, mütehassıs olmuş. Ondan sonra müslüman olmuş, Tunus beyinin hizmetine girmiş. Kitabında İslâm'ın doğruluğunu, Hıristiyanlığın yanlışlığını ve neden böyle olduğunu delilleriyle bildirmiş. 


104 Ebdülehad Davud ve eserleri hakkında bk. Ömer Faruk Harman, “Abdülahad Dâvüd”, DİA, |, 
177-178. 
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İlk önce rahmetli Mehmed Zihni Efendi, -Ni'met-i İslâm'ın yazarı, zevk sahibi bir insan- güzel, önemli bir eser olduğu için onu Osmanlıca'ya tercüme etmiştir. Sonra Bedir Yayınevi neşretti. Bu şahıs Anselmo adını değiştirdi, Abdullah, “Allah'ın kulu” ismini aldı. Tunus'ta tercümanlık yaptığı için, “Abdullah et-Tercümân” diye tanınıyordu. Kitap, Hıristiyanlığa Reddiye diye Türkçe'ye çevrildi. O kitabın da okunmasını rica ederim.!* 


Neşrettiğim İbrahim-i Müteferrika isimli kitabın da başında, tarih boyunca bu gerçekleri görüp de müslüman olmuş kardinaller, papazlar, piskoposlar, hıristiyanlardan bir liste var. Aslında bunlar çok daha fazladır. Günümüzde de müslüman olan çok önemli kişiler var. Prof. Maurice Bucaille, büyük filozof Roger Garaudy, Amerikalı bazı senatörler gibi dünyanın her yerinde müslüman olanlar var. 


Artık bu gerçeğin ortaya çıkması lazım. Onun için yirmibirinci yüzyıl “Tevhid Asrı”, 2000 yılı ile başlayan üçüncü bin artık tevhidin herkes tarafından kabul edildiği, Allah'ın razı olduğu, inancın yerleştiği zaman olsun; bu hususta herkes üzerine düşeni, tebli$ ve irşad çalışmasını yapsın, kendisi de iyi bilsin, Cenâb-ı Hak'a güzel kulluk eylesinler. 


Allahu Teâlâ hazretleri, sevdi$i, razı olduğu dine bağlı eylesin, sevmediği inançlardan korusun. 


Biz onlara hakkı anlatmaya çalışıyoruz, onlar da bizi hıristiyan yapmaya çalışıyorlar. Müslüman çocuklarını kandırmaya çalışıyorlar. Kandırmak için de usulleri; önce Müslümanlıktan soğutacak, dinsizleştirecek, terbiyesizleştirecek, inançsızlaştıracak, ondan sonra bu geçiş devresin- den sonra ham, bir şey bilmeyen boş malzemeyi hıristiyanlaştıracak. 
Çünkü müslüman iken onu hıristiyan yapamayacağını, Kur'an, hadis-i şerif varken kandıramayacağını bildiği için değiştirecek. Bunlar yapılmış ve yazılmıştır. Türkiye'de müslüman evlatlarının bazıları kandırılmış, ayakları maalesef kaymıştır. 


Allah şaşıranları doğru yola hidayet eylesin. Gerçeği görmeyi nasip eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı, bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Hakka hizmet etmeyi, rızasını kazanmayı, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. 


105 Abdullah et-Tercüman hakkında bilgi için bk. Ömer Faruk Harman, “Tercüman, Abdullah”, 
DİA, XL, 494-495, 
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“Allah'ın indinde geçerli din İslâm'dır.” 


1 e kl Bb Kap SE b gl öö) 
“İslâm'dan başka din edinenlerin dindarlıklarının, ibadetlerinin kabul 


olmayacağı” da âyet-i kerimelerde beyan ediliyor. 


Makbul ibadetler yapıp ömrü hayırlı geçirip huzuruna sevdi$i kul olarak varıp sevdiği kullarla beraber cennetiyle cemâliyle müşerref eylesin. 


Candan temennimiz budur. Canla başla da çalışmamız bu uğurda olmalı. Çünkü iyi insanlar kötü insanlar kadar gayretli olmayınca kötülük dünyaya hâkim oluyor. Rüşvet, hırsızlık... kan gövdeyi götürüyor, zulüm bütün cihanı sarıyor, yangın her tarafı mahvediyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri İslâm'a güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. 


106 3/Âl-i İmrân, 19. 
107 3/Âl-i İmrân, 85. 
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Allah Bizimle Konuşmalı Değil Miydi? 


Al ES AN ES Yİ ON irili İö3) 
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Allahu Teâlâ hazretleri şöyle buyuruyor: 


Ve kâle'llezine lâ ya'lemüne. “Bilmeyenler, dediler ki;” Lev lâ yukellimuna'llâhu. “Allah bizlerle konuşmalı değil miydi?” Ev te'tinâ âyetün. “Yahut bize bir âyet gelmeli değil miydi?” 


Bilmeyenler, o kimseler ki bilmiyorlar; “Ya bize bir âyet gelmeliydi ya da Allah bizlerle konuşmalı değil miydi? Konuşmalıydı.” dediler. 


Kezâlike kâle'llezine min kablihim misle kavlihim. “Daha önceki milletlere peygamber geldiği zaman onlara itiraz eden o milletlerin itirazcıları, inkârcıları, müşrikleri, kâfirleri de bunların sözleri gibi sözler söylediler.” Teşâbehet kulübühüm. “Gönülleri, kalbleri birbirine benzedi.” Kad beyyenne'l-âyâti. “Âyetleri biz kesin olarak beyan etmiştik.” 
Li-kavmin yükinün. “Yakin sahibi, şeksiz, şüphesiz inanan insanlara.” 


Bir eksik bahis konusu değil. 
108 2/Bakara, 118. 
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“O kimseler ki bilmiyorlar, dediler ki; “Allah bizimle konuşmalı değil miydi? Yahut bize bir âyet gelmeli değil miydi?”” âyetinde bahsedilen bu kimselerin kimliği bir hadis-i şerifte şu şekilde anlatılıyor: 


> ni Jö) ii ig 


İbn Abbas radıyallahu anhümö'dan rivayet edildiğine göre, Râfi” b. 
Hureymile veyahut Hermele, -Hureymile, Hermele'nin taksiridir, “Hermelecik” demektir.- Medine'nin müslüman olmayan eşrafından birisiydi. 
Bu, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e: Yâ Muhammed. “Ey Muhammed!” demiş. 


Biz adı anılınca salât ü selâm getiriyoruz. Çünkü adı anılınca Peygamber Efendimiz'e salât ü selâm getirmeyen, gerçekten cimri kimse demektir. Neyi eksilir ki salât ü selâm getirmiyor? Sevgisi olsa aşk ile şevk ile salât ü selâm getirirdi. Niye getirmiyor? Gerçekten cimri; dudaklarını kıpırdatmaktan üşeniyor, tembelleşiyor, cimrileşiyor, yapmıyor. 


Salât ü selâm ona olsun! 


Müslüman olmayanlar Peygamber Efendimiz'e ismiyle yahut lakabıyla hitap ederlerdi: “Yâ Ebe'l- Kâsım, ey Kâsım'ın babası!” derlerdi. 


Bu rivayete göre ismiyle hitap etmiş. İn künte resülen mina'llâhi. 
“Eğer sen Allah'tan insanlara gönderilmiş bir elçiysen, resülsen, peysambersen...” Kemâ tekülü. “Senin ifade ettiğin gibi...” Fe-kul lillâh. 
“Sen Allah'a de ki;” Fe-yükellimnâ. “Allah bizimle konuşsun.” Hattâ nesmea kelâmehü. “Biz de Allah'ın konuşmasını duyalım.” demiş. 


Fe-enzela'llâhu fi zâlike min kavlihi. “Onun üzerine Allahu Teâlâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.” 

Bu âyetin sebeb-i nüzülü, iniş sebebi, İbn Abbas'tan gelen bu rivayete göre böyle. Bu yahudicik; “ESer sen peygambersen söyle Rabbine de Allah bizimle konuşsun, biz de O'nun sesini duyalım.” dedi. Onun üzerine de bu âyet-i kerime indi. 


“O kimseler ki bilmiyorlar...” 


Neyi bilmiyorlar? 


109 İbn Kesir,1, 399. Bk. Suyüti, ed-Dürrü'l-mensür, |, 271; Şevkâni, |, 209. 
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Edebi bilmiyorlar. İmanı bilmiyorlar. Gerçekleri bilmiyorlar. Cenâb-ı Hakk'ın gazap edece$i huyları, sözleri bilmiyorlar. Böyle küstahlık ediyorlar. Nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorlar, bilmiyorlar, bilmiyor - lar... 


Lâ ya'lemüne. “Bilmiyorlar, cahiller.” 
“Allah bizimle konuşmalı değil mi?” dediler. 


Allahu Teâlâ hazretleri de; Kezâlike kâle'llezine min kablihim. “Bu isteği bundan önceki milletlerin itirazcıları da yapmıştı.”“ Bunlardan öncekiler de böyle demişlerdi.” diyor. 


Bundan önceki bölümlerde de buna benzer âyet-i kerimeleri anlatmıştık. Bunları belirten bazı âyetleri inceleyelim: 


ie GESİ SAYİLİ İZİN gp Sgk İİ Ee İki GEL 
A BİLİ 

Yes'elüke ehlü'l-kitâbi. “Ehl-i Kitâb, kendisine kitap indirilmiş, peygamber gönderilmiş olan kavimler; yahudiler, hıristiyanlar.” -Ama burada yahudiler olması ihtimali daha kuvwvetli.- En tünezzile aleyhim kitâben mine's-semâi. “Onların üzerine gökten bir kitap indirmeni istediler.” Fe-kad seelü Müsâ ekbere min zâlike. “Musa'dan da bundan daha ilerisini, daha büyüğünü istemişlerdi.” Fe-kâlü erina'llâhe cehreten. 
““Âşikâr olarak Allah'ı bize göster.” demişlerdi.” 


Halbuki görmeye gözleri tahammül edemez. 


11.6. .. e “A A a 
(Ge PO) İİ e RK e a) 
Ve iz kultüm. “Ey yahudiler! Hani siz demiştiniz...” 


Hatırlayın o zamanı ki sizin kavminiz, ecdadınız ne demişti, sizin tarihinizde var: 


Yâ Müsâ len nü'mine leke. “Ey Musa! Biz sana inanmayacağız.” Hattâ nera'llâhe cehreten. “Apaçık Allah'ı görmeden inanmayacağız.” 


Allahu Teâlâ hazretleri, Musa aleyhisselam'ın kavminden 70 seçkin, eşrâf u âyândan insanlar seçti, Tür dağına geldiler. Allahu Teâlâ 


110 4/Nisâ, 153. 
111 2/Bakara, 55. 
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Hz. Musa'ya vahyederken üzerlerine bir bulut çöktü. Bunlar, “Madem sana Allah hitap ediyormuş, biz de hitabı duyalım.” demişlerdi. Cenâb-ı Hak'ın hitabını kulaklarıyla duydular. Bu sefer de, “Sesini duyduk, ama bir de yüzünü, cemâlini âşikâre görelim!” dediler. Dağ sarsılmaya başladı, yerlere kapandılar. Daha önce bahis konusu ettiğimiz âyetlerde bu bildiriliyor. 

Eski insanlar da, onların içinden bazı kimseler de bunlar gibi küstahlaşmışlar; “Allah bizimle de konuşmalı değil mi?” demişler. Konuşmasını duyunca daha ileri gitmişler, görmek istemişler. Musa aleyhisselam da peygamber olarak edeble şöyle diyor: 


EL 8 asil di 3 ağa kğ eyi Jö) 


ME e far ela 8 EEE ye 
Rabbi erini enzur ileyke. “Yâ Rabbi! Lütfet, buyur da cemâlini seyreyleyeyim.” 


Cenâb-ı Hak da buyuruyor ki; “Ya Musa, sen benim cemâlimi temâşa etmeye tâkat getiremezsin. Şu dağa tecelli edeyim, eğer o dağ tecellime tahammül ederse o zaman sen de tahammül edebileceksin. Edemezse o dağın hâlinden edemeyeceğini anla.” 


Fe-lemmâ tecellâ rabbühü li'l-cebeli. “Musa'nın Rabbi -âlemlerin, hepimizin Rabbi Allahu Teâlâ hazretleri- Tür dağına tecelli ettiğinde...” 
Cealehü dekkâ. “Dağ parpa parça oldu.” 


O tecellinin şiddetine dayanamadı. 


Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman, başka insanların da fiziki, maddi olarak hissedeceği olağanüstü durumlar meydana gelirdi. 
Peygamber Efendimiz vahiy geldiği zaman devenin üstündeyse deve artık ayakta duramaz, çökerdi. Oturduğu yerde bir kimseye dizi değiyorsa dizi parçalanacak gibi olurdu. Sonra, arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu. 


Her varlık bu olağanüstü vahyin gelişine tâkat getiremiyor. Dağa da Cenâb-ı Mevlâ tecelli buyurunca o tecelliden dağ parça parça oluyor. 


Bunların istekleri kendilerine ihsan olunsa Cenâb-ı Hakk'ı görmeye tahammülleri olmaz, parça parça olurlar, baygın düşerler. Nitekim Musa aleyhisselam da baygın düşmüştür. Eskiler de böyle dedi, bunlar da 


112 7/A'raf, 143. 
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böyle diyor. Ama bunların hepsi bahane. “Göster, duyalım.” dediler. 
Duydular, sonra yine inatlarında devam ettiler. 


Teşâbehet kulübühüm. Bu bir hâlet-i rühiyedir. Bunların gönülleri birbirine benziyor. Kalbleri eskilerin kalblerine benzemiş durumda. 
Kalbleri eskilerin kalblerine uyuştu, müteşabih oldu. Aynı kafa, aynı zihniyet, aynı katı gönül, aynı inat, aynı itiraz, aynı küstahlık... 


Kad beyyenne'l-âyâti li-kavmin yükinün. “Ama edebli, sağlam imana sahip olan kimselerin kâfi miktarda tatmin olması için Cenâb-ı Hak nice nice âyetler, mucizeler, gözle görülen, kulakla işitilen, yaşanılan olaylar gönderdi.” 


Müşriklerin istekleri boşta kalmış değil. İnananlar inandı, inanmayanlar işi daha da yokuşa sürüp daha başka itirazlar yaptı. 


Bu cahiller ya Medine'de yaşayan, Râfi?” b. Hureymile gibi Ehl-i Kitâb'dan olanlar yahut da bir rivayete göre küffâr-ı Arab, Araplar'ın müşrik olanları, putperestlikte devam edenleri, Resülullah'a karşı çıkanlarıdır. Bu sözü söyleyenlerin onlar olduğu rivayeti de var. Onlar böyle demişler. 


Mesela başka âyet-i kerimelerde şöyle buyuruluyor: 


DİLAN İDA İLİK ŞE İY EE ay 

Ve izâ câethüm âyetün. “Bir âyet-i kerime geldiği zaman.” Kâlü len 

nü'mine hattâ nü'tâ misle mâ ütiye rusulullâhi. ““Allah'ın resüllerine verilen şeyler bize de verilmedikçe inanmayacağız.? dediler.” 


ER e <em> eva eş dei Nİ e) 
Ve kâlü len nü'mine leke. “Ey Muhammed, biz sana inanmayacağız!” 


Hattâ tefcüre lenâ mine'l- ardi yenbüen. “Sen bizim istediklerimizi yap, yerden gözümüzün önünden bir su fışkırt, görelim.” 


Böyle çeşitli itirazlarla; “İki tarafında melekler bulunsun, seninle beraber gezsin, senin bir bağlık bahçelik yerin olsun, oradan biz yiyelim...” 
gibi hayallerinde olan çeşit çeşit istekleri söylediler, “Böyle olmazsa inanmayız!” dediler. 


113 6/Enâm, 124. 
na 17/İsrâ,90. 
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Hatta her birisi kendilerine dağıtılmış yazılı sayfalar istiyorlar. Sanki kendilerine vahiy gelsin, kağıt üzerine yazılı kitap gelsin, o zaman inanacaklar! 


Ama Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e inananların kalblerini şekten şüpheden temizleyecek kadar mucizeler verdi. Mâkul delilleri gösterdi. Âyet-i kerimeleri indirdi. Akıllarına, gönüllerine, gözlerine hitap etti. İnananlar inandı. Hatta müşriklerin çoğu Resülullah'ın Resülullah olduğunu bildikleri halde inatlarından inanmadılar, mücadele ettiler. 
Yahudilerin bir kısmı da, kendi evlatlarını bildikleri kadar kesin olarak Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu bildikleri halde ona tâbi olmadılar. “Sen Resülullah'sın.” diyemediler. Kendi yollarını bırakamadılar, alışmış oldukları, menfaatlerinin devam etmekte olduğu düzenin bozulmasını istemediler. “İnanırsak bizim hâlimiz ne olur? Elimizdeki menfaatlerimiz, şu andaki sömürülerimiz tükenir.” gibi nedenlerle kabul etmediler. 


Bunlar böyle inatlaştıkları için Allahu Teâlâ hazretleri bunlar hakkında şöyle buyuruyor: 


a» yi a 


DÜZ EE e e şiar â El öl) 


116 /. (Nj 
ÇE 
“Her bir âyet onlara gelmiş olsa bile bu adamlar elim bir azaba uğra- 


yıncaya kadar inanmayacaklar.” 


Cehennemi görünce; 


e ei NİCE İL A gi 


E leyse hâzâ bi'l-hakk. “Bu hak mıymış, gerçek miymiş, hakikaten var mıymış?” Kâlü belâ ve Rabbinâ. “Rabbimize and olsun ki evet varmış, doğruymuş!” diyecekler. Ama o zaman iş işten geçmiş oluyor. 


115 74/Müddessir, 52. 
116 10/Yunus, 96-97. 
117 46/Ahkâf,34. 


132 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Maalesef insanlar âcizliklerine bakmadan küstahlaşıyor, aklı mantığı, insafı bir tarafa bırakıyorlar. Âlemleri yaratan Allahu Teâlâ hazretleri ile inatlaşıyorlar. Hem ömürlerini bu inatla geçiriyor, dünyada mahvoluyorlar hem de ebedi saadet yurdu olan âhiretlerini mahvediyorlar, ebediyen cehennemi kazanıyorlar, müstahak oluyorlar, oraya gitmeye kendilerini hazırlıyorlar, kendi elleriyle kendilerini ateşe atıyorlar. 


“Ben kullarıma zulmedici değilim.” 


m 2 ... 21 ge) 5 > 3) 
“İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar.” 


Kendileri haksızlık yapıyorlar, günahlar işliyorlar, cezaya müstehak oluyorlar, kendileri cehenneme atılmaya sebep olacak küstahlıklar yapiyorlar” 


İster Ehl-i Kitâb olsun ister Araplar'ın inanmayan inatçı müşrikleri, muhalifleri olsun, böyle olmadık şeyler istediler. İstedikleri olduğu zaman bile bazıları inanmadılar, gördükleri olağanüstü şeylere de “sihir” dediler. Olağanüstü olduğu için “tabii” demiyorlar, “sihir” diyorlar. Çeşitli şekillerde yine itiraz ettiler ve böyle geçti. 


118 50/Kâf, 29. 
119 10/Yunus, 44. 
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Müjdeci ve Uyarıcı Peygamber 
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İnnâ erselnâke bi'l-hakki beşiran ve nezirâ. 


İnnâ. “Ben Azimüşşân.” Vâhid ü Ehad ü Ferd; vahdehü lâ şerike le-hü, şeriki naziri olmayan Allahu Teâlâ hazretleri azamet siygasıyla, azamet nün'u ile buyuruyor ki; “Biz seni hak ile Beşir ve Nezir olarak gönderdik.” 


Peygamber Efendimiz; Ünzilet aleyye. “Bu benim hakkımda indi.” 
buyurmuş. 


Ersele-yürsilü-irsâl; “birisine elçi olarak, resül olarak göndermek” demek. 


Erselnâke'deki ke zamir-i muttasılı, Peygamber Efendimiz'e hitaptır. 
Bi'l-hakki. Bi kelimelerin başına gelen bir harf-i cerdir, “ile” mânasına geliyor. “Biz seni hak ile gönderdik.” 


“Hem tebli$ ettiğin hem peygamberliğin haktır.” demek. “Peygamberliğin bir hayal, uydurma, vehim, zan değil; haktır, gerçektir. Getirdiğin Kur'ân-ı Kerim ve ahkâm da Allahu Teâlâ hazretlerinin hak ahkâmıdır, kelâmıdır, emirleridir, hakikidir. Biz seni gerçek ile gönderdik, gerçeği tebliğ edesin diye gönderdik.” mânalarına geliyor. 


120 2/Bakara, 119. 
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Beşiran, fail vezninde. Beşir, “müjdeleyen” demek. Arapça'da büşrâ, “müjde” demek. Beşir, “mübeşşir” mânasına geliyor. Beşiran ve nezirâ. Nezir yerine münziren kelimesi de var. Beşir, “müjdeleyici”; neziran, “ihtar edici, korkutucu.” 


Neyi ikaz ve ihtar edici? 


“Kötü hareket ederseniz cehenneme düşersiniz, âhirette ebedi azaba uğrarsınız.” 


Bu ikisi hâl oluyor. Müjdeci olarak, ikazcı, uyarıcı, korkutucu olarak, ikisi birden; hem müjdeci hem korkutucu. 


““İyi hareket ederseniz cennete gidersiniz, kötü hareket ederseniz âhirette ebedi azaba uğrarsınız, cehenneme düşersiniz.” diye bu hâl ile, bu sıfat ile seni hakla gönderdik, senin peygamberliğin gerçektir.” 


Çünkü zaman zaman Peygamber Efendimiz de, “Acaba bu benim kendime ait bir şey mi? Yoksa dışımdan böyle bir emir mi?” diye kendisine gelen hâlleri tanımak isterdi. Cenâb-ı Hak ona, “Tereddüt etme; sen hak ile gönderildin, peygamberliğin haktır. Biz sana vahyettik.” diye sübjektif, kendi kendine bir ruhi durum olmadığını, dışarıdan bir etki olduğunu bildirmiş oluyor. 


Peygamber Efendimiz vahiy gecikince hemen “Acaba bir kabahatim mi var?” diye tereddüt ediyordu. Çeşitli ihtimalleri mâkul bir insan olarak değerlendiriyordu. Ama kendisine; “Tereddüt etme ey Resülüm, şu şöyledir, şu gerçektir, bu böyledir.” denilince ilk, en kuvvetle, en sa$ğlam şekilde inanan ve bağlanan, emirleri en sağlam şekilde tutan Peysamber Efendimiz oluyordu. 


DEN ğe li EZİY Na 


“Cehennemden koruyucu olarak!” 


Ve lâ tüs'elü an ashâbi'l-cahim. Tüs'elü, meçhul siygasıyla muzâri fiili. “Sen sorulmayacaksın.” Len tüs'ele gibi; “Sana sorulamayacak, sen sorguya çekilmeyeceksin.” 


“Ey Resülüm, bunlar isterse inansınlar isterse inat etsinler inanmasınlar; sen tebliğ edicisin, müjdeleyicisin, ihtar edicisin. Sen onların hâlinden sorulmayacaksın. Sana Cenâb-ı Hak; “Onlar niye kâfir oldular?” 


121 İbn Kesir 1, 400. 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


diye sormayacak. Sen vazifeni tebliğ etmiş olacaksın; onlar da yapmamış, dinlememiş, iman etmemiş olacaklar. Onların hâlini sana Cenâb-ı Hak sormayacak, onların vebalini sana yüklemeyecek. Sen tebligâtını yap, müjdeni ver, ihtarını çek; inanmak inanmamak sorumluluğu, mükellefiyeti onların üzerinde.” 


Kelimenin tüs'elü kıraati var, ve lâ tes'el kıraati de var. Buna göre, “Sen sorma.” mânasına geliyor. An ashâbi'l-cahim. “Cehenneme girecek olan kimselerin hakkında soru sorma.” 


“Cehenneme kimler gidecek? Acaba şunun hâli ne olacak?” mânasına. 
Lâ tes'el, nehy-i hâzır siygası oluyor. 


İbn Kesir, Peygamber Efendimiz'den bir hadis rivayet ediyor. Şöyle buyurmuş: 


N 


ç 


122 A 
(CO giri Je G vu — 
Ebevâye, “anam babam” demek. 
“Benim anam babam -keşke bilseydim- ne yaptılar acaba?” 


Kendisi peygamber olmadan önce âhirete göçtükleriden, “Onlar acaba ne yaptılar?” diye hâllerini merak ettiği için... Ve lâ tes'el an ashâbi'l-cahim. “Sen kendilerine tebliğ gelmemiş, iman etmemiş, cehenneme gitmiş olan insanlardan soru sorma.” 


“Âyetin bu kısmı bundan dolayı indi.” diye rivayet edenler var. 


Bir rivayette de Resülullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: 


Ba, Gİ ZE İİİ 


Enna'llâhe ahyâ le-hü ebeveyhi. “Onun için anne babasına hayat verdi.” Hattâ âmenâ bi-hi. “Her ikisi de Peygamber Efendimiz'e iman ettiler.” 


İbn Kesir bu rivayetin tenkidini yapıyor. “İsnadı zayıf bir rivayet.” 
diyor. 


122 İbn Kesir,1, 401.Bk. Taberi, Il, 481; Kurtubi, Il, 92; Suyüti, ed-Dürrü'l-mensür, |, 271. 
123 İbn Kesir 1, 401. 
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Sonra Peygamber Efendimiz'in böyle bir şey sormayacağını, bunun tüs'elü şeklinde olması gerektiğinin daha tercih edildiğini bildiriyor. 
Sonra da Ahmed b. Hanbel”den rivayet edilen bir hadis-i şerif naklediyor: 


wi ağ > 


Ri Eee G3 İĞ ERA LELAİE, Jeli 8 


değil İİ İS as izne İZA 


iğ VAZ Nİ Mİİ SİN Ğİ İT ELİLAN da ak BN e. ii 23 en 


LE EEİ Wp gölü al yp Yal be a ak ww 

LA e la 

Lakıytü Abdallâh ibni Amr ibni”'l-Âs. Atâ b. Yesar diyor ki; “Mısır fatihi Amr İbnü'l-Âs”ın oğlu Abdullah ile karşılaştım.” Fe-kultü. “Dedim ki;” Ahbirni an sıfati Resülillâhi fi't-tevrâti. 

Bu, Tevrat'ı okuyan, bilen bir sahabe. Mısır'da Fustat'taki büyük camide kabri var. Allah şefaatlerine erdirsin. 

“Tevrat'ta Resülullah Efendimiz'in geleceği bildiriliyor, İncil'de âhir zaman peygamberi hakkında bilgiler var, bana bunlardan haber ver.” 

Ecel. O da “Pekiyi.” dedi. Vallâhi innehü le-mevsüfün fi't-tevrâti. “Allah'a yemin olsun ki Tevrat'ta...” Bi-ba'di sıfatihi fi'l-Kur'ân “Kur'ân-ı Kerim'de zikredilen sıfatlarıyla Tevrat'ta da zikredilmiştir.” 
diyor. 

Kur'ân-ı Kerim'de bu âyetler var; “Tevrat'ta böyle seçiyor, İncil'de böyle seçiyor.” diye, Saff süresinde, Fetih süresinde ve daha başka sürelerde bu bilgiler var. 

Yâ eyyühe'n-nebiyyü. “Ey Peygamber!” 


Tevrat'taki ifadenin Arapçasını naklediyor. 


124 Ahmedb. Hanbel,lı, 174. Bk. Buhâri, “Tefsir”, Fetih, 325; a.mif., e/-Edebü”/-müfred, s. 109, 
r. 246. 
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İnnâ erselnâke. “Biz seni resül olarak gönderdik.” Sâhiden. “Bir şahit, insanlara şehâdet edici...” Ve mübeşşiran. “Müjde verici...” Ve neziran. “İhtar edici...” Ve hırzan li'l-ümmiyyin. “Kendilerine kitap verilmemiş ümmi bir kavim olan milletini cehennemden koruyucu bir kişi olarak gönderdik.” Ente abdi ve resüli. “Sen benim hem kulumsun hem resülümsün.” Semmeytüke'l-mütevekkil. “Ben seni “Allah'a tevekkül edici kul!” diye isimlendirdim.” 


Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birisi de Mütevekkil'dir. 


Leyse bi-fazzın ve lâ galizın ve lâ sahhâbin fi'l-esvâk. “Sert, haşin konuşan, kaba saba, sokaklarda çarşı pazarda dolaşan bir insan değilsin.” Ve lâ yedfe'u bi's-seyyieti's-seyyiete. “Kötülüğü kötülükle karşılamaz.” Ve lâkin ya'fü ve yağfiru. “Kötülük yapanı affeder, bağışlar.” 
Ve len yakbidahu'llâhu. “Allah onun ruhunu kabzetmeyecek, yanına almayacak, irtihal ettirmeyecek.” Hattâ yükime bi-hi'l-millete'l-avcâe. “E$ri milleti doğrultmadan, imanı hâkim kılmadan, şirki hor, zelil, mahv u perişân, münhezim ve müzmahil kılmadan Allah onun hayatını nihayetlendirmeyecek, âhirete irtihal ettirmeyecek.” Bi-en yekülü lâ ilâhe illallah. “O eğri millet -müşrikler- lâ ilâhe illallah diyecekler.” 
Fe-yeftehu bi-hâ. “Bu âhir zaman peygamberiyle Allah...” A'yünen umyen. “Kör gözleri açacak.” Ve âzânen summen. “Ve ağır kulakları işitir hâle getirecek.” Ve kulüben gulfen. “Katılaşmış, perdelenmiş gönülleri aydınlatacak.” 


Gözler açılacak, hakikatleri görecek; kulaklar gerçekleri duymaya başlayacak; katı, perdeli, kapalı, kılıflı kalblerin kılıfı yırtılacak, gerçekleri görecek; o müşrikler imana gelecekler. Abdullah b. Amr İbnü'l-Âs soruyu, “Tevrat'ta böyle geçti.” diye cevaplandırmış. 


Sonra aynı zât şöyle diyor: “Sonra ben Ka'b el-Ahbâr'ı da gördüm, -ki bu Tevrat'ı, İbranice'yi çok iyi bilen bir kimseydi- ona aynı meseleyi, “Peygamber Efendimiz, Muhammed-i Mustafâ'nın evsâfı nasıl geçiyor?” 
diye sordum. Harfiyen aynı şekilde cevap verdi.” 


Yalnız kalblerin kılıflı, kulakların sağır, gözlerin kör olduğunu başka bir telaffuzlu kelimeyle anlatmış. Demek ki aynen gerçeğin teyidi olmuş oluyor. Tevrat'ta bu bilgiler aynen var. 


Onlar da zaten, “Âhir zamanda bir peygamber gelecek, zamanı da yaklaştı.” diye Peygamber Efendimiz gelmeden önce müşriklere söyleyip duruyorlar, peygamberin gelmesini bekliyorlardı. Ama geldikten sonra 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toplumsal olaylar, kişisel, ruhi durumlar veya menfaat icabı bazıları iman etmedi, âhiretlerini mahvettiler. 


Her devirde böyle oluyor, bu devirde de böyle olabilir. Herkes için hayat bir imtihandır. Herkes duyduğunu değerlendirecek, doğruyu esriyi tartacak, doğruyu kabul edecek, yanlışta ısrar etmeyecek. Yanlışta, yalanda, eğride, bâtılda, boşta ısrar etmek felâkettir. Hakkı nerede görüyorsa hakka tâbi olacak. 


Hoşuma giden bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: 


Medi de gi» 
Buradaki zül keskin ze ile, peltek ze ile değil. İkisi başka başka kök- 


lerden geliyor. Buradaki zül; zâle-yezülü fiilindendir. Öteki peltek ile olursa zillet mastarından, zelle fiilinden gelmiş olur. O değil. 


Zül. “Git.” Mea'l-hakkı. “Hakkın yanına git, hakla beraber git.” Haysü zâle. “Hak nereye giderse.” 


Mesela güneş Doğu'dan doğuyor, gündüz tepeye çıkıyor, Batı'dan batıyor, sonra ortalık kararıyor. Ama insan güneşi takip ederse devamlı aydınlıkta olur. Güneşin olduğu yer de daima aydınlık olur. ESer hakikat güneş gibiyse, nur saçıyorsa, etrafı aydınlatıyorsa o hakikatle beraber, o hakikat yer değiştirdikçe onunla beraber gitmek lazım ki insan aydınlıkta olsun. Eğer hakikat gidiyor da bu olduu yerde kalıyorsa hakikat gidince olduğu yere karanlık çöker ve karanlıkta kalır, mahvolur. Etrafı görmez, çukurlara düşer, uçurumdan yuvarlanır, mahvolur. 


Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde; “Hak nereye giderse sen de onun yanına git.” diyor. İnsan biraz hareketli olacak, atik olacak. Şartlar değişince hakikatin nerede olduğunu anlayacak; ısrar etmeyecek, durdu-Su yerde kalıp da ayak topu tabiriyle ofsayta düşmeyecek. Çünkü herkes öbür tarafa gitmişken o bu tarafta kalırsa, öteki takımın oyuncularından da daha geride, kale tarafında kalırsa o zaman hakem düdüğü çalar, “Yanlış yerdesin.” der. Hakikatin nerede olduğuna bakacak, onun arkasından koşacak, hakikati kucaklayacak, hakikati alacak, hakikate tâbi olacak. Çok önemli, hayatımızın en önemli işi! 


125 Bk. Buhâri, et-Târihu'(-kebir, VILI, 29-30, r. 2045; Hâkim, IV, 176, r. 7276; Taberâni, e/-Mu'ce- 
mü”l-kebir, XX, 322, r. 763; Ebü Ya'lâ, Ill, 137, r. 1568; İbn Hibbân, XIlI, 196, r. 5882. 
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Onun için biz ilmi teşvik ediyoruz. Cenâb-ı Hak kullarına aklını kullanmasını emrediyor. Cehennemliklerin de cehenneme düştüğü zaman, “Ah keşke aklımızı kullansaydık!” diye pişmanlık duyacaklarını Kur'ân-ı Kerim bildiriyor. Aklını kullanması, doğruyu anlaması, doğrunun yanına gelmesi lazım. 


Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deydi. “Zayıftır, yanına gidersek kavmimizin eşrafı bize baskı yapar.” diye Resülullah'ın yanına bir kısmı gelemedi. Bazı kabileler hacca geldikleri zaman, Peygamber Efendimiz Mina'da onlarla konuştuğunda; 


“Doğru söylüyorsun, çok da mâkul şeyler söylüyorsun; ama biz sana tâbi olursak Kureyş'le aramız bozulur, biz buna tahammül edemeyiz.” 
dediler. 


İşte menfaat; hakkı gördüler ama menfaatlerinden vazgeçemediler. 


Bazıları; “Ne pahasına olursa olsun, kendimizi koruduğumuz gibi seni koruruz. Yanımıza gel yâ Resülallah!” dediler, davet ettiler. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. 
Hakikat güneşi Mekke-i Mükerreme'den artık Medine'ye geçti. Artık bütün müslümanların Medine'ye gitmesi gerekiyordu, hicret etmeyen günahkâr durumda oluyordu. Resülullah'ın etrafında toplanması lazımdı. 
Sonra yıllar geçti, Mekke fethedildi, artık hicret mecburiyeti kalmadı, iş tamamlandı. O zaman Efendimiz; “Kötülüklerden iyiliklere gitmek gerekir.” diye söyledi. 


Hayatımızda bu her gün cereyan edip durur. Anneyle baba, iki komşu münakaşa eder, karşına iki ihtilaflı şahıs gelir. Her zaman “Hangisi bana daha yakın?” demeyeceksin. Hatta hasmın, düşmanın bile olsa haklıya “Haklı!” diyebileceksin; haksıza dostun bile olsa “Sen haksızsın!” diyebileceksin. Annen baban, eşin kardeşin bile olsa, kendi menfaatin bile olsa hakkı çiğnemeyeceksin, çiğnetmeyeceksin; hakkı tutacaksın. Cenâb-ı Hakk'ın rızası böyle kazanılır. Böyle olmadığı zaman işler batar, yatar, bozulur, herkes menfaatini düşünür, kasasını doldurmaya bakar, âhireti unutur. O zaman toplumlar da batar, kişilerin âhiretleri de mahvolur. 
“Amelleri zâyi olur.” Dünyada ettiklerine bin bir kere pişman olurlar. 


Bu dünyada yaşayan insanlar bu dünyaya çok önem veriyor. Hepimiz önem veriyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: 
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“Bir insan dünyada hep cevr ü cefâ çekmiş, hiç yüzü gülecek durumu olmamış; elem, keder, üzüntü, hastalık vs. Âhirette Cenâb-ı Hak onu cennetine sokar, şöyle bir cennetine daldırır. Sonra; “Ey kulum, dünyada sen bir ızdırap çektin mi? Azap, üzüntü gördün mü” diye sorar.” Lâ vallâhi. ““Hiçbir azap, üzüntü görmedim.” diye yemin eder.” 


Çünkü dünya hayatı âhiretin yanında sıfır, hiç önemsenmez. 


“Dünyada hep nimetler içinde, mükemmel, izzet içinde, refah içinde yaşamış insanlar da cehennemlik; cehenmeme batırılır, çıkarılır. Cenâb-ı Hak sorar; “Dünyada bir lezzet, nimet gördün mü ey kulum”'Lâ vallâhi. 
“Hiçbir lezzet, nimet görmedim.” der.”129 


Çünkü cehennemin ebedi azabı yanında dünyadaki nimetler sıfırın sıfırının sıfırı; bir hiç gibi, bir zerre gibi kalır. 


Peygamber Efendimiz sahih hadislerde söylüyor ama insanlar bunu bilmiyor. Dünyadaki üç günlük hayatın hasis menfaatleri için hakkı çiğniyor, bâtılı işliyor, zulmü yapıyor. Şu bu isimle, şu bu sebeple şehirleri muhasara ediyor, bombalıyor, insanları, çoluğu çocuğu öldürüyor, kanları akıtıyor. İnsan insanın hemcinsi, kardeşi; ama dünyada, yirminci yüzyılda, Birleşmiş Milletler vesâireler zulmü engellemiyor. Herkes kendi yandaşı oldu mu ayağa kalkıyor, kendi aleyhtarı oldu mu en büyük zulümler yapılsa bile sesini çıkarmıyor. İmtihanı kaybediyor. 


Mü'minin bütün ömrü cevr ü cefâ ile geçse yılmayacak. Çünkü bu hayat bir an gibidir, bir düş gibidir; âhirette ebedi saadet var. Onun için bu dünya hayatında isterse nimet olsun isterse olmasın, - Cenâb-ı Hak binbir türlü nimeti de yine veriyor.- olmasa bile aldırmayacak, sabredecek, cenneti kazanacak. Sahâbe-i kirâm öyle yaşadı. Peygamber Efendimiz öyle tavsiye buyurdu. Dünyanın nimetine, lezzetine kapılmadı, keyfe safaya dalmadı; çalıştı, çabaladı, insanlığa en güzel şeyleri öğretti, en güzel ahkâmı getirdi. Bize ona uymak, yılmamak, fütur getirmemek dürşüyor. Fetrete düşmemek, gevşememek gerekiyor. Devamlı çalışılacak. 
Ölürse şehid oluyor, kalırsa gazi oluyor. Zahmet çekerse sevap kazanıyor, nimet olursa şükrediyor, yine sevap kazanıyor. Mü'minin sırtı yere gelmez. 


Allahu Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ü senâlar olsun ki bizi müslüman eyledi. Bu en büyük nimettir. Çünkü dünyanın cevri de safa 


126 Bk. Müslim, “Sıfâtü'l-mündfikin”, 55; Ahmed b. Hanbel, Il, 203, 253; Ebü Ya'lâ, VI, 231,r. 
3521. 
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ve sevap oluyor, safası da -şükredersen- sevap oluyor. Her hâlükârda müslüman sevap kazanıyor. Kâfir de her hâlükârda hüsranda oluyor. İlk bakışta aldatıcı birtakım boyalı görüntüler, insanlara yanlış tercihler yaptırıyor. Kâfir yanlış tercih yapmıştır, mü'minin tercihi doğrudur. 
Faziletleri tutan doğru tercih yapmıştır, rezaletlere dalan, işleyen yanlış yapmıştır. 


Allahu Teâlâ hazretleri bize gayret, kuvvet versin. Fütur getirmesin, ümitsizliğe düşürmesin. Yolunda hizmet etmekten ayırmasın. Rızasına vâsıl eylesin. Tâkatimizin üstünde imtihanlara uğratmasın. Ama imtihan gelirse de sabretme tâkati versin, yardım eylesin, tevfikini refik eylesin. 
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Onların Dinine Girmedikçe Senden Razı Olmazlar 
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Ve len terdâ anke'l-yehüdü ve le'n-nasârâ hattâ tettebia milletehüm. 


Len takısı, edatı, muzâri yani şimdiki zaman, geniş zaman fiilinin önüne geldiği zaman istikbal mânası ifade eder. Terdâ, “Sen razı olursun, oluyorsun.” mânasına gelir. Len terdâ olunca, “Olmayacak!” mânasına gelir. Terdâ filinin fâili; el-yehüdü ve'n-nasârâ. 

“Yahudiler ve nasrâniler memnun olmayacaklar.” 

Cenâb-ı Hak istikbâle ait bir bilgi veriyor. 


Hattâ tettebia milletehüm. -Hattâ da yine muzâri fiilin başına geliyor.- “Sen onların milletine tâbi olmadıkça!” 


İlâ, en mânasına gelir. “Sen onların milletine tâbi oluncaya kadar.” 
demektir. Hattâ edatı, bu ikisine de uygun düşüyor. Zaten anlattığımız konuyu dağıtmıyor, aynı mânaya işaret edilmiş oluyor. 

127 2/Bakara, 120. 
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“Yahudiler ve nasrâniler sen onların milletine tâbi olmadıkça senden hoşnut ve razı olmayacaklar.” Veyahut, “Oluncaya kadar uğraşacaklar, ancak öyle olursa razı olurlar, başka türlü razı olmayacaklar.” mânasına geliyor. 


Yahudiler Musa aleyhisselam'a indirilen kitap Tevrat'ı okuyan, ona bağlı olan millet. Biz Musa aleyhisselam'a mensup olan insanlara “Musevi” diyoruz. Nasrâniler Hz. İsa'ya tâbi olanların devamları olmuş oluyor. Onlara da “İsevi” diyoruz. 


Elmalılı rahmetullahi aleyh tefsirinde; “Yahudiler Peygamber Efendimiz'e, “Sen bizimle bir müddet ihtilaf etmeden hoşça geçin, bizi memnun et, sonra biz de sana tâbi olalım.” diye bir teklifte bulunmuşlar.” 
demiş.!* Kaynağını göstermiyor ama bu teklif üzerine bu âyet-i kerime inmiş oluyor. 


Yahudiler bir ara böyle bir teklifte bulunmuşlar; ama hakkın bâtıla tâbi olması hiçbir zaman olacak iş değildir. Böyle bir taviz de Peygamber Efendimiz'in hayatında görülmüş bir şey değildir. Onlardan önce Kureyş'in müşrikleri, “Seni hükümdar seçelim, seni zengin edelim, en güzel kızlarımızla evlendirelim, bu davadan vazgeç.” dediler. Parlak tekliflerde bulundular. Peygamber Efendimiz “Hayır! Bir elime güneş, bir elime ay verilse ben bu davadan vazgeçmem!” dedi. Çünkü Allah onu peygamber tayin etmiş. O davasını, görevini yapacak. O görevde taviz vermek, duraklamak, vazgeçmek, geri dönmek veya görevi iade diye bir şey bahis konusu değildir. 


Allahu Teâlâ hazretleri bu âyetlerle bize istikbâle ait gelişmeleri, “Ey Resülüm! Yahudiler ve nasrâniler senden, sen onların milletine tâbi olmadıkça razı olmayacaklar.” diye bildiriyor. 


Peygamber Efendimiz herkesin hak yola gelmesini, cennetlik olmasını dilediği, çok merhametli, Raüf ve Rahim sıfatlarını bihakkın taşıyan bir mübarek kalbi olduğu, merhametli olduğu için herkesin kurtulmasını, cennete gitmesini, cehenneme düşmemesini istiyordu. Onun için tebliini büyük bir istekle temenni ile yapıyordu. Kabul edilmediği zaman da üzülüyordu. 


128 Elmalılı, 1, 482. 
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Allahu Teâlâ hazretleri muhtelif âyet-i kerimelerle şöyle buyuruyor: 


AA A ağa Gİ elk Ge iy 


Leyse aleyke hüdâhüm. “Onların hidayete erdirilmesi sana ait değil.” 


İn aleyke ille'l-belâğ. “Sen ancak tebliğ edersin.” 


Peygamber Efendimiz'e, “Tebliğ et, gerisine tasalanma, üzülme, dert edinme.” diye muhtelif zamanlarda beyan ve tavsiye buyurmuş. 


Bu âyet-i kerimeler bize İslâm'a girmeleri konusunda aşırı isteklerinin tahakkuk etmeyeceğini de, onların hâlet-i rühiyelerini de anlatıyor. 
“Onlar tâbi olmayacaklar; bir yol tutturmuşlar, menfaatlerini bırakamıyorlar. Halbuki inançları asıl inanç değil, başladığı zamanki sâfiyetinde değil, yanlış. Musa aleyhisselam'ın, İsa aleyhisselam'ın anlattığı değil. 
Ama bırakmayacaklar.” diye bildiriyor. 


“Onların milletine tâbi olmadıkça.” Bu, “onların girdikleri, yürüdükleri yola tâbi olmadıkça” demek. Millet, et-tarikatü'l-meslükatü, “sülük edilen, girilen, gidilen yol” mânasına diye bildiriliyor. “Sen onların gittikleri yola gitmedikçe, o yola girmedikçe senden razı olmayacaklar.” 
Bir bu mâna veriliyor, buradan da “din” mânasına kullanılıyor. 


na (e eli) 


“İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini -veyahut- onun girdiği, o hanif olarak yürüdüğü yol, hakka meyilli, hakka sevgili, hakkı tutan, hakkın rızası yolu.” demek oluyor. 


Din, “millet” mânasında kullanılmış. Bu bize biraz garip gelebilir. Biz lisanımızda “millet” deyince, “ulus, yani kavimlerin meydana getirdikleri topluluklar” mânasına kullanmaya alışmışız. Burada “onların milletine tâbi olmak” bugünkü mânasıyla değil. İnsanın yaradılışı ne ise hangi ırktansa o ırktan; böyle bir şey bahis konusu değil. O zaman ayrı bir millet, ayrı bir devlet kurmuş da değiller; toplum olarak yaşıyorlar. 


129 2/Bakara,272. 
130 42/Şürâ, 48. 
131 2/Bakara, 135; 3/Âl-i İmrân, 95; 4/Nisâ, 125; 6/En'âm, 161; 16/Nahl, 123. 
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“Millet” kelimesinin “din, gidilen yol” mânasına gelmesini, Araplar'a “Gelin, atalarınızın dilini size öğreteyim.” diyecek kadar Arapça'da ilerlemiş, Medine-i Münevvere'ye yerleşmiş, orada mücavir olmuş, Cârullah lakabını almış, tefsir yazmış, belâgati çok iyi bilen Harezmli büyük alim Zemahşeri Esâsü”l-belâğa isimli eserinde açıklıyor. Burada bu millet kelimesinin asıl mânasının “yol” demek olduğunu, insanlar da inanç bakımından bir yol tutturup gittiklerinden o inançlarına, dinlerine de “millet” denildiğini beyan ediyor.132 


Elmalılı da işin lügat kökeninden alarak, lügatte de bu “millet” ke-Llimesinin, “bir şeyi söyleyip karşı tarafa öğretmek, dikte ettirmek, yazdırmak” mânasından geldiğini; bu kelimenin mânasının “imlâ” gibi olduğunu, inançlar da peygamber tarafından etrafındaki kimselere dikte edildiği için onların o anlattıkları şeyin bütününe; o kökten, söylenilmiş, yazdırılmış, öğretilmiş bilgiler topluluğu mânasına, “millet” denildiğini 
söylüyor. 133 


Bir de şeriat, “din” demektir. Şeriat, susayan insanların susuzluklarını giderecekleri bir rahmet ve sevap kaynağı olduğu için oradan “su içmek ve suya kanmak” mânasındadır. Şeriate de “din” mânası verilmiş. 
Bu üç kelime aynı anlamda kullanılıyor. 


Bazıları şeriate yan bakıyor. Bazıları bazı kimselere “şeriatçi” diyor. 
Bütün müslümanlar şeriatçidir; çünkü şeriat, “din” demektir. Aksi; dini de, inancı da, konuyu da bilmemek demek oluyor. 


Onlar böyle tavırlarda iken; 


Kul. “Ey Resülüm, sen onlara de ki;” İnne hüdallâhi hüve'l-hüdâ. 
“Allah'ın hidayeti, asıl hidayettir.” 


> z 


BİEN dil 3k özi öl) 


“Allah'ın seçtiği, razı olduğu din İslâm!” 


ak Şek 2 a EE g3) 


132 Zemahşeri, |, 569; İbn Kesir, |, 445. 
133 Elmalılı,1, 483-484. 

134 3/Âliİmrân, 19. 

135 3/Âlkiİmrân, 85. 
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“İslâm'dan başka bir din tutturanların dindarlığını Allah kabul etmeyecektir.” 


“İşte Allah'ın hidayet yolu, asıl hidayet odur, sizin çağırdığınız değil” mânasına. 


Hüdallâh'tan maksat, izâfet-i beyâniyye olmuş oluyor, “Allah hidayeti, asıl hidayet odur.” mânasına gelmiş oluyor. 


Atalarımız, “Kimse ayranım ekşi demez.” diye bir söz söylemiş. Bunun bitaraf ölçülerle ölçülmesi, tartılması, konuşulması var. Bu dinlerin mensupları olan papazlar da, hahamlar da, o ülkelerden yetişmiş müdekkik alim, araştırmacılar da bu dinlerin inançlarının pek çoğunun asılsız olduğunu söylüyor. Mesela yılbaşı, noel baba vs. hikâyelerinin sonradan çıktığı, asıl Hıristiyanlık'ta olmadığı kendi kitaplarında da yazılıyor. Kendi kitaplarının aslının bozulmuş olduğunu yazanlar da var. Hatta içlerinden; “Hz. İsa diye bir insan bile yaşamamıştır.” diyecek kadar, bu işleri tenkit eden insanlar var. Aslı esası, akılla, mantıkla, bilimsel ölçülerle ölçülmeye, tartılmaya geldiği zaman iş gün gibi ortaya çıkıyor. 


İnne hüdallâhi hüve'l-hüdâ, “Allah'ın hidayeti, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e öğrettiği asıl hidayet budur.” demek. “İnsanların ortaya koyduğu eğri büğrü şeyler değil de Allah'ın insanlara öğretti$i..” mânasına da anlamak mümkün. 


“Ey Resülüm! Ey Muhammed-i Mustafâm! Sen onlara de ki; “Allahu Teâlâ hazretlerinin beni tebliğle görevlendirdiği bu yol, asıl hidayet yoludur. Doğru, sahih, kâmil, eksiksiz olan her türlü güzel hususu ihtiva eden asıl din budur.” diye, sen onlara söyle.” diyor. Peygamber Efendimiz'e, ashabına ve etbâına bunu beyan etmelerini öğretmiş oluyor. 


Katâde rahmetullahi aleyh şöyle bildiriyor: 


5 


FM Şİ ARL İİ» Azalea zl İz Sİ GE 
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Beleğanâ enne Resülallâh sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekülü. 
“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman şöyle buyururdu:” 


136 İbn Kesir, 1, 402. Bk. Müslim, “Zekât”, 98; “İmâre”, 176; İbn Mâce, “İmân”, 1, r. 10; “Fiten”, 
9,r. 3952; Ahmed b. Hanbel, ll, 340; IV, 93, 99; V, 269, 278; Hâkim, IV, 503, r. 8409. 
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Muhtelif kaynaklarda muhtelif rivayetleri var. O rivayetlerde kelime farkları var. Ama bu herkesin duymuş olduğu bir hadis-i şeriftir. 


Lâ tezâlü tâifetün min ümmeti. “Benim ümmetimden bir seçkin, şuurlu zümre bulunacak.” Yukâtilüne ale'l-hakki. “Bunlar hak üzere İslâm'ı savunacaklar, mukâtele edecekler, yılmayacaklar, gevşemeyecekler, fütur getirmeyecekler, Allah'ın dinine yardımcı olacaklar.” 
Zâhirine. “Galebe çalacaklar, üstün gelecekler.” Lâ yedurruhüm men hâlefehüm. “Kendilerinden, yakınlarından görünüp de onlara muhalefet edenler bunlara zarar veremeyecek.” 


Bazen anası babası mü'min evladının karşısına çıkıyor; akrabası, kavmi, kabilesi karşısına çıkıyor. Böyle aykırı gidenlerin, engellemeye, hafifletmeye, frenlemeye çalışanların aleyhte çalışmaları hiçbir zarar vermeyecek. 


Hattâ ye'tiye emrullâhi. “Allahu Teâlâ hazretlerinin emri, buyruğu, vaadi kıyamet kopuncaya kadar daima mevcut olacak.” 


Ben de daima; “Yâ Rabbi! Bizi o zümreden eyle! Yanılanlardan, şaşıranlardan, gevşeyenlerden, hizmetten kaçanlardan veyahut İslâm'a hizmet etmeyip de keyfine, zevkine, dünyaya dalanlardan etme! Bu zümreden, bu sevdiğin insanlardan eyle!” diye dua ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Bizi, o tâife-i merdıyye'den, “kendisinin razı olduğu zümre”den eylesin. Daima Allah rızası için çalışmamızı, cümlemize nasip eylesin. 


Asıl hidayet yolu Peygamber Efendimiz'e Allah'ın öğrettiği, Peygamber Efendimiz'in de bize öğretti$i bu dindir. 


İşte hadis-i şerifler, işte Kur'ân-ı Kerim'in âyetleri, numara numara, hareke hareke, harf harf, hepsi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki gibi; değişmemiş, bozulmamış, unutulmamış, her şey ortada. Peygamber Efendimiz'in günlük hayatı en ince teferruatına kadar tespit edilmiş. Nasıl saçını tarardı, nasıl koku sürünürdü, nasıl başkalarına yardım ederdi, sofrada sağ eliyle nasıl yerdi, kaç parmağını kullanırdı, nasıl temizliğe riayet ederdi, günlük yaşantısında etrafına nasıl davranırdı, güleç yüzlü vs. İşte her şey ortada, işte Allah'ın hak peygamberi, işte Allah'ın hak kitabı, işte Allah'ın öğrettiği din! 


Elhamdülillah, camimize bir Sırp kardeş gelmiş, müslüman olmuş. 
Babasını da müslüman etmiş. İnşaallah ötekiler de müslüman olacak. 
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Camide de görev almış. Elhamdülillah. Kimisi husumetle elini kana buluyor, gaddarlık, hunharlık ediyor; ama Allah nasip edince kimisi de, Allah'ın yolunu bulup doğru yola geliyor, hidayete eriyor. İslâm'ın hak yol olduğunu kabul edip nice nice insanlar müslüman oluyor. Biz bunlara para vermiyoruz, reklam da yok; aleyhte bir sürü kötüleme de var. Ona rağmen inceliyorlar, “Hak din budur.” diyorlar. Çünkü kendi kitaplarında da o hususta bilgiler mevcut. 


Ve le-ini'tteba'te ehvâehüm ba'de'llezi câeke mine'l-ilmi. 
“E$er ey Resülüm!” 


İni'tteba'te ehvâehüm. -İn, Arapça'da “eğer” demek. - “Eğer sen onların hevâlarına, hevâ-i nefislerine ittibâ etmiş olsaydın.” 


“Farz u mahal, yapmazsın ya... Ben sana söylüyorum, ümmet de anlasın, ümmet de yapmasın. Eğer sen onların hevâ-i nefislerine tâbi olacak olsan...” 


Ba'de'llezi câeke mine'l-ilmi. “İlimden sana gelen o Kur'ân-ı Kerim, o vahiyler, o bilgilerden sonra, sen bunları bırakıp da onların arzularına, hevâlarına tâbi olacak olsan.” 


Ne olur? 


Mâ leke. “Senin için hiç olmaz.” Mina'llâhi. “Allah tarafından...” Min veliyyin ve lâ nasir. “Bir dost veya yardımcı bulamazsın.” 


“Allah'tan bir yardım alamazsın. Allah'tan bir dostluk göremezsin. 
Allah'tan yana bir dostun olmaz.” 


Bu çok büyük bir tehdittir. 


Geçtiğimiz âyet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz'i; 


Td aa Aly EİEİ Giy diye methederken, burada da yanlış bir iş yapılmaması konusuna çok şiddetli bir uyarı var: 


“Bu yahudi ve hıristiyanların hevâ ve heveslerine tâbi olursan Allah'tan sana bir yardım, bir dostluk olmaz. Allah'ın tayin edeceği bir yardımcı, bir dost da bulamazsın.” 


İnsan eğer öyle yaparsa yardımsız, dostsuz, pişman, perişan oluverir. 


137 2/Bakara, 119. 
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Veli, “dost”; nasir de “yardımcı” demek. Veli ile nasir'in yan yana gelme sebebi; veli, “dost” demek ama her dost bazen insana yardım edemiyor. İşte dünyadaki bir sürü zulüm, işte buna üzülen bir sürü dost... Ama yardımcı olamıyor. Bazen de en ummadığın bir kimse, dost da değil, karşı taraftan; ama Allah'ın verdiği bir şeyle o sana yardımcı oluyor. Hiç ummadığın bir kimsenin yardımına mazhar olabiliyorsun. 
Bazen insan dost bulamaz, bazen dost bulur ama dostun elinden bir şey gelmez, faydası olmaz. Bazen yardımcı bulamaz. 


Burada, “Ne dostun olur ne yardımcın olur!” buyuruluyor. Allah'ın dostu olmadığı, yardım etmediği kimse dünyada âhirette perişan olur. Bu çok büyük bir tehdit, en korkunç durum. Demek ki gelen ilm ü irfândan ve Kur'an'dan sonra, birisi kalkar da onların hevâsına, isteklerine tâbi olur, onların dinlerine girerse artık Allah'tan ona bir yardım erişmez. 


Müslümanlıktan sonra onların dinlerine girmeye, “irtidat etmek” denir. Falanca kimse boynuna haç takmış. O ilimden, İslâm'dan, Kur'an'dan sonra birisi böyle yaparsa hiçbir yardım, hiçbir dost kalmaz; en kötü işi yapmış olur, mahvolur. 


Müslümanların bu sırada, bu devirde, bu yıllarda, bu dünyada yardımcısı, alkışlayıcısı, seveni, bağrına basanı az. Yanlış yola gidene her türlü yardım yapılıyor. Yolunu şaşırmış balinalara, ormandaki hayvanlara bile yardım edenler var. Ama bir müslümana her yerde zulüm, baskı; her yerde üzüntü, sıkıntı, dert... 


Nedir bu? 


İmtihan! Cenâb-ı Hak İslâm yolunu böyle zahmetli eylemiş ki âşık-ı sâdıklar, sağlamlar belli olsun. Yalancılar, pamuk ipliği ile bağlı olanlar, sahteler, çürükler ayrılsın. Hikmeti bu. Peygamber Efendimiz de, ashâb-ı kirâm da, evliyâullah da, daha önceki peygamberler de hep böyle imtihanlar gördüler. 


İnsan kale gibi olacak, sapasağlam olacak, hiçbir şeyden yılmayacak, Cenâb-ı Haka bağlı$ından kopmayacak. 


Eğer beni öldüreler külüm göğe savuralar 
Toprağım anda çağıra bana seni gerek seni.135 


“Yaksalar, küllerimi havaya savursalar yine ayrılmam!” diyecek. Yunus Emre'nin şiirlerinde anlattığı o aşklı şevkli, o candan bağlılık; hiçbir 
138 Yünus Emre Divânı, ll, 483. 
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şeye aldırmadan, yılmadan Müslümanlığı güzel yapmak; çok önemli olan budur! 


“Onların hevâsına tâbi olursan...” deniliyor. Demek ki onların “din” diye icra ettikleri merasimler; onların hevâ ve hevesleri. O manzaralara bakın, tarih kitaplarını okuyun; Cenâb-ı Hakk'ın Musa aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a öğrettikleri değil. 


Ehvâehüm. Ehvâ, hevâ kelimesinin çoğulu. Hevâ, “insanın içinden gelen nefsinin istekleri” demek. Cehennemin bir adı da hâviye. Dolayısıyla hevâ, cehenneme götüren bir sürü haksız, hudutsuz, azgın, taşkın isteklerdir. 


İnsanların uyması gereken yol, Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirleri hak dindir, ilâhi dindir. İnsanlar kendileri din uydurmuşsa ona “beşeri dinler, bâtıl dinler” diyoruz. Çünkü kendisi uydurmuştur. Birisi hak, birisi bâtıl; “Allah'ın emri değil.” diye, böyle bir taksime tâbi kılınmış. 


İnsan, nefislerinin arzularına, keyiflerine göre kafalarından uydurdukları şeyleri “din” diye ortaya atıp da işi o tarafa döken insanların o hevâlarına, arzularına uyarsa Allah'ın arzusunu bırakıp beşeri arzulara uymuş olur. O zaman hiç kıymeti kalmaz. Böylece onların dinlerinin hevâ olduğu, hevâ-i nefislerden ibaret olduğu, asıl olmadığı beyan edilmiş oluyor. 


Ehl-i Kitâb'dan İman Edenler 
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Ellezine âteynâ hümü'l-kitâbe. “Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler!” 


Bunlar Katâde rahmetullahi aleyh gibi bazı alimlere göre; hümü'l-yehüdu ve'n-nasârâ, “Onlar yahudi ve hıristiyanlardır.” Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem, İbn Cerir'in, yani tefsir sahibi Taberi'nin tercih ettiği görüş de budur.1““ 


“Ey Resülüm, senden önceki zamanda kendilerine kitap vermiş oldugumuz, kendilerine “Ehl-i Kitâb” denilen o kimselerin bazıları...” Yetlünehü hakka tilâvetihi. “Onu hakkıyla okurlar.” 


Kendilerine indirilen kitabı hakkıyla okurlar; oradaki işaretleri, emirleri, tavsiyeleri alırlar. “Âhir zaman peygamberine tâbi olun.” diyen o kitaplarının ahkâmını, tavsiyelerini tam tutarlar. 


Ülâike yü'minüne bi-hi. “O zaman onlar, iman etmiş olurlar.” 


139 2/Bakara, 121. 
140 İbn Kesir,1, 403. Bk. Taberi, Il, 486. 
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Kendilerini inkârdan, Allah'ın gönderdiği peygambere, kitaba kâfir olmaktan kurtarmış olurlar. 


Ve men yekfür bi-hi fe-ülâike hümü'l-hâsirün. “Ama inanmayanlar, onlar, çok büyük hüsrana uğrayacaklardır.” 


Hüsrân, “bir işin sonunda ziyan etmek, hiç kâr etmemek, perişan olmak, eline hiçbir şey geçmemek” demek. 


Yetlünehü, telâ-yetlü-tilâvet'ten, “okumak” mânasına geliyor. Tilâveti Kur'ân-ı Kerim, “Kur'ân-ı Kerim okumak” demek oluyor. 


Yetlünehü hakka tilâvetihi. “Kendilerine kitap indirilenler onu hakkıyla tilâvet ederler, bunu tam dikkatli bir şekilde hakkıyla okurlar.” 


Acaba o mânaya mı? 


Kur'ân-ı Kerim'de başka âyetlere baktığımız zaman bazen bu telâ-yetlü-tilâvet, “takip etmek” mânasına da geliyor. Mesela; 


ig İS BI ai KOR pey 


Bu âyet-i kerimede güneşe yemin ettikten sonra, bir de aya yemin ediyor. Buradaki telâhâ'ya, “Güneşi okur.” dersek saçma olur. O kamer o güneşi okuyacak değil. “Takip etmek, tâbi olmak” mânasına geliyor. 


Demek ki “O kendilerine indirilen kitabı hakkıyla takip edenler...” 
mânası da verilebilir. Bu hakkıyla takip etmek, “içindeki ahkâmı okumak, emirleri tutmak, harfiyen onu uygulamak” demek. 


Yine Katâde'den gelen başka bir rivayet var: “Bunlar, ashâb-ı Resülullah, Peygamber Efendimiz'in ashabıdır.” demiş. Buradaki el-Kitab, Kur'ân-ı Kerim'dir. Kastedilen, “kendilerine kitap indirdiğimiz kimseler” denilen, böyle methedilenler de Peygamber Efendimiz'in ashâbıdır. Hakikaten onlar Kur'ân-ı Kerim'i hakkıyla okudular, hakkıyla uyguladılar, hakkıyla Kur'ân-ı Kerim'e tâbi oldular. İşte o inananlar ne âlâ; inanmayanlar, Kureyş'in müşrikleri, başka kabilelerden müşrikler, onlar da ebedi olarak hüsrana uğradılar. 


Böyle bir yorum da var. 


“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler...” âyetinde o kitap eğer daha önceki kitaplar, Tevrat ve İncil mânasında ise o zaman bu kastedilenler; 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o kitapların zümresinden, o kitaplara bağlı insanların dinindeyken Peygamber Efendimiz'e tâbi olanlar, cennete girenlerdir. 


Onlardan yahudilerin büyük allâmesi, çok alim zât, Abdullah b. 
Selâm, Peygamber Efendimiz'e geldi; “Evet, senin gelişin, evsâfın Tevrat'ta bildiriliyor; sen âhir zaman peygamberisin.” dedi, müslüman oldu. 


Hıristiyanlardan da Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu anlayıp kabul edip müslüman olanlar çoktur. Onlardan bazılarına ashâb-ı sefine, “gemiye binmiş olan, gemi ahâlisi” deniliyor. Şehid olarak cennete göçen, Peygamber Efendimiz'in de, “Ben onu cennete doğru uçarken gördüm. Cennette uçarken görüyorum.” dediği için “Câfer-i Tayyar” adını alan Cafer b. Ebi Tâlib radıyallahu anh, Kureyş'in zulmü 
dolayısıyla hanımıyla Habeşistan'a gitmişti. Onunla beraber dönerken 32 
hıristiyan kişi Habeşistan'dan, sekiz de Şam rahiplerinden; 40 kişi geldiler. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ittibâ ettiler, imana geldiler, müslüman oldular. Bu 40 kişiye tarihte, “gemiyle gelenler” mânasına ashâb-ı sefine deniliyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in zamanında bazı derin alimler, yahudilerden ve nasrânilerden, hıristiyanlardan geldiler, müslüman oldular. Kur'ân-ı Kerim'de bunlar hakkında pek çok medihler var. 


Ama burada, ister birinci yorum, ister ikinci yorum olsun, “Kitabı hakkıyla okuyanlar veya bu kitaba hakkıyla tâbi olup hakkıyla o kitabı uygulayanlar...” deniliyor. 


“Kitabı hakkıyla uygulamak” nedir? 
Ömer İbnü'l-Hattâb radıyallahu anh; 


o 
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“Kur'an'ı, cenneti anlatan âyetler geçince, “Bizi bu bahsettiğin cennetine girenlerden eyle”; cehennemle ilgili âyetler geldiği zaman, “Yâ Rabbi! Bizi bu cehenneme düşenlerden etme!? diye duygulana duygulana, hakkıyla okumak, sindire sindire okumak mânasınadır.” diye izah etmiş, böyle örneklendirmiş. 


142 İbn Kesir, 1, 403. 
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Hatta o, Kur'ân-ı Kerim'i birkaç türlü okurmuş. Bir hızlı okurmuş, bir de derin derin, düşüne düşüne okurmuş. “Daha henüz üçte birine geldim.” buyurmuş. 


Biz de öyle okumalıyız. Bir, “Hatmimiz devam etsin.” diye hızlı okumalıyız; bir de âyetler üzerinde derin derin tefekkür ede ede okumalıyız. 


“Allah'ın kitabına hakkıyla tâbi olmak” meselesinde İbn Mes'üd radıyallahu anh ve onun gibi bazı alimler de şöyle buyurmuşlar: CAN İŞİ SİA dane şaş İSE Sek öl aöğD SE 3 aa g3” 


e »»-. 


A yi 2 Şe EL İŞE İŞ ali A SA YİŞ 
Vellezi nefsi bi-yedihi. “Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki...” 


Peygamber Efendimiz de böyle yemin ederdi. İbn Mes'üd radıyallahu anh de söze Peygamber Efendimiz'in o ifadesi gibi başlamış. 


İnne hakka tilâvetihi. “Onun hakkıyla tilâvet edilmesi şöyle olur.” En yuhille helâlehü. “Helâlini helâl bilmek ve uygulamak.” Ve yuharrime harâmehü. “Haramını haram bilmek ve haramından kaçınmak.” Ve yakraehü kemâ enzelehu'llâhu. “Onu Allah'ın indirdiği şekilde okumak.” Ve lâ yuharrife'l-kelime an mevâdıihi. “Sözleri yerlerinden oynatıp tahrif etmemek, bozmamak.” Ve lâ yetevelle minhü şey'en alâ gayri te'vilihi. 
“Kur'ân-ı Kerim'in herhansi bir yerini asıl mânasından ayrı, olmadık bir tevil ile tevil etmemek.” 


İbn Ömer radıyallahu anhümâ rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz de hakkıyla okunması ile ilgili şöyle buyurmuş: 


ALİ ZE 3 a 
“Hakkıyla ona ittibâ etmek.” demektir. 


Bu çok önemli bir mâna; bunun üzerinde durmamız, bu hadis-i şerifi biraz açmamız lazım. 


Kur'ân-ı Kerim okuyoruz. Çocuklarımıza ezberletiyoruz. Ama bir insan eğer Kur'an'ı okur, ezberler de Kur'ân-ı Kerim'e yakışır bir hayat yaşamaz, hâli Kur'ân-ı Kerim'de istenen, tarif edilen hâle uymazsa; o 


143 İbn Kesir, 403. 
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zaman onu hakkıyla tilâvet etmemiş, okumamış oluyor. Ahkâmına uyacak. Kur'ân-ı Kerim ölülere okunmak için inmiş bir kitap değil, dirilerin hayatını düzeltmek için inmiş bir kitap. Yalan söylemeyecek, haram yemeyecek, ölçüyü tartıyı düzgün yapacak, gıybet etmeyecek. Bunların hepsi, bütün güzel ahlâk orada yazılı. Bütün rezâil ve haramlar orada yasaklanmış. Müslüman ona uyacak. Uymadıktan sonra Allah'ın kitabı rafta duruyor; okuduğu zaman anlamıyor. O, hakkıyla ittibâ olmuyor. Bu sebepten hakkıyla ittibâya gayret edelim. Çoluk çocuğumuzu da Kur'ân-ı Kerim'e hakkıyla ittibâ ettirelim. 


ESer bu âyette bahsedilenler, ashâb-ı sefine gibi, Abdullah b. Selâm gibi, kitaplarını okuyup da oradan Peygamber Efendimiz'in evsâfını görüp anlayıp iman edenler ise mânayı destekleyen pek çok âyet-i kerime var. Bunlar İbn Kesir'in tefsirinde bu âyet-i kerimeyi açıklamak için derc edilmiş, bu mânanın doğruluğunu gösteren delil mâhiyetindeki öteki âyetler. Allahu Teâlâ hazretleri bu hususu beyan buyurmuş: 


İs 25 


EĞ DİBİ İZ gil İğ 23 Seriyi A YERİ g3) 


e İl 
Ve lev ennehüm ekâmü't-Tevrâte. “Eğer o kendilerine Tevrat indirilmiş olanlar, Tevrat'ı hakkıyla dosdoğru uygulamış olsalardı...” Ve'l-İncile. “İncil kendilerine inmiş olanlar, İncil'i tam uygulamış olsalardı...” Ve mâ ünzile ileyhim min Rabbihim. “Rablerinden kendilerine emredilmiş olan, indirilmiş olan âyetleri uygulamış olsalardı...” Le-ekelü min fevkıhim ve min tahti ercülihim. “Üzerlerinden ve ayaklarının altlarından nimetler yerlerdi.” 


Başka bir âyet-i kerimede Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ hazretleri 

şöyle buyuruyor: 
e Kİİ ES İİİ AY a eb ALİ EE hş 
ME 


Kul yâ ehle'l-kitâb. “Ey Resülüm, sen o Ehl-i Kitâb'a de ki;” Lestüm alâ şey'in. “Siz hiçbir şey üzere değilsiniz. Boş davadasınız; kıymetiniz 


145 5/Mâide, 66. 
146 5/Mâide, 68. 
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yok.” Hattâ tukimü't-Tevrâte ve'l-İncile ve mâ ünzile ileyküm min rabbiküm. “Tevrat'ı ve İncil'i tam mânasıyla okuyup bütün ahkâmını uygulamadıkça, size Rabbinizden indirilen ahkâmı tatbik etmedikçe!” 


İzâ ekamtümühâ hakka'l-ikâmeti. “Bunu tam uyguladığın zaman, ona tam inandığın zaman, hiçbir âyeti ayırmadığın zaman...” 


Ne olacak? 


Peygamber Efendimiz'in gelişiyle ilgili âyetlere de inanacaklar, Efendimiz'in evsâfına da inanacaklar, vasıflarını da öğrenecekler. Ve ona ittibâ etmek konusunda kendilerinden ahid alınmış olduğunu da bilecekler. O geldiği zaman ona yardım etmelerinin emrolunduğunu da bilecekler, yardım edecekler ve böylece devam edecek. 


Demek ki onların da “hakkıyla tilâveti” yine Peygamber Efendimiz'e tâbi olmaları demek. Yoksa ayrı bir yol tutmaları; Kur'ân-ı Kerim'in, İslâm'ın yanında başka bir din daha tutturmak mânasına değil. 


Lİ ay 3k Yİ e DEİL irili) 


“Kendilerine daha önce kitap indirdiklerimiz ona inanırlar.” 


yla 3 ip BİNE e EN AİLEZ iyim bi 5) 


Ve izâ yütlâ aleyhim kâlü âmennâ bi-hi. “Kur'an'ın âyetleri onlara okunduğu zaman derler ki; “Biz buna iman ettik.” İnnehü'l-hakku min Rabbinâ. “Bunlar besbelli Rabbimizden gelmiş âyetlerdir.” İnnâ künnâ min kablihi müslimin. “Biz zaten müslümandık, Allah'a teslim olmuştuk.” 


EĞ ağ SEZEN ALLİ, öğDA3 li aş LAİK deli 


Ülâike yü'tevne ecrahüm merrateyni bi-mâ saberü. “Sabrettiklerinden dolayı ecirlerini Allah iki kat verecek.” Ve yedreüne bi'l-haseneti'sseyyiete. “İyiyi kötüyü ayırt edip iyiye tâbi oldukları için...” Ve mimmâ 


147 28/Kasas, 52. 
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razaknâ hüm yünfikün. “Ve hayır hasenât yaptıkları için Allah onları mükâfâtlandıracaktır.” 


SL 1S diğ İRKİ 88 YL SE AZİL SEY EE ii ei İp 
Sİ "a <a ei yi iie 


Ve kul lillezine ütü'l-kitâb. ““Ey Resülüm, kendilerine kitap indirilenlere de ki;” Ve'l-ümmiyyin. “Kitap indirilmeyen o müşrik Araplar'a, hepsine birden de ki;” E eslemtüm. “Siz İslâm oluyor musunuz, olmuyor musunuz?” Fe-in eslemü. “Eğer İslâm olurlarsa...” Fe-kadi'htedev. “Hidayete ermiş olurlar.” Ve in tevellev. “Sırt çevirirler, kabul etmezlerse...” Fe-innemâ aleyke'l-belâğ. “Sana ancak tebliğ vazifesi var.” -Üzülme, onların cezasını Allah verecek.- Vallâhu basirun bi'l-ibâd. “Allah kullarının yaptıklarını biliyor.” 


Ve men yekfür bi-hi fe-ülâike hümü'l-hâsirün. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e indirdiklerine kâfir olanlar, sonsuz bir hüsrana uğrayacaklar. 


Bu âyet-i kerimenin izahı sadedinde, İbn Kesir'in serdettiği sahih bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: 


Vellezi nefsi bi-yedihi. “Canım, nefsim elinde olan, -dilerse beni yaşatacak olan, dilerse öldürecek olan, her şeye kâdir olan- Allah'a yemin olsun!” Lâ yesmeu bi ehadün min hâzihi'l-ümmeti. “Şu ümmetten beni işiten hiçbir kimse yoktur ki...” Yehüdiyyün ve lâ nasrâniyyün. “İster yahudi ister nasrâni olsun.” 


“Benim zamanımda, şu toplulukta mevcut olup da beni işiten bir kim-SE ls 


Sümme lâ yü'minu. “ESer sonra inanmamışsa...” Bi. “Bana inanmamışsa...” İllâ dehale'n-nâr. “Mutlaka o cehenneme girer!” 


150 3/Âliİmrân, 20. 
151 İbn Kesir, |, 404. Bk. Müslim, “İmân”, 240; Ahmed b. Hanbel, Il, 317, 350. 
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Kurtuluşu yok. 


Çare; âhir zaman peygamberine -kendi kitaplarında da emrolunduğu üzere- tâbi olmaktır. Onların en büyük imtihanları zaten budur. “Âhir zaman peygamberi geldiği zaman ona tâbi olacaksınız.” diye Allahu Teâlâ onlardan ahid almış; ona uymaları gerekiyor. Uymadıkları zaman olmadığını hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor. Uydukları zaman İslâm zaten yahudileri de hıristiyanları da kurtarıyor. Onların dinlerinin bir zamanlar hak din olduğunu beyan ediyor, yanlışlıklarını açıklıyor, doğru yola sevk olunmalarına yol gösteriyor. İyiliklerini istemiş oluyor. 
Ona tâbi olanlar yine o iyiliğe mazhar olmuş oluyorlar. Bir şey kaybetmemiş, her şeyi kazanmış oluyorlar. Aksi takdirde her şeyi kaybedecekler. 


Allahu Teâlâ hazretleri gerçekleri görüp her zaman, her yerde haktan, gerçekten yana olmayı nasip eylesin. Bâtıldan uzak eylesin. Yanlış yolda yürütmesin. Hatasını anlayıp doğru yola gelmeyi cümleye nasip eylesin. Doğru yolda yürüyenlere de gayret kuvvet versin. Ezâ cefâ çekerlerse bunun imtihan olduğunu bilip sabretmelerini nasip eylesin. Lütfa mazhar olduklarını, dinlerinin hak olduğunu bilip aşk ile şevk ile ibadet ve taatte olmayı nasip eylesin. 


Allah'ın Nimetlerini Hatırlayın 


de 88 Şiz Sa İz > hell Bp 
İİ 


Yâ Beni İsrâil. “Ey İsrâi0'in evlatları!” 


“Beni İsrâil” dediğimiz, yahudi kavmi. Beni kelimesi Arapça'da ibn, “evlat, oğul” sözünün çoğuludur. Beni, “evlatlar” demek. “İsrâiloğulları” demek oluyor. İsrâil de Yakub aleyhisselam'ın sıfatıdır. İbrahim aleyhisselam'ın neslinden Araplar'ın akrabası oluyorlar. İbrahim aleyhisselam Araplar'ın da atası; onun bir oğlundan bir taraf geliyor öbür oğlundan öbür taraf geliyor. Aslında bütün insanlar Hz. Âdem'den birbirlerinin kardeşi, bunlar da neseben İbrahim aleyhisselam'da birleşiyorlar. 


Bizler hep Hz. Âdem'den birbirimizin kardeşiyiz; ama çeşitli kabileler, milletler, ırklar teşekkül etmiş. Bunlar tarihin akışı içinde coğrafi, kavmi şartlarla, inanç meseleleriyle oluşmuş bir vâkıa olarak karşımızda duruyor. 

“Ey İsrâiloğulları!” 


Üzkürü. Üzkürü'nun başındaki ü'sü hemze-i vasıl, “geçilebilen hemze” olduğundan okunmuyor. Bi-ismillah demeyip de bismillah dediğimiz 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gibi... Bazı hemzeler geçilebilen hemzelerdir. O harfler ikisi arasında kaln da okunmaz, geçilir. Üzkürü, zekere-yezkürü'den emirdir. “Siz zikre- din, anın, hatırlayın.” demek. Ama yâ Beni İsrâile derken ona vuruluyor: 


Yâ Beni İsrâfle'zkürü. “Ey İsrâiloğulları, hatırlayın!” Ni'meti. “Benim nimetimi” 


Nimetin ne olduğunu açıklıyor: 


Elleti en'amtü aleyküm. “O nimet ki ben size onu bahşetmiştim, in'âm, ihsan ve ikram etmiştim.” 


“Benim size ikram etmiş olduğum nimetimi hatırlayın.” 


Ve enni. “Ve yine hatırlayın ki ben sizi...” Faddaltüküm. “Üstün, faziletli, daha meziyetli kıldım.” Ale”l-âlemin. “Âlemlere nispetle, başka insanlara, ırklara, ailelere, topluluklara sizi faziletli kılmıştım.” 


“Bunları hatırlayın, ey İsrâiloğulları.” buyuruyor. 
Cenâb-ı Hak, İsrâiloğulları'na ne nimet verdi? 


En büyük nimet, peygamberlik nimetidir. Onların bağlı bulundukları o şahısların, İbrahim aleyhisselam'ın, Yakub aleyhisselam'ın, İshak aleyhisselam'ın peygamber olması; Allah'ın seçtiği, mübarek, Allah'ın emirlerini insanlara duyuran insanlar olmasıdır. 


Allahu Teâlâ hazretleri bir kavme peygamber gönderdi mi, bu çok büyük bir ikram, çok büyük bir lütuftur. Bize de Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafâ hazretlerini göndermiştir. 


Allahu Teâlâ hazretleri; 


“Ey Resülüm! Ben seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdim.” 
buyuruyor. 


“Acıdığım için onlar doğru yola sevk olsunlar, doğru yolu bulsunlar, böylece sevaplı işler yapsınlar da cenneti kazansınlar. Hidayet yolunu göstereyim. Sen onlara benim emirlerimi tebliğ edesin, onlar cehalette, dalâlette, câhiliyette kalmasınlar diye seni rahmet olarak gönderdim.” 
dedisi gibi, en büyük nimet odur. 
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Allahu Teâlâ hazretlerinin bütün kullarına nimetleri çoktur, sayısızdır, sayılamayacak kadar fazladır. 


İLLA zi Ny Â a ö e) 


Ve in teuddü ni'metallâhi lâ tuhsühâ. “Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız tâkat getirip sayıp bitiremezsiniz.” 


Bitmez. Ömür biter ama nimetlerin sayılması yine yarıda kalmış olur. 
Allah'ın nimetleri çoktur. 


Zaten her türlü nimet bize ayrı ayrı yerlerden, yönlerden, cihetlerden geliyor. Vücudumuzun sağlığı bir nimet, aklımızın sağlam olması bir nimet, çevremizde tabiat şartlarının güzel olması bir nimet, huzurumuzun olması bir nimet... İslâm, Allah'ın sevdiği iman üzere olmak bir nimettir. Bu nimetler sayılamayacak kadar çok. 


Cenâb-ı Hakk'ın nimetleri esas itibariyle, O'nun adâlet-i ilâhiyyesinin gereği olarak; insanlara umumi olarak gökten rahmetin indiği gibi her evin üstüne, bir şehre, bir beldeye geldiği zaman yağdı$ı gibi gelir. Bazıları bu nimetten istifade eder, bazıları etmez. Kâbiliyetleri nispetindedir. Çölde yağmur yağar, kumların arasından rahmet sızar, diplere gider, üstte bir bitki olmaz. Ama toprak münbit, bitirici, bereketli ise güzelse, yağmuru da birden aşağıya geçirmiyorsa o zaman yeşillenir, otlanır, çiçeklenir, ağaçlanır, ormanlaşır, türlü türlü nimetler olur. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin nimetleri umum insanlara çoktur. Hususi olarak İbrahim aleyhisselam'ın nesline, her koluna, evlatlarından devam eden neslinin kollarına nimetleri çok. 


Yahudilere, Beni İsrâiVe, Yakub aleyhisselam'ın evlatlarına da içlerinden nice nice peygamberler gönderdi. Hatta onlara devlet, şevket, izzet, ikram nasip etti. Düşmanlarını yendiler, muazzam devletler kurdular. Davud aleyhisselam Câlut'u öldürdü, hükümdar oldu. Süleyman aleyhisselam cinlere, insanlara hükmetti. O nimetlerin neler olduğunu önceki âyet-i kerimelerden hatırlıyoruz. Onların hatırlatılması, tarihi olaylar geçmişti. Burada da bu nimetler, hatırlatmalar tekrâren ifade ediliyor. 


Bu tekrar niçin? 


154 14/İbrahim, 34; 16/Nahl, 18. 
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İbn Kesir şöyle diyor: 
BE Bale sl GEY GN Eg EZİZ EİN CAN 3 
gile 6 3 aa yi dişisi > ie 

a, ANN AĞ AN AE e ale ai z ix 


Kürriret hâhünâ li't-te'kid. “Tekit, bir meseleyi iyice sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek için mesele iyice belirlensin diye tekrar edilir.” 
Ve'l-hissi ale't-tibâi'r-resüli en-nebiyyi'l-ümmiyyi'llezi yecidüne sıfatehü fi kütübihim ve na'tehü ve ve'smehü ve emrehü ve ümmetehü. 
“Kendi kitapları olan Tevrat'ta geleceği bildirilen bu âhir zaman peysamberi, Muhammed-i ümmiyy-i Arabi, bu Resüle ittibâ etmeye teşvik için ismiyle, emriyle, sıfatlarıyla, hayatıyla, ümmetinin evsâfıyla kendilerine bildirilmiştir.” 


“Öyle bir peygamberin zamanına sizin evlatlarınız, nesilleriniz yetişirse ona uysunlar.” diye onlardan ahd ü misak alınmıştı. Bunun yapılması lazım diye, bunu teşvik sadedinde bu âyet-i kerimeler tekiden, kuvvetlendirmek için, durumu iyice anlasınlar diye tekrar ediliyor. 


Ve kitmâni mâ en'ame bi-hi aleyhim ve emerehüm en yezkürü ni'metallâhi aleyhim mine'n-ni'ami'd-dünyeviyyeti ve'd-diniyyeti. “Allah'ın kendilerine verdiği bu nimetleri hatırlasınlar ve açıklamaları gereken bilgileri saklamasınlar. Akrabaları olan bu kavmin içinden, dedeleri İbrahim aleyhisselam'ın evladından gelmiş olan bu mübarek peygambere hased edip Allah'ın ona vermiş olduğu nimetlere düşmanlık edip de ona münkir olmasınlar. Bu hasedden dolayı muhalefete, yalanlamaya düşmesinler. Mü'min kavimken kâfir olmasınlar, muvafakaten ona ittibâdan uzak kalmasınlar.” diye tekrar ediliyor. 


Gerçekten, mü'min olmak imansız olmaktan çok yüksek bir meziyettir. İnsanlardan fark böyle olur. İman edenle iman etmeyen arasında çok büyük fark vardır. Birisi cennete girecek, ebedi saadete erecek; birisi de cehenneme düşecek, ebedi şekâvet, ebedi azapta kalacak. Çok büyük, tariflere sığmayacak kadar büyük fark var. 


İmanda da fark vardır ki buna takvâ denir; Allah'tan korkmak, Allah'ın emrini tutmak, Allah'a muhalefetinden, karşı gelmekten, âsi 


155 İbn Kesir, 1, 404-405. 
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olmaktan kaçınmak önemlidir. “Filanca adam takvâlı bir müslüman; “Âsi olmayayım, karşı gelmeyeyim, günah işlemeyeyim!” diye titriyor, titizleniyor. “Dikkatli müslüman!” demek. 


Cenâb-ı Hak bunları İsrâiloğulları'na tekrar tekrar hatırlatıyor. Kendilerinin yanlış fikirlerini de, yanlış kanaatlerini de, geçtiğimiz âyetlerde izah ettiğim gibi ihtilafa düştükleri konuları da bir bir açıklıyor. İsrâilogulları'nın tarih boyunca, kendi tarihleri içinde ileri sürdükleri çeşitli yanlış fikirleri Kur'ân-ı Kerim ile düzeltiyorlar. Hatalarını, çeşitli fikirler çoğaldığı zaman doğru olan fikirleri buradan, Kur'ân-ı Kerim'den anlayabilirler, anlıyorlar. Bunları anlayıp bu peygamberin de Allah'ın hak peygamberi olduğunu kendi evlatlarını bilecek kadar kesin, açık seçik bir şekilde bilip de ondan sonda küfürde kalmamak çok önemli. 


İnsanlar bu hataları niçin yapıyorlar? 


İnsanoğlu bir kere şeytana kanıyor, şeytana kandığı için hatalı işler yapıyor. Şeytan da insanlığın tarihi boyunca, Hz. Âdem atamızdan beri kandırmayı yapagelen bir varlık olduğundan kulları çok ustaca kandırıyor. Kul, şeytanın vesvese vererek kendisini sinsice kandırdığını anlamıyor. Şeytanın kendisine verdiği fikirleri kendisinin öz fikri sanıyor, “Canım öyle istiyor.” sanıyor. 


Bir de nefsin, insanın kendisinin, kendi egosunun, bencilliğinin, benliğinin aldatmaları, istekleri, arzuları, bitmez tükenmez hevesleri, hevâsı, şehevâtı var. İnsanoğlu bu hevâ ve hevesâtı, arzu ve şehevâtına sem vurmaz, dizginlemez, engellemez, iradesi kuvvetli olmazsa, aklını nefsine emir ve hâkim kılmazsa o zaman her aklına geleni, her canının istediğini her yerde yapabilir. Aslında yapamamalı. Başkalarının hakları var; her istediğini yaparsa o zaman başkalarının haklarını çiğnemiş olur. Onun için nefsin sonsuz, bitmez tükenmez arzularına, heveslerine, şehevâtına; “Dur bakalım! Hizaya gel. Başkalarının da hakları var. Aşırı gitme. Teraziyi elinden bırakma. Adaletten ayrılma. Hakkın olanı al, hakkından fazlasını isteme. Yanlış şeyleri isteme. Duygularının şiddetine, hırsına kapılarak günah olan şeylere kayma!” demek lazım. 


Bu iki asli düşman insanları şaşırtıyor, imana getirmiyor, küfürde, şirkte bırakıyor, âhireti hiç düşündürmüyor ve mahvediyor. Bu iki büyük düşmanı, hele şeytanı hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Şeytana ve oyunlarına karşı bilinçli ve uyanık olmak lazım. 
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Nefsin arzu, heves ve şehevâtına da meşru çizgiler içinde müsaade etmek lazım. Gayrimeşru çizgiye çıktığı yerde, zamanda, “Burası gayrimeşru, böyle yapma!” diye “Dur!” demesini bilmek lazım. İnsan ile hayvan arasındaki en büyük ayırım, insanın en yüksek meziyeti, kemâlâtı, kâmilliği, olgunluğu her arzu ettiğini hemen yapmaması, düşünmesi taşınmasıdır. Aklına, mantığına göre hareket etmesidir. 


“Ben şu adama çok kızıyorum, bunun hemen kafasını kıracağım geliyor, bunu öldürmek istiyorum, bir kaşık suda boğmak istiyorum!” 


“İyi ama doğru değil, kâtil olursun!” 

“O zaman tamam, yapmayayım, yapmamam lazım.” 
“Şunu çok canım istiyor, şu benim olsa...” 

“İyi ama onu şu anda alacak param yok. Çalayım!” 


“Çalarsan hırsızlık olur. Sen onun malını çalıyorsun, memnun oluyorsun ama birileri de gelip senin mallarını çalsa memnun olur musun?” 


“Olmam.” 


“O zaman, o da olmadığına göre, demek ki çalmak iyi bir şey değil. 
Oradan anla. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Kendini onun yerine koyarsan o zaman anlarsın.” 


Allah onlara, aralarından bazılarını peygamber kılarak, kendilerine kitap göndererek, hak yolu göstererek, tevhidi, lâ ilâhe illallah'ı göstererek, âhireti bildirerek bir büyük iyilik yapmış, onları âlemlere faziletli kılmış. Öteki kavimler; Sümerler, Babilliler, Yunanlılar, Romalılar puta, güneşe, aya, yıldıza taparken; politeizm, çok tanrıya tapmak, heykellere tapmak, yıldızlara, gökteki varlıklara tapmak saçmalıklarının yanında bunlar, Allah'ın varlığını biliyorlar, peygamberleri tanıyorlar, Allah'ın indirdiği kitaplara da sahiptiler. Bunlar büyük meziyet. İşte bu âyet-i kerime bunları hatırlatıyor; hizaya gelmelerini, dinlerinin icabını, kitaplarının kendilerine söylediğini yapmalarını istiyor. 


İltimasın Kabul Edilmeyeceği, Korkulası Bir Gün 


YEME LAND EE ya ge YU LAS 


> e & gm ADE pr a 


Ve'ttekü yevmen. “Böyle bir günden korunun, sakının, korkun ki...” 
Lâ teczi nefsün an nefsin şey'â. “Hiçbir nefis, hiçbir nefisten bir şey koruyamaz, kurtaramaz.” 

Onun yerine ona bir şey verilemez. Herkes kendisi ne kazandıysa o kazancına göre mükâfât veya cezayı alır. Ötekisi; “Cezayı ben alayım da o çekmesin.” diyemez. Mükâfâtı da, “Ben yaptım ama bu faziletleri, mükâfâtı ona ver.” diyemez; o da olmaz. Her nefis kendi ettiğini bulur, her koyun kendi bacağından asılır. Hiçbir nefsin hiçbir nefse, hiçbir canın hiçbir cana, hiçbir kişinin hiçbir kişiye, o kişinin kendinde Allah'ın istediği vasıflar olmayınca, bir hayrı, faydası, yardımı olamaz. 

Ve lâ yukbelü minhâ. “O günde kabul olunmaz.” Adlün. “Yerine bedel olarak.” 


“Ben girmeyeyim de benim yerime şu girsin.” gibi bir muadil kabul edilmez. 


156 2/Bakara, 123. 
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Ve lâ tenfeuhâ şefâatün. “Eğer kişi kulluğunu yapmamışsa o zaman şefaat de fayda vermez.” 


“Bu benim yakımın, akrabam, sevdiğim, bunu kurtarayım.” 


İyi ama Allah'ın emrini tutmadı, iyi kulluk etmedi. O zaman şefaat ona fayda vermez. 


Ve lâ hüm yünsarün. “İyi kulluk yapmamış insanlara da hiçbir yerden yardım gelmeyecek, hiçbir şekilde kendilerine yardım olmayacak.” 


Ve lâ tenfeuhâ şefâatün. “Bir şefaat fayda vermeyecek.” deniliyor. 
Şefaat kime fayda vermeyecek? 


Kâfir olmuş, imana gelememiş, cehennemi hak etmiş bir insana birisinin şefaati fayda vermeyecek. Onu kurtarıp cennete girmesine yardımcı olamayacak. 


Ama şefaat var; Peygamber Efendimiz'in şefaati var. Kur'ân-ı Kerim'de, Allah'ın müsaade ettiği bazı kimselerin bazı mü'min kimselere bazı kusurlarının affı konusunda şefaat edeceği kesin olarak bildiriliyor. 


En kesin, herkesin bildiği delil, Âyete”l-kürsi'deki bir bölüm. Her namazın arkasından okuyoruz. Âyete'l-kürsi okumak çok sevap; onu okuyan insanın cennete girmesine sadece hayatta olması, yaşaması mâni oluyor. 
Hayatta olmasa cennete girecek, çünkü Âyete'l-kürsi'yi okuyor. O kadar methedilmiş. 


Sağl Yı zle as gili By 


Men ze'llezi yeşfeu indehü. “Kimdir Allah'ın huzurunda şefaat edecek?” İllâ bi-iznihi. “Ancak izni olursa şefaat eder.” 


“İzni olmadan kimse şefaat edemez.” diye bildiriliyor. Buradan izin- siz şefaat edilemeyeceği anlaşıldığı gibi Allah'ın bazı kimselere izin verip onlara şefaat hakkı verdiği de görülüyor. Hadis-i şeriflerden de biliyoruz; peygamberlerin, şehidlerin şefaatleri var. Şehidler kendi aile efradından mü'min olanlara şefaat edecek. 


İman olmadı mı şefaat kâr etmez. İman olmadı mı birisinin onun nâmına tevbe ve istiğfar etmesi, onun nâmına hayır hasenât yapması fayda vermez. 


157 2/Bakara, 255. 
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“Ben onun kurbanını kesiverdim, ben onun yerine hacca gidiverdim...” 


Ama adam mü'min değil ki! Hiç ona gitmez. Her şeyin ilk temel şartı, ön şartı, kabul şartı; mü'min olmak. Mü'min oldu mu o zaman şefaat olur. Allah müsaade ediyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri müsaade ettiği için bazı kimseler sevdikleri bazı kimselere şefaat ediyorlar. Peygamberler kendi ümmetlerine şefaat ederler. Şehidler kendi ailelerine şefaat ederler. Alimler kendilerine tâbi olan, sözlerini dinleyen kimselere şefaat ederler. “Yâ Rabbi! Bu benim talebemdi, bunu ben öğretmiştim, bunun kusurlarını affediver.” 
diyebilirler. 


Çünkü Cenâb-ı Hakk'ın afv u mağfireti de var. Kullar kusursuz olamıyor; ne kadar uğraşsalar, ne kadar gayret etseler, yine her an nice nice hataları oluyor. Dikkat edin, “Bu sabah niyet ettim, bugün hiç günah işlemeyeceğim, hiç hata yapmayacağım!” diye evden bu niyetle çıkın; ama akşamleyin düşünürsünüz ki yine istemeye istemeye ne kadar hatalar olmuş. 


Cenâb-ı Hak hataları affediyor. Gaffârü'z-zünüb; günahları bağışlayıcı. Afüvv; affetmeyi çok seviyor. Settâru'l-uyüb; ayıpları örtüyor. Ekremü'l-ekremin. Yüdebbiru'llâhü seyyiâtihim hasenât. “Kulların seyyiâtını hasenâta döndürüyor, affediyor.” Mesela, namaz kılınca iki namaz arasındaki günahı affoluyor. 


Sahih hadis kitaplarında geçen bir hadis-i şerif var: 


RN 


e 


GEZEN İİ Yİ ge Ml ŞEN SEL lay ies el İŞ yel 


1S) g6 Zİ gen ğü la gi Aİ) GELİR İNE ÇEŞN ösiğ 


158 “Bir adam bir kadını öptü. Sonra Allah Resulü”ne gelerek durumu anlattı. Bunun üzerine 
şu âyet nâzil oldu: “Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindide) ve gecenin (gündüze) yakın (üç) vaktinde (akşam, yatsı ve sabahda) dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler (beş vakit namazın sevâbı, aradaki) kötülükleri (küçük günahları) giderir. Bunun üzerine adam; “Bu sadece bana mı mahsustur?” diye sordu. Allah Resülü de şöyle buyurdu: “Ümmetimin tamamı içindir.” 
Buhâri, “Mevâkit”, 3; “Tefsir”, Hud/177; Müslim, “Tevbe”, 39; Tirmizi, “Tefsiru'l-Kur'ân”, Hud/12 ,r.3114; İbn Mâce, “Zühd”, 30, r. 4254; Nesâi, es-Sünenü”/-kübrâ, X, 130, r. 11183- 11184; Ahmed b. Hanbel, 1, 385, 430. 
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Birisi; “Yâ Resülallah, ben bir hata işledim. Bana hadd-i şer'iyi, şer'i cezayı uygula.” dedi. O sırada ezan okundu, namaz kıldılar, namazdan sonra tekrar geldi. “Yâ Resülallah, ben bir suç işlemiştim, şeriatin bana tayin etti$i cezayı uygula.” dedi. Peygamber Efendimiz; 


“Bizimle namaz kılmadın mı?” diyor. Bildiği halde soruyor. 
“Kıldım yâ Resülallah.” 
“O hatan namaz kıldığın için affoldu.” diyor. 


Namaz kılınca günahlar affolur. Abdest alınca günahlar dökülür. Ramazan orucunu güzel tutunca bir sene önceki günahlar affolur. Hacca, umreye gidince geçmiş günahlar affolur... Yapılmış ibadetler hataları affettiriyor, sildiriyor, bağışlatıyor. Ve ya'fü an kesir. “Kulların işlediği çok hataları Allah affediyor.” Küçücük gayretlerini, ufacık ibadetlerini, değersiz çalışma ve gayretlerini büyük mükâfâtlarla mükâfâtlandırıyor. 
Lütfuyla, keremiyle cennetine dâhil ediyor, cemâline mazhar ediyor; köşklere sahip ediyor, hürileri, gılmânı emrine veriyor, cennetin sonsuz nimetlerinden ebedi olarak istifade imkânı veriyor. 


Eer cennetlik olan bir insan, cennette sahip olduğu bu şeylerin en küçüğünü dünyadaki bütün imkânlarını satarak satın almaya kalksa bir taşını alamaz. 


İngiltere kraliyet tâcının üstündeki şu kadar kıratlık büyük elmas; paha biçilemiyor... Topkapı sarayının, hazine-i hümâyun dairesindeki kaşıkçı elması; paha biçilemiyor, çok pahalı... 


Bunları alabilir misin? 


“Alamam hocam, nasıl alayım? Kuyumcudaki güzel elmas yüzüğü bile nişanlım için alayım dedim de çok paralar istediler, onu bile alamadım.” 


Evet, alamaz, ödeyemez, hiçbir şeyimiz yetmez. Eskiden esirler esir pazarında satılırmış. Kendimizi satsak kaç pul ederiz? Ödemek mümkün değil. 


Bunlar ise Allah'ın lütfundan, ikramından oluyor. Azımızı çoğa saymasından, günahlarımızı bağışlamasından oluyor. Çok bağışlayıcı, çok cömert, çok lütufkâr olduğundan; kullarına çok lütfettiğinden, kulların tevbesinden çok memnun olduğundan, hata işleseler bile estağfirullah deyip tevbe edince affediverdiğinden kullar kurtuluyor, günahlar siliniyor, temizleniyor, günahlardan sıyrılınıyor. O zaman Allahu Teâlâ hazretleri cennetine dâhil ediyor. 
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Şefaat kâfirlere fayda vermeyecek. ESer cehennemlik olmuşsa o zaman orada ebediyen kalacaklar. 


LOSE a a EN Zİ İSİ gi) 


Ama mü'minlerin kusurlarının affında, bağışlanmasında ve derecelerinin yükseltilmesinde, cennete girmesinde şefaatler var. Resülullah Efendimiz'in müteaddit şefaatleri var. Mahşer gününde şefaatleri var, hesabın başlaması için şefaatleri var. Ümmetinin günahkârları için şefaati var. Bu tehdit inanmayanlar için. 

Kur'ân-ı Kerim'in bir âyetine dayalı bir hüküm söylemek yarım bilgi olur, doğru olmaz. Kur'ân-ı Kerim'i tam bilmek, bütün âyetleri bilmek, konuştuğu konuyu da teferruatıyla bilmek lazım. 


Şimdi bazıları çıkıyor, şefaati inkâr ediyor. Delil de gösteriyor; “İşte bu âyet-i kerimede ve lâ tenfeuhâ şefâatün dedi.” diyor. İyi ama bu âyet-i kerime kâfirler için; “Mü'minler için şefaat kâr etmez.” demiyor. 
Mü'minler için şefaatin olduğunu Âyete”l-kürsi söylüyor, başka âyet-i kerimeler söylüyor, sahih hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz'i mi inkâr edeceksin? 


“Adalet icabı suçlu cezasını çeksin; birisi ona şefaat edince niye kurtuluyor?” 
İyi ama zaten yaşamamız, affımız, cennete girmemiz hep Cenâb-ı 


Hakk'ın lütfuyla. Eğer adaletle muamele olsa herkes yanar. Fuzüli şairâ- ne bir sözle çok doğru bir şey söylüyor. Çünkü alim bir insandı: 

Yoh mende bir amel sana şâyeste âh eger 

A'mâlime göre vere adlün cezâ bana.199 

“Yok bende bir amel sana layık yâ Rabbi! Eğer adaletle bana karşılık verecek olursan vay benim hâlime!” diyor. “Yandım o zaman... Terazide ne olacak ki benim hâlim, karşılığında ne alacağım...” gibi, söz söylemiş. 
Çok güzel bir şiiridir. 

Hep Cenâb-ı Hakk'ın lütfuyla mükâfâtlara eriyoruz. Ama Cenâb-ı Hak azımızı çoğa sayıyor. Onun için biz karınca kararınca, elimizden geldiğince Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluklar etmeye çalışalım. 


159 2/Bakara,39,81,217, 257,275; 3/Âl-i İmrân, 116; 7/A'râf, 36; 10/Yunus, 27; 13/Ra'd, 5; 58/ 
Mücâdele, 17. 


160 Fuzüli, Divân, s. 14. 
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Herkes kedisini, kimsenin kimseye fayda vermeyeceği âhiretteki o güne mü'min olarak gidecek şekilde hazırlamaya çalışsın. Hatalarının affı için gayret etsin. Emirleri tutmaya çalışsın. O zaman Cenâb-ı Hak onun hüsnü niyetiyle, öyle karınca kararınca küçük gayretlerini büyük mükâfâtlarla mükâfâtlandırır. 


Ama hiç gayret göstermiyor. “Ben nasıl olsa hızlı koşarım.” diye tavşan gibi yatıyor. O zaman kaplumbağa yarışta tavşanı geçiyor gibi olur. 


Cenâb-ı Hak yardım edince, kolaylaştırınca, tevfikini refik edince kolay olur. Allah'tan candan yardım istemek lazım. 


2s ELAN İZ Bah) 


“Bizi doğru yola hidayet eyle.” 


“Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım bekleriz.” 


Onu şuurla, yardımın Allah'tan geldiğini bilerek istemek lazım. Allah, isteyene istediğini veriyor. Biz cân u gönülden istersek, önümüzden müşkülleri kaldırır, kolaylaştırır, bizi de sevdiği kullar arasına dâhil eder. 


161 1/Fâtiha,6. 
162 1/Fâtiha,5. 


İbrahim Aleyhisselam'ın İmtihan Edilmesi 


yil See ği Jö 4853 e SU e Ji 33) 
dön KÜN sağ İSİ JB 3858 53 6 


İbrahim aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in ecdadından, ulü”lazm, Allah yanında büyük şânı, itibarı olan peygamberlerinden, mübarek kullarından. Öyle bir zât-ı celil ki ecdadı olduğu için yahudiler ve hıristiyanlar da hürmet ederler. Avrupalılar İbrahim'e “Abraham” diyorlar. 
Söylenişi yakın, benziyor, anlaşılmayacak gibi değil. Araplar'ın, müslümanların, kendilerine kitap indirilmiş Ehl-i Kitâbeyn, Tevrat ve İncil ahâlisini de saygısı kuşatan, herkesin saygı duyduğu, çok mübarek bir büyük zât. 


“İbrahim” onların kendi dillerinden bir isimdir. Ebün rahimün demektir, deniliyor. Arapça'da Rahim, “merhamet eden”; eb de, “baba” demek. “Merhamet edici olan, baba, babacan, merhametli kişi” mânasına geliyormuş, diye rivayetler var. Zaten İbranice, Süryanice ve Arapça kardeş diller, kelimeleri birbirine benzer. Mesela Arapça'da selâm diyoruz; ibraniler, yahudiler de şalom diyor. Yakın kelimeler... Belli oluyor ki akrabalar. 


163 2/Bakara, 124. 
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İbrahim aleyhisselam, yahudilerin ve hıristiyanların da saygı duyduğu bir kimse olduğu için Cenâb-ı Hak onunla ilgili bilgileri etrafındaki yahudi kabilelerine, hıristiyanlara anlatsın, İbrahim aleyhisselam'ın şerefini bilip onu sevip ona müntesip olup “Biz onun yolundayız, ona bağlıyız.” 
diyenleri ikaz etsin, “Sizin de sevdiğiniz İbrahim aleyhisselam böyle idi; ona göre siz de hizaya gelin.” desin diye bu âyetleri Peygamber Efendimiz'e vahyediyor. 


Âyetin ilk kelimesi; iz. Dal'a benzeyen peltek ze ile. İngilizce'de t ve h, this kelimesindeki th harfi bu sesi verir. Türkçe'de bu ses yok ama Kur'an okuyan, öğrenen insanlar bu sesi taallüm ederler. Çünkü Arapça'da üç tane ze var, bunların hepsinin ayrılması lazım. Bir bu peltek ze var, bir re'nin noktalısı olan keskin ze var, bir de tı'ya benzeyen zâ dediğimiz zı, kalın ze var. Bunların telaffuzlarının ayrılması lazım ki Kur'an okunduğu zaman anlaşılsın. Bu harflerden hâ'yı, hı'yı, he'yi ayırmazsa; peltek se'yi, sin'i, sad'ı ayırmazsa; zel'i, ze'yi zı'yı ayırmazsa Kur'ân-ı Kerim'i doğru okuyamamış olur. Hatta mânalar değişir, çünkü harfler farklıdır. 


Türkçe'de de birbirine yakın harfler var, ama birisi yerine ötekisi kullanılmıyor. Mesela 7 harfi ile i harfi yakındır. Ama 'yı kullanarak “kır” dersek başka, i'yi kullanırsak, “kir” dersek başka mâna oluyor. Bir nokta farklı ama mâna değişiyor. 


Bunları güzelce öğrenmeli. Bu dilin harfleri böyledir, telaffuzu farklıdır. Her dilde bizim Türkçemiz'deki telaffuz ediliş şekline benzemeyen farklılıklar vardır. İngilizce'de mesela, myth kelimesinde olduğu gibi peltek se sesi vardır, peltek ze sesi vardır; ama Türkçe'de yok. Buna mukabil Türkçe'deki bazı sesler de başka dillerde yok. 


İz, peltek ze ile, “Hani hatırla, hatırına getir, neydi o günler, şöyle bir hafızanı yokla da o geçmiş olayları bir düşün.” gibi kullanılan bir edattır. Mâzide olan bir şeyi hatırlayıp yâda getirmek, tekrar düşünmek, ortaya koymak gerektiği zaman bu kelimeyi kullanırlar. 


Ve izi'btelâ İbrâhime rabbühü. “Hani İbrahim'i Rabbi imtihan etmişti.” 

İbtelâ, burada mâzi fiili. İbtelâ-yebteli-ibtilâen, “tecrübe ve imtihan etmek” demek. Arapça'da bu fiilin kökü belâ, “tecrübe, denemek, sınamak, imtihan etmek” mânasına geliyor. Arapça'da aynı kelimenin yan mânaları da vardır. 
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Fakültede okurken lügatleri çok severdim. Hiç kimsede olmayan lügatler -Allah nasip etti.-bende bulunurdu. Ben de hiç kimsenin bulamadığı kelimeleri bulurdum. Lisedeyken de, İngilizce lügatlerin en güzellerini ağabeyimler almışlardı, onlardan istifade etmiştim. 


Yabancı dil öğreneceklere de bu bir nasihat olsun; her dilde aynı, tek kelimenin çeşitli mânaları olur. Mesela Türkçe'deki yüz kelimesini düşünelim. Rakam olarak, 99'dan sonra gelen rakam demek. Sonra, “insanın çehresi” demek; “Yüzüm kıpkırmızı oldu.” diyoruz. Aynı harflerle yazı-Uyor ama anlam değişik. Eğer fiil olursa yüz, emir oluyor. “Denize atlamak, orada suyun üstünde durmak ve gitmek için çırpınmak” mânasına. 
“Denizde yüzmek.” diyoruz biz buna. Yine fiil olarak başka bir mânası da var. “Koyunu yüz.” dediğimiz zaman, “Derisini soy.” demek istiyoruz. 
“Soymak” mânasına geliyor. Demek ki bir yüz kelimesinin Türkçe'de, Bütün dillerde böyledir. Onun için iyi lügatlerde bir kelimenin mânaları verilirken “Birinci mânası bu, ikinci mânası bu.” diye ya mânalarının arasına nokta konulur ya da rakam verilir. 


Fakültedeyken bizim Hellmut Ritter isimli Alman bir profesörümüz vardı. Müsteşrik, oryantalist; Arapça, Farsça ve sâirede mahir, uluslararası şöhreti olan bir isimdi. Şarkiyat sahasında Avrupalılar'ın hepsi bilir. 


Şarkiyatçılık, oryantalizm; Araplar, İslâm, İranlılar, Türkler vs. ile ilgili ilimlere deniliyor. Bunlarla uğraşan kimselere “oryantalist” deniliyor. 


Bize bir gerçeği söylemişti. Benim de dikkatimi çekmişti. Derste; “Ben Şâfii mezhebindenim. -Müslüman oldum.- Çünkü hocam İsmail Saib Sencer Şâfii idi.” demişti. Biz de yerimizden hoplamıştık. Biz onun bu durumunu bilmiyorduk. O da bizim şaşırdığımızı göz ucuyla fark etmişti. 


İsmail Saib Hoca, Beyazıt kütüphanesinin meşhur, allâme müdürü. 
Eserleri çok, tanınmış bir kimse. Ondan ders okumuşlar. İki Alman hocamız, Ritter ile Oscar Reşar, “Arapça öğrenelim.” diye İsmail Saib Hoca'nın önüne diz çökmüşler; ikisini müslüman etmiş. Oscar, “Osman” adını almış, o İslâm araştırmalarında çalışırdı. Bu ikisi de Şâfii olmuşlar. 
Bizim hoca bana kendisi söylemişti. Artık gerçekten iman etti mi yoksa art niyetle mi yaptı, bilmiyoruz, orasına biz karışmayız. Ama ülkemizde uzun yıllar fakültede hocalık yaptı, neşriyat yaptı. Oriens mecmuasını neşretti. Bilimsel araştırmalar yaptı. Bir büyük, meşhur kimse. 
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O derdi ki; “Çalışan talebe bilmediği bir kelime olunca lügati açar, lügatte de bir kelimenin karşısında birkaç mâna olabilir. İşin gülünecek tarafı şurası; talebe de gider en ters mânayı, hiç o cümlede kullanılmayan mânasını tercih eder.” 


Dil öğrenen kardeşlerimiz, inşaallah Arapça da öğrenirler. Çünkü Arapça'yı birkaç sebepten öğrenmek lazım. En baştaki sebep; Arapça bizim ana dilimizdir. 

“Bizim ana dilimiz Türkçe değil mi?” 

Evet, Türkçe de; Arapça da ana dilimiz. 

“O nereden ana dilimiz oluyor?” 


Peygamber Efendimiz'in hanımları, eşleri mü'minlerin annesidir, Kur'ân-ı Kerim böyle diyor: 


“Resülullah'ın hanımları sizin validelerinizdir.” 


“Âişe anamız, Hatice anamız; Hatice validemiz, Âişe validemiz” diyoruz. Onlar da Arapça konuşuyorlardı. O zaman o annelerimizin dili olduğu için Arapça da bizim bir ana dilimiz oluyor. Bu sebepten Arapça'yı öğrenmemiz lazım. 


Bir de Kur'ân-ı Kerim Arapça'dır. Kur'ân-ı Kerim'i tam anlamak, keyfine, zevkine varmak; aşk ile şevk ile haz ile huşü ile okumak, istifade etmek için Arapça lazım. Arapça anahtar. Bu mânalar hazinesi o anahtarla açılacak. 


Kur'ân-ı Kerim Arapça olduğu, Peygamber Efendimiz Arapça konuştusu ve hadis-i şeriflerin hepsi Arapça olduğu için Arapça öğrenmeyi hararetle tavsiye ediyorum. Hadis-i şerifler âlemi de bir ayrı hazinedir. 
Onu da öğrenmek için başka hiçbir sebep olmasa bile başlı başına Arapça öğrenmek gerekir. 


Bir zamanlar aynı çatı altında, aynı devletin mensupları olarak yaşadığımız nice bölgelerin mensupları Arapça konuşuyor: Suriye, Ürdün, Lübnan, Hicaz, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen... Sonra uzun zaman bizimle bulunmuş olan, Barbaros Hayreddin'in gittiği, üs kurduğu, Cezayir, Tunus, Libya, Fas'a kadar, ta Tanca limanına kadar, hep Arapça 


164 33/Ahzâb,6. 
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konuşuyor. Onları da bırakalım, ülkemizin bir bölümünde, Güneydoğu Anadolu'da, Antakya'da, Tarsus'ta Arapça konuşan kardeşlerimiz var. 
Binâenaleyh o yönden de Arapça öğrenmemiz lazım. 


Tarihimizi, örfümüzü, âdetimizi anlamak için Arapça lazım. Arapça, 
muazzam hazinelerin kapısını açan bir master key'dir. Bir otelde 200 
tane kapı oluyor, ama otelin yöneticisinde bir anahtar oluyor, bütün kapıları açıyor. Arapça da öyle bir ana anahtar, master key'dir. 


İbtelâ, birkaç mânaya gelir. Bir, “imtihan etmek, sınamak” mânasına; bir de, “hastalık, hastalığa tutulmak, mübtelâ olmak” mânasına gelir. Hastalık da bir çeşit imtihandır; mâna oradan gelmiş. Ama o ayrı, ikinci bir mâna. “Falanca, filanca hastalığa mübtelâ oldu; tutuldu, hasta oldu.” demek. 


Bu âyette, “imtihan ve sınamak” mânasınadır. 


“Ey Resülüm! Hani tarihte, mâzide Rabbi İbrahim'i sınamıştı ya. Onu hatırla ve senin etrafında muhatabın olan Ehl-i Kitâb'a, müşriklere, kabilelere onları hatırlat.” 


İbtelâ, fil. Bu fiilin tümleci yani mef”ülü bih'i, düz tümleci; İbrahim. 

“İbrahim'i imtihan etmişti.” 

Kim? 

Fiilin faili yani özne; Rabbühü. 

Rab, Rabbü'l-âlemin kelimesinin izahında söylenmişti; geniş anlamlı bir kelimedir. Hem “sahip” mânasına geliyor, Allahu Teâlâ hazretleri bir insanı yoktan var ettiği, küçükten büyüttüğü için, geliştire geliştire büyüttüğünden, terbiye ettiğinden, geliştirdiğinden o mânası da var. Sahip 


mânasının yanında, “yaratanı” gibi mânası da var. İşte Cenâb-ı Mevlâ'nın bir sıfatı da “Rab” oluyor. 


İbrâhime Rabbühü. “Allahu Azimüşşân, Rabbü'l-âlemin olan Allah, İbrahim'i sınamıştı, imtihan etmişti.” Bi-kelimâtin. “Birtakım kelimelerle sınamıştı.” 


“İbrahim yapsın diye birtakım emirler, görevler vermişti. O görevler- le onu imtihan etti.” demek. 


Kelime, Arapça'da hem “konuşulan söz” hem de “emirler, hükümler” mânasına gelir. Kur'ân-ı Kerim'in başka sürelerinde kelimât'ın böyle iki anlamda kullanıldığı âyet-i kerimeler var: 
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SĞİZ BA İŞ LEŞ) 
“Rabbinin kelimesi adaletle, sadâkatle, dosdoğru olarak tamam oldu.” 


Kelimâtühü şer'iyye, “şer'i sözleri” demek. 


AN ge İŞ İS e EÇ Sap 
Meryem aleyhesselam hakkında bu kelime yine geçmiş. 


Hem de İbrahim aleyhisselam Allah'ın halili olduğu halde... İbrahim aleyhisselam'ın özelliği, sıfatı Halilullah'tır. Allah'ın “çok samimi, içli dışlı halili, dostu” demek. 


Arap alfabesindeki üç tane he'den, noktalı, hırıltılı hâ ile. Bu da Avrupa dillerinde var. Bu ses, bu harf, Türkçe'nin eskisinde, tarihinde de vardır. Yeni Türkçe'nin alfabesine girmemiştir. Anadolu'da telaffuz olarak vardır. Mesela Kırşehir, Kayseri yörelerinde veyahut Doğu Anadolu'da vardır. “Yasah”, “yohsul”, “yapmah”, “bırahmah”, “yohdur” derler. Buradaki hı'dır. Orada kullanılıyor, canlıdır. Yadırgamayalım, bilelim. Diller böyledir, dillerin içinde de böyle cilveler vardır. 


Fe-etemmehünne. “Kelimeleri o tamamladı.” 

Etemme, “tamam etmek, itmam etmek” demektir. Hünne de kelimât'a gidiyor. 

“İbrahim bu vazifeleri tamamen, güzel bir şekilde yaptı, imtihanı başardı.” demek oluyor. 


Etemmehünne ile alakalı müfessir İbn Kesir şöyle diyor: 1S a e 
““Onların hakkından geldi, o görevleri 1fâ etti, alnının akıyla, Rabbinin rızasını kazanacak şekilde bu işi başardı.” demektir.” 


İbrahim Halilullah, Allah'ın güzel bir peygamberi. Bu olumlu, güzel ifade, neden o sevgiyi kazandığının bir göstergesi, bir işareti. Demek ki Rabbi ne söylemişse altından kalkmış, yapmış ve ifâ etmiş. 


165 6/En'âm, 115. 


166 66/Tahrim, 12. “O, Rabbinin (bütün) kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve (Rabbine) 
gönülden itaat edenlerdendi.” 


167 İbn Kesir, 405. 
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İbn Kesir'in tefsir kitabında, “Acaba neydi bu yüklediği görevler?” 
diye bir bölüm açılmış. 


İbn Abbas radıyallahu anhümâ'dan gelen bir rivayete göre; "LEZİL a 23!” 


“Hac işlerini düzenleme görevi verdi.” 


İbrahim aleyhisselam da Kâbe'yi bina edip hac görevlerini gayet güzel düzenleyip 1fâ etti. 


Menâsik, menâsik-i hac; “haccın nasıl yapılacağına dair teferruatlı işlemler” mânasınadır. Allahu Teâlâ hazretleri, İbrahim aleyhisselamı Kâbe'yi yeniden bina ile vazifelendirmişti. Oğlu İsmail ile Kâbe'nin temellerini bulmuşlar ve oradan tekrar inşa etmişlerdi. Allah, “İnsanlara seslen, duyur, ilan et, insanlar bu Beytullah'ı ziyarete, tavafa, hacca gelsinler!” demişti. Sonra da; “Buraları hazırla, benim bu mübarek, kutsal ibadetgâhımı, evimi, gelip ibadet edecekler için tertemiz, hizmete âmâde hâle getir.” demişti. İbrahim aleyhisselam hepsini güzelce yaptı. 


İkinci rivayete göre bazı alimler şöyle demiş: 


1 LİL Yİ AİN İLE3 eN 3 Eğ 


İbtelâhu bi't-tahâreti hamsün fi'r-re'si ve hamsün fi'l-cesedi. “Onu beş şeyi temizlemekle görevli kıldı. Bunların beşi başta, beşi de vücuttadır.” Fi'r-re'si. “Başta olanlar.” Kassu'ş-şâribi. “Bıyıkların kesilmesi.” 


Bıyıklar bırakılabiliyor, kesilebiliyor. Hem bıyık hem sakal da bırakılabiliyor, kesilebiliyor. Bunun dışında da uygulamalar var. Bazıları sakalları bırakıyor ama bıyıkları kesiyor veya kısaltıyor. Kökünden kazıyan, kısaltan da var. Türkiye'deki uygulama daha çok sakalı da bıyığı da kazımak. Dini bakımdan bu doğru değil. Çünkü sakalı bırakmak kuvvetli sünnet; kazımak haram. Bir mazeret yoksa kazınmayacak. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde bıyığın kısaltılması, sakalın uzatılması var. 


168 İbn Kesir, 1, 406. 
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Bütün bu ihtimaller içinde doğal olarak hangisi güzel diye düşünürsek, sünnet olanı güzeldir. Çünkü sakal uzadığı zaman boynu koruyor. 
İnsanın boğazındaki ağrılar, üşümeler, bademcik şişmesi, faranjit, anjin, öksürük, üst teneffüs yolları iltihapları, bronşit, zatürre olmasını engelliyor. Tabii olarak Cenâb-ı Hak erkeklere böyle bir koruma vasfı vermiş. 
Sakalın uzun olması iyi oluyor. Her gün onu inceden inceye kazımak da bir külfet. Çünkü her gün biraz büyüyor. 


Kazınması da, ustura kullanmak da cildin üst tabakasını tahriş ediyor, incitiyor. Cildin birtakım tabakaları vardır. En üst tabakası jiletle veya usturayla kazımakla tıraş yapılırken gidiyor. Halbuki koruyucu bir tabakadır. En üst tabaka zedelenmemiş olduğu zaman mikrop deriye işleyemez. Ama en üst tabaka zedelendiği zaman üst kısım korumasız kaldığından, açık kaldığından oraya havadan vs. gelen mikroplar yapıştı mı hastalık olabilir. Binâenaleyh işin doğrusu, doktorlara, “Ne yapalım, kazıyalım mı, uzun mu dursun?” diye sorduğumuzda; “Uzun durması iyi, çünkü kazınmasında tehlikeler var.” derler. Başka tehlikeler de var. 
AIDS ve sâireden dolayı insanlar berberlerde tıraş olmuyor. 


Avrupa'da üniversitede profesörler, devlet ricâli bakanlar, polisler, hepsi sakallı. Kimse bir şey demiyor. İstediği cins sakalı bırakıyor. Hele hele biraz daha münevver, aydın, yüksek tabaka mutlaka sakal bırakıyor. O biraz da münevwverlerin özelliği gibi olmuş oluyor. 


Bizde hepsi kesiliyor. “Polislerin sakalları, bıyıkları kesilsin.” diye emir çıkmıştı. O zaman bazı polislerin çok üzüldüğünü, hatta bazılarının meslekten ayrıldığını duymuştum. Çünkü bizim örfümüzde de, tarihi gelişmede de sakalın tarihi bir değeri, anlamı var. 


Bıyığın kesilmesi ise iyidir. Çünkü bıyık burnun altında, oranın kıllı olması burnun temizlenmesini zorluyor. Burundan akan bir şey varsa orada birikebiliyor. O bakımdan oranın kısaltılmasını tavsiye etmesi doğal, güzel. 

Beş şeyden birincisi; kassu'ş-şârib, bıyığın kesilmesi. İkincisi; mazmaza, burnun su alınıp temizlenmesi. Üçüncüsü; istinşak, -kaf ile- ağzın çalkalanarak temizlenmesi. Dördüncüsü; ferku'r-re'si. Beşincisi; ve?'s-sivâk, dişlerin misvaklanması. 


Alimler; “İbrahim aleyhisselam'a bu temizlikleri görev olarak emretmiş.” diyor. 
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Cesetteki temizlikler! 


Cesedi, biz şimdi ölmüş insanların vücuduna verilen isim olarak kullanıyoruz. Arapça'da öyle değil; canlı insanın vücuduna da “ceset” derler. Çünkü vücut, “varlık” mânasına gelir. Vâcibü”l-vücüd, “varlığı kesin olan” gibi. 


Bu alimlere göre vücuttaki temizlikte neleri emretmiş? 


Taklimü'l-azfâr, tırnakların kesilmesi. Halkü'l-âneti, kasıkların kıllardan temizlenmesi. Hitân, sünnet olmak. Netfu'l-ibtı, koltuk altının temizlenmesi. 


Bu çok önemli. Koltuk altında, hem hanımlarda hem beylerde kıllar çıkıyor. Fakat bunların mutlaka bakıma ihtiyacı var. Çünkü eğer bakım yapılmaz da terler kurursa teke gibi kokuyor. Biz müslümanlar orayı kazırız, koltuğumuzun altı tertemiz olur. Kıl orada çok durdu mu teri de orada fazla miktarda korur. Avrupalılar da mümkünse kazıyorlar, onun için güzel cihazlar yapmışlar. Bir de kazınmış bile olsa oradan terler çıktığı ve koktuğu için oraya kokuları giderici, emici, alıcı, çıkarmayıcı bir şeyler sürülüyor. Deodorant deniliyor, o da güzel. Onların olmadığı zamanlarda orayı kazıyorlardı, ondan sonra da temiz tutuyorlardı. 

Ve gaslü eseri'l-gâitı ve'l-bevli bi'l-mâi. Beşincisi; büyük abdestten sonra da küçük abdestten sonra da o mahalleri suyla yıkamak. 


İşte vücutta bu temizlikleri emretmiş. 


Bu hususu takviye eden bazı rivayetlere, hadis-i şeriflerde de rastlıyoruz. Hz. Âişe anamız radıyallahu anhâ'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: 


o 


G3 ei 1 ğiğizL ri ligi AI SÜR Ğİ zl iz 
Seyi ia Ali gez iNİ 23 eg a İl, e 


Aşrun mine'l-fıtrati. “On şey vardır, bunlar insanın yaratılış konumuna uygun işlerdir, yaratılıştandır, fıtrattandır.” Kassu'ş-şâribi. 
“Bıyığın kısaltılması.” Ve i'fâü'l-lıhyeti. “Sakalın uzatılması.” Ve'ssivâku. “Misvak kullanmak.” Ve'stinşâkü'l-mâi. “Burna su verilip oranın temizlenmesi.” Ve kassü'l-ezfâri. “Tırnakların kesilmesi.” 


169 Müslim, “Tahâret”, 56; Ebü Dâvud, “Tahâret”, 29, r. 53 Tirmizi, “Edeb”, 14, r. 2757; Nesâi, “Zinet”, 
1, r 5037; İbn Mâce, “Tahâret”, 8, r. 293; Ahmed b. Hanbel, VI, 137. Hz. Âişe radıyallahu anhâ'dan nakledilen hadiste râvi Mus'ab b. Şeybe onuncu maddeyi unuttuğunu söylemekte, unutulan maddenin “mazmaza/ağza su vermek” olduğu bazı rivayetlerin sonunda ifade edilmektedir. 
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Çünkü uzarsa kedi gibi olur, hem sağı solu yırtar hem de altına kirler toplanır. Bir de tırnak uzun olduğu zaman parmaklar güzel işlem yapmıyor. Parmağın işlem yapmasını engelliyor. Fazla tırnak uzantısının kesilmesi gerekiyor. Hatta kuşlarda, kedilerde bile, “Fazlası zararlı oluyor.” 
diye bunların fazlalarını bakım için kesiyorlar. 


Ve gaslü'l-berâcimi. “Perçemlerin yıkanması.” Ve netfü'l-ibtı. “Koltuk altının kıllarının izâlesi, koparılması, köklenmesi, yolunması.” Ve halku'l-âneti. “Kasıktaki kılların kazınması.” Ve'ntıkâsu'l-mâi. “İstincâ yapmak.” 


Üçüncü rivayete göre Cenâb-ı Allah yine on şey emretmiş; altı tanesi insanda, dört tanesi de haccın ifâsında ki İbrahim aleyhisselam onları da başarıyla yerine getirmiş, deniliyor. İnsanda olanlar: Kasıkların kazınması, koltuk altının yolunması, sünnet, tırnakların kesilmesi, bıyığın kesilmesi, misvak kullanılarak dişlerin temizlenmesi, cuma günü yıkanmak. Dört tane vazife de haccın yapımı ile ilgili görevler: Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y etmek, Mina'da şeytan taşlamak ve ondan sonra da farz olan tavafı yapmak. 


Dördüncü rivayet yine İbn Abbas radıyaallahu anhümöâ'dan. İbrahim aleyhisselam bunları başarıyla yerine getirmiş. Onların hangi âyetlerde geçtiğine dair tefsirde İbn Abbas'tan uzun uzun kayıt var. 


Beşinci rivayet yine İbn Abbas'tan. “İbrahim aleyhisselam'ın başarıyla ifâ ettiği görevler:” 


A8 VE EŞ Gel Sia lem A el a dl döl 
170 j:7: 
ale 


“Kavmini terk et, onlar putlara tapıyor.” dediği zaman, “Baş üstüne!” 
deyip kavminden ayrılması.” 


Ve muhâccetuhü numrüze fillâhi hine vakafehü alâ mâ vakafehü aleyhi. 


Bir de İbrahim aleyhisselam'ın o zamanın hükümdarı Nemrud'la karşılıklı münâzarası var. Nemrud tanrılık iddia ediyor, “Ahâli bana tapacak.” diyor. Ahâliyi boyunduruğa almış, kendisine taptıracak. İbrahim aleyhisselam da karşısına çıkıyor, konuşuyor. Nemrud; 


170 İbn Kesir, 1, 407. 
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“Senin Rabbin kim?” diyor. 
İbrahim aleyhisselam cevap veriyor; 


“Benim Rabbim insanları dünyaya getiren, sonra eceli takdir edip öldürendir.” 


Nemrud; 

“Ben de yaşatırım, öldürürüm.” diyor. İki kişi çağırıyor. 
“Birini öldürün, ötekisini sağ bırakın.” diyor. 

“İşte bir tanesini öldürdüm, ötekisini sağ bıraktım.” 


İyi ama bu mugâlata, safsata. Sen onu kendin yaratmadın, mevcut iki kişiyi çağırdın. 


İbrahim aleyhisselam buna “safsata” demiyor. Onun safsatasını bir safsata ile bile çözemeyeceği bir şey söyleyerek susturuyor. 


“Ey Nemrud! Benim inandığım ve sana imanı aşılamak istediğim Rabbim, Rabbü”l-âlemin'dir. Güneşi Doğu'dan doğdurur, Batı'dan batırır. 
ESer senin gücün varsa aksini yap, güneşi Batı'dan doğdur. Güneşe hâkim olabilecek misin?” diyor. 


O zaman susuyor, oturuyor, şaşırıp kalıyor. 


Bu mübâhesesi, münâzarası var. Tehlikeli iş ama “Allah emretti.” 
diye, gitmiş hükümdarla çata çat konuşmuş. Zaten cihadın en kıymetlisi zalim kişilerin, idarecilerin, hükümdarların karşısına çıkıp da hak sözü söylemektir. Şimdi “medeni cesaret” diyorlar. O bizim “dini cesaret” dediğimiz, asıl cihaddır. Asıl cihad işte en tehlikeli yerde, zalim sultanın huzurunda bile hak sözü söylemek, hakkı söylemekten geri durmamak, dalkavukluk yapmamak, hakkı savunmaktır. İbrahim aleyhisselam'ın başından böyle bir olay da geçti. Orada da yüz akıyla Allah'ın kendisine verdiği görevi yaptı. Sonra onu cezalandırdılar, ateşe attılar. O da bir imtihan, bir sınayış. Cenâb-ı Hak kendi rızası için kendi verdiği görevi yaparken kulunu ateşe attırıyor. Orada da hiç fütür getirmedi, kahramanca, mertçe davrandı, başarılı oldu. 


Kavminden, vatanından, müşriklerin olduğu yerden ayrılması emrolundu; Allah rızası için onu da yaptı. Orada da derece kazandı. Sonra Allahu Teâlâ hazretleri kendisine gelenleri misafir etmeyi ve bu âdeti devam ettirmeyi emretmişti. O da misafir ağırlama âdetini çok güzel devam ettirdi. Misafirsiz hiç sofra kurmazdı. Olmadığı zaman gider, arar, 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birisini bulur, sofraya getirirdi. Böylece cömertliğini, hizmetini gösterdi. 
Hizmete, “nefis cömertliği” derler; bedenen koşturuyor. Ötekisine “mal cömertliği” diyorlar. Sofra mâlum, masrafla oluyor. Bunların hepsini yaptı. 

Sonra asıl büyük imtihan, sınayış: İsmail aleyhisselam'ı çok seviyordu. Cenâb-ı Hak, “Benim uğruma bakalım çok sevdiğini emrimi tutup feda edebilecek mi?” diye oğlunu kesmesini rüyada işaret buyurdu. O da geldi, oğluna; “Rüyamda seni kesiyor görüyorum, Allah'ın işareti böyle.” 
dedi. İsmail aleyhisselam da ne kadar civanmert bir evlat. 


Air ZN Za NE 3) SEZ Kü İM Ğİ) 


“Babacığım, Allah ne emrettiyse benim üzerimde, beni kesmek, kurban etmek de olsa yap. İnşaallah ben de dayanırım, sabrederim, itiraz etmem.” dedi. 


Ne kadar büyük bir teslimiyet, ne kadar büyük fedakârlık, ne kadar Allah'ın emrine tam uymak, ne kadar büyük imtihan! Ama hepsini yaptı. 
Cenâb-ı Hak onu kendisine Halilullah seçti, çünkü kendisinin rızasını kazanmak için ne emrettiyse yapmıştı. 


Altıncı rivayete göre İbrahim aleyhisselam arayış içindeyken Cenâb-ı Hak onu sınadı. Kavmi yıldızlara tapıyordu. O yıldızlara baktı; 


“Benim kavmim bunlara tapıyor, bunlar tapılmaya layık değil.” 
Aya baktı; “Tapılmaya layık değil.” 
Güneşe baktı; “Tapılmaya layık değil.” 


“Bunlar olmaz, bunlar tanrı, rab, mâbud olamaz. Onun için ben bunların hepsini reddediyorum, bunları yaratan âlemlerin Rabbine kulluk ediyorum.” dedi. 


Sonra hicret emretti, ona razı oldu. Sünnet emretti, o da bir ameliye, ona razı oldu. İşte İbrahim aleyhisselam buna benzer çeşitli sınamaları Cenâb-ı Hak'ın rızasına uygun olarak, güzelce hâlletti; kulluğunu, peysamberlik vazifesini güzel yaptı, Allah'ın emrini yerine getirdi. 


Sonra onun üzerine, o hepsini güzel ifâ edince, Cenâb-ı Hak Teâlâ âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: 


171 37/Sâffat, 102. 
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Kâle. “Allahu Teâlâ ona buyurdu ki;” İnni câilüke li'n-nâsi imâmâ. 
“Ey İbrahim, ben seni insanlara, ahâliye imam kılacağım.” 


Camide insanların önüne geçen, namaz kıldıran kimselere biz “imam” diyoruz; ama Arapça'da imam sözü daha yüce, daha kıymetli, daha önemli görevleri ifade eden bir mâna ihtiva ediyor. “Başkan” demek. 
Mesela imâmü'l-müslimin, “müslümanların tümünün önderi, halife” demek. Emirü'l-mü'minin, “mü'minlerin emiri”nden ayrı bir sıfat; imamlık, “önderlik” demek. 


Cenâb-ı Hak, “Seni insanlara önder yapacağım.” buyuruyor. Çünkü sınamayı kazanmış, Allah'ın hâlis muhlis, fedakâr, gözünü budaktan sakınmayan, cesur, halim selim, gözü yaşlı, merhametli, cömert, güzel huylu bir kulu. Allahu Teâlâ hazretleri peygamberlik ihsan eyledi. 


Sonra İbrahim aleyhisselam; kâle ve min zürriyyeti diyor. Arapça'da bazen soru edatı olmadan soru sorulur. Cümledeki vurgulamadan soru mânası çıkar. Mesela bazen, “Sen bizimle gelecek misin?” diye soru edatıyla sorarız, bazen de “Sen de bizimle geliyorsun?” diyoruz. Soru edatı yok, ama “Geliyor musun?” mânası var. Burada da, ve min zürriyyeti “Zürriyetime de verecek misin?” mânasına soru olabilir. 


“Yâ Rabbi! Zürriyetime de mi kavmin önderliğini, peygamberlik vereceksin?” 


Veyahut öyle değil de; 


“Yâ Rabbi! Madem beni imam, önder, başkan, peygamber, -o zamanın- en büyük rehberi seçiyorsun, o zaman ve min zürriyyeti, zürriyetimden kimselere de bunu ver.” 


Zürriyetini kayırmış oluyor, bu mâna da olabilir. 


Hâsılı, İbrahim aleyhisselam eğer “Zürriyetime de ver.” demişse Cenâb-ı Hak onun duasını kabul etti, İbrahim aleyhisselam'ın zürriyetinden nice peygamber geldi. Oğlu İsmail, peygamber oldu, Kâbe'yi beraber bina ettiler. Ondan sonra uzak torunu, Muhammed-i Mustafâ Efendimiz, o da âhir zaman peygamberi oldu. Peygamberlerin serveri, eşrefü'l-mürselin, ekremü'r-rusül, seyyid-i veled-i Âdem. O duası berekâtına o da öyle. Zaten İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı duaları Cenâb-ı Hak kabul etti ve bir bir ihsan etti. Önümüzdeki âyetlerde göreceğiz. 


Kâle. “Allahu Teâlâ hazretleri buyurdu ki.” Lâ yenâlü ahdi'z-zâlimin. 
“Benim ahdim, anlaşmam zalimlere olmaz.” 
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“Görevimi zalimlere vermem. Görevime, o şerefime, ikramıma zalimler nâil olamaz.” buyurdu. 


Zaten, ve min zürriyyeti, “Tüm zürriyetimi, hepsini ayrı ayrı imam yap.” demiyor, “Yâ Rabbi! Benim zürriyetimden bazılarını...” diyor. 
Çünkü insanların hepsi önder olmaz. Bir kalabalıkta bir tane başkan olur, ötekiler tâbi olur. Hepsi başkan olursa o zaman kargaşa çıkar. Her başkan başkanlığını bir tarafa kullanmaya çalışır, olmaz. O bakımdan, min zürriyyeti, “zürriyetimden bazıları” mânasındadır. Bu min'e min el-ba'diye derler. “Zürriyetimden bir kısmına da mı, bazısına da mı veriyorsun?” veyahut “Zürriyetimden bazısına da ver yâ Rabbi!” mânasını 


kazandırıyor. 


Böyle deyince, dua edince, Cenâb-ı Hak; “Benim ahdime zalimler nâil olamaz. Böyle bir devlete, nimete, taahhüdüme zalimler mazhar olamaz.” buyuruyor. 


Bütün tefsirler bu izahta kesin bir kuralı söylüyorlar. “Bu âyetle zalimin imamete ehliyeti olmadığı görülüyor.” diyorlar. Zalim önderliğe seçilmez, zalim önder olamaz. Çünkü zulmediyor, adalet etmiyor. Zulüm, “adaletsizlik, haksızlık” demektir. Haksızlık yapan önderliğe geçirilemez, seçilemez. Önce adaletliydi, haklıydı, zulüm yapmıyordu da işin başına, mevkie makama geçince zulüm yapmaya başlarsa, kitaplar diyor ki; “O zaman hali vâcibdir.” Hal; hı-lam-ayın'la. Hal etmek, “çıkarmak, soyup almak” demek. O görevden onu çıkarmak, o görevi onun üzerinden almak. Çünkü herkesin Allah'ın emrini tutması, adaletle hareket etmesi gerekiyor. 


Cenâb-ı Hak başka âyet-i kerimelerde bu tabii kuralı, olağan hususu bildiriyor. Allahu Teâlâ hazretleri peygamberine zürriyetinden bazılarının mü'min bazılarının da zalim olacağını bildirmiş. Her koyun kendi bacağından asılır, her kişi kendinden sorumludur. Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluk ederse rızasını kazanır. Âsi olur, emrini tutmaz, yanlış işler yaparsa o zaman da mahrum kalır. Bu önemli kural buradan çıkıyor. 


İbrahim aleyhisselam'a, “Zalimler benim ahdime, taahhüdüme, tekeffülüme, ihsanıma, ikramıma, görevlendirmeme nâil olamazlar.” 
dedi. Ama zürriyetinden bazılarının İbrahim aleyhisselam gibi peygamber olması da, duasının kabul olduğunu gösteriyor. 


İbrahim aleyhisselam'dan gereken dersleri almamızı, çıkarmamızı, Allah'ın onu neden sevgili peygamberi, habibi, halili kıldığını 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düşünmemizi, bizim de hareketlerimizi karınca kararınca düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum. İbrahim aleyhisselam'dan ders almamız, onun gibi hareket etmemiz, Cenâb-ı Hakk'ın “Yap!” dediğini yapmamız lazım. 


Evladın kurban edilmesi az bir şey değildir. Cenâb-ı Hakk'ın emri ne ise onu yapmak lazım. “Çık ortaya konuş!” dediği zaman hakkı söylemek lazım. Böylece mert, cesaret sahibi, dürüst, adaletli, faziletli, erdemli insanlar olmamız lazım. O zaman Allah seviyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri hepimizi sevdiği kulları cümlesine dâhil eylesin. Gönlümüze de Cenâb-ı Hakk'ın “mârifetullah” dediğimiz Allah bilgisi şuurunu ve “muhabbetullah” dediğimiz Allah aşkını yerleştirsin. Bizleri o evliyâullah selef-i sâlihinimiz, mürşid-i kâmillerimiz gibi, Cenâb-ı Hakk'ı candan seven, O'na candan kulluk eden, Ümmet-i Muhammed'e de, insanlara da güzel hizmetler eden kimseler eylesin. 


Ebü”l-Haseni”l-Harakâni'nin Nüru”l-uyün adlı kitabında şöyle bir hâdise geçiyor: Ebü'l-Haseni”l-Harakâni Efendimiz sohbet esnasında ihvânı etrafındayken; “Yaptığınız iyilikleri söyleyin.” demiş. İki kişi de yaptıkları iyiliklerin mühim, göz doldurucu olanını sıralamışlar. “Bu yaptıklarınızın nihayet iki kişiye faydası var, o kadar. Ama asıl müslüman, mü'min, mehtap gibi, güneş gibidir; yararı, ışığı herkese ulaşması gerekir.” diyor.” 


Ebü Aliyy-i Rudbâri'nin bir menâkıbını da Hadâiku'l-verdiyye adlı kitaptan aktarayım. O da evliyâullahın büyüklerinden, Horasan meşâyihi- nin ulularından. 


Ne kadar önemli! 

“Mü'min güneş ve mehtap gibidir; faydası, ışığı herkese ulaşır. Öyle mahdut bir kişiye, iki kişiye değil.” diyor. 

Allah bizi herkese, bütün insanlığa her yönden, dünyaları âhiretleri bakımından faydalı işler yapmaya muvaffak eylesin. 
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Daha önceki olduğu gibi bu âyet-i kerime de aynı edatla başlıyor. 
Bundan sonraki âyet-i kerimelerde de yine devam edecek. Bu, iz edatı. 
“Hani hatırla, bir zamanlar öyle olmuştu, o olayı hatırlatıyorum, hatırla, bill” mânasına geliyor. 


Ve iz cealnâ. “Hani Biz kılmıştık. Ben Azimüşşân, âlemlerin Rabbi, Mevlânız, yaratıcınız, Rabbiniz, kılmıştım.” 


Azamet siygasıyla, “Biz kılmıştık.” diye buyuruyor. Vâhid ü Ehadü Ferd ü Samed olduğunu biliyoruz. 


el-Beyte. Elif-lâm'lı, mârife olarak, “o mâlum ev” demek. 


O mâlum evden kasıt, Beytullah'tır. Bizim el-Ka'betü'l-Müşerrefe diye isimlendirdiğimiz kıblegâhımızdır. Üstüne altın yaldızlarla âyetler, diğer ilgili ibareler yazılıp Kâbe-i Müşerrefe'nin taş binası üstüne örtülüyor. Bugün kapısı tarafındaki köşesinde el-Hacerü'l-esved var. Dört 
172 2/Bakara, 125. 
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köşeli bir yapı. Bir tarafında da yarım daire şeklinde Hatim veya Hicr-i İsmail denilen kısım var. Bu yarım daire, Kâbe'nin binasına, köşelerine bitişik değil, aralarında bir kulaç kadar mesafe var. İç kısmına, bir tarafından öbür tarafına girilip çıkılabiliyor. Hatim kısmı, Kâbe'nin içinden sayılıyor. 


el-Beyt, “Beytullah” denilince “Allah'ın evi” mânası da var. İzafetsiz olarak, “Allah'ın evi” denmeyip “o mâlum ev” mânasına kullanılınca el-Beyt deniliyor. Bilinen, mâlum, meşhur ev. Arapça'da el, bilinen şeylerin başına getirilen harf-i târiftir. “Bilinmişliği gösteren edat” demektir. 


“Biz Kâbe-i Müşerrefe'yi kılmıştık.” “Ben Rabbiniz kılmıştım.” demek. 
Mesâbeten li'n-nâsi. “İnsanlar için bir mesâbe kılmıştık.” 


Peltek se ile mesâbe; sâbe-yesübu-mesâbeten mastarından geliyor. 
Sevâb kelimesi de peltek se ile aynı kökten. İki ana mânası var. 


Ve emnâ. “Ve güvenilir bir mekân yapmıştık.” Ve'ttehizü min makâmi İbrâhime musallâ. “Ve sizler de İbrahim'in makamını namazgâh edinin.” 


Ve ahidnâ ilâ İbrâhime ve İsmâile. “Te'kiden, 'Böyle yapacaksınız, tamam mı? diye bir antlaşma, bir ahd olarak böyle emretmiştik ki...” 
En tahhirâ. “Siz ikiniz temizleyin.” Beytiye. “Bu benim beytimi, evimi, Kâbemi.” Li't-tâifin. “Tavaf edenler için.” Ve”l-âkifin. “Orada itikâf edenler için.” Ve'r-rükka'. “Rükü edenler için.” es-Sücüd. “Secde edenler için.” 


“Ey Ümmet-i Muhammed, bunu hatırlayın, bu olayı, Kâbe'nin benim tarafımdan böyle şerefli bir mekân kılındığını bilin.” 


Mesâbeten kelimesinin bir anlamı; yesübüne ileyhi, “ona giderler” mânasınadır. Her yerden dönüp ona gidiyorlar. Sevab'ın böyle bir “dönme” mânası var. İnsanın işlediği bir ibadetten dolayı sevap almasına onun zahmetinden, ihlâsından hâsıl olan, menfaatinin kişiye dönmesin- den dolayı sevab diyoruz. Kâbe yapıldı, oldu bitti. Bunun bize faydası, mesâbeten li'n-nâs'ın bize gelen mânası ne? 


> ge 3S, 
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İnsanlar için bir mesâbe kıldık, “Burayı insanlar için dönüp dönüp geldikleri, her yerden yönelip geldikleri bir yer kıldık.” demek oluyor. 
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Çeşitli beldelerden ona gidiyorlar, her yerden oraya dönüyorlar. 


Bir mânası da; “İnsanlar için bir mesâbet kıldık.” 


TAİ Bila AŞAR İl Biz ZA del eğ üz ölü 
“Doymuyorlar, tatmin olmuyorlar, doyumsuz bir zevk, lezzet, güzellik; bir daha gidiyorlar, doyamadan veda ediyorlar, tekrar gidiyorlar.” 
Daha doyamadan hac bitiyor, umre bitiyor. Ondan sonra yine arzu duyuyorlar, yine gidiyorlar. “İnsanların aşk ile şevk ile tekrar tekrar ziyaret ettikleri bir yer kıldık.” mânasına geliyor. 


Bir de “sevap” mânasıyla alabiliriz. İsm-i mekân siygasıyla “Sevap kazanma yeri kıldık.” mânası verilebilir. Cenâb-ı Hak, Kâbe-i Müşerrefe, Beytullâh-i Muazzama ziyaret edildiSi zaman, ziyaret edenlere büyük sevaplar, çok büyük ecirler veriyor. Haccın çok büyük sevabı var. “Bir sevap kazanma yeri” mânasına da olabilir. 


Hâsılı, Cenâb-ı Hak o yeri yeryüzünün en mübarek, en şerefli yeri kılmış. Her yerden insanlar aşk ve şevk ile doyamadan tekrar tekrar geliyorlar ve büyük sevaplar alıyorlar. Bu makama, bu mekâna bütün mânaların hepsi uygun düşer. Buranın böyle yapılması o belde ahâlisine Allah'ın bir lütfu. “Bunu hatırlayın; Cenâb-ı Hak size bu beldenizi böyle şerefli bir belde kılmış, şükrünü edâ edin, itaat edin, onun emrini tutun.” 


Bu hatırlatmalar niçin olur? 


“Hatırlatılan, hitap edilen kişiler, hatırlatılan şeyin önemini anlasınlar, ona göre hareket etsinler.” diye! 


Ve emnâ. “Bir de emniyet yeri kıldık.” 


Kâbe-i Müşerrefe bir de emniyet yeriydi. Kâbe-i Müşerrefe'ye sığınan insanlar dokunulmaz oluyordu. Kan davası, alacağı, daha başka bir hıncı, kini bile olsa kimse oraya sığınana dokunamazdı. Orası bir emniyet yeri oluyordu. İnsanlar hacca, Kâbe'ye ziyarete geldikleri zaman, yolları kesilip yağmalanmıyordu, esir alınmıyordu. Halbuki başka zamanlarda, başka aylarda, hac olmayan zamanlarda böyle bir şey yok. Her kabile, hangi kabileyi zayıf görüyorsa ona saldırabiliyor ve ahâlisini esir alıp satabiliyor, mallarını yağmalayabiliyordu. Ama hiç kimse orayı ziyaret edene saldırmıyordu. Kâbe-i Müşerrefe'nin kadrini kıymetini, hürmetini, 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şerefini biliyorlar, oraya gidene dokunamıyorlardı. Bu da tecrübeyle kazandıkları bir durum. Çünkü aksine hareket ettikleri zaman başlarına bir cezanın, belanın, tedibin geldiğini çok defa tattıkları için öyle yapmıyor - lardı. Etrafında, Harem mıntıkasında edebsizlik yapmıyorlardı. 


Ve'ttehizü min makâmi İbrâhime musallâ. “İşte siz de bu güzel yeri bir musallâ kılın, makâm-ı İbrâhim”den bir musallâ edinin.” 


Ettehizü, “edinmek, bir şeyi bir şey edinmek” mânasına iki mef'ul alan bir fiil. Bizim okuduğumuz Kur'ân-ı Kerim'deki harekesi ve'ttehizü diye, hı harfinin harekesi esre gelmiş. Bu, emir demek. “Madem ki Cenâb-ı Hak burayı sevap kazanma yeri, tekrar tekrar ziyaret edilen, bütün ahâlinin, müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun yönelip geldiği bir ziyaretgâh kılmış, siz de orayı bir namazgâh edinin.” mânasına mü'minlere emir. 


Bu âyet-i kerimenin bu kelimesini ve'ttehazü diye okuyan kıraat alimleri de var. “Cenâb-ı Hak bu binayı mübarek, müşerref bir bina kılınca insanlar da makâm-ı İbrâhim'i musallâ, namazgâh edindiler.” mânasına mâzi siygasıyla geliyor. Bu rivayet de var. 


Makâm-ı İbrâhim nedir? 


Bunun üzerinde çeşitli yorumlar var. Bir rivayete, en kuvvetli yoruma göre Makâm-ı İbrâhim, Kâbe-i Müşerrefe'nin yakınında bulunan, çağımız- da, devrimizde, ziyaret edenlerin Hacer-i Esved'i geçtikten sonra, Kâbe sollarında tavaf ederken, sağ tarafta, şeffaf, kalın camekândan altından bir yapı. Orada ayak izli bir taş var, bunun adı “Makâm-ı İbrâhim.” Bu âyet-i kerimeden dolayı onun arkasında namaz kılmak çok sevap oluyor. 


O mekân da daha önceden, İbrahim aleyhisselam'ın bıraktığı zaman, Kâbe-i Müşerrefe'nin duvarına bitişikmiş. Şimdi arada yan yana duran 10- 
15 insanın geçeceği kadar genişlik var. Tavaf edenler Kâbe ile onun arasından geçiyor. Eski zamanlarda öyle değil; Kâbe'nin duvarında, ona bitişik durumdaymış. Bu bitişik duvarı Ömer İbnü”l-Hattab radıyallahu anh, emir olduğu zaman Kâbe'nin o kenarından bu kenara kaldırmış. Aradaki mesafe o zaman meydana gelmiş. Bu hususta başka bilgiler de var. 


“Hz. Ömer'in kenara çektirdiği bu taş, İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam Kâbe'yi bina ederken, duvar yükseldikçe, İbrahim aleyhisselam bu “Makâm-ı İbrâhim” denilen taşın üzerine çıkar, aşağıdan da İsmail aleyhisselam Kâbe'nin binası için getirdiği yeni taşı babası İbrahim 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aleyhisselam'a verirdi. O da, “Makâm-ı İbrâhim” denilen bu taşın üzerinden, taşları yerlerine yerleştirip duvarı biraz daha öteye, dönerek, döne döne Kâbe'nin duvarını yaptıkları taştır, deniliyor. 


Bu câhiliye devrinde de İslâm gelmeden önceki devirde de öyle bilinen bir taştı. Şimdi, insanlar onun üzerine elini sürüp yıpratmasınlar diye çok kalın bir cam tabaka kaplanmış. Sadece görüyorsunuz ama elinizi süremiyorsunuz. Eskiden görünüyordu, insanlar ona ellerini sürerlerdi, öperlerdi. O yüzden de üzerindeki belirgin izler bir hayli görünmez bir hâle, yıpranmış bir duruma gelmişti. 


İbn Kesir, tefsirinde; “Şimdi bu ümmetin yaptığı aşırılıklardan biri de “Burayı namazgâh edinin.” dendiği halde insanların ona elini sürmeye çalışmasıdır. Halbuki “El sürün.” denmedi. Bu el sürme insanların sonradan kendilerinin çıkardığı bir şey olmuş oluyor. Tekellüf olmuş oluyor, emredilmeyen bir şeyi yapmak mânasına geliyor.” diyor. 


Bir de İbn Abbas radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre; ““Makâm-ı İbrâhim'i ibadetgâh, namaz kılma yeri edinin.” âyetinden, sadece orası, İbrahim aleyhisselam'ın ayak izlerinin olduğu yer değil; bütün Harem-i Şerif'in makâm-ı İbrâhim, İbrahim aleyhisselam'ın mekânı, makamı olduğunun anlaşılması mânası var.” Bundan şu çıkar ki; “İbrahim'in makamını ibadet yeri edinin.” deyince, sadece o daracık bir yer değil de Kâbe-i Müşerrefe'nin etrafındaki bütün Harem-i Şerif mıntıkasının öyle olduğunu ve oraların namazgâh, namaz kılınan yer olabileceğini göstermesi bakımından önemli. 


Bu âyet-i kerime, Peygamber Efendimiz Haccetü'l-Vedâ, Vedâ haccını yaptığı zaman, Kâbe-i Müşerrefe'ye gelip tavaf ederken, Makâmr-ı İbrâhim'in, bahis konusu olan İbrahim aleyhisselam'ın ayağıyla bastığı taşa gelince vahyedilmiş. 


Ömer radıyallahu anh'ten çeşitli rivayetler var. Hz. Ömer şöyle de-MİŞ: 


174p yı“ Zye v2 
Spike 


“Yâ Resülallah, bu, atamız İbrahim'in makamı mı?” 


Kâme-yekümu, “doğrulmak, ayakta durmak”; makam da ism-i mekân, “ayakta durma yeri” mânasında. 


174 Ebü Nuaym, IV, 145. Ayrıca bk. İbn Kesir, |, 414. 
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“Bu, Rabbimizin Hali'i, Halilürrahman olan İbrahim aleyhisselam'ın makamı mı?” sorusuna Peygamber Efendimiz; “Evet.” buyurdu. 


Çeşitli rivayetler var. 


E fe-lânettehizu musallâ. “Biz de burada o zaman namaz kılmayalım mı? Namaz kılma yeri edinmeyelim mi? Madem böyle aziz, kıymetli, deeri, anlamı olan bir taşmış...” deyince, ve'ttehizü min makâmi İbrâhime musallâ, “İbrahim'in o ayakta durma mahalli olan taşı namazgâh edinin.” diye âyet-i kerime inmiş. 

Hz. Ömer çok hâlis muhlis, çok zeki, çok akıllı bir insan. Peygamber Efendimiz'den sonra Ebü Bekir es-Sıddik Efendimiz, ondan sonra da Ömerü”l-Fâruk Efendimiz emirü'l-mü”minin oldu ve büyüyen devleti çok güzel yönetti. 


Hz. Ömer; “Üç şeyi diledim, bu üç şeyi Cenâb-ı Hak dileğime uygun olarak emretti, ihsan eyledi, inzal eyledi.” diyor.!”? 


1. İbrahim aleyhisselam'ın makamına geldikleri zaman oradaki duysulanmadan, “Madem burası bu kadar güzel bir yer, burada namaz kılsak, burayı namaz kılma yeri edinsek.” deyince, Cenâb-ı Hak Resül-i Edibi'ne vahyetti ve orada o haccı yaparken, ve'ttehizü min makâmi İbrâhime musallâ âyet-i kerimesi indi. 

Hz. Ömer radıyallahu anh'ın temennisi Cenâb-ı Hak tarafından âyet-i kerime olarak Peygamber Efendimiz'e emredilmiş oldu. Cenâb-ı Hak'ın onun dileğine muvâfık bir emir vermesi, bir muvâfakat. 


2. “Yâ Resülallah, seni ziyaret eden insanların içinde mü'min-i kâmi-Li, hâlis muhlis mü'min olanı var, daha bu olgunluğa erişememiş olanları var. Siz emretseniz de bu eşleriniz, mü'minlerin anneleri -onların kadrini kıymetini bilen olur, bilemeyen olur- perde arkasında olsalar, herkesin gözü önüne çıkmasalar...” deyince Cenâb-ı Hak âyet-i kerime indirmiş. 
Hatta hanımlarından bazıları; “Resülullah bize vaaz edemez mi? Sen kalkıp vaaz vermeye geliyorsun, “Ey hanımlar, böyle herkesin önüne çıkmayın!” diyorsun.” deyince, o zaman; 


175 Buhâri, “Salât”, 32,r. 402; Müslim, “Fezâilü's-sahâbe”, 24. 
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diye onun talebine uygun olarak, “Hanımlar emrini tutmazlarsa Cenâb-ı Hak daha hayırlı zevceler verir.” mânasına âyet-i kerime inmiş. 
Hicâb, perde arkasında gizlenme ve oradan konuşmaları emredilmiş. 


Yine Cenâb-ı Hak Hz. Ömer'in istediğini emretmiş oluyor. 


3. Münâfıkların reisi Abdullah b. Übeyy ölünce, Peygamber Efendimiz onun namazını kılmak istedi. Hz. Ömer, “Bu münâfık kâfirin arkasında onun namazını mı kılacaksın?” diye onu istemedi. Peygamber Efendimiz biraz üzülmüş ama âyet-i kerime inmiş; Allahu Teâlâ hazretleri Peygamber Efendimiz'e böyle kimselerin namazını kılmamasını emir buyurmuş. 
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“O münâfıklardan -müslüman görünüp de içi inanmamış olanlar- birisi ölürse onların cenaze namazını asla kılma. Kabrinin başında da durma.” 


Hz. Ömer, “Ben böyle temenni etmiştim de öyle oldu.” diye talebine uygun âyet-i kerimelerin üç yerde indiğine seviniyor. 


Demek ki buradaki Makâm-ı İbrahim'in mânası, o mâlum mekân ve orası da namaz kılma yeri olmuş oluyor. 


Musallâ; sallâ-yusalli-tasliye fiilinden ism-i mekân oluyor. “Namaz kılma yeri, namazgâh, ibadet etme yeri” mânasına geliyor. Bir de “dua etmek” mânası var. Salât kelimesinin “namaz” ve “dua” mânasına geldi$i gibi. 

Zaten namaz da en mükemmel dua hüviyetinde ama duadan daha özel bir ibadet. El pençe divan durmak, belli süreleri, belli ibareleri okumak, rükü etmek, secde etmek, selâm vermek var. Rekâtları var. 
Düz bir dua etmekten çok daha geniş, çok daha muazzam bir ibadet. Çok büyük bir zikir. 


176 66/Tahrim, 5. “(Ey Peygamber eşleri!) Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona (sizin yerinize), sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan”, (tam) iman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bâkireler verir.” 
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Musallâ, “dua edilen yer, yani insanların Cenâb-ı Hakk'a tazarru ve niyaz ettikleri yer” veyahut da mâruf “namaz” mânasınadır. 


Tavaf ediliyor, tavaf bitince Makâm-ı İbrâhim'in orada iki rekât namaz kılınıyor. “Makâm-ı İbrâhim'in olduğu yerde namaz kılınır.” Yahut “Orada dua edin.” demek. 


Gerçekten de öyle yapıyoruz. Peygamber Efendimiz haccını yaparken ilk üç dönüşünde hızlı hızlı döndü, koşar gibi remel eyledi, dördünü de sakin tavaf eyledi. Tamamladığı sırada âyet-i kerime inince orada namaz kıldı. Allahu Teâlâ hazretleri Hz. Ömer Efendimiz'in temennisine muvafık, arzusunu âyet-i kerimeyle emretmiş oldu. Orada hem namaz kılınıyor hem de el açılıp yana yakıla gözyaşlarıyla dualar ediliyor. Çünkü güzel bir ibadet yapılıyor; mekân güzel, zaman güzel, şartlar elverişli, dua yeri. Onun için biz de şimdi bu âyet-i kerimeye uygun olarak, tavafı yaptıktan sonra oralarda mümkünse namazı kılıp duamızı yapıyoruz. 


Ama ilk mânada, “Makâm-ı İbrâhim bütün Harem-i Şerif'tir.” mânası da doğru. Orada yer yoksa, kalabalıksa, izdihamdan tavaf oralara kadar geliyorsa, oralarda insanlar dönüyorsa, orada namaz kılamadıysa öbür tarafta kılar. Harem-i Şerif'in neresinde kılsa orası Makâm-ı İbrâhim sayılır. O zaman o Makâm-ı İbrahim'in ne olduğu meselesindeki birinci söz olmuş oluyor. Yani bütün Harem-i Şerif, Makâm-ı İbrâhim olmuş oluyor. 
Fıkıh kitapları; “Orada nerede kılsa olur.” diyor. Tavafı bitirdiği zaman iki rekât vâcib tavaf namazını kılacak; nerede olsa kılar. 


Ve ahidnâ ilâ İbrâhime ve İsmâile. “Biz İbrahim'e ve İsmail'e ahd ettik. Kuwvetli bir taahhüt altına girmelerini emrettik.” En tahhirâ. ““Siz ikiniz beytimi, Beytullâhımı temizleyin.” diye emrettik.” 


Tahhirâ'nın çeşitli anlamları var. 
1. Mine'l-evsân. “Putlardan temizleyin.” mânası var. 


2. “Burayı pisliklerden, yalan sözlerden, orayı kirleten o mülevwves şeylerden temizleyin.” mânasına gelebilir. 


3. “Beytimi lâ ilâhe illallah ile şirkten temizleyin. Müşriklik emâresi kalmasın, mânevi bakımdan tertemiz olsun. Namaz kılarak, Allah'a ibadet ederek orayı temizleyin.” mânası olabilir. 


Çünkü bu insanlar, peygamberler âhirete göçtükten sonra, onların emirlerini tam anlayıp tam uygulayamıyorlar ve yanlış işler yapabiliyorlar. 
Her peygamber sıkı sıkı öğrettiği halde, asırlar geçtikçe o öğretilenler 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ağızdan ağıza, kulaktan kulağa değişiyor, yanlışlıklar ortaya çıkabiliyor. 
İşin aslı bir Allah'a ibadet etmek iken, sonradan nice nice bozuk inançlar, puta tapmalar çıkıyor. İnsanlara, aya, güneşe, yıldıza, dağlara, taşlara, ağaçlara, çeşitli varlıklara, yaratıklara, Allah'ın yarattı8ı şeylere tapınma olabiliyor. İşte “Onlardan temizleyin.” mânasına. 


O Beytullah kimler için hazır hâle getirilecek? Kâbe'yi yaptılar, bu bir hazırlık; kimler için? 


Li't-tâifin. Tâif, tı ile, “tavaf eden kişi” demek. Tâifin de onun ço-Sulu. “Tavaf edenler için.” 


İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'le bu mübarek Beytullah”ı yaptığı, ana temellerinden ta eski kalıntılarına uygun şekliyle bina etti$i zaman, Allahu Teâlâ hazretleri; 


Minili pe Şİ YE Ag pl göğü 
“Cümle cihana ilan eyle, seslen, ezan oku ki burayı ziyaret etsinler. 
Burası Allah'ın evidir, buraya haccı Allah size emretmiştir.” diye emretti. 
Bu evi yaptırdıktan sonra Cenâb-ı Hak, İbrahim aleyhisselam'a; “İnsanlara seslen, buraya hacca gelsinler.” buyurdu, emretti. 


Kitaplarda, “Yâ Rabbi! Ben onlara sesimi nasıl duyurayım?” dediği rivayet ediliyor. 


Cenâb-ı Hak; “Sen seslen, onun duyurulması bizden.” buyurmuş. 


Hakikaten de İbrahim aleyhisselam o ekin bitmez tenha yerde evladını bıraktı, orası bir güzel mâmur yer oldu. Binayı yaptı, Allah ziyareti, haccı emretti, ondan sonra orası asırlarca hep ziyaret olundu. Cenâb-ı Hak dileyince olmayacak gibi görünen şeyler oluyor. 


Bu mübarek Beytullah'a gelenlerin burada yapacakları ibadetin şekli ne olacak, nasıl ibadet edecekler? 


Gelenler, Kâbe-i Müşerrefe etrafında dönecekler. Bu dönmenin adı “tavaf.” Yedi defa dönülecek. Her bir dönüşüne “şavt” deniliyor. Yedi şavt, yedi dönüş işlemi tamam olunca bir tavaf tamamlanmış oluyor. O zaman Kâbe tavaf edilmiş oluyor. Bu, Beytullah'a hürmeti izhar etmenin şekli. Tavaf ederken ihramlı olduğu halde dualar edilecek, Cenâb-ı 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Hakk'ın zikr ü tesbihi yapılacak. Her türlü dualar yapılabiliyor. Başka zamanlar ihram dışında ziyaret ettiyse orası mübarek bir yer olduğu için yine ayak çıplak bir vaziyette tavaf ediliyor. 


Li't-tâifin. “Tavaf edenler için burayı sen ve oğlun ikiniz hazırlayın.” 
diye emretmiş. 


Ve'l-âkifin. 

Âkifin iki mânaya gelir. 

1. Mukimine fihi, “orada ikâmet edenler, oturanlar.” 
2. “İtikâf edenler.” 


İtikâf, “ibadet için bir yere girip bir müddet kalmak” demektir. Mesela Ramazan'ın son on gününde itikâf var. Camiye geliniyor, eve gidilmiyor, camiden çıkılmıyor. Geceli gündüzlü on gün ibadet ediliyor. Buna “itikâf” deniliyor. İtikâf yapana da “âkif” deniliyor. 


Âkif; “ibadet eden, itikâf eden” mânasınadır. 


Âkifine. “Âkifler, oraya gelip orada kalıp orada ibadetini devam ettirmek isteyenler için...” 


“Gelip tavaf edip gidenler, kalıp orada itikâf edenler veyahut orada o çevrede mukim olanlar için!” 


Ve'r-rükkai's-sücüd. 


Rükka'; fuâl vezninde, ism-i fâilin çoğuludur. Bazen bu siygada, bu kalıpta gelir. Rükka', “râki'ler” demek. Rükü' mastarından, ism-i fâil; râki' gelir; “rükü edenler” demektir. Sücüd da yine aynı şeklide, “secde edenler” mânasına geliyor. Tekili sâcid'dir. Bir de sücüd, kendisi fuül vezninden, bu secede fiilinden mastar da olabilir, “secde etmek” mânasına da gelebilir. Ama burada ism-i fâilin çoğulu olduğu kesin. 


Namazın içinde dizlerimize doğru bir eğiliyoruz, bir belimizi doğrultuyoruz, yatay hâle getiriyoruz. Buna “rükü” deniliyor. Üç kere Sübhâne rabbiye'l-azim diyoruz. Sonra kalkıyoruz; Semia'llâhu li-men hamideh, Rabbenâ ve leke'l-hamd, Allâhu Ekber diyoruz, secdeye gidiyoruz. Kitaplarımız “rükü etmek, secde etmek” diyor. 


Bunlar daha öncekilerin bildiği bir şey değil. Peygamber Efendimiz'in emrettiği; namazda rükü etmek, secde etmek var. Daha önceki ümmetler bu rükülu sücüdlu namaz kılmayı bilmiyorlardı, emrolunmuş 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değillerdi. Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Meleklerin kimisinin rüküda, kimisinin secde hâlinde Cenâb-ı Hakk'a ibadet ettiğini gördü. 
Ondan sonra bu rükülu sücüdlu ibadet olan namaz emrolundu. 


Bu âyet-i kerimede, İbrahim aleyhisselam'a ve İsmail aleyhisselam'a; “Tavaf edenler, buraya gelip itikâf edenler, rükü ve secde edenler için buraları tertemiz, hazır hâle getirin.” diye emrolunuyor. 


Demek ki bunlar o zaman orada olan bir şey değil. Cenâb-ı Hak bu iki peygamberine istikbâli de bildiriyor. “Siz burayı hazırlayın, tertemiz, güzel bir ibadethane hâline getirin. Burada tavaf eden, burada kalıp yana yakıla, aşkla şevkle kendini ibadete veren insanlar gelecek. Buraya âhir zaman peygamberi, Muhammed-i Mustafâ ümmeti gelecek. Onların, işte o güzel şekilde, Allâhu Ekber diye, rükülu secdeli namaz kılanları olacak. İşte onlar için bu Beyt'i hazır hâle getirin.” diye emretmiş oluyor. Buranın şirkten, daha başka maddi kirlerden, ezâ cefâ verecek, insanları tiksindirecek pisliklerden, putlardan temizlenmesini emretmiş oluyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri Kur'ân-ı Kerim'in zevkine hepimizi erdirsin. 
Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerim okumaktan, dinlemekten, öğrenmekten, derin mânalarının inceliklerini anlamayı sevmekten yana hissemizi, kısmetimizi çoğaltsın. Onu severek okuyalım. Aşk ile şevk ile anlayıp öğrenmeye gayret edelim. Derinliklerini, inceliklerini öğrenelim. Kullu-Sumuzu da öğrendiğimize göre güzel yapalım. Rabbimizin rızasını kazanalım. İbadetlerimiz, taatlerimiz, her şeyimiz, Efendimiz'in tarifine ve Kur'an'ın ahkâmına, Allah'ın rızasını kazanacak şekle uygun olsun. 


Rabbimiz, tevfikini refik eylesin. Hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eylesin. Âhir zamanın, Deccal'in fitnelerine kanıp aldanıp İslâm'ın güzelliklerinin farkına varmayıp gafletle yanlış yollara adım atmaktan, karanlık yerlere kaymaktan korusun. Bizleri, evlatlarımızı, yakınlarımızı, sevdiklerimizi imandan ayırmasın. Şekke şüpheye, şirke küfre kaydırmasın. Mü'min-i kâmiller olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı, cennetiyle cemâliyle müşerref olmayı cümlemize nasip eylesin. 
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Ve iz kâle İbrâhimü. “Hani o zamanlar hatırlansın ki İbrahim ne demişti:” Rabbi. “Ey benim Rabbim.” 

İc'al. İc'al'in isi hemze-i vasıl olduğu için bağlanıyor. 

Rabbi'c'al hâzâ. “Yâ Rabbi! Sen bunu, bu diyarı yap.” Beleden âminen. “Güven verici, güvenli bir belde yap.” Ve'rzuk ehlehü. “Ve bu beldenin, bu diyarın ahâlisini nimetlendir, rızıklandır.” Mine's-semerâti. 
“Çeşit çeşit meyvelerden rızıklandır.” Men âmene minhüm billâhi ve'l-yevmi'l-âhiri. “Ama onların içinden Allah'a ve âhiret gününe inananları.” 


İbrahim aleyhisselam böyle dua etmişti. 
“Hani hatırla, bil bunu, ey Resülüm!” 


Onun o duasına Cenâb-ı Hak Teâlâ nasıl mukabele etti? 
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Kâle. “Cenâb-ı Hak buyurdu ki;” Ve men kefere. “Sen sadece inananlara bu rızıkların verilmesini istiyorsun, mü'minler için bunu talep ediyorsun ama inanmayanlara da Cenâb-ı Hak verecek.” Fe-ümettiuhü. 
“Onları nimetlendireceğim.” Kalilen. “Az bir nimetle veya az bir zaman.” 


Bu ifade verilen metâların azlığını veyahut verilme, metâlandırma, faydalandırılma zamanının azlığını beyan ediyor. 


Sümme adtarruhü. “Sonra mecburi olarak onu, o kâfir olanı, küfre sapanı, inanmayanı, inanmayanlar tarafında kalanı...” İlâ azâbi'n-nâr. 
“Cehennemin azabına mecburi olarak atarım, sevk ederim, azaplandırırım.” Ve bi'se'l-masir. “O cehennem ne kötü bir gidiş yeridir!” 


Gidenlerin gittikleri yerlerin çeşitleri vardır. O cehennemliklerin gittikleri cehennem ne kadar fena bir yerdir, ne kadar kötü bir gidiş yeridir! 


İbrahim aleyhisselam dua eylemiş. Cenâb-ı Hak'tan Mekke-i Mükerreme'nin ve ona tâbi olan kısımların, arazilerin emniyetli bir yer kılınmasını istemiş; “Yâ Rabbi! Burasını insanlara güven veren bir belde eyle.” 
diye dua eylemiş. Ve İsmail aleyhisselamı Hâcer validemizle oraya iskân etmesinden dolayı orada onlardan gelecek nesiller için “Orayı emniyetli, güvenli bir yer eyle, kimse orada mala cana saldırıda bulunmasın ve oranın ahâlisi bir korku çekmesin. Mal ve can yönünden huzursuz kalmasın.” 
diye, beldenin emniyetli belde olması için dua ediyor. 


Bir de oğlu İsmail”den gelecek olan torunlar, nesiller içinden Allah'a ve âhiret gününe inananların çeşitli rızıklarla, meyvelerle rızıklandırmasını talep ediyor. Cenâb-ı Hak'tan onların rahatını, huzurunu, emniyetini ve bolluk içinde yaşamalarını diliyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri; o halili, sırdaş, samimi, candan, sevgili kulu, dostu olan, Halilullah İbrahim aleyhisselamın bu duasını kabul eylemiştir. Ve şeriatte de hakikatte de bu dua tahakkuk etmiştir. 


Şeriat de, İbrahim aleyhisselam'ın işaret ettiği o beldeyi “harem mıntıkası” kılmıştır. Orada insanlar birbirlerine saldıramaz, kavga edemez, yağmalayamaz, vuruşamaz, savaşamazlar. Buralarda bunları, bu gibi mücadeleleri yapmak haramdır. Ve oraya gelen insanlar emniyet içinde olurlar. Hem Cenâb-ı Hak şeriatte hüküm olarak, duasını kabul edip dini bir vecibe olarak bunu böyle eylemiştir, İbrahim aleyhisselam'ın duası makbul olmuştur; hem de fiilen de Araplar bunu uygulamışlardır. 
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Tarihten de bilinen bir şeydir. Kan davası, birbirlerine düşmanlığı, kini olan insanlar, o bölgeye geldi mi orada sanki onu görmezden gelir, başını öbür tarafa çevirir ve orada kavga yapmaktan şiddetle, çok büyük bir dikkatle kaçınırlardı. Kâbe'ye sığınan emniyette olurdu. 


Hatta İslâm zuhura geldiği zaman sahâbe-i kirâma Mekke ahâlisinin çeşitli edebsizlikleri, tecavüzleri, baskıları, zulümleri oluyordu. Sahabeden bir kimse alenen inancını söylediği zaman, hepsi birden üstüne çullanıp bu cesur, samimi mü?mini hırpalıyorlardı. Ama Kâbe'nin örtüsü- ne, örtünün altına sığındığı zaman dokunamıyorlardı. Çünkü çok denemişlerdi, öyle bir şey yaptıkları zaman başlarına bir felâket gelirdi. Az çok biliyorlardı. 


Günümüzde de Allah'ın mü'minlere ikramı alenen görülen ve itiraf edilen bir şeydir. 


Avustralya'da Ramazan'da havalar latif geçti, yazın sıcakları bastırmadı. Türkiye'de kış, Avustralya'da yaz, tamamen zıt mevsim. Türkiye'deki Temmuz'un, Ağustos'un sıcakları gibi şiddetli sıcakların olması lazım. Fakat öyle olmadı, Ramazan çok serin ve latif geçti. Müslümanlar oruç tutarken çok fazla hararet, sıkıntı çekmediler. Arkadaşların anlattığına göre Avustralyalılar; 


“Şu müslümanların Ramazan ayı geçse de havalar biraz ısınsa, deniz sporlarını yapsak. Havaların serin gitmesinden denize giremez olduk.” 
demişler. 


Bu sözü söylediklerine göre İslâm'ın hak din olduğunu biliyorlar. Allah'ın, müslümanların samimi olanlarına yardımcı olduğunu ve onlar için hoşlarına gidecek şartlar halk ettiğini biliyorlar. İlginç geldi; ben de duyunca tebessüm ettim. 


Araplar müşrikti, putlara tapıyorlardı; ama Kâbe-i Müşerrefe'nin Allah indinde mübarek, muhterem bir yer olduğunu ve Cenâb-ı Hakk'ın şer'an, dinin kanunu olarak orada mücadeleyi yasak kıldığını biliyorlardı. 
İsterse bilmesin; bilmeyenler de belasını buluyor, cezasını çekiyordu. 
Onun için kıllarını kıpırdatamıyorlardı. 


Hatta Peygamber Efendimiz'in gençliğinde, onun oturduğu yüksek Cebel-i Ebü Kubeys tarafından şiddetli bir sel gelip Mesfele tarafına doğru akarken, o zaman duvarlar şimdiki gibi çok sağlam olmadığından, Kâbe-i Müşerrefe'nin etrafındaki toprakları almış, temel meydana 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çıkmış ve duvar meyletmiş, çatlamış. Yıkılacak duruma gelmiş. Binanın tamir edilmesi lazım gelmiş. Fakat Mekkeliler Beytullah'a dokunmaya korkuyorlardı. Çünkü Beytullah'ın muhteremliğini ve ona saygısızlık gösterenlerin başına neler geldiğini hayatlarında tecrübeleriyle asırlar boyu babaları, dedeleri, kendileri denemişti. 


Bir tanesi; “Biz burada kötülük yapmak istemiyoruz. Kâbe'nin duvarı çatlamış, bunu yukarıdan yavaş yavaş sökelim, tamir edip yeniden sa$- lamlaştıralım.” demiş. 


Korkusundan hiç kimse yanaşmamış. Nihayet, “Ben bu işi iyi niyetle yapıyorum.” demiş, çıkmış, Kâbe'nin en üstündeki taşı sökmüş, öbür taşı sökmüş. Herkes, “Tamam, bu belasını buldu, başına bir bela gelir!” diye beklerken, bakmışlar bir şey olmuyor. O gece yine tereddüt etmişler, yine bir şey yok. Bu sefer onlar duvarları münasip bir tarzda çatlak yerin altına kadar indirmeye ve Kâbe'nin duvarını yeniden sağlam olarak, tamir edilmiş olarak bina etmeye başlamışlar. 


Hatta temeller tekrar yükseltilirken, el-Hacerü'l-esved'i yerine koyma vakti geldiği zaman, birisi; 


“Bu mukaddes taşı bizim kabilenin koyması lazım.” demiş. Ötekisi de; “Hayır, bizim kabile sizinkinden daha önde gelir, bizimki koymalı.” 
Daha ötekisi; 


“Ne münasebet, bizim kabilemiz koymalı!” deyince ihtilaf büyümüş, düşmanlığa, kavgaya do$ru genişleme istidadı göstermiş. Sonra; 


“Burada kavga olmaz. Harem-i Şerif'in kapısından girecek ilk şahsı hakem yapalım. O kim koysun derse onun dediği olsun. Böylece aramızdaki ihtilaf da, o gelen şahıs kimse -tesadüfi olayların akışından- o çözmüş olsun. Ötekiler de o seçime razı olsun.” demişler. “Kapıdan kim gelecek?” diye beklemeye başlamışlar. 


O zamanlar tavaf mahallinin etrafı çevrili değildi. “Bâbüsselâm” isminde kapı vardı. Tavaf edilen yerin dışı kapalıydı. O kapılardan beklerken, genç bir kimse olan, daha henüz kendisine peygamberlik gelmemiş olduğu sırada Peygamber Efendimiz gelmiş. Bakmışlar ki Muhammed ge-Liyor. Muhammed el-Emin sallallahu aleyhi ve sellem. -Allah şefaatine nâil eylesin, sünnetine tam uymayı nasip eylesin. - 


“Tamam, Muhammedü'l-Emin'e, onun hakemliğine razıyız; ne derse kabul. O iyi, dürüst, güvenilir insandır.” demişler. Ve O yaklaşınca; 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“Bu taşın buraya konulmasında ihtilaf ettik.” diyerek sorunun Hacer-i Esved'in yerine konulması meselesi olduğunu anlatmışlar. 


Hacer-i Esved'in Arapça'sında, ikisinde de elif-lam var. el-Hacer, el-Esved. Arapçası el-Hacerü el-Esved. İkisinde de mârife takısı var. Biz Türkçe'de daha çok Farsça tamlama olarak “Hacer-i Esved” diyoruz. Bu İranlılar'ın dil kurallarına göre sıfat tamlaması oluyor. 


Peygamber Efendimiz kendisine müracaat edilen bir kimse olarak onların ihtilafını anlayınca olayı çözmekteki maharetini gösterdi. İlk önce davalının, davacının veya birbirleriyle muhasama eden, zıtlaşan insanların fikirlerini anladıktan sonra, mübarek hırkasını, ridâsını, giydiği üst kıyafetini yere yaymış. Hacer-i Esved'i üstüne koymuş. Bütün kabilelerin başkanlarına, ileri gelenlerine; 


“Bu hırkanın bir tarafından tutun, taşı kaldırın.” diye buyurmuş. 


Hepsi kaldırmışlar. Hacer-i Esved'i yerine konulması hizasına kadar kaldırma şerefi, hepsine ortak olarak verilmiş olduğundan hepsi bu çözümden son derece memnun kalmışlar. Peygamber Efendimiz, tam o hizaya gelince Hacer-i Esved'i yerine yerleştirmiş. Cenâb-ı Hak o mübarek taşın o mübarek köşeye o şekilde yerleştirilmesini ona nasip ediyor. Ama çözüm şahâne! 


Bunlar Mekkeliler'in eskiden beri Kâbe-i Müşerrefe'nin mübarek olduğunu bildiklerinin ve orada edebe aykırı bir şey yaptıkları zaman mutlaka başlarına bir şey geleceğinden çekindiklerinin delili oluyor. Mümkün olduğu kadar kendi anlayışlarına göre saygılı olmaya çalışıyorlar. 


Bu münasebetle Peygamber Efendimiz'in birkaç hadis-i şerifini bahis konusu etmek istiyorum. Sahihayn'da, İmam Buhâri'nin ve İmam Müs-Lim'in sahih, mübarek, çok değerli hadis kitaplarında yer alan bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz, İbn Abbas radıyallahu anhümö'nin rivayet ettiğine göre, Mekke'nin fethi günü şöyle buyurmuş: 


AZAN g2 İL MAL AŞA SİNS GE ENİ ağ» 


İnne hâze'l-belede. “Hiç şüphe yok ki....” Harremehuw'llâhu. “Allahu Teâlâ hazretleri burayı mübarek harem mıntıkası kılmıştır.” 


Burada kavga dövüş, gürültü patırtı, kan dökme olmaz. 


180 Buhâri, “İhsâr”, 21; “Humus”, 21; Müslim, “Hac”, 445; Nesâi, “Menâsik”, 110, r. 2874-2875; 
Ahmed b. Hanbel, |, 315. 
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Yevme halaka's-semâvâti ve'l-ard. “Yerleri gökleri yarattığı zaman burayı mübarek, muhterem bir belde olarak takdim buyurmuştur.” 
Fe-hüve harâmün bi-hürmetillâhi. “Allah'ın burayı Harem-i Şerif kılmasıyla burası bir harem mıntıkasıdır.” İlâ yevmi”l-kıyâmeti. “Kıyamet gününe kadar.” 


Peygamber Efendimiz Mekke'ye çok yumuşak bir şekilde girdi. Kendi askerlerine savaşmamayı, kan dökmemeyi tembihledi. Yoksa öyle bir şey demeseydi, işkence çekmiş olan müslümanlar kendilerine işkence etmiş olanları Mekke fethedildiği zaman ne hâle getirirlerdi... Peygamber Efendimiz; 


“Kâbe'ye sığınanlara, silahını bırakanlara, evinden çıkmayanlara, Kureyş'in başkanı Ebü Süfyan'ın evine gidenlere, orada duranlara dokunulmayacak.” buyurdu. 


Çok az bir muharebeyle, çok az bir muhalefetle, çok güzel bir şekilde Mekke'yi fethetmişti. 


Böyle bir konuşma ile oranın muhterem, mübarek Harem mıntıkası olduğunu; içinde savaşılmaz, mücadele edilmez, bir mıntıka olduğunu beyan etmiş oluyor. 


Onun için biz de umreci veya hacı olarak orayı ziyarete gittiğimiz zaman, muhterem ve mübarek olduğu için Harem mıntıkasına ihramlı olarak, baş ve ayaklarımız açık giriyoruz. Ayaklarımız da münasip bir tarzda, belli bir şekilde açık olması gerekiyor. Dikişli elbise giyilmiyor, Harem-i Şerif'in otları yolunmuyor, ağaçları kesilmiyor, avları avlanmıyor. Çünkü her şeyiyle mübarek bir mıntıka! 


İbrahim aleyhisselam'ın duası münasebetiyle bu hususu vurgulayan bir hadis-i şerif Ebü Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki; 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BAZAN Ga 3 ZAZİ AŞ 
Kâne'n-nâsü izâ raev evvele's-semeri câü bi-hi ilâ Resülillâh sallallahu aleyhi ve sellem. “İnsanlar, ahâli bir meyvenin ilk defa turfanda olarak çıktığını gördükleri zaman, sevgi ve saygılarından bu ilk turfanda meyveyi Resülullah'a getirirlerdi.” Fe-izâ ehazehü Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem kâle. “Peygamber Efendimiz bu meyveleri -belki bir kap içinde- görünce derdi ki;” Allâhümme bârik lenâ fi semerinâ. “Yâ Rabbi! Bizim bu meyvelerimizi bereketli eyle.” Ve bârik lenâ fi medinetinâ. “Ve bizim şu Medine-i Münevwveremizi bizim için bereketli, mübarek eyle.” Ve bârik lenâ fi sâinâ ve bârik lenâ fi müddinâ. “Ölçeklerimizi bereketli eyle.” 


Bir kilo, ama bazen ne kadar bereketli olur, ne kadar bitmez, ne kadar işe yarar. Bazen de çuval da olsa kamyon da olsa bereketsiz olur, nereye gittiği anlaşılmaz. 


“Bereketli olsun.” diye ölçeklere böyle dua ederdi. Ve buyururdu ki; 


Allâhümme inne İbrâhime abdüke ve halilüke ve nebiyyüke. Bunlar haber mânasındadır.- “Allahım, İbrahim senin kulundu, halilindi, nebin idi, senin peygamberindi.” Ve inni abdüke ve nebiyyüke. “Ben de senin kulunum, peygamberinim yâ Rabbi!” Ve innehü deâke li-Mekkete. “O Mekke için böyle dua etmişti.” 


Bu âyet-i kerimede bildirilen, “Yâ Rabbi! Mekke'yi emniyetli yer kıl. 
Meyvelerini bereketlendir.” dediği dualardır. 


Ve inni ed'üke li'l-Medineti. “Ben de bu Medine-i Münevvere için dua ediyorum.” Bi-misli mâ deâke li-Mekkete ve mislihi meahü. “O -İbrahim aleyhisselam- Mekke için nasıl dua etmişse öyle dua ediyorum. Bir de onun kadar daha fazla.” Sümme yed'ü asgara velidin. “Sonra bu duayı yaptığı sırada etrafına toplananların içindeki en küçük çocuğu çağırırdı.” 
Fe-yü'tihi zâlike's-semere. “O çocuğa bu meyveyi verirdi.” 

En küçüğe verirdi. Başka rivayet farkları da var, ama ana hatlarıyla böyle. Bu hadis-i şerifle İbrahim aleyhisselam'ın Mekke için Kâbe'yi yaptığı zamanki duası gibi Peygamber Efendimiz'in de Medine için dua ettiğini bildirmiş oluyoruz. 


181 Müslim, “Hac”, 473; Tirmizi, “Deavât”, 54, r. 3454; Nesâi, es-Sünenü”/-kübrâ, IX, 120, r. 
10134; İbn Mâce, Et”ime, 39,r. 3329; Mâlik, “Câmi”, 2; Ahmed b. Hanbel, 1, 183; 11, 330. 
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İbrahim aleyhisselam'ı Mekke-i Mükerreme'ye gönderen, “Hanımını ve çocuğunu oraya yerleştir.” diye emreden Cenâb-ı Hak. Zaten Mekke-i Mükerreme'nin yeri önceden beri mübarek ve muhteremdi. Tufandan önce de orada mübarek bir ibadethane vardı. Sonra böyle dua edince de duasını kabul etmiş oluyor. 


Bu hususta bir hadis-i şerif de şöyledir: 


RALLİ İİİ ALİYA ÇE İİ Sİ EA ie G3 
İnnehüm kâlü. “Ashâb-ı kirâm kendilerine bir gün merakla demişler ki;” Yâ Resülallâh ahbirnâ an bed'i emriküm. “Yâ Resülallah, peygamberliğinin başlangıcı nasıldır? Bunun evvelinden bize haber verir misin?” 
Fe-kâle. “Peygamber Efendimiz buyurmuş ki;” Da'vetü Ebi İbrâhim. 
“Benim peygamberliğim, ta İbrahim aleyhisselam'ın duasına gider.” 


İbrahim süresinde gelecek. İbrahim aleyhisselam, “Ben buraya hanımımı, çocuğumu yerleştiriyorum yâ Rabbi! Sen bunları çeşitli rızıklarla rızıklandır. İçlerinden de bir peygamber gönder ki o, onları doğru yola sevk etsin, şirkten temizlesin.” diye dua ediyor. Asırlarca sonra gelecek Peygamber Efendimiz'in duasını yapmış oluyor. 


Ve büşrâ İse'bni Meryem. “Ve Meryem'in oğlu İsa'nın da müjdesiyim.” Ve raet ümmi. “Ve benim annem gördü.” 

Kendisi dünyaya geleceği gece, doğacağı sırada, doğum esnasında gördü. 

Ve ennehü harece minhâ nürun. “Sanki kendisinden bir nur çıktığını gördü.” Edâet le-hü kusüru'ş-Şâm. “Ve çıkan nurdan Şam'daki köşklerin, kasırların manzaraları aydınlandı.” 

Bu son cümle Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde de geçiyor. Buradan almış, şiirin içine bu mânayı yerleştirmiş: 

Dedi gördüm ol Habib'in ânesi 

Bir aceb nur kim güneş pervânesi 


Berk urub çıkdı evimden nâgehân 


182 Bk. Ahmed b. Hanbel, IV, 127-128; V, 262; Taberâni, el-Mu'cemü”/-kebir, VI, 175, r. 7729; 
XVI, 252, r. 629-630; a.mlf, Müsnedü”ş-Şâmiyyin, ll, 340, r. 1455; II, 402, r. 1582; Ili, 133, r. 
1939; İbn Hibbân, XIV, 312, r. 6404; Ebü Nuaym, VI, 90-91; Hâkim, Il, 453, r. 3566. 
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Göklere dek nür ile doldu cihân.!83 


O Habibullah Muhammed-i Mustafâ'nın annesi Âmine Hatun; “Oğlum Muhammed doğacağı zaman evimden nâgehan, ansızın öyle bir nur berk urup parıldayarak göklere dek çıktı ki cihan nur ile doldu. Her taraf nurlandı ve Şam'ın şehirleri ve kasırları göründü.” dedi. 


Demek ki Süleyman Çelebi sahih rivayetleri almış. O, şiirini boşuna yazmamış, boş malzemeyle, edebiyat şişirmeleriyle, boş övgülerle değil, sahih hadislere dayandırmış oluyor. 


Hâsılı, İbrahim aleyhisselam bu beldenin mübarek bir belde olmasını istedi; Allah mübarek belde eyledi. Güvenilir bir belde olmasını istedi; Allahu Teâlâ hazretleri orayı Harem-i Şerif yaptı, güvenilir, savaşılmayan, kimseye zarar verilemeyen bir belde hâline getirdi. 


Bir de İbrâhim süresinde aynı ifade, beled kelimesi, elif-lam'lı olarak geliyor; 


ALEL 1218 Sİ 043 all Ül Gİ NAR İk 5 Al İĞ) 
Rabbi'c'al hâze'l-belede âminâ. 
Burada nekre olarak, elif-lam'sız olarak geliyor. 


İbn Kesir buna dayanarak; “İbrahim aleyhisselam tekrar tekrar bu duayı yaptı.” diyor.18 


Daha ortada hiçbir şey yokken hanımını ve çocuğunu oraya yerleştirdiği zaman, “Aman yâ Rabbi! Bunları ekin bitmez, taşlık bir vadide bırakıyorum. İnsan yok, ev yok bark yok, yerleşme yeri değil. Aman burayı emniyetli bir belde eyle!” diyor. Ondan sonra orada oğlu büyüdü, Cürhümlüler'den bir kızla evlendi, nesli devam etti. İbrahim aleyhisselam yine geldi. O zaman da; 


“Yâ Rabbi! Yine bu beldeyi güvenli bir yer olarak devam ettir, bu ahâliyi de koru.” diye, duasına o zaman da devam ettiği anlaşılıyor. Allahu a'lem. 


183 Süleyman Çelebi, Mevlid, s. 26. 


184 14/İbrahim, 35. “Hani İbrahim (hanımı Hâcer ile oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip) 
şöyle demişti: “Ey Rabbim! Bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı heykellere/putlara tapmaktan uzak tut.” 


185 İbn Kesir, IV, 512. 
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Belde emniyetli bir belde kılınmış; tarihen de, dinen de, hükmen de öyle! Çünkü Cenâb-ı Hak sevgili kullarının duasını kabul eder. O da, sevgili kulu İbrahim Halilullah. Hakikaten o diyarda, taşlık ve kumluk, ekin bitmiyor. Medine-i Münevvere'nin ovasında çok hurma ağaçları var. 
Mekke öyle değil, orada ağaç da yok. Mekke'nin her tarafı çatır çatır taş, kaya. Medine'nin ovası var, toprağı var, hârresi var, hurmalık alanları var. Ama orada hiçbir zaman o meyveler, rızıklar eksik olmamış. Cenâb-ı Hak kervanları oradan buradan getiriyor, sebeplerini halk ediyor. O taşlık yerde o mübarek beldenin hayatı devam etmiş. 


İbrahim aleyhisselam, ehlinin, ahâlisinin mü'min olanlarının rızıklandırılmasını istedi. Çünkü daha önce ona Allahu Teâlâ hazretleri; 


“Ey İbrahim, ben sana peygamberlik vereceğim. Sen başarıyla imtihanları geçtin, iyi kul, samimi kul olduğunu itaatinle gösterdin, seni peygamber yapacağım.” diye bildirince İbrahim aleyhisselam; ve min zürriyyeti. “Zürriyetimi de mi aynı şekilde taltif edeceksin yâ Rabbi?” 
diye heveslendi, zürriyetine de istedi. Ama Allahu Teâlâ hazretleri o zaman; “Benim o anlaşmam, o ahdim zalimlere geçerli değildir. Onlara olütf u ihsan etmem.” dedi. 


Demek ki zalimleri ayırdı. Zalimleri ayırınca bu sefer İbrahim aleyhisselam Rabbinin rızasını düşünen bir kul olarak, peygamber olarak, bu sefer de; 


“Yâ Rabbi! Allah'a ve âhiret gününe inanıp da mü'min olanlarını rızıklandır.” diyor. 


Cenâb-ı Hak bu sefer şöyle buyuruyor: 


İLE Sb şasi £2883İ Yüz âit azal! ği) İYİ ii ii iğ yl çiz 


“İster kâfir olsun ister mü'min olsun; onu da rızıklandırırım onu da rızıklandırırım. Mahlükâtımı yaratıp da yarattıktan sonra rızıksız mı bırakırım? Bırakmam! Nimetleri veririm, nimetlerden faydalandırırım. Ama az bir zaman veya az bir nimetle faydalandırırım.” 


Ne kadar yıl yaşarsa yaşasın, sonu ölüm değil mi? Sonra âhirette elim azaba uğratacağını bildiriyor. 


186 İbn Kesir, 1, 426. 
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Cenâb-ı Hak Rahmân olduğu için hayatı boyunca mü'min, kâfir, hatta insan ve insanların dışındaki kuşlar, diğer mahlükât, hepsinin rızkını veriyor. Vadesi geldiği, müddeti bitti$i zaman da rızkını kesiyor, canını alıyor. Cenâb-ı Hak rızık işinin sadece mü'minlere mahsus olmadığını beyan ediyor. Çünkü kulları dünyaya imtihan için göndermiştir. Müslümanlar çeşitli meşakkatlerle imtihan oluyorlar. Peygamberler en şiddetli imtihanlara tâbi oldular. Başlarına çok şiddetli musibetler geliyor; ama sabrediyorlar, sebat ediyorlar, samimiyetlerini ispat ediyorlar. Evliyâullaha da öyle, çok musibet gelir. Ama zayıf kullara gelmez. Kâfirlerin bazen başı bile ağrımaz. Vur patlasın çal oynasın yaşar, ondan sonra birden ölüm gelir, imtihan biter, âhireti mahvolur. 


Burası imtihan yeri olduğundan burada mü'minleri mükâfâtlandırsa herkes mükâfâttan dolayı imana gelir. Cenâb-ı Hak öyle yapmıyor. 
Mü'minler ve diğer insanlar çeşitli sıkıntılarla imtihana uğruyorlar, imtihanlarında başarı kazananları âhirette mükâfâtlandırdığı için herkes mükâfâttan dolayı mükâfâtın başına üşüşmüyor. Hatta kâfir bakıyor ki, “Nedir bu müslümanların hâli? Bak bu kâfirler ne kadar rahat!” diyor, o tarafa kayabiliyor. 


Deccal fitnesinde de, Deccal'e tâbi olanlara yer hazinelerini verecek, her türlü imkânlar önlerine açılacak, bolluk olacak, refah olacak; ama o da bir imtihan. Öbür tarafta Deccal'in Deccal olduğunu anlayıp da ona karşı duranlar, çeşitli sıkıntılara mâruz kalacaklar; o da imtihan. Ama o imtihanı kazananlar âhirette cennete girecek. Öte tarafta refaha aldananlar da dünyada biraz müreffeh yaşasalar bile âhiretleri mahvolacak. 


İmtihan olduğu için Cenâb-ı Hak mü'min kâfir, hepsine veriyor. Sırf mü'mine verse kâfirlerin hepsi de bu sefer samimiyetinden değil de nimetlerden dolayı İslâm'a gelecek. Onun için bir hikmetini araştırdığımız zaman öyle olduğunu düşünebiliriz. Cenâb-ı Hak kâfirleri de rızıklandırıyor, biraz bir nimet veriyor; ama ondan sonra da yine cezasını veriyor. 


Bal Zİ ANL İZİ LEY 
“Nice nice şehirler, beldeler vardır ki onlar günahlara dalıcı, âsi, mücrim, kâfir kullarken biraz onlara fırsat vermişimdir, serbest bırakmışımdır, 


biraz nimetler devam etmiştir. Sonra onlar günahları işlerken suçüstü cezalandırmışımdır.” diye Cenâb-ı Hak âyet-i kerimelerde bildiriyor. 


187 22/Hacc, 48. 
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Sahihayn'da geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 


Lâ ehade asberü alâ ezen semiahü mina'llâhi azze ve celle. “Kendisine karşı hoşlanmayacağı, ezâ verici sözler söylendiği zaman sabredenler içinde Allah'tan daha sabırlısı olmaz.” 


İnsanlara, onun hoşuna gitmeyecek sözler söylediğin zaman parlar, kızar, mukabele eder, bağırır çağırır. Ama kendisine ezâ verici, çirkin, uygun olmayan söz söyleyenlere karşı Allah'tan daha çok sabırlı bir başkası yoktur. 


İnnehüm yec'alüne le-hü veleden. “Nitekim insanların bazısı O'na oğul isnat ediyorlar.” 


“Oğlu vardır.” “Allah'ın oğlu” diyorlar, kâfir oluyorlar. Yanlış, Allah'ın sevmediği bir şey söylüyorlar. Yaratığından birisini kendisine şerik koşuyorlar, şirke düşüyorlar. 


Ve hüve yerzukuhüm. “Yine de böyle diyenleri rızıklandırıyor.” Ve yuâfihim. “Daha bile yaşatıyor.” 


Sabür olduğundan, sabırlılığından fırsat veriyor. 


Ama; ve men kefere fe-ümettiuhü kalilen. “Bir müddet onu nimetlerimden faydalandırım, dünyada nimetlerden istifade eder, ondan sonra da kesin bir şekilde, muztar olarak, zaruri olarak onu cehenneme atarım. Ne kötü bir yerdir cehennem!” buyuruyor. 


Bu, kâle ve men kefere fe-ümettiuhü kalilen, Cenâb-ı Mevlö'nın, İbrahim aleyhisselam'ın duası üzerine, “Yâ İbrahim, sen rızkı sırf mü'minlere istiyorsun ama ben mü'mine de kâfire de rızkını veririm. Kâfiri de biraz nimetlerden faydalandırırım ama ondan sonra cezasını veririm.” 
diye onu irşad edici beyanıdır. 


Kâle ve men kefere fe-ümettiuhü kalilen sümme adtarruhü ilâ azâbi'n-nâr. 


188 İbn Kesir, 1, 426. Bk. Buhâri, “Edeb”, 71; “Tevhid”, 3; Müslim, “Sıfatü”l-münâfikün”, 49-50; 
Ahmed b. Hanbel, IV, 395, 401, 405; İbn Hibbân, Il, 407, r. 642. 
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Âyetin bu kısmı, Cenâb-ı Hakk'ın Halilullah İbrahim aleyhisselam'a cevabı. Alimlerin ekseriyetinin kanaati bu. 


Bazıları; “Bu sözler, İbrahim aleyhisselam'ın sözlerinin devamıdır; “Yâ Rabbi! Mü'min olanlara helâl rızıklandır da kâfir olanları bir müddet faydalandırsan bile ondan sonra cezalarını ver.” mânasına.” diye o kıraatle okuyanlar, öyle değerlendirmek isteyenler de olmuş. 


Allahu Teâlâ hazretleri bizleri kendisine inanan, emirlerini tutan, güzel huylu, güzel ahlâklı, mahlükâta şefkatli, hemcinslerine, insanlara iyi duygularla yaklaşan, herkesin iyiliğini isteyen, herkesin Cenâb-ı Hak'ın lütfuna ermesini isteyen, herkesin cehennemden kurtulup cennete girmesini isteyen, bunun için çalışan kullarından olmamızı nasip etsin. 


Devir, Devr-i Muhammedi'dir 


Çok önemli bir hakikat var, bilmeyenler de bilsinler diye bunu sık sık ifade etmeliyiz: 


Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinden itibaren cihanda Devr-i Muhammedi başlamıştır. Osmanlılar devri, Selçuklular devri, Göktürkler devri, Hunlar devri... Tarihte devletleri devirlerine ayırarak anlatıyoruz. 
Peygamber Efendimiz bahis olunduktan sonra artık Peygamber Efendimiz'in devri başlamıştır. Bu dini milat, Peygamber Efendimiz'le beraber başlamıştır. Bu devirde hangi Peygamber gelse, Musa aleyhisselam bile gelse Peygamber Efendimiz'e iman eder ve ona tâbi olur, ümmet olurdu. 
Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor: “İsa aleyhisselam gelecek, Kur'an ile hükmedecek. Haçı kıracak, domuzu katledecek ve Allah'ın birliğini anlatacak. Hatta o zaman dünyada büyük bir sulh, güzel, huzurlu bir devre olacak. Sonra vefat edince, müslümanlar üzerine namaz kılacaklar.”15? diye sahih kitaplarda bu çeşit bilgiler var. 


Devir, devr-i Muhammedi! 


Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra, dünya üzerinde yaşayan bütün insanlara bizim İslâm'ı anlatmamız lazım. Müslüman olmuş olanlar, Peygamber Efendimiz'in davetine icabet etmiş olan ümmetidir, ümmet-i dâvet'tir. Müslüman olmamış olanlar, davet edilecek olan, girmesi beklenen, kendisine teklif yapılacak olan insanlardır. O zaman bütün insanlar, ümmet-i icâbet olmuş oluyor. İşte onların İslâm'a davet edilmesi, onlara İslâm'ın anlatılması gerekiyor. 


189 Buhâri, “Buyü”, 102,r. 2222; “Mezâlim”, 31, r. 2476; Müslim, “İmân”, 242-246. 
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Ve artık Devr-i Muhammedi olduğunu, Allah'ın birliğine inanılması gerektiğini, haça puta tapılmaması gerektiğini, yeri göğü yaratan Allah'a, yerin göğün hâlıkı, bizi yaratan Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini, O'na kimseyi şirk koşmamamız gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Bu davete muhatap olma durumunda olan ümmet-i icâbeti davet edip müslüman etmeye çalışmalıyız. Var gücümüzle daveti kabul etmiş ümmet-i dâvetten olma durumuna getirmeye çalışmalıyız. 


Allahu Teâlâ hazretleri bize bu hususta, dinine hizmet hususunda ve kendisine en güzel tarzda, razı olacağı şekilde kulluk etmek hususunda sayret kuvvet versin. Rızasına vâsıl olmayı nasip eylesin. Sevdiği işleri yapıp ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. 


Kâbe-i Muazzama'nın İnşâsı 


» 
Sİ SL İZL İZA EZ İnel SARİ öp Sel gal öz M3) 
e 
LA eyi 


Ve iz. “Ümmetine hatırlat, hatırla hani, eski devirde, tarihte, mâzide bunlar olmuştu.” Yerfeu. “Yükseltiyor.” İbrâhimü. “İbrahim hani tarihte, mâzide yükseltiyordu, ümmetine onu hatırlat.” el-Kavâide mine'l-beyti. “Beytullah'ın, o mübarek Kâbe'nin, Allah'ın o mübarek evinin, o mâlum evin temellerini, kaidelerini.” 


el-Beyt diyor, elif-lâm geliyor. Belirli, yani Kâbe kastediliyor. Kâide, “temel” demek. Onun için kurallara da “kaide” diyoruz. 


“Temellerini, kaidelerini taş üstüne taş koyarak yükseltiyordu hani.” 


Ve İsmâil. “Ve İsmail de ona yardımcı oluyordu.” Rabbenâ tekabbel minnâ. “Diyorlardı ki; “Yâ Rabbi! Bizden bu ibadetimizi, senin rızan için yaptığımız bu güzel işi, inşaatı kabul eyle.”” İnneke ente's-semiu'l-alim. 
“Çünkü sen Semi'sin, Alimsin; her şeyi tam işiten, her şeyi tam bilensin.” 

Cenâb-ı Hakk'ın Semi” ve Alim sıfatı mübalağa ifade eder. 

“Yâ Rabbi! Sonsuz derecede her şeyi işiten, sonsuz derecede her şeyi bilensin. Yâ Rabbi! Şu bizim duamızı işitiyorsun, yaptıklarımızı niçin yaptığımız sana mâlum, kabul et.” diye dua ediyorlardı. 

190 2/Bakara, 127. 
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İbn Kesir'in tefsirinde şöyle yazıyor: 


» 


N 


SESİN OB li del al 8:85) İ3 bili SİZ si A şi b AS SP çi 

a, Ji 
Vüheyd İbnü'l-Verd rahmetullahi aleyh, bu ve iz yerfeu İbrâhi- 


mü”l-kavâide mine'l-beyti ve İsmâil Rabbenâ tekabbel minnâ... âyet-i kerimesini okurmuş. Sümme yebki. “Sonra ağlarmış.” 


—e 


“ »ilgeip 


Za 
Cc e 
N 


Bu âyet-i kerimeyi okurken duygulanıyor. Biz de duygulanalım. Bizim de gönlümüz derin mânaları kavrasın. Biz de irfanımızın vüs'ati nisbetinde âyetlerden ibretlerimizi alalım, çıkaracağımız dersleri çıkaralım. 


Ve yekülu. “Ve dermiş ki;” Yâ Halile'r-rahmân. “Ey Rahmân'ın halili, dostu olan İbrahim!” 


Halil, “çok samimi dost, sırdaş” demek. 


192 70) 45 4 e ie 
(LE al a İŞ) 
“Mübarek, sen zaten Allah'ın kendisine seçtiği, yakın bir dostsun. 
Cenâb-ı Hak, seni yakın dost edindiği o makama çıkarmış.” 


Terfeu kavâime beyti'r-rahmân. “Rahman'ın evinin temellerini yükseltiyorsun, binasını, duvarını yapıyorsun.” Ve ente müşfikun en lâ yütekabbele minke. “Bir yandan da, “Acaba benim yaptığım bu güzel iş, ibadet, faaliyet kabul olmaz mı?” diye korkuyorsun da bu duayı yapıyorsun. 
Kabul olması için yalvarıyorsun.” 


Bu çok önemli bir husustur. Sâlih insanların, hakiki müttaki, Allah'ın sevgili kullarının hâli budur. Hem güzel işler yaparlar hem de; “Acaba güzel yapabildim mi, acaba makbul düştü mü?” diye yine de korkarlar. 
Nitekim Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de, ilerideki âyetlerde şöyle buyuruyor: 


... 3 2 5 


El) İLİ İSİ Göğüüiiğk 


191 İbn Kesir, 427. 
192 4/Nisâ, 125. 
193 23/Mü'minün, 60. 
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“Allah'ın kendilerine nasip ettiği şeyleri, hayırları, hasenâtı, sadakayı, zekâtı verirler; bir taraftan da kalbleri, “Acaba kabul olmaz mı?” 
diye korkar.” 


Biz eğer Allah nasip ediyor da namaz kılıyorsak, hacca gidiyorsak, sadaka, zekât veriyorsak, Allah'ın sevdiği emrettiği şeyleri yapıyorsak; güzel bir şey, ama acaba bunları Allah kabul ediyor mu? Çünkü birtakım kusurlardan dolayı ibadetlerin kabul olmama ihtimalleri de var. Onun için Allah'ın sâlih kulları, devamlı bir telaş, endişe, korku içinde olurlar. “Yaptım ama acaba ibadetim kabul oldu mu?” diye boyun bükerler, korkarlar, yalvarırlar. İslâm'da ibadetine mağrur olmak, güvenmek, “Yaptık işte, daha ne olacak?” gibi efelenmek doğru değil. Mübarek İbrahim aleyhisselam bizim için bir örnek. Hem Rahmân'ın dostu, hem Rahmân'ın beytini bina ediyor hem de; “Yâ Rabbi! Bizim bu ibadetimizi kabul eyle.” diye dua ediyor. 


Özetlemek gerekirse: 


İbrahim aleyhisselam bizim Güneydoğu Anadolu mıntıkasında bulunuyordu. Ben oraya “Nakşibendistan” diyorum. Çünkü gezdiğim zaman her yerde Nakşibendi tarikatinin büyük evliyâullahının türbelerini, faaliyetlerini, halkı eğittiklerini gördüm. Rivayetlerde İbrahim aleyhisselam'ın Urfa'da ateşe atıldığı söyleniyor. O mıntıkada yaşamış. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin emriyle, Sâre isimli hanımının cariyesi olup kocasına hediye ettiği Hâcer validemiz ile nikâh oluyor. İsmail aleyhisselam doğunca, cariye efendiyle hanım olma şerefine erdiği zaman, ümmü veled oluyor, değer kazanıyor. Mevki makamı ve sahip olduğu şartlar da değişiyor. 


İbrahim aleyhisselam hanımının kendisine hediye olarak verdiği Hâcer validemizle, kendilerinin çocukları İsmail aleyhisselamı da alarak, Allah'ın emri üzerine; “Yâ İbrahim! Benim için bir bina, bir Beytullah, bir ibadethane inşa et.” diye emir olunca -Bütün peygamberler Allah'ın vahiylerine göre hareket ediyorlar. Allah'ın bildirdiği, emretti$i, işaret buyurduğu şeyleri yapıyorlar. - terk-i diyâr eyleyip yetiştiği, yaşadığı yerleri bırakıp Allah'ın evini bina edeceği yeri bulmaya, Güney'e doğru yöneldi. 


Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e vahiy getirdiği gibi, İbrahim aleyhisselam'a da yol gösteriyor, rehberlik ediyordu. Ne zaman bir şehre gelseler, “Acaba burada mı bina edeceğim?” deyince Cebrail aleyhisselam; “Hayır, buradan geç, daha öteye.” diye işaret 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buyuruyordu. Nihayet gele gele Mekke-i Mükerreme'nin olduğu yere geldikleri rivayetlerde bildiriliyor. 


Kitaplarda bu gelişin, Peygamber Efendimiz'in, İsrâ ve Miraç gecesi Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e geldiği gibi olağanüstü ikramlarla olduğu rivayet ediliyor. Sonra Hâcer validemizi ve ondan doğmuş olan küçük bebeği, Allah'ın işaret buyurduğu, Cebrail aleyhisselam'ın gösterdiği yere yerleştiriyor. Ve ondan sonra yürüyüp uzaklaşıyor. 


Bu kitapların rivayetleri içinde ilginç bir hâdise var. “Cenâb-ı Hak sekinetini gönderdi.” diyorlar. Sekinet bir rüzgâr şeklinde, belirgin bir şekilde onu sevk etti ve Kâbe-i Müşerrefe'nin bina edileceği yeri böylece belirginleştirdi, gösterdi. Orada Hâcer validemizi ve İsmail aleyhisselam'ı iskân etti. 


Büyük zâtlar Allah'ın emrettiği şeyleri kendileri biliyorlar ama çok konuşmuyorlar. Hâcer validemizin yanına biraz yiyecek, biraz da su bırakmış. Yürüyüp giderken, Hâcer validemiz de arkasından gidiyor. “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun yâ İbrahim?” deyince cevap vermiyor. Sonra birkaç defa daha tekrar edince, o zaman Hâcer validemiz bunun bir emirle olduğunu sezinlediği için “Bizi burada bırakmanı Allah mı emretti?” diyor. O da; “Evet, Allah emretti.” buyuruyor. Hâcer validemiz; “O halde Allah bize kâfi gelir.” diyor. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam uzaklaşıyor. 


Kâbe'yi ve mahallini gördüğü, ama Hâcer validemizin kendisini görmediği yere kadar uzaklaşıp “Yâ Rabbi! Ben zürriyetimi senin emrin ile böyle bir ekin bitmez vadiye yerleştirdim.” diye dua ediyor. 


İbrahim aleyhisselamın hayatında böyle başka insanların yapamayacağı kadar zorlu teklifler ve imtihanlar var. Allahu Teâlâ hazretlerinin her emrini fedakârca, gözünü kırpmadan yapmış bir insan olduğu için Allah İbrahim aleyhisselamı çok sevmiş. 


Mesela, “Eşini ve sevdiğin çocuğunu şuraya götür, bırak.” diyor. Böyle bir işareti rüyada veya bir ilham yoluyla alan insan, Allah'tan geldiğini bildiği için tabii bunu yapacak; ama Zor bir iş. 

Sonra, rüyada oğlu İsmail'i kesmesi işaret olunuyor. Geliyor, açıkça; “Yâ İsmail, rüyamda bana seni kesmem emrolundu.” diyor. O da; “Babacığım, Allah ne emrettiyse yap, ben de inşaallah sabrederim.” 
diyor. Alıp kesmeye, kurban etmeye götürüyor. Bu da kendinizi o şartlara 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uyarlayıp düşünürseniz zor bir iş. Keseceği sırada Cenâb-ı Hak; “Ey İbrahim! Rüyanın emrini yapacağın anlaşıldı, sıdk u sadâkatini gösterdin. 
Oğlunu kesme, şu kurbanı kes.” diye kurban gönderiyor. Bu da zorlu bir şey ama Allah'ın emri olduğu için hiç sarsılmadan yapıyor. 


Hâcer validemiz de peygamber hanımı, mâşaallah, o da, “Madem Allah emretmiş, o halde Allah bizi korur.” diyor. Rivayetlere göre İsmail aleyhisselam o sırada süt emiyordu. Torbadaki yiyece$i yiyip suyu içerek besleniyordu ve çocuğunu emziriyordu. Ama bunlar bitince çocuk ve kendisi susuzluk çekmeye başladılar. İbrahim aleyhisselam da gitmiş bulundu. O ekin bitmez, kimsenin olmadığı yerde hem çocuğu susuzluktan mızıldanıp sıkıntı çektiğinden kendisini görmesin diye hem de belki bir yardım bulurum diye, kendisinin yakınında olan yüksek bir yere çıkmak istedi. Safa tepesi o tarafta, yakınında idi. Oraya kadar çıktı, etrafa bakındı. Sonra hızla yürüdü, dört yüz küsur metre kadar ilerideki, öbür yakadaki, Merve tepesine çıktı, oradan bakındı. Sonra tekrar Safa'ya, tekrar Merve'ye, yedi defa devam etti. 


O arada bir ses duydu. “Allah Allah, bu ses nedir? Acaba hayal mi? 
Bana mı öyle geliyor?” diye söylendi. Sonra baktı ki gerçek bir ses. Cebrail aleyhisselam topuSuyla veya bir rivayete göre kanadıyla kumları eşiyor. Ve oradan su pınar gibi çıkmaya başlıyor; zemzem suyu! Ve Cebrail aleyhisselam, “Korkma, burada korkulacak bir şey yok. Allah sizi koruyacak ve senin zürriyetine, bu evladına burada bir mukaddes bina, mâbed inşasını nasip edecek.” diye teselli veriyor. Hâcer validemiz, su topraktan kaynamaya başlayınca, su kaçmasın diye etrafını havuzlandırıp avucuyla da kaba doldurmaya çalışıyor. 


İmam Buhâri”nin rivayet ettiği uzun bir hadisten naklediyorum: Peygamber Efendimiz burasını anlatırken; “Allah rahmet eylesin Hâcer valideye... ESer suyun önünü çevirip havuzlama yapmasaydı, bıraksaydı, aksaydı, zemzem kuyu olmayacaktı, bir pınar olarak akıp gidecekti.” 
buyurmuş. 


Hakikaten bugünkü tetkiklerden, Hacer-i Esved köşesi tarafından, Kâbe'nin altından akıntı hâlinde bir dere, nehir gibi suyun geldiği biliniyor. Su kuyunun içindeki “zemzem kursağı” adı verilen o yerden gelip kuyuya doluyor. Ondan sonra da bir yerlerden yine gidiyor. Aşağıdan akıyor. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi; 


“Eğer havuzlamasaydı akacaktı.” 
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Âmennâ ve saddaknâ. 


Sonra çocuk büyüyor. Cürhüm kabilesinden birileri oradan geçerken, bakıyorlar orada bazı kuşlar uçuşuyor. Kitapların anlattığına göre aşağı- da Kudey tarafında, Mesfele'den ötede kuşların uçtuğunu görünce; 


“Bu kuşlar suya gelir, biz buralarda su bilmiyoruz. Bu kuşların kondu- 
8u, indiği yere doğru bir gidin bakalım.” diyorlar. İki kişi gönderiyorlar. 
Onlar da bakıyorlar, orada su var. Çocuğuyla beraber bir hanım var. 
Gidiyorlar, “Hakikaten su var.” diyorlar. Hâcer validemize gidiyorlar; 


“Bu sudan bizim istifade etmemize müsaade eder misiniz? Civarında oturabilir miyiz?” diyorlar. Hâcer validemiz de; 


“Suda hak iddia etmemek şartıyla buyurun, oturun.” diyor. 


Çünkü onların gelmesi, ona bir ünsiyet, can yoldaşlığı olacak. Ve o kabileden kimseler oraya yerleşiyorlar. İsmail aleyhisselam büyüyor, o kabileden birisiyle evleniyor. 


Bu arada da İbrahim aleyhisselam zaman zaman oğlunu, karısını ziyarete geliyor. 


Rivayetler böyle. O geldiği zaman ne konuştuğuna dair uzun açıklamalar var. 


Bir seferinde geliyor. O günün şartlarında kapı varsa kapıyı çalıyor. 
Evli olduğu kadın çıkıyor, bakıyor, karşısında bir ihtiyar zât. İsmail'i soruyor. 


“Evde yok.” diyor. 

Soruyor: 

“Nasılsınız? Geçiminiz nasıl?” 
Kadın; 


“Çok fena, berbat, kıtlık, mahrumiyet içindeyiz, yiyecek bulmaya gitti.” diyor. Tatsız, olumsuz konuşmalar yapıyor. 


İbrahim aleyhisselam; 

“İsmail'e geldiği zaman benden selâm söyle ve ona de ki; “Kapının eşiğini değiştirsin.”” diyor. 

İsmail aleyhisselam biraz sonra geliyor, İbrahim aleyhisselam gitmiş oluyor. Gelince; 
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“Ben buraya birisi gelmiş gibi bir şey hissediyorum, birisi geldi mi?” diyor. 
Eşi; “Evet geldi.” Deyince; 
“Nasıl bir kimse?” diye soruyor. 


“Yaşlı, ihtiyar bir kimse geldi, seni sordu. Hâlimizi hatırımızı sordu. 
Ben de perişanlığımızı anlattım.” diyor. 


“Pekiyi, bir tavsiyede bulundu mu?” 

“Evet bulundu.” 

“Ne dedi?” 

“İsmail'e benden selâm söyle, kapısının eşiğini değiştirsin.” dedi.” 


“Tarifinden anlaşıldığı üzere o benim babam İbrahim idi. “Kapının eşiğini değiştir.” demek de; senden ayrılmamı, seni boşamamı istiyor. 
Sen ailenin yanına dön, seni boşuyorum.” diyor. 


İbrahim aleyhisselam; olumsuz, karamsar, şükürsüz olduğu için beğenilmeyen bir kimse olduğundan ondan ayrılmasını istemiş oluyor. 


Sonra İsmail aleyhisselam aynı kabileden başka bir kimseyle evleniyor. İbrahim aleyhisselam yine bir ara geliyor. İsmail aleyhisselam evde yok, yiyecek bulmaya gitmiş. 


“İsmail nerede?” diyor. 
“Yiyecek bulmaya gitti. Bizim için bir şeyler tedarik etmeye gitti.” 
“Pekiyi, nasılsınız?” 


“Çok iyiyiz elhamdülillah, rahatız, huzur içindeyiz...” vs. tatlı, güzel ikramlarda bulunuyor, güzel sözler söylüyor. Olumlu, şükürlü bir insan. 


“Pekiyi, ben gidiyorum. İsmail'e benden selâm söyle ve ona de ki; “Evinin eşiğini sağlamlaştırsın, tutsun.”” 


İsmail aleyhisselam biraz sonra gelince; 

“Birisi gelmiş gibi hissediyorum, birisi geldi mi?” diyor. 
“Geldi.” 

“Nasıl bir insan?” 


“Şöyle şöyle mübarek, nur yüzlü, sevimli, muhterem bir kimse geldi, seni sordu. Ben de olmadığını söyleyince, hâlimizi sordu. Ben de “Çok şükür, iyiyiz, hoşuz, geçiniyoruz.? dedim. Memnun oldu.” 
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“Bana bir tavsiyede bulundu mu?” 
“Evet, sana selâm söyledi.” 
“Ne tavsiye etti?” 


““Evinin eşiğini sağlam tutsun, tespit etsin, elinde tutsun.” dedi.” 
diyor. 


İsmail aleyhisselam; “O benim babamdı, “eşik” dediği de sensin. Babam, seninle evliliğimin devamını istemiş.” diyor. 


Sonra İbrahim aleyhisselam bir ara geliyor; 


“Oğlum, ben burada bir ev yapmak üzere Cenâb-ı Hak'tan emir aldım.” diyor. 


“Pekiyi baba, yapalım.” diyor. Beraber Kâbe'nin binasını yapmaya başlıyorlar. 


Rivayetler böyle. 194 
Bu rivayetlerin içinde bazı alimlerin daha geniş izahları var. 


“Bu, Kâbe'nin ilk binası değil. Kâbe'yi ilk olarak Âdem aleyhisselam yaptı. Onun yaptığı bina Nuh tufanında zarar gördükten sonra örtüldü. 
Allahu Teâlâ hazretleri İbrahim aleyhisselam'a tekrar o mübarek yerde bu binayı yapmasını emretti.” diyorlar. 


Kavâid, “temeller” mânasınadır. Demek ki daha önceden oradaki temeller bir tümsek hâlinde, harabe, kumlarla örtülmüş, görünmez durumdaydı. Allahu Teâlâ hazretleri melekleri vasıtasıyla onları gösteriyor. 
O kavâidi, temelleri bulup onun üstüne inşa ediyorlar. Babası inşaatı yapıyor. İsmail aleyhisselam taş taşıyor. Belli bir seviyeye geldikleri zaman, Cebrail aleyhisselam cennetten bir taş olarak Hacer-i Esved'i getiriyor. O köşeye konuluyor. Ondan sonra binası tamamlanıyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri, İbrahim aleyhisselam'a insanların orayı haccetmesi, ziyaret etmesi için ezan gibi bağırarak ilan etmesini emrediyor. 
Ve böylece İbrahim aleyhisselam da sesleniyor. Seslenmek İbrahim aleyhisselam'dan... “Allah burayı beyt yaptırdı. Ey insanlar, haccedin!” diye seslenmeyi, mânevi bakımdan duyanlar duyuyorlar ve hacca gidiyorlar, diye kitaplar yazıyor. 


194 Bk. Buhâri, “Enbiyâ”, 12; Ahmed b. Hanbel, |, 347; Beyhaki, es-Sünenü”/-kübrâ, V, 160; Abdürrezzâk, V, 105, r. 9107. 
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Peygamber Efendimiz de kendi zamanında Kâbe-i Müşerrefe'nin tamirine şahit olmuş. Onunla ilgili de çeşitli rivayetler var. 


Âyet-i kerimenin izahında şöyle diyorlar: Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente's-semiu'l-alim. “Yâ Rabbi! Bu yaptığımız güzel faaliyeti sen kabul eyle, çünkü sen her şeyi bilen, her şeyi işiten Mevlâmızsın, ne maksatla yaptığımızı biliyorsun.” diyen ikisidir; İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam'dır. 


Alimlerden, müfessirlerden birisi de diyor ki; Yerfeu İbrâhimü”l-kavâide mine”l-beyti. Binayı yapan İbrahim aleyhisselam'dır. Rabbenâ tekabbel minnâ diye duayı yapan İsmail aleyhisselam'dır. 


Ama sağlam rivayet, her ikisinin de dua ettikleri. Zaten ondan sonraki âyet-i kerimelerdeki sözün akışı, konunun devam edişi de ikisinin aynı duayı yaptıklarını gösteriyor.” 


195 İbn Kesir, 1, 426. 
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z. İbrahim ve İsmail'in Duası 


SE öz ila e e 
SN DAŞ EĞİ eği ir ci) 


Rabbenâ vec'alnâ müslimeyni leke. “Yâ Rabbi! Sen bizi, her ikimizi de sana inanmış, mü'min kişiler eyle.” 


Müslimeyni leke. “Sana teslim olan kimseler eyle.” “Senin emrini tutan, senin buyruğuna itaat eden, buyruğunu yapan kimseler eyle.” 
mânasına gelir. Veyahut; müslimeyni leke, “Sana ihlâsla, hâlis muhlis niyetle bağlanan, kulluk eden kullar eyle.” mânasına gelebilir. İki anlam da olabilir. 


Ve min zürriyyetinâ ümmeten müslimeten leke. “Ve bizim zürriyetimizden de sana itaat eden, ihlâsla sana ibadet eden kimseler getir.” 
diye, çocuklarının da ihlâslı kimseler olmasına dua ediyorlar. 


Ve erinâ menâsikenâ. “Ve burada yapılan ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini bize bildir.” 


“Yâ Rabbi! Haccı nasıl yapacağız, kurbanı nasıl kesece$iz, tavafı nasıl yapacağız, bunları bize bildir.” 


196 2/Bakara, 128. 
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Ve tüb aleynâ. “Bizim sana yönelişimize karşı sen de bize yönel, teveccüh buyur.” İnneke ente't-tewvâbü'r-rahim. “Hiç şüphe yok ki sen çok teveccühkârsın, Tevvâb'sın; son derece merhametlisin.” 


“Sana teveccüh edenlere sen de teveccüh edersin. Sana yönelip senden niyaz eden, günahlarının affını isteyenlere sen de teveccüh buyurursun, tevbekârların tevbesini kabul edersin. Bu dualarımızı kabul eyle.” 


Bu, sâlihlerin, babaların umumi arzusudur. Kur'ân-ı Kerim'de bu hususta âyet-i kerimeler var. İnsanlar hem kendileri için dua ederler hem de zürriyetlerinin Allah'a itaat eden, ibadet eden kimseler olmasını cân u gönülden isterler. 


“Yâ Rabbi! Zürriyetimizi müttaki kullar eyle, bizi de müttakilerin ceddi eyle.” diye dua ettikleri Kur'ân-ı Kerim'de başka âyet-i kerimelerde bildiriliyor. Burada da zürriyetlerine dua ettiğini görüyoruz. 


Allahu Teâlâ hazretleri; 


18 ŞİA ağ İLE Yİ JE şiğ8 baz JE ÜL el Se Ğİ) 

İnni câilüke li'n-nâsi imâmâ. “Ey İbrahim, sen imtihanları geçtin, başardın, ihlâsını ispat ettin, güzel kul olduğun belli oldu. Ben seni insanların önderi seçtim.” deyince; ve min zürriyyeti. “Yâ Rabbi! Zürriyetime de bu şerefi verecek misin?” Lâ yenâlü ahdi'z-zâlimin. “Hayır, bu herkese olan bir şey değil, zalimlere değil, muhlislere, hâlis kullara.” diye, geçtiğimiz âyetlerde ümmetini, zürriyetini düşünüp onların da Allah'ın böyle seçkin kulları olmasını istediğini görmüştük. Kendilerinin şahısları için dua ettikleri gibi zürriyetleri için de dua etmiş oluyorlar. “Yâ Rabbi! Sana kullukta salimen devam edelim, sabit olalım. Senin yolundan ayağımız kaymasın, ihlâsla sana ibadet edelim.” diye istemiş oluyorlar. 


Biz de; 


AÜ öyaz İZ GAZİ EZA EĞİ El İLA öl iriliği 


197 25/Furkân, 74. 
198 2/Bakara, 124. 


199 25/Furkân, 74. “Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet ve bizi (fenalıktan) sakınanlara rehber yap.” derler.” 
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diye, bu gibi duygularla dualar ediyoruz. 


Allah hakikaten evlatlarımızı, zürriyetlerimizi, ailelerimizi, eşlerimizi hayırlı kimseler eylesin. Cenâb-ı Hak kıyamete kadar zürriyetimizden sâlih kimseler getirsin. Fâsık, fâcir, zalim, kâfir, müşrik, münâfık getirmesin. 


Sonra; Ve erinâ menâsikenâ. “Bize menâsikimizi de göster.” diyorlar. 


Menâsik, mensek kelimesin çoğuludur. Nüsuk veyahut mensek, “bir ibadetin yapılma usulleri” demektir. 


“Haccın menâsikini, yapılma usullerini göster.” mânasınadır. “Burada Kâbe'yi yaptık. Bu Kâbe ziyaret edilecek. Usulünü bize öğret.” 


Hac ne demek? 


“Oranı usülüne uygun, belirli zamanda, belirli faaliyetleri yaparak Ziyaret etmek.” demek. Arafat'a çıkılacak, sonra farz tavaf yapılacak. 
Mina'da, Müzdelife'de görevler var. 


Cenâb-ı Hak bir bina yaptırıyor. “Yâ Rabbi! Bunu bizden kabul eyle. 
Bizi senin emrini tutan, yolunda sabit olan, ihlâslı kullar eyle. Bir de buralarda bu ibadetlerin nasıl yapılacağını bize göster, bildir.” diye dua etmişler. 


Cebrail aleyhisselam, bu dualar üzerine onlara Beytullah'ı gösterdi. Binayı tamamlattırdı, sonra onları Safa'ya götürdü; “Bu Safa, min şeâirillâh, Allah'ın beytini ziyaretin şiarlarından, usullerinden birisidir.” 
Merve'ye götürdü; “Birisi de bu Merve'dir. Bununla bunun arasında sa'y edeceksiniz.” diye usulü öğretti. “Sonra Mina'ya götürdü.” diye rivayetlerde bildiriliyor. 


Mina'ya giderken şeytan, “Büyük Cemre”, Cemretü'l-akabe denilen yerde karşılarına çıkınca Cebrail aleyhisselam; “Bu şeytandır, tekbir getir ve bunu taşla!” buyurmuş. O zaman İbrahim aleyhisselam tekbir getirip şeytanı taşlamış. Şeytan bu sefer Orta Cemre'ye, el-Cemretü'lvustâ'ya, Arafat tarafına doğru geri gitmiş. Oraya vardıkları zaman Cebrail aleyhisselam; “Tekbir getir, bir daha taşla!” demiş. Bir daha taşlamış. Bu sefer Küçük Cemre, el-Cemretü'l-ülâ, “Küçük Şeytan” denilen, tarafa doğru kaçmış. Oradan taşlayınca daha öteye uzaklaşmış. 
Bir de oğlu İsmail aleyhisselam'ı kurbana götürdüğü zaman, aynı şekilde şeytan taşlaması var. İbrahim aleyhisselam'ın bu hareketleri dolayısıyla hacıların Mina'da şeytan taşlama işlemleri oluyor. Oradan “Burası 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Meş'ar-i Haram'dır, burada vakfeye duracaksınız.” diye Arafat'a, Meş'ar-i Haram'a götürmüş. Arafat'ta vakfeyi öğretmiş. Müzdelife'ye götürmüş... 


Cebrail aleyhisselam; “Bütün bunları anladın mı?” diye sormuş. O da; “Anladım.” demiş. “Arafat” sözünün, “Evet, anladım.” mânasına areftü kelimesinden geldiği anlatılıyor. Böylece Cenâb-ı Hak, menâsik'ini, duaları üzerine, haccın nasıl yapılacağını, “Oralarda ibadetlerin nasıl yapılacağını göster yâ Rabbi!” dedikleri için onlara göstermiş oluyor. 


Ve tüb aleynâ. “Ve bize teveccüh buyur.” 


Tâbe, yetübu; Arapça'da “yönelmek, dönmek” demek. Eğer tâbe-yetübu, ilâ harf-i cerriyle, edatıyla kullanılırsa... İngilizcesini söyleyelim; bu fiil ilâ prepositon'ıyla kullanılırsa, idiom oluyor. İngilizce'de aynı kelime başka başka prepositonlar aldığı zaman başka mânalara ge-Liyor. Mesela call fiili on ile kullanıldığı zaman “çağırmak, davet etmek”, up ile kullanıldığı zaman “telefon etmek” mânasına geliyor. 


Tâbe, ilâ ile kullanıldığı zaman, tübtü ila'llâh, yani “Ben Allah'a tevbe ettim.” Tâbe fülânün ila'llâh. “Filanca, Allah'a tevbe etti, Allah'a yöneldi. Yüzünü Cenâb-ı Hakk'ın dergâhına döndürdü, elini Cenâb-ı Hakk'a açtı.” mânasına geliyor. “Yâ Rabbi! Ben kusurluyum, hatalıyım, beni affet.” diyor. “Kul Allah'a yöneldi.” Buna “tevbe” diyoruz. Buradan da, “Kul günahlarından üzüldü, onlardan vazgeçmeyi istedi, bunu Allah'a söylüyor.” mânası çıkıyor. “Tevbe yâ Rabbi!”, “Ben bu günahtan dönüyorum.” mânasına geliyor. İla'llâh. Bu, “teveccühünü, pişman olduğunu, günahtan döndüğünü arz etmek” mânasına. 


Tâbe eğer alâ harf-i cerriyle kullanılırsa; 


Arapça'da ilâ, “bir şeye doğru”; alâ, “bir şeyin üzerine” demek. O zaman, “Cenâb-ı Hak kuluna teveccüh etti, onun tevbesini kabul buyur - du.” mânasına geliyor. Tâba'llâhu alâ abdihi. “Allah kulunun tevbesini kabul etti, ona teveccüh etti, onun kendisine yönelmesini, yakarmasını sevdi, affetti.” 


Ve tüb aleynâ. “Yâ Rabbi! Sen bize teveccüh buyur, bizim sana yöne-Lişimizi kabul buyur, bize lütfeyle.” demek oluyor. 


İnneke ente't-tevvâbü'r-rahim. “Hiç şüphe yok ki senin güzel sıfatlarından ikisi şunlardır: Sen Tevvâb'sın ve Rahim'sin.” 
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Tevvâb, “çok teveccühkâr” demek. Kulları Allah'a yöneldi mi Cenâb-ı Hak onları karşılıksız bırakmaz. Ne kadar hatalı olsa, kul hatasından dönüp de Cenâb-ı Hakk'a yönelince, Cenâb-ı Hak ona kat kat daha fazla döner. Onun için insanların tevbe etmesi, hatalarından dönmesi, Allah'a yönelip özür dilemesi, yakarması lazım. Allah tevbesini kabul ediyor, teveccüh ediyor. “Sen günah işlemiştin, bana karşı suç işlemiştin. Ben senin yüzüne bakmıyorum, senin ibadetini, yönelmeni kabul etmiyorum. 
Duanı da kabul etmiyorum!” demiyor. Teveccüh edince kat kat daha fazla teveccüh ettiğinden, tevbesini kabul ettiğinden; Tevvâb. Arapça'da fa'al vezni mübalağa ifade eder. Cenâb-ı Hak Tevvâb'dır, “kulların tevbesini kabul edici, kendisine yönelen kullara çok çok daha fazlasıyla teveccüh edici” mânasına. Cenâb-ı Hakk'ın Tevvâb olması bizim için müjdedir. “Biz tevbe edersek bizi affedecek” diye oradan anlıyoruz. 


Bir de Rahim... 


Kur'ân-ı Kerim; 


MİN GENİ 3) 


Bismillâhirrahmânirrahim'le başladı. Hemen Kur'ân-ı Kerim'in ilk satırında; 


a . o e iz e Ozi ga Zİ) 
er-Rahmâni'r-rahim'le karşımıza gelen Rahim, “Rahmeti çok geniş, merhameti çok, sonsuz derecede fazla!” demek. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin Tevwvâb olduğunu, çok merhametli olduğunu, rahmetinin çok geniş olduğunu zikrederek, “Yâ Rabbi! Bize bu sıfatlarınla muamele eyle.” diye o mübarekler dua etmiş oluyorlar. 


Allahu Teâlâ hazretleri şefaatlerine erdirsin. 


200 1/Fâtiha,1. 
201 1/Fâtiha,2-3. 


İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın Duaları 


LEE) e İl ek 3 Eğ) 
Be Sİ Sezal ESİ İİ) 243 şi 5 


Daha önceki âyetlerde geçen duaların devamı olarak yine İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam şöyle diyorlar: 


Rabbenâ. “Ey bizim Rabbimiz!” 


“Bizi nimetleriyle besleyen, yaşatan, hayatımızı devam ettiren, nimetlerine gark eden, lütfuna mazhar eden Mevlâmız!” 


Ve'b'as fihim. “Burada teşekkül edecek olan zürriyetimizden, topluluğun içinden.” 


Mekke'ye iskân ettiği Hâcer validemiz ve oğlu İsmail aleyhisselam'dan türeyen, oraya yerleşecek olan o toplumun, o halkın içinden... 
Biliyor ki nesli orada gelişecek. Çünkü Cenâb-ı Hak istikbâle ait bilgileri peygamberlerine bildiriyor. Onlar ileride olacak şeyleri Allah'ın bildirmesiyle öğrenmiş oluyorlar. 


Resülen minhüm. “Onlardan bir peygamber tayin eyle, gönder. Onların içinden bir peygamber çıkar yâ Rabbi!” 


202 2/Bakara, 129. 
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Sonra bu peygamberin neler yapacağını da, sıfatlarını da cümlecikler hâlinde ekliyorlar: 


Yetlü aleyhim âyâtike. “Senin âyetlerini onlara okuyan bir peygamber.” Ve yuallimühümü”l-kitâbe. “Kitabı onlara öğreten bir peygamber.” 
Ve'l-hikmete. “Hikmeti onlara öğreten bir peygamber.” Ve yüzekkihim. 
“Onları temizleyen, paklayan bir peygamber.” 


“Yâ Rabbi! Burada yerleştirdiğim evladımın, ailemin ve torunlarımın arkasından gelecek olan, onların zürriyetlerinden teşekkül edecek, insanların arasından onlara senin âyetlerini okuyacak, onlara senin kitabını öğretecek, hikmeti öğretecek ve onları maddeten ve mânen tertemiz, pak, mübarek insanlar hâline getirecek bir peygamber de aralarından çıkar.” 


İnneke ente'l-azizü'l-hakim. “Hiç şüphe yok ki sen çok izzet sahibisin, çok hikmet sahibisin; çok Aziz ve tek Hakim'sin!” diyorlar. 


Şimdi kelimeleri açıklayayım: 


Ba's etmek, “göndermek” demek. Arapça'da, resul ba's etmek, “Bir halka bir elçi göndermek.” mânasına geliyor. Ama bu gönderilen elçi, bazen o halkın kendisinden de olabilir, dışarıdan bir kimse de oraya gidip onlara Allah'ın elçiliğini yapıp emirlerini tebliğ edebilir. Bazı milletlere Allahu Teâlâ hazretleri bir peygamber göndermiş; ama onların içinden değil, dışarıdan bir peygamber göndermiş, onlara emirlerini iletmiştir. 


Burada İbrahim aleyhisselam; “İçlerinden bir peygamber çıkar. Çıkacak peygamber de benim zürriyetimin bir ferdi olsun, benim neslimden bir kimse olsun.” diyor. Dua ediyor. “Şu vasıflarda bir peygamber.” diyor. Bu dua, kabul olmuş bir dua. Duasının sonucu, Peygamber Efendimiz'dir; İbrahim aleyhisselam'ın, İsmail aleyhisselamın neslinden Mekke'de peygamber oluyor. İsmail aleyhisselam'ın neslinden, o zamandan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş başka peygamber yok. Onun neslinden Peygamber Efendimiz geliyor. Dua Peygamber Efendimiz'in gelmesi için Allah'a yapılmış bir dua. Dua da müstecâb olmuş ki Peygamber Efendimiz gelmiş oluyor. 


İşin daha derinine bakılacak olursa; İbrahim aleyhisselam zürriyetini götürüp ekin bitmez taşlar, tepeler arasında, hiçbir şey olmayan bir yere yerleştirirken de bir şeyler biliyordu. Ondan yerleştirmişti. Yoksa insan durup dururken hiçbir maddi güzelliği, imkânı olduğu görülmeyen 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bir yere çoluk çocuğunu götürüp bırakmaz. Hâcer validemiz de soruyor: “Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Allah mı emretti?” İbrahim aleyhisselam, “Allah emretti.” diye bildiriyor. 


Mukadderâtı takdir buyuran Rabbü”l-âlemin, İbrahim aleyhisselam'a emrediyor: “Git, hanımını ve çocuğunu oraya yerleştir.” buyuruyor. Yani “Kes!” dediği zaman kurban etmeye razı, öyle itaatli bir peygamber İbrahim aleyhisselam... “Götür, oraya yerleştir.” deyince de; “Niçin yâ Rabbi? Orada ne yapacaklar? Ne yiyecekler? Fırın yok, ekmek yok, manav yok, et yok, ekin yok, ağaç yok. Orada ne yaparlar?” demiyor. Teslimiyeti, tevekkülü var. “Madem Cenâb-ı Hak emretti, muhakkak bir bildiği vardır.” diye, zürriyetini ekin bitmez, 1ssız, tenha bir vâdiye yerleştiriyor, iskân ediyor, bırakıyor. Onların içinden bir peygamber çıkacağını da Allah bildiriyor. 


Peygamber Efendimiz de kıyamete doğru, kendisinden sonraki zamanlarda olacak şeyleri, Allah'ın bildirdiği şekilde ümmetine bildirmiş. “Olacak!” dediği şeyler de olmuş. Mesela, “Bizanslılar İranlılar'ı yenecek.” 
dedi. Ebü Bekir es-Sıddik Efendimiz ile müşrikler iddialaştılar. Öyle oldu. 
Bizanslılar yendiler. Sonra Hendek harbinde, “Siz Bizans'ın arazilerine, İran'ın da tahtına, hazinelerine sahip olacaksınız.” buyurdu. Muhasara altındayken, harp olacak, belki yok olacak gibi oldukları bir sırada; “Hayır, siz yok olmayacaksınız. İki imparatorluğu yenip onların hazinelerine, arazilerine sahip olacaksınız.” diye bildirdi. Öyle de oldu. Sâsâni imparatorluğu da Bizans imparatorluğu da yıkıldı. İslâm oralara hâkim oldu. “İstanbul fetholunacaktır.”?93 diye buyurdu, -sahih hadis-i şerif- İstanbul'un fethi de oldu. “Kıyamete doğru ahlâk bozulacak, hâller değişecek, iyiler hor olacak, kötüler başa geçecek, güzel ahlâk ayaklar altında kalacak, kötü huylar alkışlanacak, insanlar sokaklarda edebsizlik yapacaklar, utanmayacaklar...” vs. buyuruyor.” Bunların olduğunu da görüyoruz. 


Her şeyi bilen, hatta takdir eden, yaratan Allahu Teâlâ hazretleri peygamberlere her şeyi, evveli âhiri, “Şöyle olacak.” diye bildirdiği için onlar biliyorlar. Âhir zamanda bir âhir zaman peygamberi geleceğini de biliyorlardı. İbrahim aleyhisselam onun kendi neslinden olacağını da biliyordu. Mukadderâtı Cenâb-ı Hak bildirdiği için ona âşinâydı. Bir peygamber; yani Peygamberimiz, âhir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafâ... 

203 BK. Tirmizi, “Tefsiru'l-Kur'ân”, 31,r. 3194; Ahmed b. Hanbel, |, 304. 
204 Buhâri, “Fiten”, 5, r. 7061-7067; Müslim, “Fiten”, 39-41. 
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“Bu acaba kendi peygamberlerini pâyelendirmek, övmek için veyahut onu “sağlam, sahih” diye göstermek için müslümanların bir gayreti mi?” 
diye düşünülebilir. İnanmayan, muhalif, münkir olan insanlar böyle bir şey düşünebilir. 


Ama Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce, hıristiyanlar ve yahudiler “Âhir zaman peygamberi gelecek.” diye biliyorlardı. Onun Mekke'den çıkacağını, isminin “Ahmed” olacağını biliyorlardı. Çünkü İsa aleyhisselam, ismiyle bildirmişti ve bekliyorlardı. Müşriklere; “Âhir zaman peygamberi gelince biz şirki yok edeceğiz, sizi mahvedeceğiz!” diye söylüyorlardı. 


Bunların hepsi geçen âyetlerin tefsirinde izah edildi. Bu, Peygamber Efendimiz'den önce mevcut olan bir bilgi. Bu bakımdan böyle düşünenlere çok güzel bir cevap oluyor. Hatta ben İngilizce yazılmış bazı kitaplar almıştım. Orada Peygamber Efendimiz'in geleceğini, İncil'de, Tevrat'ta, hatta Hint kıtasındaki çok eski dinlerin kutsal kitaplarında; hatta İran bölgesindeki Zerdüştiler ve daha önceki milletlerin kutsal kitaplarında da böyle bilgiler olduğunu ve o bilgilerin, o dillerle yazılmış kitaplardaki fotokopilerini gördüm. Hint dinlerinde de âhir zaman peygamberi hakkında bilgiler var. Bu, kitaplara geçmiştir. İran dinlerinde de, “Âhir zaman peygamberi gelecek.” diye bilgiler var. Yahudilerin kitaplarında da bilgiler var, bu da biliniyor. Hıristiyanların İncil'inde, Kitâb-ı Mukaddes'te de var. Bu, müslümanlardan önce zaten yaygın olan bir husus. 
Zaten Peygamber Efendimiz'in geleceği bekleniyor ve umuluyordu. 


Peygamber Efendimiz'in sıfatları bâbında, ne gibi bir peygamber, neler yapacak bir peygamber olduğunu gösteren cümleciklere geçelim. 


Yetlü aleyhim âyâtike. “Yâ Rabbi! Öyle bir peygamber gönder ki o, senin âyetlerini onlara okuyan bir peygamber olsun.” 


Allah'ın âyetlerinden maksat, Kur'ân-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Allah'ın âyetleri olarak Cebrail aleyhisselam'ın ve çeşitli vahiy şekilleriyle kendisine indirdiği Kur'ân-ı Kerim'i halka okudu, tilâvet eyledi. Ve halk da onu belledi, ezberledi. Önce ellerindeki yazılabilecek malzemeye, kitaplara yazdılar. Sonra onlar toplandı. Şu an elimizdeki Kur'ân-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'e inmiş hâliyle, harfi değişmeden ve kıyamete kadar da değişmeyecek bir şekilde elimizde en sağlam bir şekilde mevcut. 
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Daha önceki peygamberlere indirilen kitaplar ve suhuflar, yani sahifelerin ahkâmı aynen muhafaza edilememiş. Kendi asıl, indiği dille korunamamış. Tercümeleri kaç yıl sonra ortaya çıkmış. Eksiklikler, ihtilaflar var. 300 kadar farklı İncil çeşidi olduğu, bunların İznik konsilinde, milattan sonra 325 yılında İznik'te toplanan hıristiyan meclisinde müzâkere edilip bazılarının elendiği, dört tanesinin bırakıldı$ı meşhur, bilinen bir hâdisedir. Çünkü ihtilaflı, aslı yok. Tevrat da öyle. O halde dünya üzerinde Allah pek çok peygamber göndermiş, kitap indirmiş; onlara vahiy ve ahkâm indirmiş, dinlerini bildirmiş; ama onlar korunamamış. 


Aynen, hiç bozulmadan, harfi değişmeden korunabilen Kur'ân-ı Kerim. 


Yetlü aleyhim âyâtike. “Onlara senin âyetlerini okuyan bir peygamber...” 


İşte Kur'an-ı Kerim indi, o da ümmetine okudu. Âyet, “kesin bilgi sağlayan alâmet, işaret” demek. “Delil ve belge” mânasına da geliyor. 
Mesela gök olayı, herhangi bir ibretli gök mucizesi, mucizevi bir olay da âyettir. “Yerde ve gökte Allah'ın âyetleri vardır.” “Allah'ın varlığına birliğine delâlet eden, anlatan, gösteren, ispat eden belgeler, bilgiler, işaretler vardır.” demek. “Âyet” kelimesi Kur'ân-ı Kerim'de umumi mânasıyla kullanılıyor. Bir de “Kur'ân-ı Kerim cümleleri, Allah'ın ahkâmını ihtiva eden sözcükler” mânasına da kullanılıyor. İki mânası birden var. 


Âl-i İmrân süresinin başında; 
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Hüve'llezi enzele aleyke'l-kitâbe. “O Allah'tır ey Resülüm, senin üzerine kitabı -yani Kur'an'ı- indiren.” Minhü. “O Kur'ân-ı Kerim'den bir kısmı...” Âyâtün muhkemâtün. “Muhkem âyetlerdir.” Ve uharü müteşâbihâtün. “Diğer bir kısmı da müteşâbih âyetlerdir.” buyuruluyor. 
Kur'an'ın cümlelerinin “âyet” olarak isimlendirildiğini buradan görüyoruz. 


205 3/Âl-iimrân, 7. 
206 41/Fussilet, 53. 
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“Biz insanlara ufuklardaki, göklerdeki ve dışarıdaki delillerimizi göstereceğiz.” Ve fi enfüsihim. “Kendi iç dünyalarındaki delilleri gösterece$iz.” diye de âyet-i kerime var. Burada ikinci mânasında kullanılıyor. 


Yetlü aleyhim. “Allah'ın âyetlerini okumak” denildiğine göre, burada Kur'ân-ı Kerim, yani sözcükler şeklindeki Allah'ın âyetleri kastediliyor. 


Ve yuallimühümü”l-kitâbe. “Onlara, orada oluşacak olan insan topluluğuna, Mekke'de birikecek, yaşayacak, çoğalacak olan, zürriyetinden olacak o insanlara kitabı öğretecek.” 


Oraya sonradan gelenler de, onlara iltihak edenler de onlardan sayılıyor. 


Ve'l-hikmete. “Sünnet-i seniyyeyi öğretecek.” 


Bu izahları alimler yapıyorlar. el-Kitâb; belirli kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve'l-hikmete. “Ve hikmet!” 


Hikmet, iki anlam taşıyor: 


1. “Yerli yerinde, usulünce, gerçeğe uygun, doğru bilgi” mânasına kullanılıyor. Böyle bir bilgiyi söyleyen kimseye “hakim” deniliyor. Böyle olan bir söze de “hikmet” deniliyor. 


2. “Sapasağlam, muhkem söz” mânası var. “Sapasağlam bir yapı” diyoruz. Sağlam, demek ki güzel taşlarla yapılmış. 


Burada “hikmet”le kastedilen, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri Peygamber Efendimiz'e hem Kur'an'ı indirmiştir hem de Kur'ân-ı Kerim gibi onu açıklayan, insanların Kur'an'ı, Allah'ın emirlerini daha iyi anlamasını sağlayan başka bilgileri de ilham etmiştir. İşte o da sünnettir; Peygamber Efendimiz'in sözleridir, hareketleridir, davranışlarıdır, tercihleridir, engellemediği, yapılmasına müsaade ettiği şeylerdir. Takriri sünnettir, kavli sünnettir, fiili sünnettir. 


LER FİİL İLE Sl G3 
“Peygamber Efendimiz boşuna konuşmaz ve yaptığı her şey Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın emriyle olan şeylerdir.” 


207 53/Necm, 3-4. 
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Kur'ân-ı Kerim'e vahy-i metluv, “tilâvet olunmuş, Cebrail tarafından bildirilmiş vahiy”; sünnete ise vahy-i gayri metluv, ““Ey Resülüm, şöyle yapman uygun olur.” diye, aklına, kalbine, gönlüne mânası ilham edilmiş vahiy” denir. Peygamber Efendimiz de onu öyle yapmış veyahut onu kendi sözleriyle ifade etmiştir. Buna “sünnet” diyoruz. 


Ona hem kitap hem sünnet verildi. 


Peygamber Efendimiz, Cebrail'den geldikten sonra Kur'ân-ı Kerim'i aynen okur ve vahiy kâtiplerine yazdırırdı. Bir kelimesi, bir harfi dahi değişmeden anında tespit edilirdi. 


Peygamber Efendimiz kendi sözlerini, sünnetini ilk zamanlar, Kur'ân-ı Kerim'le karışmaması bakımından yazdırmadı. “Benim sözlerimi yazmayın.” dedi. Ancak sonraları yazılmasına müsaade etti. İnsanlar hangisi Kur'ân-ı Kerim'dir, hangisi Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, bunu anlayacak bir seviyeye ulaşınca, o zaman bu işte uzmanlaşmış olan sahabilere müsaade eyledi. Bir kısmı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini yazdılar. Biliyorlardı ki bunlar Kur'an değil, Efendimiz'in hadis-i şerifleridir. Böylece Peygamber Efendimiz'in davranışları, sözleri, nasihatleri şemâili, sireti en güzel şekilde tespit edildi. 

Dünya üzerinde, Hz. Âdem'den kıyamete kadar, hayatı Peygamber Efendimiz kadar doğru ve en ince teferruatlı olarak tespit edilmiş hiçbir ikinci şahıs yoktur. Yegâne ve en mükemmel şekilde hayatı belirlenmiş olan kimse odur. Bu da İslâm'ın en önemli, en şerefli ikinci büyük meziyetidir. 

1. Kitabının aslının elde olması, hiçbir harfinin değişmemesi. 


2. Peygamber Efendimiz'in hayatının en ince teferruatına kadar tespit edilmiş olması. 


Bu ikisi çok önemlidir. Çünkü eski peygamberlerin sözleri de hayatları da tespit edilmemiş. Doğum tarihleri, ölüm tarihleri bile belli değil. 
Hepsi tarihin karanlıklarına, gölgeliklerine gizlenmiş kalmış. Ama Peysamber Efendimiz'in doğumu, ölümü, hicreti, savaşları, her şeyi belli. 
Bu iki büyük meziyet, çok büyük bir şeref. 


Allahu Teâlâ hazretleri gözleri görmeyen insanların gözlerine görme kâbiliyeti ihsan eylesin. 


İslâm, kitabı harfi bile değişmeden korunmuş bir hak dindir. Sözleri, hareketleri ve hayatı en ince teferruatına kadar tespit edilmiş bir hak, 


231 


232 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Allah'ın en sevdiği âhir zaman peygamberi vardır. O bütün eski ümmetlere de geleceğini bildirdiği, müjdelediği ve övdüğü bir peygamberdir. 
Daha ne istiyorlar da İslâm'a girmiyorlar? İncelemediklerinden, bu bilgileri bilmediklerinden... 


Buradan bize de bu bilgileri başkalarına tebliğ etmek vazifesi çıkıyor. Bu iki harika vasıf, çok önemli iki vasıftır. İslâm'ın en büyük meziyetidir. Başka hiçbir dinde bu durum olmadığından herkesin müslüman olması, İslâm'a girmesi lazım. 


Ve yüzekkihim. “Ve onları tezkiye eden bir peygamber.” 


Tezkiye etmek, “pâk eylemek, tertemiz eylemek” demek. Kötü huylardan, kötü âdetlerden, câhiliye geleneklerinden, günahlardan, yanlış fikirlerden temizleyecek. İbret gözüyle insanların neyi neden yaptığını en ilkel toplumlardan, çıplak gezen, vahşi hayat yaşayan insanlardan, Avrupalılar'ın her çeşidine kadar -Amerikalı, İngiliz, Fransız, İspanyol, İtalyan, Sırp, Lübnanlı, hıristiyan, müslüman Arap, Güney Amerikalı, Güney Afrika'dan boynunda gitarı gezen şahıs- davranışlarına, âdetlerine bakıyoruz, görüyoruz, inceliyoruz ve her seferinde “Çok şükür yâ Rabbi! 
Elhamdülillah, beni müslüman eylediğin için sana hamd ü senâlar olsun, şükürler olsun!” diyoruz. İslâm'ın güzelliğini, kıymetini, başkalarıyla mukayese ettiğimiz zaman anlıyoruz. 


Brezilya'nın her senede bir karnavalları oluyor. Biliniyor, televizyonlardan izleniyor. Onlar için her şey. Ama İslâmi ölçülere göre çok ayıp, çok günah, çok haram, çok yasak olan şeyleri çılgınca yapıyorlar. Bir sene onu bekliyorlar, senenin o günü gelince onu yapmak için bir sürü hazırlık, çılgınlık... 


Aborjinler Avustralya'nın eski yerlileri. Buraya Avrupalılar gelmeden önceki yerlilere “aborjin” diyorlar. Çıplak geziyorlar. Göğüsleri, altları çıplak. Önlerine gelen şeyleri yiyorlar. Örflerini âdetlerini anlamaya çalışınca, “Elhamdülillah, İslâm bizlere çok şeyler kazandırmış.” diyoruz. 


İslâm'ın kıymetini bilmemiz ve başkalarına öğretmemiz lazım. 


İnsanların gönüllerine çok yanlış şeyler birikmiş. Gönül çok geniş bir âlem. İnsanın iç âlemi her şeyi alıyor. Pislik, moloz, mikrop, hurda birikmiş. Bu harabe gönüllerin temizlenmesi lazım. 


İşte; ve yüzekkihim. “Onları temizleyen bir peygamber.” Kafaları, gönülleri, toplumları, insanları temizliyor. Güzel bir itikada, inanca, 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duygulara, ahlâka sahip kılıyor. İşte öyle yapan bir peygamber. Peygamberimiz'in fiilen bunu yaptığını tarihten görüyoruz. Bir İslâm'dan önceki Araplar'ın hâlleri, câhiliye devri, bir de İslâm devresi ve İslâm'dan sonraki dönem var. Ağızların, dişlerin fırçalanması, koltuk altlarının temizlenmesinden başlayıp tırnakların kesilmesine, sünnete kadar İslâm ne kadar büyük faziletler, meziyetler getirmiş, ne kadar değiştirmiş. 
İnsanın sağlıklı olması, midesinin, karaciğerinin korunması için beden temizliği, diş temizliği, sağlık için gerekli öğütler... Ailenin mutlu olması, toplumun başarılı olması için öğütler... Bunların hepsi hazinedir. İslâm böyle bir din. Ama kiymetini bilen ve bilmeyen insanlar olabiliyor. 


“Yâ Rabbi! Onların içlerinden onları paklayan, tertemiz eyleyen; onlara Kur'an'ı, sünneti öğreten; onlara Allah'ın emirlerini, âyetlerini okuyan bir peygamber gönder. Onlara dışarıdan gelmiş değil de onların kendi içinden olsun.” 


Kendi içlerinden çıktığı için Peygamber Efendimiz'i hepsi sayet iyi bi-Liyorlardı, seviyorlardı, Muhammed el-Emin, “güvenilir Muhammed” demişlerdi. Herkes güveniyordu, eşyasını götürüp ona emanet bırakıyordu, parasını götürüp ona emanet veriyordu. Medine-i Münevvere'ye giderken emanetlerin hepsini sahiplerine iade etmişti. Güvenilir olduğu, haram, hak yemediği, yetimleri dulları himaye ettiği, yardım ettiği, herkesle iyi geçindiği, akrabaları gözetti$i, iyili$i tavsiye ettiği için sevilen bir insandı. Ecdadını da biliyorlar. Soylu bir ailedendi. Bilinmeyen bir adam gelse, bir şeyler söylese; “Kim bu adam? Nasıl itimat edeceğiz buna? Acaba bunun maksadı ne? Ne yapmak istiyor?” derler. Öyle değil. Bildikleri, soyu sopu belli, asil bir aileden, tertemiz, çok güzel bir insan. Hem huyu güzel hem hâli güzel. Adı güzel, kendi güzel Muhammed... 


İnneke ente'l-azizü'l-hakim. “Yâ Rabbi! Sen sonsuz izzet sahibisin, sonsuz hikmet sahibisin. Aziz'sin, Hakim'sin.” 


Bir şeyin izzetli olması, “kıymetli, nadir, kolayca ele geçmeyen olması” demek. Bir şey kıymetli olabilir, kolay ele geçerse, çok bol bulunursa, o zaman kimse önemsemez. Mesela hava, su, güneş bizim için önemli; ama her yerde var, kimse bunu önemsemiyor. Kimse bunun nimet oldugunu bile bilmiyor. Hem kıymetli olacak hem de az bulunacak, ele kolay geçmeyecek bir şey. Cenâb-ı Hak da izzet sahibidir, eşi benzeri yoktur, Esmâü”l-hüsnâ'nın sahibidir. Eşsizdir, emsalsizdir, ne dilerse istediğini yapacak kudrete sahiptir. 


233 


234 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Hakim. Her işi sağlamdır, muhkemdir. Hikmetin bir mânasına göre de her işi hikmetli, yerli yerindedir. Aykırı, ters, bozuk, yanlış değildir. 
Kahrı güzel, lütfu güzel, her şeyi güzeldir. Şairlerimiz -Allah rahmet eylesin. - “Neylerse güzel eyler.” demiş. 


Peygamber Efendimiz, bütün peygamberlerin, geleceğini bildiği bir peygamberdi. Nitekim, el-İrbad b. Sâriye radıyallahu anh'ın rivayet ettiSi sahih bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuş: 

208645 Ğ dış e .) > va pri şi oh ekli Fa âl e SİL 

İnni inda'llâhi le-hâtemü'n-nebiyyin. “Ben Allah'ın huzurunda, katında, yanında âhir zaman peygamberiyim, peygamberlerin sonuncusuyum.” Ve inne Âdeme aleyhisselâm le-müncedilün fi tıynetihi. “Âdem daha çamurunun içinde kıvrılıp dururken ben Allah indinde âhir zaman peygamberi, peygamberlerin sonuncusu olarak takdir edilmiştim.” 


Bu, Peygamber Efendimiz'in kendisinin sözü: “Daha Hz. Âdem yaratılmadan önce, Cenâb-ı Hak'ın takdiriyle benim âhir zaman peygamberi olacağım mukadder, belirli idi.” 


Onun için Peygamber Efendimiz'i Âdem aleyhisselam da Nuh aleyhisselam da biliyor. Onların ümmetlerine de bildirilmiş. Musa aleyhisselam da biliyor. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam da zaten bildikleri için takdir-i ilâhiye uygun vecihle böyle dua etmişler. 


İsa aleyhisselam da biliyor. İsa aleyhisselam'ın bildiğine dair hıristiyan belgeleri çok. Bu hususta İslâm belgeleri, Kur'ân-ı Kerim âyetleri de çoktur. 


İOS A e gs 113) İLAN 183 (DE N 1s) 


Yuallimühümü”l-kitâb için Hasan Basri, Katâde, Ebü Mâlik ve diğer alimler; ya'ni'l-Kur'ân, “Kitapla kastedilen Kur'an'dır.” Ve'l-hikme için de; ya'ni's-sünnete, “Sünnettir.” demişler. 


208 Bk. Ahmed b. Hanbel, IV, 127-128; Taberâni, el-Mu'cemü”-kebir, XVI, 252, r. 629-630; 
a.mlf., Müsnedü'ş-Şâmiyyin, Il, 340, r. 1455; lll, 133, r. 1939; İbn Hibbân, XIV, 312, r. 6404; Ebü Nuaym, VI, 90-91; Hâkim, Il, 453, r. 3566. 


209 İbn Kesir, 1, 444. 
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ll AŞ: paz 
Bazıları el-fehmü fi'd-din demişler; “Dindeki güzel, doğru sağlam 


anlayıştır.” Tabir olarak el-fıkhu fi'd-din, “dinde fakih olmak” diye de seçer. 


Bazıları da; 


ki Ji We a b a e e 2 
a ea ibn e 


Yuallimühümü'l-hayra. “Allah'ın emirlerine göre insanlara hayır 6$- retir.” Fe-yef'alühü. “İnsanlar o hayrı yaparlar.” Ve'ş-serre. “Şerri de öğretir.” Fe-yettekühu. “Şerden kendilerini korurlar.” Ve yuhbirühüm bi-rıdallâhi anhüm. “Allah'ın, neler yaparlarsa kullarından razı olacağını onlara öğretir.” İzâ etâühu li-yesteksirü min tâatihi. “Böylece Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet ve taati çok ve güzel yapsınlar diye.” Ve yectenibü mâ yüshituhü min ma'sıyetihi. “Allah'a isyan edildiği zaman Allah'ın nelere kızdığını bilip ondan sakınsınlar diye.” 


“Bunları öğreten bir peygamber!” mânasına geldiğini söylemişler. 


Yüzekkihim sözünün izahında da; ya'ni tâatallâhi ve'l-ihlâs, “Allah'a itaat, ibadet etmek ve ihlâslı olmaktır.” demişler. 


Aynen İbrahim aleyhisselam'ın duası makbul ve müstecâb oldu. Böyle bir peygamber geldi ve böyle güzel şeyleri insanlara öğretti. Ve sonuçta İslâm ortaya çıktı. Asırlar boyunca, dünyanın her yerine yayıldı, duyuldu. 
Şimdi, yirmibirinci yüzyılda İslâm'ı duymayan kalmadı. Herkes duyuyor, biliyor. Aborjinler bile biliyor. Bu, İslâm'ın onlara ulaşmış olması demek. 
İslâm'ın güzelliğini de anlatmak biz müslümanlara düşer. 


Hıristiyanların kiliselerine, dinlerine bağlılıkları çok kuvvetli. Türkiye'deki ahâlinin X99'u elhamdülillah müslümandır. Ama gevşemiş, ibadet ve taatle ilgisi zayıflamıştır. Avustralyalılar, Almanyalılar, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar Türkler'den çok daha dindardırlar. Dinlerine sarılmışlardır, kiliseye bağlıdırlar. Ve hıristiyansa hıristiyandır, yahudiyse yahudidir. New York'ta Brooklyn, yahudilerin çokça oturduğu bir mahalle. Sakallı, yahudi kıyafetli, harıl harıl okullara, havralara gidip 
210 İbn Kesir,1, 445. 

211 İbn Kesir,1, 445. 
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dinlerini öğrenip tam mânasıyla uygulayan insanlar. Cumartesi günü çalışmıyorlar, her şeylerini dinlerine göre ayarlıyorlar. Hahamlarının kesiminde bulunmadığı, damgasını vurmadığı eti yemiyor, her şeyi dinlerine uygun olacak şekilde hazırlıyorlar. 


Biz İslâm'ın kıymetini bilememiş, gevşemişiz; ama onlar sımsıkı dinlerine sarılmışlar. Bu arada da bazı insanlar, zaten millet böyle şaşırmışken bir de İslâm'a darbe vurmaya çalışıyor; tarihin en büyük hatasını yapıyor, en büyük suçunu da işliyorlar! Allah'ın karşısında en büyük yanlış işi yapıyor, Türk milletine de en büyük kötülüğü yapıyorlar! 


Allahu Teâlâ hazretleri bize gayret kuvvet versin. Gerçekleri güzel anlatmamızı nasip eylesin. Şaşıranlara hakkı, doğru yolu göstersin. Çünkü en muhalif gibi görünen insanlarla bazı kardeşlerimizin konuştuğunu ve onların da kendilerine gerçekler söylendiği zaman kabul ettiklerini ve beğendiklerini duyuyorum. Kişisel temaslardan ve görüşmelerden böyle sonuçlar çıktığını biliyorum. “Biz müslümanları, İslâm'ı böyle bilmiyorduk.” dediklerini ve çok kimsenin de aslında İslâm'ı iyi bilmediğini öğrenmiş oluyorum. Çok çalışmamız gerektiğini de böylece tekrar vursuluyorum. 


İbrahim'in Dininden Kim Yüz Çevirir? 
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İbrahim Halilullah, Halilürrahmân; Rahmân'ın dostu, halili, sevgili kulu. Onun açtığı bir çığır, bir yol var: 


ii iz iy 


Millet, bizde “ulus” mânasına kullanılır; ama Kur'ân-ı Kerim'de başka anlamda kullanılmıştır. Millete İbrâhim deyince, “İbrahim'in açtığı bu coşkulu iman çığırı” anlaşılıyor. 


İbrahim aleyhisselam öyle bir kişi ki yahudilerin ceddi, çok eski zamanda yaşamış, kendilerinin büyüğü olduğu için soylarının en kıymetli şahsiyetlerinden. Hepsinin başında olan bir kimse olduğu için yahudiler hürmet ediyorlar. Hıristiyanlar biliyorlar, hürmet ediyorlar. Peygamber Efendimiz, İbrahim aleyhisselam'ın torunu olduğundan o da seviyor. Bütün büyük ilâhi dinlerin mensuplarının saygı duyduğu, ihtilaf edilmeden herkesin sevdiği yüce bir zât. Hem de şirke düşmediği, putlara tapmadıgı, yanlış inançlarla mücadele ettiği kesin olan bir kimse. Putları kırdığı, kavmini bu hususta doğru yola çekmeye çalıştığı, babalığı ile mücadele ettiği biliniyor, yazılıyor. 


212 2/Bakara, 130. 
213 2/Bakara, 135; 3/Âl-i İmrân, 95; 4/Nisâ, 125, 6/En'âm, 161, 16/Nahl, 123. 
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Ve men yerğabü an milleti İbrâhime. “İbrahim'in bu çığırı, bu inanç yolu, bu nurlu dininden kim yüz çevirir?” 


Arapça'da men, “Kim 0?” mânasına soru edatıdır. Ve men yerğabü. 
“Kim yüz çevirir?” Rağibe-yerğabü bir fiil ama kullanıldığı edatla mânası değişiyor. 


Lisan öğrenenlerin dikkatini çekmek istiyorum, bilmesini istiyorum. 
Bir dili öğrenmek isteyen dikkatli bir genç, o dilde o kelimenin sadece tek olarak kendisine bakmayacak; cümle içinde hangi edatlarla, hangi tümleçlerle nasıl kullanıldığına da bakacak. Bu Türkçe'de de İngilizce'de de Arapça'da da önemli. 


Rağibe fiilinin mastarı rağbet'tir. Rağbet deyince, tek kelimeye bakarsak, “bir şeye rağbet etmek, heveslenmek, teveccüh etmek, ilgi göstermek, onu istemek” mânasına geliyor. Ama rağibe, an ile kullanılırsa, o zaman aksi mânaya geliyor. Rağibe, fi edatıyla kullanılırsa, rağibtü fi hâze'l-emr, “Bu işe rağbet etti.” mânasına geliyor. Ama rağibtü an hâze'l-emr, “Ben bu işten nefret ettim, bu işi istemedim.” mânasına geliyor. An, uzaklaşmak mânası veriyor. 


Burada da, rağibe fiili an ile kullanılmış. 


Ve men yerğabü an milleti İbrâhim. “İbrahim'in dininden kim yüz çevirir?” 


“Çevirmez, çevirmemelidir.” mânasınadır. Çünkü onun yolu çok güzel, Allah'ın sevdiği, nurlu, doğru, mantıklı, ilmi, vicdanın kabul edecegi, aklın yolu, mantığın yolu, imanın, kalbin yoludur. “Kim bundan yüz çevirir?” diye soruyor. 


İllâ men sefihe nefsehü. “Yüzünü bu yoldan çevirse çevirse...” Men. 
“O kimse ki.” Sefihe nefsehü. “Nefsini tahkir eden çevirir.” 


Nefsine zarar vermek isteyen, nefsini esarete, mahkümiyete sokmak isteyen, nefsine kötülük etmek isteyen, kendisini helâk etmek, mahvetmek isteyen ancak bundan yüz çevirir. Başkası çevirmez. 


Sefihe, “akılsızlık etmek” demek. Süfehâ da “akılsızlar” demek. 
Arapça'da bu kelime, “aklını kullanmayan, akıllıca hareket etmeyen, beyinsiz, akılsız, cühelâ takımı” gibi kullanılıyor. Nefsine akılsızlık etmek, “nefsini tehlikeye sokacak, hor ve zelil olmasına, cezaya çarptırılmasına sebep olacak işi yapmak” demektir. 
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Kendisine zarar vermiş, kendisine akılsızca, akla mantığa sığmaz şekilde, kötü sonuç hazırlayacak şekilde davranan insandan başkası İbrahim aleyhisselam'ın açtığı o güzel yoldan yüz çevirmez. Akıllılar, mantıkllar, imanlılar, vicdanlılar, hâl sahibi, iz'an sahibi, irfan sahibi onun yolunda gider. Gitmiyorsa demek ki kendisine akılsızca felâketi hazırlayan bir insandır. Âkıbetini düşünmeyen, işin vehametini anlamadan, yanlış, kötü, ters ve tehlikeli işi yapan insanlar ancak ondan yüz çevirir. 


Herkesin İbrahim aleyhisselam”ın açtığı akıl mantık, ilim irfan yolunda hareket etmesi lazım. 


Eski milletlerin, ulusların, toplumların inançlarına; Hititliler'in, Sümerliler'in, Asurlular'ın, Mısırlılar'ın taptıklarına bakıyoruz. 


Mısır'ı gezdik, gördük; o tapınaklar, o putlar, o saçmalıklar, hiyeroglifler, o yanlış inançlar gönlümde, aklımda, gözümün önünde canlı. 
Yirmibirinci yüzyılın değil, hiçbir çağın kabul etmeyeceği bozuk inançlar! 
Mısırlılar hem böyle çeşitli tanrılara tapmışlar hem de bazı firavunlar; “Ben de sizin tanrınızım, bana tapacaksınız!” demiş, kendilerine de taptırmış. Ama hepsi şimdi toprak altında, mumyalarda, müzelerde, cesetleri çıplak, herkes seyrediyor. İşte âciz bir yaratık, tanrı olmadığı belli; çürümüş, kendisini bile koruyamamış! Mısırlılar böyle. 


Hititliler başka saçmalıklar yapmışlar; “ay tanrısı”, “güneş tanrısı” demişler... 


İbrahim aleyhisselam aya bakıyor, güneşe bakıyor; iz'anıyla irfanıyla, aklıyla mantığıyla, bilimsel izlemeleriyle, “Bu tanrı olamaz. Ey kavmim! 
Yanlış yapıyorsunuz, doğru değil.” diyebiliyor. 


Yıldızlara tapmışlar. Parlaklığına göre aya, güneşe tapmışlar. Halbuki ay, dünyanın etrafında dönen âciz bir gök parçası. Dünyadan küçük, dünyanın uydusu. İnsanlar aldatıcı göz izlenimleriyle büyük görmüş, yakında olduğu için güneşe tapmışlar. Halbuki fezada güneşten çok daha güçlü kuvvetli, hem cüssesi, kitlesi büyük hem çok daha kuvvetli harareti olan nice yıldızlar var. Uzakta olduğu için küçük görünüyor. Tanrı seçecek olsa, hepsinin büyüklüğünü akılla mantıkla ölçecek olsa, hiç olmazsa çapı en büyük olanını seçse... Onu bile anlayamayacak kadar bilimden uzak. 


İbrahim aleyhisselam; “Olmaz böyle!” diyor. Onun açtığı bu akıl mantık yolu, bu cesaret, bu kavmine yanlışlığı söyleyebilmek, putları kırabilmek ciddi bir iş. 
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“Bu, güneşin sembolü, timsali.” “Bu, ayı temsil ediyor.” mânasına “Bu, ayın timsali.” diyorlar. Heykelini yapıyor, puthaneye koyuyor. “Biz aya tapıyoruz. Ay yanımıza gelmiyor, bizim mâbedimize girmiyor. Onun nâmına böyle yontuyoruz. Bu ayın temsilcisi, vekili olsun.” diyorlar. Bu da bir ayrı saçmalık! Ne kadar, neresinden baksan acıklı, komik, gülünç inançlar... 


İbrahim aleyhisselam milattan 2000 küsur yıl önce çıkmış, “Bu yanış!” diye söyleyebilmiş. Ve kendi çocuklarıyla, torunlarıyla bir çığır açmış. Hak dini, hak yolu, Allah'ın yeri göğü yaratan âlemlerin yaratıcısının, Rabbü'l-âlemin'in bir olduğunu, yeri göğü yaratan ulu Allah'a ibadet edilmesi gerektiğini söylemiş. 


Kim bundan yüz çevirir? 


Ancak kendisini helâk edecek olan, kendisine akılsızca felâket, âkıbet hazırlayan kimseler yüz çevirir. Buna “istifhâm-ı inkâri” derler. Kimse çevirmesin, kim çevirir? Böyle bir güzel yoldan yönünü çevirmemeli. Bu yola girmeli, bu yolda yürümeli! 


İbrahim aleyhisselamı övücü kelimelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 


Ve le-kad'istafeynâhü fi'd-dünyâ. “Ben âlemlerin Rabbi, yaradanınız, ben Azimüşşân, onu şu yaşadığınız dünya hayatında seçkin bir kul eyledim.” 


İstefâ-yestafü-safvet; “süzmek, özünü seçmek, almak, ayırmak” mânasına geliyor. 


Allah insanların içinden en iyisini, en hâlisini, en muhlisini, en kendisine bağlı olanını, en akıllısını, en cesaretlisini, en güzel vasıflara sahip olanını, en cömertini, en yumuşak huylusunu, en merhametlisini, en gözü yaşlısını seçmiş. İbrahim aleyhisselam'ın o kadar çok meziyeti var ki... Duygulu insan; sert, haşin bir insan değil. Mücadele vermiş ama gözü yaşlı bir insan. Misafirperver bir insan; misafirsiz sofraya oturmazmış, misafir olmadığı zaman dışarılara çıkar, sofrasına davet edecek insan ararmış. Öyle güzel huylara sahip olan bir insan. 


Babalığına, üvey babasına veya bir rivayete göre kendi babasına; “Niye elinizle bu putları yapıyorsunuz? Sonra da bunlara tapıyorsunuz. 
Bu taş değil miydi az önce? Dağdan getirmedin mi?” diye söyleyebilmiş, ikaz edebilmiş. Babalık, evlatlık veya büyüklük küçüklük başka, gerçeklik başka. Gerçeği her yerde söylemesi lazım. 
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Allah o kulu seçmiş, dünyada güzel bir kul eylemiş. Hem akılla, edeble, ahlâkla seçmiş; hem de o güzel sıfatlarla onu insanların şeref bakımından en yükseği olan peygamberliğe yükseltmiş. O rütbeyi, o makamı, o vazifeyi vermiş. Onu layık bulmuş, onu tensip buyurmuş. İbrahim aleyhisselam hem de peygamberlerin ulularından, gözdelerinden, ulü'l-azm peygamberlerden birisi. 

İnnehü fi'l-âhireti le-mine's-sâlihin. “Hiç şüphe yok ki o Allah'ın sâih kullarının seçkinlerinden olarak Allah'ın cennetlik kıldığı iyi kulları içinde yer alacak.” 


Çünkü bazı insanların; kralların, hükümdarların, başkanların, yüksek rütbeli komutanların, zenginlerin, Karunların, Nemrudların, tarihten isimlerini bildiğimiz dilimize geldiği zaman darb-ı mesel olarak söyledi$imiz çeşitli isimlerin dünyası iyi oluyor, bu sıfatların hepsi dünyada önem ifade ediyor da sonra bir kıymeti olmuyor. Hatta insan çok zengin olsun, diyelim ki hazineleri var, çok zengin, dünyanın en zengin insanı, şu kadar şirketi var, bu kadar geliri var. Bir hastalık veriyor Cenâb-ı Hak; hastane köşesinde veyahut tekerlekli sandalye üzerinde, yemek yiyemez, parasını harcayamaz, zevkini süremez oluyor. Cenâb-ı Hak kimisine yedirmiyor, nasip etmiyor. Cenâb-ı Hakk'ın bileceği bir şey. Dünyadaki mutluluk çok sınırlı. Dünyada insan ne kadar zengin olsa hastalıktan kurtulamıyor. 
Çok iyi bakıldığı halde kansere tutuluyor, şeker hastası oluyor, damar sertliği oluyor vs. Veyahut Cenâb-ı Hak çeşitli belalar, musibetler veriyor. Bu mühim değildir. Âhirette nasıl olduğu önemlidir. 


Cenâb-ı Hak İbrahim aleyhisselam'ın âhirette de seçkin, iyi kullar arasında olacağını tescil ediyor, beyan buyuruyor. 


Bir, dünya var. “Dünya” sözü aslında sıfat tamlamasıdır, çok kullanıldığı için kısaltılmıştır. Aslı el-hayâtü'd-dünyâ, yani “şu anda içinde bulunduğumuz, şimdiki hayat, bize yakın olan hayat.” Ötekisi el-hayatü'l-âhire, “sonraki hayat.” Bu hayattan sonra asıl bir hayat var, ona “âhiret hayatı” diyoruz. Veyahut bu söz takımı, ed-dârü'd-dünyâ, “şimdiki ev” de olabilir. ed-Dârü”l-âhire, “sonraki ev” olabilir. ESer yaşadığımız çevreyi bir ev, bir yurt gibi düşünürsek; “şimdiki yurt, sonraki yurt; şimdi içinde bulunduğumuz, yaşadığımız çevre, sonra gideceğimiz çevre” diye de düşünebiliriz. Bu iki büyük kavram. Biz müslümanlar, mü'minler ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakkun “Öldükten sonra dirilmek haktır, âhiret hayatı vardır.” diye Âmentümüz”'de açıkça ifade ediyoruz. 
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Bazıları kendilerine peygamber geldiği, Allah bildirdiği halde âhiret hayatını inkâr ediyorlar. Hatta “Ben şu dindenim, bu dindenim!” diyen bazı kimseler, “Hepsi bu dünyada.” diyorlar. Hayır, bu dünyada değil. 
Bu dünya yalnız dârü'd-dünyâ'dır. Bu dünyada olanlar ister istemez bitecek. Ondan sonra âhiret hayatı var. Bazıları âhiret hayatını inkâr ediyor. 
Kemikleri Peygamber Efendimiz'in karşısına getirmiş, ufalamış. Kemikleri ufalanırken; 


“Allah bu kemikleri mi diriltecek?” diyor. 


“Evet, bu kemikleri diriltecek!” O kemiklerin sahibini âhirette diriltecek; mü'min kulsa cennette ebedi saadete mazhar kılacak, kâfir kulsa cehennemde ebedi azaba atacak. Cenâb-ı Hak peygamberler göndererek ileride olacak bir şeyi bildiriyor. Bütün ilâhi dinler bunu beyan etmişler. 
Bazıları, bu çürüyen kemiklere bakarak bu işin olmayacağını düşünüyorlar ama Cenâb-ı Hak Teâlâ; 


ee gi İY AS) 
“Her çeşit yaratmaya kâdir.” buyuruyor. 


İnsanoğlunun toprak olmayan, çürümeyen, kalan tarafları da var. 
Düşünelim; çocukluğumuzdan yanımızda ne kaldı? Yaşlıysak delikanlılı-Sımızdan ne, hangi hücre kaldı? Hepsi gidiyor. Gidenlere bakma sen, kalana bak. Kalan senin kişiliğin, senin şahsiyetin, senin ruhundur. Sonra o ruhun, yine bu dünyada, her zaman olduğu gibi; bebeklikte, delikanlılık- ta, olgunlukta, ihtiyarlıkta kişiliğinin bir kalıbı olduğu gibi âhirette de bir kalıbı olacak. Mevlâ her çeşit yaratmaya kâdir; onu âhirette dirilteceğini kesin olarak belirtiyor. Biz de buna kesin olarak inanıyoruz. 


Bazıları bunu inançsızlığından inkâr ediyor. Bazıları, “Ben inançlıyım, filanca dine mensubum.” diyor, yine inkâr ediyor. Aynı kapıya çıkar. İkisi de kâfir. Âhirete inanmayınca kâfir oluyor, inançsız oluyor. İster adı, şu dinin din adamı olsun, ister bu dinin yöneticisi, başkanı olsun... Âhiret hayatı var. 


Bir mühendis kardeşimiz güzel bir çalışma yapmış. Amerika'dayken kendisi bana anlatmıştı: 

“Bir papaz, piskopos, yüksek rütbeli bir kimse, bir haham, bir de müslüman imamı çağırdık, bir şehirde bir toplantı tertipledik. Hepsini 


214 36/Yâsin, 79. 
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konuşturduk. Bu dinlerin mensupları birbirleriyle konuşsunlar, birbirlerini tanısınlar, doğrusu hangisiyse herkes o tarafa gelsin, yanlışı bıraksın diye. Konuşmalar başladı, papaz konuştu, haham konuştu...” 


Haham, “Âhiret yoktur.” demiş. Belki hepsi demiyordur, belki onların arasında da çeşitli mezhepler, görüş farklılıkları vardır, ben onların teferruatına giremeyeceğim. Ama o konuşmada o haham böyle söylemiş. 


Piskopos kalkmış; “Aziz kardeşim, sen bunu nasıl inkâr edersin? İşte elimizdeki kutsal kitap, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedid, Kitâb-ı Mukaddes. İşte, orada şu âyette böyle diyor, şu âyette şöyle diyor. O peygamber böyle buyurmuş, bu peygamber böyle buyurmuş...” Onu ikna etmeye çalışmış. 


Bir de imam efendi çıkmış. Toplantının sonucunda İslâm'ın hak din olduğu, en güzel şeyi insanlara sunduğu kesin olarak anlaşılmış. 


Tarih boyunca yapılan öyle çeşitli bilimsel toplantılarda da bu anlaşılıyor. 


Benim şimdi profesör olan bir talebem bunları, çeşitli din mensuplarının dini konularda yaptıkları toplantılar ve münakaşaları anlatan -tez hâlinde- bir çalışma yapmıştı. Güzel bir çalışma. İnsanlar yanlışı bırakıp doğruya gelsinler diye öyle çalışmaların neşredilmesi çok uygun olur. 


Almanya'da sakallı, mütedeyyin, Gürcü bir hacı kardeşimiz vardı. Almanlar Georgian diyorlar, Gürcü kelimesinin orada telaffuzu öyle. Gürcülerin bir kısmı müslüman olmuş, Kafkas kavimlerinden, müslüman gürcü kardeşlerimiz var. Bir kısmı da ya eskiden beri ya da sonradan, tarih boyunca, hangi zamanda ne yaptılarsa hıristiyan. Gürcülük'ten dolayı, aynı ırktan olmaktan dolayı birbirleriyle bağlantıları varmış, görüşüyor - larmış. Belki Gürcistan'a yardım etmek bâbında bir dernekleri varmış. 
Dernek başkanı hıristiyan Gürcü, bizim müslüman kardeşe; “Bir kandanız, bir candanız, -'aynı ırktanız' demek istiyor- siz müslümansınız, biz hıristiyanız. Gel bunları inceleyelim, hangisi doğruysa birlik beraberlik içinde olalım. Bu ayrılık gayrılık olmasın.” demiş. Hacı kardeşim bana geldi. “Tamam, çok güzel bir teklif yapmış.” dedim. Ona kitaplar verdim, bilgiler verdim. Öyle olunca öbür taraftaki gelmemiş, yanaşmamış. 
Gelse, “Hangisi doğru?” diye samimiyetle konuşulsa gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü bunların hepsini gönderen Allahu Teâlâ hazretleri. Yanlışlıklar mukayeselerle anlaşılır, düzelir. 
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Bu âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak; “Dünyada da âhirette de Allah'ın seçkin bir kulu olan İbrahim'in yolundan kim ayrılır? Akılsızlar, kendisini felâkete atanlar, kendisine kötülük yapanlar, kötü âkıbeti kendisine getirecek, düşüncesizce davrananlar ancak böyle yapar.” buyuruyor. 
Burada bu hitap, İbrahim aleyhisselam'ın yolundan dönenlere, tevhidi bırakanlara; kim Allah'ın birliğine inancı bırakmışsa, tevhitten sapmışsa, şirke düşmüşse onlara! 


Madem İbrahim aleyhisselam'ın neslindensiniz, İbrahim'e Abraham deyip seviyorsunuz, sayıyorsunuz, niye onun yolunda gitmiyorsunuz? 
Niye yanlış inançta kalıyorsunuz? Bu âyet-i kerime, “Kim onun yolunda gitmezse, onun inancına sahip olmazsa, o yolda yürümezse şüphesiz ki o ancak kendisine kötülük eden, nefsini hor eden, tehlikeye sokan kimsedir.” diye İbrahim aleyhisselam'ı methedip onun yolunda gitmeyenlerin yanlış yolda olduğunu beyan için inmiş. 


“Âlemlerin Rabbine Teslim Oldum” 


- 


e im GA) 


- 


A dil ELİ İSA 


İz kâle le-hü Rabbühü. “İbrahim'e Rabbi, Rabbü'l-âlemin demişti hani.” Eslim. “Sen kendini Rabbü'l-âlemin'e teslim et.” 


Putlara teslim olma, bâtıl inançlara kayma; kendini âlemlerin Rabbine teslim et, O'na boyun eğ, O'na kulluk et, O'na yönel. 


Kâle. 
İbrahim aleyhisselam da ne demişti? 


Eslemtü li-Rabbi'l-âlemin. “Ben âlemlerin Rabbine kendimi teslim ettim.” 


“O'na itaat ediyor, O'nun sevdiği yola giriyorum. Yanlış yolları, puta tapmayı, haça tapmayı bir kenara koyuyorum. Kavmimin bâtıl inançlarından uzağım. Hatta onlara hasımım.” diye bildirmiş. Böylece, İbrahim aleyhisselam'ın fazilet mücadelesini, tevhid, Allah'ın birliğini anlatma uğraşını, asil mücadelesini hatırlatıyor. 


Esleme-yüslimü-islâm; Arapça'da “kendini selamete götürmek; esen olan, tehlikesiz olan tarafa yöneltmek” mânasına geliyor. İnsan Allah'a inandığı zaman kendisini tehlikelerden kurtarıp esen olan, selamette olan tarafa çekmiş, yani kendisini dalgalı denizden karaya, sâhil-i selamete çıkarmış oluyor. Biz buna “İslâm olmak” diyoruz. 
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Cenâb-ı Hak onun gönlüne ilham ediyor. Cenâb-ı Hak doğru yolu kabul etmesi için delilleri kişisel olarak size, bana, başkalarına, Avrupalılar'a, Amerikalılar'a, Eskimolar'a, herkese gösterir. Hem onun şahsına ait dışarıdaki delillerini gösterir hem de aklına, gönlüne içeriden deliller gösterir. Kendi varlığını kabul etmesi için şartları ihsan eder. Ama insanlar bu şartları kabul etmiyor. Bu şartlardan yüz çeviriyor. Bu delilleri, bu belgeleri görüp de; “Tamam, haklı.” diyemiyor. Karşısına gelen yol ayrımında doğru yola girmiyor, ters yola giriyor, helâk oluyor. 


İbrahim aleyhisselam da putperest bir kavim içinde yetişti. Puta tapabilirdi, tapmadı. Aya, güneşe tapma ihtimalleri önüne geldi, o onlara katılmadı. Sonuç itibariyle Cenâb-ı Hakk'a iman ederek kendisini selamete erdirmiş oldu, İslâm olmuş oldu. Bütün peygamberlerin insanları çağırdığı yol budur: İslâm olmak, kendisini selamete çıkarmak, kendisini karanlıklardan, tehlikelerden sıyırıp selamete erdirmek. Puta tapmak- tan, yanlış inançlardan sıyrılıp doğru inanca ermek. Âdem aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar ismini bildiğimiz bilmediğimiz Allah'ın vazifelendirdiği bütün hak peygamberler -kesin olarak hepsi- bunu böyle söylemişlerdir. Âyet-i kerimelerde böyle bildiriliyor. 


İl ALA Bi 


“Allah'a şirk koşmak, Allah'ın yanında aynı sıfata sahip başka başka, çeşit çeşit varlıklar olduğunu düşünmek çok büyük bir zulümdür.” 


Biz “zulüm” deyince sanıyoruz ki bir adamı yatırıp gırtlağına basmak, kolunu, bacağını kırmak, kanatmak, kanını akıtmak... Şirk, en büyük zutüm! 

İnne'ş-şirke. “Hiç şüphe yok ki şirk.” Le-zulmün azim. “Çok muazzam bir zulümdür!” 

Çünkü bu yanlış inançlarla insanların hayatları kayıyor, çok yanlış işler yapıyorlar; milyonlar, milyarlar zarar görüyor. Hindistan'da adam 


öldü mü, karısını da gömerlermiş. Beraber yaşadı diye kadını da adamla beraber yakarlarmış. İnançları nâmına böyle yapıyorlar. Yanlış! 
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İbn Fadlan Seyahatnâmesi diye bir seyahatnâme var.?!” O, kendi devrinde dünyanın bilinen yerlerini gezmiş, dolaşmış. Din adına ne zulümlerden bahsediyor... Mesela Mısırlılar, Nil nehrinin suyu azaldığı zaman, “Bize küstü, suyunu vermiyor.” diye en asil, en kiymetli, en güzel kızlarından bir tanesini seçer, Nil nehrine atarlarmış. “Bizlerden hoşnut olsun da tarlalarımız sulansın, sular çoğalsın.” diye Nil nehrine kızlarını veriyorlar. Halbuki Nil, yağmurların çok yağmasıyla suları çoğalan, az yağmasıyla suları azalan bir akarsu. Onun bir kişiliği, şahsiyeti yok ki bir güzel kızın canına kıyıyorsun, bir bâtıl inançla öldürüyorsun. 


Firavun, “Ben tanrıyım.” demiş, “Bu kavmin erkek çocuklarını öldürrün.” demiş. Ne kadar yanlış inançlar, ne kadar büyük zulümler çıkmış... 
Din ve mezhep savaşları yapılmış. Birbirlerinin kapılarını işaretlemişler, geceleri baskınlar, katliamlar yapmışlar. İlim adamlarını saman alevlerinde yakmışlar, hapislerde inletmişler, işkenceler yapmışlar. Bunlar din nâmına oluyor. Yanlış inanç, hakikaten çok büyük zulüm! 


Cenâb-ı Hakk'ın hak inancına teslim olmak, Cenâb-ı Hakk'a teslim olmak, Cenâb-ı Hakk'ın yoluna girmek lazım. 


217 Bu seyahatnâme X. yüzyıldaki Türkler'in tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. 
İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Yazıldığı tarihten itibaren doğuda, daha sonra batıda çeşitli kişiler tarafından kaynak olarak kullanılmış, çok sayıda çalışmaya konu olmuş, çeşitli dillere çevrilmiş, filmlere konu olmuştur. İbn Fadlan elçilik için gittiği sırada uğradığı Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, âdetleri, hukukları hakkında çok değerli bilgiler vermiş, o kavimlerden olan kişilere sorular yöneltmiş, onların mantalitesini anlamaya çalışmıştır. Devrindeki Oğuzlar, Bulgarlar, Ruslar hakkında son derece önemli bilgiler vermiştir. Türkçe tercümesi için bk. Ramazan Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016. 


247 


248 


Hz. İbrahim ve Hz. Yakub'un Vasiyeti 


Sb önül Zİ Klee A 0) 0 A kiş Ça Ge 235) 


G 


İL ge SA 3 YI | 


Ve vassâ bi-hâ İbrâhimü benihi. Bi-hâ'daki hâ zamiri, İslâm'a, bu inanca, millete İbrâhim'e gidiyor. İbrahim'in yolu, dini. “Bu yolu İbrahim, çocuklarına vasiyet etmişti.” 


İbrahim aleyhisselam'ın neslinden, onun dedesi olduğunu bilen birçok meşhur kavimler, milletler türedi. Bir rivayete göre, İbrahim aleyhisselam'ın dört oğlu vardı. Biz ikisini çok iyi biliyoruz. 


1. İsmail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in dede tarafı oluyor. 
İbrahim aleyhisselam hanımı Hâcer'le küçük İsmail aleyhisselam'ı Mekke'ye, daha ekin bitmez bir kumluk vadi iken getirip yerleştirmişti. Oradan biliyoruz; İsmail aleyhisselam, bir çocuğu. 


2. Bir çocuğu da İshak aleyhisselam. İshak aleyhisselam'ın oğlu Yakub aleyhisselam'dı. Yakub aleyhisselam'ın oğlu da Yusuf aleyhisselam. 
Yusuf aleyhisselam'ın Mısır'daki hayatının ilginç seyri, kardeşlerinin kıskanıp onu kuyuya atmaları, satılması, sonra gittiği yerdeki olaylar... 
Bunlar Kur'ân-ı Kerim'de Süre-i Yusuf'ta gelecek. Güzel güzel onları 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anlatacağız. Yusuf aleyhisselam'ın babası Yakub aleyhisselam, onun babası İshak, onun babası İbrahim. Yakub aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam'ın torunu oluyor. Bu âyet-i kerimede de ismi geçiyor: 


Ve vassâ bi-hâ İbrâhimü benihi ve Ya'küb. “Bu inancı İbrahim çocuklarına vasiyet etti veya tavsiye eyledi.” 


Vassâ kıraatlerinin birisi de evsâ diye geçiyor. Bu “öğütleme” mânasındadır. İbrahim aleyhisselam çocuklarına; “Sakın evlatlarım, sakın ha, yanlış inançlara sapmayın! Etraftaki, çevredeki, mâzideki putperestlerin, şaşkınların, madrabazların, hokkabazların, şarlatanların, rahiplerin yollarına gitmeyin. Aman bu tevhid inancına, bu İslâm inancına bağlı kalın!” diye tavsiye eyledi. Demek ki İbrahim aleyhisselamın neslinden gelen herkesin o tevhid inancında olması; şirke, puta, haça tapmaması lazım. 


Ve Ya'kübü. Kur'ân-ı Kerim'de yazılmış olan kelimelerin çeşitli kıraatleri vardır. Bizim rivayetlerimize göre burada “Yakub” kelimesinin be harfi ötre okunuyor. Biz Kur'ân-ı Kerim'de ötre kıraatini tercih etmişiz. 
O zaman, “Bu öğüdü Yakub da çocuklarına verdi, İbrahim de çocuklarına bunu tavsiye, vasiyet etti.” mânasına gelir. 


“Vasiyet” ile “tavsiye” arasındaki fark şudur: Tavsiye, bir insanı çağırırsın, öğüt verirsin; “Aman şöyle yap, aman böyle yapma. Şöyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan kötü olur.” dersin, odur. Vasiyet ise, “Ben öldükten sonra aman şöyle yapın, böyle yapın. Ben aranızdan ayrılıyorum, ölüyorum, âhirete göçeceğim; benden sonra sakın ha şöyle şöyle yapmayın, böyle böyle yapın.” demektir. Buna “vasiyet” diyoruz. 


İbrahim aleyhisselam da Yakup aleyhisselam da İslâm olmayı, müslüman yaşamayı tavsiye etti veya vasiyet etti. 


Buradaki “Yakub” kelimesi İbrahim'e bağlı olursa, “İbrahim çocuklarına tavsiye etti ve Hz. Yakub tavsiye etti.” mânasına gelir. ESer benihi kelimesine bağlı olursa, “İbrahim çocuklarına tavsiye etti.” denir ve Ya'kübe o zaman ötre okunmaz, üstün okunur. Bu kıraat de var. O zaman, “Yakub'a da vasiyet etti.” 


İbrahim aleyhisselam'ın zamanında torunu Yakub aleyhisselam doğmuş muydu, var mıydı? 


Âyet-i kerimelerden ve tarihi birtakım delillerden, çok değerli tefsir alimlerinin rivayetlerinden anlaşılıyor ki İbrahim aleyhisselam sağlığında 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bu torununu gördü, ona da tavsiye etti. İleride başka âyet-i kerimeler gelecek, onların açıklamalarında da bunu göreceğiz. O zaman “İbrahim aleyhisselam sağken torunu doğmuştu. Yakub aleyhisselam'a tavsiyesi, öğütlemesi bizzat onun tarafından yapılmıştı.” mânası da çıkıyor. Yahut da geleneksel olarak, “İbrahim aleyhisselam çocuklarına vasiyet etti, çocukları kendi çocuklarına... Bu arada Yakub aleyhisselam da kendi evlatlarına vasiyet etti.” mânası verilebiliyor. 


Yakub aleyhisselam'ın yahudiler bakımından çok önemi var. Çünkü Yakub aleyhisselam'ın lakabı “İsrâil.” İsrâil, İbrani dilinde Abdullah yani “Allah'ın kulu” mânasına geliyor. Biz “Abdullah” ismini nasıl kullanıyorsak onlar da kullanmışlar. Yakub aleyhisselam'ın sıfatı bu. 


Beni İsrâil de “İsrâiV'in oğulları” demek. Yakub aleyhisselam'ın on iki tane oğlu varmış. Bir tanesi Yusuf aleyhisselam, bir tanesi Bünyamin aleyhisselam; başka isimler de var. On iki tane evladın isimleri rivayet ediliyor. Bunlara esbât deniliyor. Bunlardan kabileler türemiş, o kabileler yayılmış. Bunlara “Beni İsrâil”, sonraları da “yahudi” denmiş. Neden “yahudi” dendiği de geçen âyetlerin tefsirlerinde söylenmişti. Neden “yahudi” ismi verildiğiyle alakalı çeşitli rivayetler var. 


Yahudilerin çok hürmet ettiği ve kendisine bağlı olduğu bir kimse olduğu için özellikle bu âyet-i kerimede onun ismi de zikrediliyor. Burada bir işaret var ki, “Ey yahudiler! Ey Beni İsrâil! Ey İsrâil lakaplı Yakub'un torunları! O da İslâm olmayı tavsiye etmişti.” deniliyor. 


Bu mübarek peygamberler ne demişler? 
Yâ beniyye. Her birisi, “Ey çocuklarım!” demiş. 


Ya İbrahim aleyhisselam oğullarına ve torunu Yakub'a demiş oluyor ya da İbrahim aleyhisselam oğullarına, Yakub aleyhisselam da oğullarına böylece geleneksel silsileyle demiş oluyor. 


Beni, “çocuklar” demek. Beniyye ise ye getirilince “Benim çocuklarım, ey benim çocukların, ey benim evlatlarım.” mânası veriyor. Buna “mütekellim ye'si” derler. Araplar “Benim kalemim.” mânasına kalemi derler. Kur'an'da bir de büneyye diye geçiyor. Lokman aleyhisselam çocuklarına yâ büneyye diye hitap ediyor. O da, “Ey benim sevsili oğulca-Sızım.” demektir. Küçültme takısı var. “Kuş” diyoruz, bir de “kuşcağız” diyoruz. “Adam” diyoruz, “adamcık” diyoruz. Sevgiden, muhabbetten dolayı ya da küçük olduğunda küçültme kalıbı kullanılabiliyor. 
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Yâ beniyye. “Ey benim evlatlarım!” demiş bu mübarek peygamber. 


İnnallâhe'stafâ le-kümü'd-dine. “Her biriniz bakın. Allah size, sizin için bu dini seçti.” 


ed-Dine'nin burada elif-lâm'lı gelmesi, onun mâlum olan İslâm dini olmasından dolayıdır. 


Bu dini Allah sizin için seçti. Bu güzel bir dindir. Tertemiz, süzülmüş, safi, katıksız, hâlis, pırıl pırıl; bu güzel din sizin için. Allahu Teâlâ hazretleri yeryüzünde bizleri vazifelendirdi, tebliğ ettirdi, öğrettirdi. Bu sizin için Allah'ın seçtiği, tercih ettiği, “Uyun!” diye koyduğu dindir. 


Fe-lâ temütünne. “Aman, sakın ha siz ölmeyiniz!” 


Fe-lâ temütu dense, “Ölmeyin!” demek olur. Ama sonuna nün-ı tekid-i sakile gelmiş. Bu “Sakın ha, asla ve kat'a, kesinlikle!” mânasına gelen bir takıdır. 


İllâ ve entüm müslimün. “Ancak Allah'a kendinizi teslim etmiş, müslüman olmuş olarak!” 


Ancak şirkten, küfürden sıyırmış olarak, Allah'ın sevmediği yanlış inançlar olmadan, tertemiz, sâhil-i selamete çıkmış, müslüman kullar olarak ölün, başka türlü ölmeyin! Müslümanlıktan bir başka hâl üzere, ayağınız kaymış olarak, sapıtmış, şaşırmış olarak, aman bu dünyadan ayrılmayın! 


Neden böyle “Müslüman olarak ölün, başka türlü ölmeyin!” deniliyor? 


Çünkü işin sonucu önemli. Baş tarafı da iyi gidebilir de sonradan bozulabilir. Bozulduğu zaman sonuç önemli. Bu çocuk okulun birinci sınıfında iyiydi, ikinci sınıfında da iyiydi, sonunda çok bozuldu. Çok bozulduysa diplomayı alamaz. Birinci sınıfta çok iyiydi, ikinci sınıfta çok iyiydi ama daha sonraki sınıflarda, en sonuncu sınıfta hiç çalışmadı. O zaman belseyi alır, okuldan ayrılır. “Seninle uğraşamayız, bir sürü tahsil görmek isteyen insan var, sırada bekliyor. Sıra yokluğunda sana sıra vermişiz, öğretmenler ders anlatıyor, sen derslere çalışmıyorsun, oyun oynuyor - sun, tembellik yapıyorsun. Bırak da bu işi güzelce yapacak başka insanlar gelsin.” diye insanı okuldan atarlar. Sonuç önemli olduğu için “Öyle ölün!” diyor. 


Hadis-i şeriflerde de bu vardır. İnsanın ölümü yaşamasına göre olur. 
Müslüman olarak yaşarsa, İslâm'a hürmetkâr, muhabbetli, niyeti hâlis 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olursa, Cenâb-ı Hak sonucunda onu müslüman olarak âhirete göçme nimetine erdirir. Hayatı felâketler, günahlar, fecaatler, rezaletler, kepazelikler, haksızlıklar, zulümler, hırsızlıklar, arsızlıklar, yüzsüzlüklerle geçmiş bir insan ise yaşamına uygun bir şekilde belasını bulur. Son nefeste, yaşayışına uygun, hak ettiği bir şekilde âhirete göçer, âhirette de cezasını çeker. 


Onun için hüsn-ü hâtime ile, Cenâb-ı Hakk'ın sevdiği kul olarak âhirete göçmek isteyen kulun yapacağı; aklı başında, sağlıklı sıhhatli, gücü kuvveti yerinde iken iyi tercihler yapıp iyi kul olmak, iyi işler yapmak, iyi insan olmak, iyi yaşamak. Yoksa, “Ben yamuk yamuk giderim de en sonunda direksiyonu çeviririm.” derse direksiyon en sonunda dönmüyor, uçuruma yuvarlanıyor, gidiyor. En iyisi başından frene bas, yanlış yolda hızlı gidişini bırak, bu yoldan geriye dön, doğru yola gir. Cenâb-ı Hakk'ın yolunda ihlâsla yürü. Eski günahlarının affı için de çok yalvar, çok ağla. 
“Belki affeder belki affetmez.” diye çok kork, affettirmek için de çok iyilik yap. Bu işin akıllıca, akıllı insanların yapacağı yolu, yöntemi, şekli budur. 


Akılsızlar, vur patlasın çal oynasın gider, en ummadığı bir zamanda ansızın ölüm gelir. İnsanın kişisel ölümü, onun özel kıyametidir. Kıyameti koptu mu, bu dünyadan göçtü mü, artık onu kimse kurtaramaz. Kendisi kendisine yazık etmişse sonradan arkadakilerin ona bir faydası olamaz. 
Kendisi mü'min olamadıysa, kötü bir şekilde göçtüyse mahvolur. 


Onun için -tüm insanlara hitap ediyorum, Peygamber Efendimiz'in, Kur'ân-ı Kerim'in hitabını naklediyorum- gelin, âlemlerin Rabbine hâlis muhlis teslim olun. O'na itaat edin. Şu zulmü, en büyük zulüm olan şirki, küfrü bırakın. Edebli, uslu, terbiyeli kul olun. Güzel işler yapın. Böylece vicdanınız da rahat olur, nâmınız da temiz olur, şânınız da güzel olur. 
“Yiğit ölür şân kalır.” Âhirete de yüzü ak gidersiniz, Cenâb-ı Hak sizi büyük mükâfâtlara erdirir, cennetiyle cemâliyle müşerref eder. 


Herkes kendisine “İnsan iyi insan olunca ne zarar ediyor?” diye sorsun. Şu adam deli, zıpır, haylaz, azgın, kâfirce gidiyor. Bu adam da çok efendi, temiz, iyilik sever, melek gibi bir insan. Bu zarar, ötekisi kâr mı ediyor? Keskin sirke küpüne zarardır. Günahları işleyen, kötülükleri yapan hiç de mutlu değildir. İyilikleri yapan hem bu dünyada daha rahattır, mutludur hem de âhirette kazançlıdır. 
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2000'li yıllar “Tevhid Yılı”dır. Lâ ilâhe illallah Muhammedün resülullah. “Allah'tan başka ilâh yoktur!” Haçın, putun, yıldızın, ayın, güneşin faydası yoktur. İş Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluk edip O'nun rızasını kazanmaktır. Bunu yapalım, Allah'a kul olalım, Allah'ın emrini tutalım. 
Cenâb-ı Hakk'a güzel kulluk ederek rızasını kazanalım. Dünya gül gülis- tan olsun. 


Çeçenler'in ıstırabı, Sırplar'ın vahşeti, Ruslar'ın inadı bitsin. Kafkasya sizin değil ki; siz sonradan geldiniz, istila ettiniz. Siz Moskova civarında yaşayan bir kavimdiniz. Ne işiniz var burada? Zulüm, istila, emperyalizm... Adam hürriyetini istiyor, sen ona bomba atıyorsun. Bu zulümler bitsin, herkes insafa gelsin. Bütün insanlar kardeş, hemcins, aynı cinsten, birbirlerini böyle vahşi şekilde mahvetmesinler, katletmesinler. Ölene bir şey olmaz; mânevi bakımdan ölen mazlum olarak öldü mü âhirette mükâfâtını alır. Asıl acıyacağımız insanlar, zalimlerdir. Çünkü onların âhiretleri mahvoluyor, dünyaları da mutlu değil. Sırp kasabı falanca, filanca yerde meçhul bir kişi tarafından feci şekilde öldürüldü. 
“Ev yıkanın hânesi virân olur.” Kötü insanların sonu hiç iyi gelmez. 


Ve'l-âkıbetü li'l-müttakin. “Güzel sonuç iyi kullarındır.” 


Allahu Teâlâ hazretleri bizi müttaki, muhsin, hâlis muhlis kullarından eylesin. 
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Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerimede soru tarzında Peysamber Efendimiz'e ve Kur'an'a muhatap olabilecek herkese, müşriklere bir belge olmak üzere, inkâr edenlere karşı bir delil olsun diye buyuruyor ki; 


Em. “Yoksa siz...” 


Em, daha önce sorulan sorudan sonra, “Şöyle mi yaptın, yoksa böyle mi yaptın?” gibi ikinci sorunun başına gelen bir edattır. Daha önce 130. 
âyet-i kerimede; ve men yerğabu an milleti İbrâhime illâ men sefihe nefsehü, “İbrahim'in dininden, yolundan, açtığı çığırından kim vazgeçebilir? Ancak vazgeçse geçse kendi nefsine zarar verecek, kendi nefsinin faydasını düşünemeyecek durumda olan düşüncesizler yüz çevirebilir.” 
diye bir soru olduğu için o sorudan sonra burada yine bir soru tarzında ifade var. 


219 2/Bakara, 133. 
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Em küntüm şühedâ. “Şahitler miydiniz?” İz hadara Ya'kübe'l-mevtü. 
“Yakub'a ölüm geldi$i zaman siz orada hazır mı bulunuyordunuz?” 


Âyet, “O vefat esnasında konuşulanlara şahit miydiniz? Onlar o zaman ne demişlerdi?” diye bir soru ile başlıyor. Bu istifhâm-ı inkâridir. 
“Siz orada şahit değildiniz, orada mevcut değildiniz. Orada Yakub aleyhisselam ile etrafındaki evlatları en son deminde Yakub aleyhisselam'ın vefat edeceği zamanda neler konuştuğunu bilmiyordunuz. Siz orada yoktunuz ama işte Allahu Teâlâ hazretleri bildiriyor. O sizin kendisine bağlandığınız, kendisine intisap ettiğinizi söylediğiniz Yakub aleyhisselam ki lakabı İsrâil idi. -Yahudiler, “Yakub'un evlatları, soyu, kavmi” mânasına kendilerine “İsrâiloğulları” diyorlar. - O sizin intisap ettiğiniz Yakub aleyhisselam'a vefat geldiği zaman ne denmişti, siz ne diyorsunuz? Yakub aleyhisselam vefat ederken oğullarıyla neler konuştu, siz hangi noktadasınız, nasıl ters bir durumdasınız! Aklınızı başınıza toplayın, bu yanlış durumuzu anlayın!” mânasına. 


Yakub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam'ın babası, İshak aleyhisselam'ın oğlu, İbrahim aleyhisselamın torunu. 


Kardeşleri Yusuf aleyhisselam'ı kuyuya attılar, kervana sattılar, ondan sonra Mısır'a geldi. Yusuf aleyhisselam Mısır'da tutunduktan, yetiştikten, mevki makam, şeref haysiyet sahibi olduktan sonra babasını ve kardeşlerini getirdi. Bu Kur'an'da geçen meşhur bir kıssadır. 


Ama Yakub aleyhisselam vefat ederken ne demişti? 
İz kâle. “Demişti ki;” Li-benihi. “Etrafındaki oğullarına...” 


Kaynaklarda on iki oğlu olduğu rivayet ediliyor. Bunların isimleri tefsir kitaplarında yazılmış, sayılmış bulunuyor. Çocukları, babaları vefat edecek diye etrafına toplanmışlar. Mübarek bir peygamber, itibarlı bir kimse. Mısır'a gelmişler, Yusuf aleyhisselam zaten orada bir yüksek makamın, mevkiin sahibi. Yakub aleyhisselam çocuklarına vefatı anında, vasiyet yoluyla şöyle demişti: 


Mâ ta'budüne min ba'di. “Benden sonra neye tapınacaksınız? Hangi ilâha kulluk edeceksiniz? Nasıl kulluk yapacaksınız? Allahu Teâlâ hazretlerinden başka varlığa tapmayın, tapmayacaksınız değil mi?” 


Yakub aleyhisselam bir peygamber olarak Mısır'a gidince, kavmin ne kadar yanlış bir inanç üzere olduğunu görüp onu düzeltmek için var gücüyle hak dini öğretmek için gayret etmişti. Hayatı boyunca, “Aman bu 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Mısırlılar'ın yanlış inançlarına düşmeyin! Bunlar yanlıştır. Bunlar Firavun'u tanrı edindiler, “Ölüm tanrısı, şu tanrısı, bu tanrısı...” diye akıllarından çeşitli tanrılar uydurdular.” diyerek mücadele etmiştir. 


Mısır'ın eski dininde tanrılarını biliyoruz. Kartal başlı Horus isimli tanrı, köpek başlı ve sâir tanrı, timsah başlı daha başka tanrılar... Hepsinin renkli resimlerini, Ehramları, piramitleri birbirlerine bağlayan o koridorlara resmetmişler. Nelere taptıkları belli. O tarihi yerlerde görüyoruz. 
Tarihin hatıralarını seyrediyoruz. 


“Sakın yanlış yollara sapmayın, putlara tapmayın!” diye, vasiyet ediyor. 


Onlar ne dediler? 


Onların o cevapları bizler için önemli ama Yakub'un sülalesinden geldiklerini söyleyen Beni İsrâil, yahudiler için daha önemli! 


Onların hürmet ettikleri zâtlar ne demişler, hangi inanç üzerelermiş? 


Kâlü na'büdü ilâheke. “Ey babamız Yakub, biz senin ilâhın olan Allahu Teâlâ hazretlerine, Rabbü'l-âlemin'e ibadet edeceğiz.” 


O'na ibadet ediyoruz, O'na ibadette de devam edeceğiz. Yolu değiştirmeyeceğiz, yanlış yollara sapmayacağız. 


Ve ilâhe âbâike. “Senin ecdadının, babalarının ilâhı olan...” 

Bütün yerin göğün, insanların ilâhı, tek, Rabbü'l-âlemin, Vâhid ü Ehad ü Ferd ü Samed olan, âlemleri yaratan, yeri göğü, insi cinni yaratan o Allah'a ibadet edeceğiz. Senin babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın Rabbi, senin de Rabbin olan, âlemlerin Rabbi olan Allah'a itaat edeceğiz. 

İlâhen vâhidâ. “O tek bir ilâha!” 

Şeriki naziri olmayan, eşi benzeri, misli, karşıtı olmayan Allah'a, tek bir ilâh olarak O'na ibadet edeceğiz. 


Ve nahnü le-hü müslimün. “Biz O'na teslim olmuşuz, itaat etmişiz, inanmışız, bağlanmışız.” 


“Burada bu inançla sebat edeceğiz.” dediler. 


O zaman bu yahudilerin cedleri olan Yakub, İbrahim ve Yakub'un -aleyhimüsselam- torunları olan esbât denilen yahudi kavimlerinin hepsi, ilk başta böyle dediğine göre Peygamber Efendimiz'in zamanında 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İslâm'la karşılaşan, İslâm'la muhatap olan insanlar için onların böyle demeleri çok önemli. “Bak onlar öyle diyorlar, o zaman sizin de böyle demeniz lazım.” mânasına geliyor. 


Bu âyet-i kerime, dinler tarihi bakımından son derece mühim bir konuya işaret ediyor. Tevrat ve İncil'deki birtakım âyetleri de anlatıyor, o âyetlere de işaret var. Tevrat'a inanan bir insan, Tevrat'ı bilen bir yahudi bunu okuyunca “Bu Tevrat'ta da geçiyordu.” diye hemen vaziyeti anlayacak. Bir hıristiyan da hemen İncil'de geçen şeyleri hatırlayacak. 
Ve Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu, Tevrat ve İncil'de kendi peygamberlerinin kendilerine tavsiye etmiş olduğu, “Geldi$i zaman onun zamanına erişenleriniz ona itaat etsinler.” diye tavsiye edilen peygamber olduğunu anlayıp ona inanmaları lazım. Çünkü bu hususta Tevrat ve İncil'de mevcut ifadeler var. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bunları kitabına almış.?” 


Sultan |. Ahmed zamanında yaşamış olan bir kimse bu âyetleri görüp müslüman olmuş, İslâm'ı kabul etmiş, “Mehmed” adını almış. Neden müslüman olduğunu da göstermek için bir de kitap yazmış. 


İbrahim-i Müteferrika Romanyalı, Kolojvarlı papaz olarak yetişmiş bir kişiydi. Kütüphanedeki eski İncil ve Tevrat açıklamalarından okuyup İs- l(âm'ın hak din olduğunu, Peygamber Efendimiz'in Tevrat'ta ve İncil'de geleceği müjdelenen peygamber olduğunu anlıyor. Osmanlı diyarına geliyor ve bir de kitap yazıyor: Risâle-i İslâmiyye. Risâle-i İslâmiyye, “Neden müslüman olduğunu izah eden risâle!” demek. Biz bunu yayınlamıştık. Benim için çok tatlı, çok zevkli bir konu idi. Orada da bu âyet-i kerimeler var. 


Mesela Tevrat'ın 5. sifrinin 15. faslında Musa aleyhisselam'ın ifadesiyle şöyle bir âyet-i kerime seçiyor: “İlâhınız Rab Teâlâ size, aranızdan ve ihvânınızdan bana benzer bir nebi ikâme edecek, gönderecek.” 


Musa aleyhisselam; “Sizin aranızdan ve ihvânınızdan benim gibi bir peygamber gönderecek.” diyor. Yahudilere hitap ediyor. 


Yine bu 5. sifrin, 11. faslında Rab Teâlâ Musa'ya dedi ki; “Ben onlara ihvânınız arasından sana benzer, sana mümâsil bir peygamber göndereceğim, nasb ü ikâme edeceğim. Onun benim ismimle tebliğ edeceği kelimeleri, âyetleri her kim dinlemezse ben ondan intikam alırım.” 


220 Elmalılı, 1, 501-507. Bundan sonra bu kitaplardan yapılan nakiller Elmalılı Merhum'un tefsirinin ilgili kısnımdan alınmıştır. 
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Bu âyetler Tevrat'ta var. Bu gayet açık. Mukayeseli olarak Tevrat'ı, İnciLi, Kur'an'ı inceleyen bu gerçeği görür. 


Nitekim Fransız profesörlerinden, ciddi bilim adamı, İlimler Akademisi üyesi Sayın Profesör Maurice Bucaille İstanbul'a da geldiği zaman Yıldız Sarayı'nda toplantıda kendisini görmüştüm. O da Tevrat'ı ve İncil'i incelemiş, İslâm'ın hak din olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kelâmı olduğunu, Muhammed-i Mustafâ'nın da Tevrat'ta ve İncil'de bahsi geçen peysamber olduğunu kabul edip müslüman olmuş. Ve bu incelemelerini bir kitap hâline de getirmiş. Bunlar Türkçe'ye çevrildi.?! 


Bunlar önemli. Çünkü 2000'li yıllar tebliğ yılıdır, Tevhid Yılı'dır; bizim lâ ilâhe illallah'ı, Allah'ın bir olduğunu, şeriki naziri olmadığını insanlara anlatma ve tebliğ etme yıllarımızdır. Bunu çok güzel anlatmamız lazım. Çünkü kendileri yanlış yolda olan insanlar, bu sefer yanlışlarını bize öğretip kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Halbuki bizim onları kurtarmamız, onları doğru yola çekmemiz, onlara âhiretlerini kurtaracak şekilde yardımcı olmamız lazım. 


Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Roma'nın fetholunacağını ama bu fütuhâtın savaşla değil de tekbirle, tesbihle olacağını ifade edi- 
222 
yor. 


Bu, Peygamber Efendimiz'in bir mucizesidir. 


Allah'ın tesbihini, Allah'ın her türlü noksandan münezzeh olduğunu, şânına layık olmayan sıfatlarla O'nun tavsif edilmesinin, nitelenmesinin do$ru olmayacağını anlatacağız. Onlar da anlayacaklar ki “Evet, Allah oSul edinmez, Allah'ın eşi olmaz, evlilikten çocuğu olmaz. Bu yanlış bir şeydir. Hıristiyanlığın da aslında yoktur.” Vazgeçecekler. Vazseçmeleri için de gerçeklerin söylenmesi lazım. Onun için de bu Risâle-i İslâmiyye'yi, İbrahim-i Müteferrika'yı mutlaka okuyun. Bu âyet-i kerimenin Elmalılı*daki tefsirini, izahlarını dikkatli bir şekilde okuyun. 


Tevrat'ta ve İncil'de Peygamber Efendimiz'i açıkça veya işaret yoluyla müjdeleyen, geleceğini bildiren bazı ifadeler var. Alimlerimiz bunları kaynaklarından alıp Arapça'ya çevirmişler. Bunlardan geçen iki tanesinin Arapçaları şöyle: 


221 Maurice Bucaille, Tevrat, İnciller, Kur'ân-ı Kerim ve Bilim (trc. Suat Yıldırım), İzmir 1981. 
222 Bk. Müslim, “Fiten” 78, (2920); Hâkim, IV, 523, r. 8469. 
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Tevrat'ın 1. sifrinde, 9. faslında şöyle geçiyor: 


Hâcer, İbrahim aleyhisselamın hanımın, Sâre validenin cariyesi. Bir melek, “Nereye gitmek istiyorsun?” diye Hâcer'e sordu. O da “Seyyidem, mâlikem, efendim Sâre'den kaçıyorum.” dedi. Bunun üzerine melek ona; “Sen o efendin olan hanıma dön ve ona tevâzu eyle. Çünkü Allah senin zürriyetini çoğaltacak, sen bir oğlan dünyaya getireceksin. Allahu Teâlâ hazretleri senin yalvarmanı, duanı kabul etmiş olduğundan dolayı sende bu kabule nişâne olarak ona “İsmail” adını ver. Ve o insanların gözbebeği olacak, onun eli hep senin fevkinde olacak, şerefli olacak. Hepsinin eli ona hudü ve tevâzu ile uzanacak. Bütün kardeşlerine rağmen şükredecek.” diye müjdeledi. İsmail aleyhisselam'ın doğacağı ve onun elinin herkesin hürmet edeceği bir el olacağı anlatılıyor. Onun elinin dier ellerden üstün olması, bizzat kendisinin değil, zürriyetinin üstün olmasıdır. İsmail aleyhisselamın zürriyetinden de Peygamber Efendimiz geldiğinden Tevrat'ta olan bu ifadenin ona işaret olduğuna şüphe yok. 


Yine Tevrat'ta 1. sifrin, kitabın 20. faslında; “Rab Teâlâ Tür-ı Sinâ'dan geldi. Ve bize sâirden tulü etti. Ve Faran dağlarında zuhur eyledi. Ve sağından Kıddisler'in ünvanlarını saf yaptı da onlara izzet ihsan etti ve onları bütün şuuba sevdirdi. Ve Kıddisler'in hepsine bereketle dua etti.” diye bir cümle var. 


Buradaki Faran dağı, Hicaz'dadır. Çünkü Tevrat'ta, “İsmail, Faran çöllerinde ok atıcılık tâlimi ediyordu.” deniliyor. İsmail aleyhisselam'ın yaşadığı yer. Mekke'de oturduğu bilindiği için bu Faran'ın orada olduğu anlaşılıyor. Bu sözler, Hicaz'dan Peygamber Efendimiz'in çıkacağına ve Mekke'nin fetholunacağına işaret olmuş oluyor. Rumuzlu gibi ama meseleyi bilen gayet iyi anlar. “Faran'dan zuhur edecek. Bir peygamber de Faran'dan, Mekke'den zuhur edecek.” mânası var. “Ve çok şeref ve izzetle kabul görecek.” İşte İslâm'ın kabul görmesi bunu gösteriyor. 


Tevrat'ın Yunanca tercümesine göre Yakub aleyhisselam oğullarına; “Ey benim oğullarım, gelecek resül gelmediği müddetçe bizden nübüwvet 


223 Cassâs,lllI, 479. 


260 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


kesilmez. O geldikten sonra bizden nübüvvet ve saltanat kesilir. Cümle âlem onun gelişine muntazırdır.” diyor. 


Bu âyetlerden dolayı zaten birisinin gelmesini yahudiler bekliyorlardı. 


Tevrat müfessirlerinden Seman'ın yazdığına göre Tevrat'ın 1. kitabında bir rivayet olarak şöyle deniliyor: Allahu Teâlâ hazretleri İbrahim aleyhisselam'a vahyedip dedi ki; “İsmail hakkındaki duanı kabul ettim, onu mübarek kıldım, büyüttüm ve cidden muazzam yaptım. On iki büyük tevrid edecek ve onu ben bir büyük azime için imam yapacağım.” 


İsmail aleyhisselam'ın böyle çok büyük bir şey için imam olması, Ümmet-i Muhammed'e işarettir. Çünkü İsmail aleyhisselam hayatında mevzi bir durumda kalmıştı. Onun evladının Muhammed aleyhisselam olduğu, ümmetinin de Muhammed ümmeti olduğu kesindir. 


Yine Zebur'un Yunanca'sından nakledildiğine göre, Hak Teâlâ Davud aleyhisselam'a şöyle buyurdu: “Senden sonra, sâhib-i şeriat bir peygamber göndereceğim ki nübüwveti güneşi, Şark ve Garb'a nur saçacak. Ona ilk ittibâ eden kavim Arap olacak. İnat ve muhalefet edenler ise zelil kalacak. Şeriatine cihanın mülükü itaat edecek. Dini, şeriati kıyamete kadar bâki kalacak.” 


Zebur da İslâm”ı tarif ediyor. 


Ayrıca Matta İncilinde Hz. İsa buyurdu ki; “O ki benden sonra gelecek, -Peygamber Efendimiz'e işaret- benden önce halk olunmuştur. 
-Nür-u Muhammed'in, Peygamberimiz'in nurunun en önce halk olması. - Ben onun pabucu bağını çözmek hizmetine layık değilim.” 


Eski kitaplardaki çeşitli deliller, bu âyetlerde geçen ifadeyi teyit ediyor, bu ifadenin şahitleri oluyor. O kitaplar, Peygamber Efendimiz'e bu âyetler inmeden önce ortada bulunduğundan, artık bu delil çok kuvvetli oluyor. Sonradan, “Kur'an'ı desteklesin diye ortaya atılmış bir şeydir.” 
de denemez. Çünkü Kur'an'dan önceki devirlerde zaten mevcuttu. 


Edebiyat Fakültemizin İslâm Araştırmaları bölümü kurulmuştu. O zamanki başkanı büyük alim, rahmetli Ord. Prof. Zeki Velidi Togan idi. 
O, bu İslâm Araştırmaları enstitüsünün ilk mecmuasının ilk sayılarında, Lut gölü civarında mağaralarda, bazı eski ruloların -yuvarlak, sarılmış, bazı yazılı parçaların- kitapların, bulunduğunu; bunların Ürdün müzesine, Vatikan müzesine ve Avrupa müzelerine alınıp götürüldüğü; 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ama çözümlenip neşredilmediğini, bunlardaki ifadelerin Kur'ân-ı Kerim'i desteklediğini, Kur'ân-ı Kerim'in doğru söylediğini ispatladığını ve İslâm'ın hak din olduğunu gösterdiğini, onun için saklandığını işaret ediyordu. “Bunlar açıklansın, saklanmasın.” diye beyanlarda bulunuyordu. Lut gölü civarında “Kumran” denilen yerde bulunmuş. >* 


Burada izah etmemiz gereken bir şey; Yakub aleyhisselam'ın oğulları, yahudilerin hepsinin bağlı oldukları, kabilelerin kökeninde olan ecdadı, kabile büyükleri; “Biz senin ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Rabbi olan Allah'a itaat edeceğiz. Sen müsterih ol, endişe etme, biz bu doğru imandan ayrılmayaca$ız.” diyorlar. 


Dikkat edilirse burada Yakub aleyhisselam'ın babası olarak “İbrahim ve İsmail” deniliyor. Halbuki İsmail amcasıydı, babası İshak'tı. “İsmaiVin, İshak'ın ve İbrahim'in” diye İshak'la beraber, İsmail'i de zikrediyor. Araplar dedeye, “baba” adını verirler. Babaları dediği, “ecdadı, dedeleri” demek. Amcayı da araya katmaya, “ekseriyete tâbi olarak o çatı altına almak” mânasına “tağlib” deniyor. “Babaların olan İshak ve İbrahim” demediler, bir de İsmail'i ayrıca kaydettiler. Bu da onların, babalarının bildirmeleriyle, işaretleriyle, İsmail aleyhisselamın neslinden bir âhir zaman peygamberi geleceğini bildiğine burada bir güzel, ince işaret mevcut oluyor. 


Ve nahnü le-hü müslimün. “Biz işte o senin razı olduğun, bize öğrettiğin, Rabbü”l-âlemin'e teslim olmuşlarız. Müslimleriz.” 

Mutiün, “İtaat edicileriz”, hadiün, “Emrin neyse buyur, tutacağız.” 
mânasına, “El pençe divan durmuşlarız.” dediler. 

Bu bütün eski dinlerin, hak peygamberlerin öğrettiği aynı inançtır. 


Hepsi Allah'a itaat etmek, O'nun emirlerine uymak, O'ndan gelen vahiylere tâbi olmak yolunu tutmuşlardır. 


dayana Gk NN BL 3 Lİ 
“Göklerdeki ve yerdeki her şey, istese de istemese de O'na itaat eder, O'nun emrine boyun eğmek durumundadır. O'na döndürülecektir” 


224 Bk. Zeki Velidi Togan, “XXII. Beynelmilel Müsteşrikler Kongresinin Mesaisi ve İslâm Tetkikleri”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, | (1-4), İstanbul 1954, s. 29-30. 


225 3/Âl-iİmrân, 83. 
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“İslâm”, bütün peygamberlerin hepsinin dininin umumi adı, müşterek yönleri olmuş oluyor. Zamana ve bölgeye göre ahkâmın, uygulamaların farklılığı da basit şeyler. Mesela İslâm'da çeşitli fıkıh mezhepleri var. 
Ufak tefek farklar rahmet oluyor. Mühim değil, temel aynı. 


İtaatkâr olacaklarını söylediler. Böylece Yakub aleyhisselam evlatlarının kendi yolundan gideceklerini anladı, müsterih oldu. O halde bu âyeti dinleyen, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Ehl-i Kitâb'dan yahudiler ve hıristiyanlar da dedeleri gibi yapmalı, teslim olmalı, İbrahim aleyhisselam'ın yoluna girmeli. 
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Onların Kazandıkları Kendine, 
Sizin Kazandıklarınız Sizedir 


A ii DE e Dn 
BELİN ALS Eş ES ag EZ 
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Tilke ümmetün kad halet. “Bu anlatılan Yakub evlatları, o çağlar, o toplumlar, o topluluklar geçti.” Le-hâ mâ kesebet. “Onlara işledikleri amellerin mükâfâtı verilecek.” 


Doğru inançlarının mükâfâtı verilecek, cennete girecekler. Eğer içlerinde babalarının, dedelerinin sözlerini dinlemeyenler olmuşsa onlar da yaptıklarının cezasını bulacaklar. Onların işledikleri de kendilerinedir. 


Ve le-küm mâ kesebtüm. “Sizin kesbettikleriniz, işledikleriniz de size!” 


Siz de onlar gibi yaparsanız onlar gibi mükâfâta nâil olursunuz; ama âsi olursanız sizin onlara intisap etmeniz, “Biz Yakub'un evlatlarıyız, İbrahim'in soyundanız.” demek kâr etmez. Çünkü onlara tam uymamış oluyorlar. 


“Biz onlara neseben bağlıyız.” 


226 2/Bakara, 134. 
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Neseben bağlısın ama Nuh aleyhisselam'ın kendi öz oğlu da kâfir olarak öldü. Neseben bağlılık insanları kurtarmıyor. İmanca, kafaca, gönülce kalbçe bağlanması gerekiyor. 


Ve lâ tüs'elüne ammâ kânü ya'melün. “Onların işlediklerinden siz sorumlu olmayacaksınız.” 


Siz kendi işlediklerinizden sorumlu olacaksınız, siz ona dikkat eyleyin. “Gözünüzü açın, kendinizi cehennemden kurtarmaya çalışın!” denmiş oluyor. 

kli Kİ e 

Ve li-hâzâ câe fi'l-eser. “Bu bakımdan hadis-i şerifte gelmiştir ki umumi bir kuraldır.” Men ebtae bi-hi amelühü lem yusri? bi-hi nesebühü. “Amelinin geri bıraktığı kimseyi nesebi ileri götüremez.” 


“Ben falancanın çocuğuyum!” 


İyi ama sen güzel bir şey yapmadın ki güzel bir mükâfâta eresin, sevap kazanıp da kendini kurtarasın. Onların soyundansın ama onların yolunda değilsin. Yanlış yola gitmişsin. Efendi, soylu bir ailenin haylaz mirasyedi çocuğunun kumarhanelerde ömrünü ifnâ edip de sonra iflas edip perişan bir şekilde ölmesi gibi bir şey. 


Onun için herkesin kendisine sahip olması, sorumluluğunu idrak etmesi, Allahu Teâlâ hazretlerinin emirlerini ciddiye alması, bu işlerin şakasının olmadığını bilmesi, aklını başına toplaması lazım. 


Müstakbel azap, şu anda olmayan, istikbalde gelecek olan azap bazı kimselerin aklına girmiyor. Ondan korkmuyorlar ama yaklaştı$ı zaman korkacaklar. Bu, çocuğun senenin başında ders çalışmamasına benziyor. 
Sene sonu yaklaştığı, imtihan geldiği zaman gece uykusu kaçar, sabahlara kadar çalışmaya gayret eder; ama o zaman da birkaç gün içinde çalışmak büyük bir fayda vermez. Dünya hayatı da böyle. 


Bizim bu tefsirimiz, yazılanlar, neşredilen kitaplar, bunların hepsi Allah yolunda yürümeyen insan için birer belgedir. “Bak bunlar yazıldı çizildi; sen neden istenilen çizgiye gelmedin de yanlış yolda yürüdün? 
Niye görevini yapmadın? Niye doğru yolu bulmadın? Niye imana gelmedin?” denilecek. O zaman anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. 


227 İbn Kesir,1, 448. 
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Asıl iş, o istikbaldeki tehlikeyi önceden görmek, öngörüşlülük, ileri görüşlülüktür. O halde en ilerici insanlar, en ileri görüşlü insanlar müslümanlar, imanlılardır. Çünkü âhiretteki tehlikeleri görüp şimdiden hayatlarını düzene sokuyorlar, hatalardan, günahlardan kaçınıyorlar. En dar görüşlü, en cahil, en gafil insan, unvanı ne kadar yüksek olursa olsun, on tane üniversiteden diploma alsa, nişâne alsa, doktora pâyesi kazanmış olsa, en cahil insan ise âhiretini tehlikeye sokan insandır. Âhirette kendisini kurtaracak işleri dünyadayken yapıp başaramamış olan, kulluğu kusurlu, imanı zayıf olan insandır. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır, bu hayat bir imtihandır. İş işten geçtikten sonra pişman olacak. O pişmanlığı da şimdiden hissedemiyor. 


Halbuki devlet planlamacıları, büyük alimler, meseleleri inceleyen insanlar nasıl tedbir alıyorlar? 


“Eyvah! Yağmurlar az, bu barajlardaki sular mevsim sonuna kadar bizi idare etmez. Aman tedbir alalım, tasarruf yapalım! Hesap kitap ortada, su miktarı az; günde şu kadar su kullanalım. Kısıntı yapalım, araba yıkanması, bahçe sulanması yasaklansın. Acaba bahçe sulanması için ne tedbir alabiliriz?” 


Bu, ileriyi görmek. O anda su var ama azalmış, bittiği zaman başına felâket gelir diye tedbir alıyor. 


Devletlerin ordu beslemesi bundandır. O da ileri görüşlülük. Düşman gelirse, “Hadi toplanalım, silahları alalım gidelim.” olmaz. Zaten tâlimli olmayan insanlar savaşı güzel yapamazlar. Önceden tâlimlerini, eğitimlerini yapacaklar, savaş anında becerileri kazanmış olacaklar. Silahın nasıl atılacağını, nişanın nasıl alınacağını bilecekler, öğrenmiş olacaklar. 
Bu öngörüşlülüktür, önceden görmedir. 


Dikkat edilirse, gündelik hayatımızda her şeyi önceden görerek tedbir alıyoruz. Belediyelerin tedbirleri odur. Binaların yapılması için konulmuş kurallar onlardır. Yollarda arabaların gidişine dair işaretler onlardır. 
Orada “Kaza olmasın.” diye konulmuş kurallar hep ileri görüşlülüktür. 
Bir tehlike belirdiği zaman hemen tedbir alınıyor. 


Bilim adamları; “Şu kadar zamandan beri dünyanın ısısı bir derece yükselmiş.” diyorlar. 


“Bir derece yükselirse yükselsin, insan bir derece yükselmeyi çok hissetmiyor, olsun.” 
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“Ama bu yükselme böyle devam ederse şunlar olacak, şunlar olacak. 
Bir kere kutuplardaki buzlar eriyecek. Kutuplardaki buzlar eriyince denizlerdeki suların miktarı fazlalaşacak. Suların miktarı fazlalaşınca deniz seviyesi şu kadar metre yükseldiği zaman, denizin kenarındaki şu kadar alan sular altında kalacak.” diyorlar. Tedbir almaya çalışıyorlar. 


Sağlığımızda da öyle; çok sağlıklı adam, sağlığı bozulmasın diye tedbirler alıyor. Koruyucu hekimlik, hıfzısıhha, hijyen dediğimiz şey öyle. Avustralya'da herkes idmana, “spor” dediğimiz hareketleri yapmaya çok düşkün. 
Hatta ben nihayet bunu tam anlatmak için şöyle bir ifade kullanıyorum; 


“Bizim müslümanların beş vakit namaza düşkünlüğümüz kadar bunlar idmana düşkün.” 


Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler işini bırakıyor, işi bittikten sonra arabasını kenara çekiyor, elbisesini giyiyor. Koşuyor, kan ter içinde kaiyor. Şakaklarından ter akıyor, yüzü kıpkırmızı oluyor. “Ben böyle yapmazsam sıhhatim bozulur.” diye düşünüyor. İleriye dönük tedbir almak çok umumi bir kural. 


Peygamberler söylemiş, kitaplar yazmış, akıl mantık böyle olacağını gösterdiği halde, ileride o tehlikenin mutlaka başına gelecesi belli oldu-Su halde, insan imanda da bu tedbiri almazsa âhiretini mahvetmiş olur. 


e e er 


Dinin kuralları bunu gösteriyor. Dinin kurallarını uyguladığı zaman insanlar, aile, toplum, geçim güzel oluyor. Muhabbet, sevgi, saygı oluyor. 
Her şey güzel oluyor. İmanın girdiği yerde her şey aydınlanıyor. Güzel ahlâkın geliştiği yerde her şey ileri gidiyor. Toplumun insanları çok sade vatandaşlar bile olsalar güzel ahlâklı olunca çok büyük başarılar elde ediyorlar. 


Emirü'l-mü'minin Hz. Ömer'in tahsili neydi? 


Nihayet Mekke-i Mükerreme'den çıkan o mübarekler, imparatorluk kurdular. Kaç devleti fethettiler, insanları İslâm'a davet ettiler, gönül kazandılar, müslümanların sayısını arttırdılar, İslâm'ı cihana yaydılar. 
Ümmi, bilgileri çok mahdut olan insanlardı. Şimdiki insanlar üniversiteleri bitiriyor ama kendisini ahlâki zaaflardan koruyamıyor. Koruyamayınca da bir şey olmuyor. 


228 7/A'raf, 28. 
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Osmanlı aşireti, Osmanlı uç beyleri... Çok safi insanlardı. O sâfiyetle, o güzel ahlâkla, koca Osmanlı Devlet-i Aliyye'sini, koca imparatorluğu, büyük devleti kurdular. Üç kıtaya yayıldılar. O ahlâklarını korudukları müddetçe, o imanlarıyla çok başarılar elde ettiler. 


Osmanlılar da önceden çok hücumlara uğradılar; ama o başarıları, o ahlâkları sayesinde o hücümları yendiler, kırdılar. Kudüs, Antakya bile fethedilip de ahâlisi haçlılar tarafından katledilmişken, adım adım bu zulmü defettiler. İleriye doğru gittiler. 


Demek ki güzel ahlâklı olunca, ümmi de olsa Allah başarıları veriyor. 
Başarıların kapıları açılıyor. Sonra o ümmilik de âriflik oluyor. Sonunda öteki insanlardan daha da bilgili oluyorlar. Fatih devrine geldikleri zaman, çağın en ileri savaş aletlerini kullanmış oluyorlar. Yavuz Mısır'ı, İran'ı üstün meziyetleri, cihazları, aletleri, teçhizatıyla, karşı taraf da çok güçlü kuvvetli kahraman olduğu halde kıra kıra, bastıra bastıra alıyor. Çünkü gerekli şeyleri hazırlamış oluyorlar. 


İman, İslâm insana mutluluk, kuvvet getiriyor; imansızlık, ahlâksızlık toplumları çökertiyor. Mü'min insan çok başka şeyler düşünerek, başka yollardan bu noktaya gelir; ama inanamayan insanlar bile bu faydaları görüp de bu işin peşinde koşmalılar. 


Avustralyalılar, Almanlar, Avrupalılar, yirminci yüzyılda devlet adamları, en yüksek şahsiyetleri dâhil dinlerine, örflerine, âdetlerine, kiliselerine bizden 50-100 kat daha kuvvetli bir şekilde bağlılar. Onun için toplumlarında belli bir töre, ahlâk, kanun hâkimiyeti var. Beğendiğimiz karşılıklı ilişkiler var. Bizden daha iyi durumdalar. Çünkü bizde bunların kıymeti bilinmedi, çözülmeye yüz tuttu. Şimdi de yokluğununun acıları çekiliyor. 


Allahu Teâlâ hazretleri bizleri dinimizin güzelliğinin kıymetini bilip de dinimize sımsıkı sarılanlardan eylesin. Şaşırıp da dünya ve âhiretini kaybedenlerden eylemesin. 
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İbrahim Aleyhisselam'ın Dinine Gelin! 


güz üni el ie İİB İS Lİ AİS öy 


A 


Kâlü. “Dediler ki;” Künü. “Olunuz!” 
Kâlü mâzi, geçmiş zaman; künü emir siygası. 
Künü hüden ev nasârâ. “Yahudiler olunuz, yahut nasrâniler olunuz.” 


“Yahudiler olun, hıristiyanlar olun.” dediler. Müslümanlara, Peygamber Efendimiz'in ashabına, Peygamber Efendimiz'in kendisine diyorlar. 

Tehtedü. “İşte o zaman hidayet üzere, doğru yolda olursunuz.” diye söylemişler. 

Kul. “Ey Resülüm, de ki;” Bel. “Öyle değil.” 

Bel, “aksine, bilâkis” demektir. Bilâkis, sizin dediğiniz gibi değil, tam aksine. 

Millete İbrâhime hanifâ. “Yahudi, nasrâni olmak değil, İbrahim'in dinine hanif olarak girmiş olunuz; o zaman hidayette olmuş olursunuz.” 
diye, Allah Peygamber Efendimiz'e bunu demesini emrediyor. 


229 2/Bakara, 135. 
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Ve mâ kâne mine'l-müşrikin. “İbrahim müşriklerden olmadı, şirke düşmedi.” 


O hanifti. “Hanif olan İbrahim'in dini üzere olmak esastır. Sizin teklif ettiğiniz doğru değildir, tarafgirliktir, hakkani bir söz değildir.” demiş oluyor. 


sile EY) Zİ el İLEN LE JE 
BAS lü) les al İğ Bk is a lü ÇÜ 
Yİ 


Bu âyet-i kerimenin sebeb-i nüzülü, inmesini gerektiren olayla alakalı bir rivayet var. İbn Abbas radıyallahu anhümâ şöyle diyor: 


“Abdullah b. Suryâ el-A”'ver, yani şaşı gözlü Abdullah b. Suryâ isimli birisi...” 

A'ver, “şaşı” demek. Demek ki sıfatı öyleymiş. İnsanların sıfatları olabiliyor. Mesela “Uzun Hasan” veyahut “Topal Ahmet” diyoruz, onun gibi. 

İsmi Abdullah, lakabı A'ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir konuşmada; Me'l-hüdâ illâ mâ nahnü aleyhi. “Hidayet, doğru yol, ancak bizim üzerinde olduğumuz yoldur.” Fe'ttebi'nâ. “O halde sen bize tâbi ol, yâ Muhammed!” Tehted. “O zaman sen de hidayet üzere olmuş olursun.” diye bir teklifte bulunmuş. 


Halk bazen bir mânayı güzel bir çerçeve içerisinde güzel ifade eder. 
Mesela kimse “Ayranım ekşi.” demez, “Benim ayranım tatlı.” der. Herkes kendi yolunu metheder, kendini, kendi işini beğenir, böbürlenir. Hak ve doğru olan neyse onu söyleyip ona tâbi olmak yüksek insanların şiârıdır. İnceleyip “Tamam kardeşim, sen haklıymışsın, ben haksızmışım! 
Ben hakkı kabul ediyorum.” demek çok yüksek bir fazilettir. İnsanlar her zaman böyle faziletli olamıyorlar. Bazen tarafgir ve inatçı oluyorlar. 


Yine halk tabiri, anlatım gücü çok yüksek, “Uçsa da keçi, uçmasa da keçi!” hikâyesi var. Onun gibi iş inada biniyor. 


İki Karadenizli uzakta, kayanın üstünde bir karaltı görmüş. Bir tanesi; “Keçiye bak, kayanın ta ucuna kadar çıkmış.” demiş. Ötekisi; 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“Kardeşim, o keçi değil, kartal, büyük bir kuş. Sen yanılıyorsun!” demiş. 
“Yok canım, keçi... İşte bak, gözünü iyice dik, dikkatli bir şekilde bak! 
Bu keçi..” Ötekisi “kartal” demiş, bu “keçi” demiş. 


Ama olacak bu ya, kartalmış demek ki uçmuş, kanatlarını açmış, boşlukta süzülmüş gidiyor. Tamam, belli ki keçi değil, keçi uçamaz. Bu sefer kartal diyen; “Bak gördün mü? İşte kartalmış, kayalıktan uçtu, kartal olduğu belli oldu.” demiş. Ötekisi de işi inada bindirdi ya; “Uçsa da keçi, uçmasa da keçi!” demiş. 


Bu neyi gösteriyor? 


Gerçekler kendisine ispat edildiği halde bazı insanlar inadı bırakmıyorlar. Kendi yanlış fikirlerini ısrarla savunuyorlar. Bu, yanlış, çıkmaz bir yol. Böyle bir tutumla ne ilim ne irfan ilerler, ne adalet ne hakkaniyet olur. Haksız olanın haksızlığını anlaması, kabul etmesi lazım; haklı olanın da takdir edilmesi, beğenilmesi lazım. 


Peygamber Efendimiz'e böyle bir söz söylemiş. Geçtiğimiz âyetlerde onları açıklarken anlattık: Eski bütün peygamberler, onların tâbi olduğu Musa, İsa, İbrahim, İsmail ve İshak aleyhimüsselam kitaplarında; “Âhir zamanda bir peygamber gelecek, o Allah'ın sevgili peygamberi olacak, İbrahim'in neslinden olacak.” diye bildirmişler. Bunlar onların kitaplarında bilinen, yazılan şeyler ve kendilerinin de beklediği bir husus. Buna rağmen Allah'ın en sevgili kuluna bu sözü söylüyorlar; “Sen bizim yolumuza gel!” diyorlar. 


Pekiyi ama sen bu yola gel! Sen Allah'ın en sevgilisinin yoluna gel! 
Niye öyle yapmıyorsun? 

Hıristiyanlar da Peygamber Efendimiz'e buna benzer bir söz söylemişler. Bunun üzerine Allahu Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerimeyi indirmiş. 


Bel burada bir edattır; “hayır, öyle değil, tam aksine, bilâkis” demek. 


Millete İbrâhime. “İbrahim'in milleti.” 


Buradaki millet kelimesi bizim şimdiki kullandığımız “millet” kelimesinden farklı. Burada millet, “din” mânasına geliyor, “İbrahim'in dini” demek. Yoksa öyle “insanlardan müteşekkil, ulus teşkil eden insan topluluğu” mânasına değil. “Bilâkis, İbrahim'in dinine girin!” 
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Hanif kelimesi üzerine çeşitli izahlar yapılmış.?3! Deniliyor ki; 


ki 

““Dosdoğru, hiç eğikliği olmayan kişiler olarak İbrahim'in dinine tâbi olunuz. O zaman hidayet üzere olursunuz. Siz de gelin, oraya girin! Çünkü İbrahim de sizin hürmet ettiğiniz, Abraham dediğiniz peygamberiniz.” 
diye sen öyle teklif et, ey Resülüm.” diyor. 


Mücâhid rahmetullahi aleyh şöyle demiş: “Hanifâ'dan maksat, muhlisan'dır.” 


““İhlâslı olarak, ihlâs ile İbrahim'in dinine girmiş kimseler olun. Çagırdığınız yol doğru değil. Çünkü siz zaten İbrahim aleyhisselam'ın, İshak aleyhisselam'ın, kendi peygamberlerinizin öğrettiklerini tam tespit edememişsiniz. Kaybolmuş, yanlış inançlar ortaya çıkmış. Kendi aranızda da yüzlerce mezhep çıkmış. Hangisinin doğru olduğunu kendi aranızda münakaşa ediyorsunuz. En iyisi öyle değil; asla, asıl kaynağa dönün, İbrahim aleyhisselam'ın dinine ihlâslı olarak girin.” de, onlara.” diye buyuruyor. 
Yani hanif, “muhlis” mânasına kullanılıyor. 


ANI Ağ İRİŞ EZİN vE Eg ei EE 


ÇÜ larla ZE 3 iğ a EİN İİ il a a Şİ dü3 
Ee Me İİ 


İbn Abbas'tan ilginç bir rivayet de; “Buradaki hanifen, hâccen, “hacı olarak, haccetmiş olarak” demektir.” Bu izaha Hasan-ı Basri, Dahhâk, Atiyye ve Süddi de katılmış. 


Aslında hanif kelimesi lügat mânasıyla, “meyleden, temayül eden” demektir. el-Hanif, ellezi yestakbilü'l-beyte bi-salâtihi. “Namazında Beytullah'a dönen” mânasına da geliyor. Beytullah'a temayül eden olduğu için “Haccederek, Beytullah'a yönelerek, İbrahim'in dinine girin!” denmiş oluyor. “Gücü yeterse haccetmek niyetinde olarak” mânasına geliyor. 
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LA Ğİ daa Sİ İN İl İ83 


Mücâhid ve Rebi? b. Enes rahmetullahi aleyhimâ; Hanifen ey müttebian. ““İttibâ ederek, uyarak, emir tutarak, söz dinleyerek” mânasınadır.” demişler. 


7 Pr ire 5i i © «ö 3 sne El 

KAİ İLE 2S İY İğ Gİ İN ADE il düş 

Ebü Kılâbe; el-Hanif, ellezi yü'minü bi'r-rusuli küllihim min evvelihim ilâ âhirihim. “Peygamberlerin hepsine inanandır.” demiş. 


Araplar arasında bazı kimseler Hanif diye isimlendirilirdi. Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetinde veya ondan biraz önceki devrede kullanılan bir kelimeydi. “Falanca haniflerdendi.” demek, “Müşriklerden de-Sildi, eski peygamberlerin hepsine inanan, hepsine saygılı olan biriydi.” 
mânasına gelirdi. 


Öyle kimseler vardı. Bunlar İslâm gelmeden evwvel, evvelinden âhirine kadar bütün peygamberlere inanmış, geniş görüşlü, makbul kimselerdi. 
Peygamberlerin evveli Âdem, âhiri Peygamberimiz Muhammed-i Mustafâ aleyhimü's-salavâtü ve't-teslimât, hepsine salât ü selâm olsun. “Hepsine birden inanan” demek oluyor. 


Bu, hakkaniyeti kabul etmekten, hakka mütemayil olmaktan doğan bir davranış. Herkes böyle yapmaz, birisini tutar ötekisini reddederse Allah'ın sevmedi$i bir iş yapmış olur. Bindiği dalı kesmiş olur. O da Allah'ın peygamberi, bu da Allah'ın peygamberi ise ikisinden birini tutup da ötekisine düşmanlık etmek, Allah'ın sevmediği bir şeydir. En iyisi haniflik, hepsini kabul etmek. 


O zaman o kendi dinlerini teklif eden kimselere, “Bütün hepsini kabul eden bir kimse olarak İbrahim'in dinine gelin, ona girin! O zaman hidayet üzere olursunuz.” cevabı verilmiş oluyor. 


z 
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9 


Katâde; “Araplar arasında hanif kelimesinden yâ-ı nisbet ile hanifiy- ye, “haniflik” kelimesi kullanılıyor. Bu da şehâdetü en lâ ilâhe illallah, “Allah'tan başka ilâh olmadığına şehâdet etmek” demektir.” demiş. 
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Araplar'ın Kâbe'yi putlarla doldurduğu câhiliye devrinde, Arabistan'da putların bir işe yaramaz, bâtıl inanç mahsulü, faydası zararı olmayan taş parçaları olduğunu bilen ve yüce Allah'a inanan insanlar da vardı. Aklı başında, dengeli, hakka mütemayil, doğruyu söyleyen, Allah'ın bir olduğunu, O'ndan başka ilâh olmadığını bilen; insanların şekil verip yontup da karşısına dikip tapındıkları şeylerin âciz olduğunu, onlardan bir şey istemenin de yanlış olduğunu bilen insanlar vardı. Çünkü kendilerinden evvel, yüce Allah'ın varlığını, birliğini anlatan nice peygamberler geçmiş, o güzel bilgiler kendilerine ulaşmıştı. 


Câhiliye devrinde, cahil Araplar tahrimü'l-ümmehât ve'l-hâlât ve'lbenât; anneleriyle, teyzeleriyle, halalarıyla, kızlarıyla evlenirlermiş. Bu inancın içine câhiliye Araplar'ının yaptığı kötü birtakım şeylerin karşısında olmak da giriyor. Bu yanlış uygulamalara karşı çıkan, Allah'ın haram kıldığı şeyleri haram bilen ve sünnet edilmeyi kabul eden kimselere “hanif” denirmiş. 


İbrahim aleyhisselam öyle mübarek bir kişi ki Allahu Teâlâ hazretleri onu kendisine halil seçmiş. Halilullah, Allah'ın halili! 


Halil; “sırdaş, birbirine iyice sarmaş dolaş olup esrârına âşinâ olan samimi dost” demek. İnsanın bir tane tam dostu olur, her şeyi gider onunla konuşur, dertleşir. Onun için canını verir. Canını vermese bile fedakârlık yapabilir. İşte böyle kimselere “halil” derler. Aralarından su sızmıyor, sadece yedikleri içtikleri ayrı gidiyor; başka her şeyleri beraber, birbirlerine çok muhabbetliler. 


Bu, önemli bir sıfattır. Abdest alırken, elini yıkadığı zaman, “parmakları hılallemek” diye bir tabir var. Hı harfi ile. İki gözlü he ile “hilâl” gibi değil. O, “ayın ince hâli” demek. Bu, “Elin parmaklarını, öteki elin parmakları arasına sokup sıvazlamak; böylece parmak aralarında su girmemiş kısım bırakmamak” demek. Parmak aralarına öteki elin parmaklarını soktuğu için birbirinin arasına girmiş oluyor. Parmakların birbirine girmesinden dolayı buna abdestte “hılallemek” deniyor. Bu, su iyice parmak aralarına girsin de abdest tamam olsun diye yapılan işlemdir. 


Halil kelimesi de böyle, “sırdaş, her türlü iç yüzüne, esrârına âşinâ, samimi arkadaş” demek. 


Allah İbrahim aleyhisselam'ı çok sevmiş. Ama çok denemiş. Geçtigimiz âyet-i kerimelerin tefsirinde anlatıldı. Allahu Teâlâ hazretleri ne teklif ettiyse o da samimiyetle, ne kadar zor, ne kadar meşakkatli, ne 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kadar yüreği yakan, içini sızlatan şey olsa bile, “Pekiyi yâ Rabbi!” diyerek yapmış. 


Mesela, Allah emrediyor: “Sevgili hanımını sevgili çocuğunla beraber götür, Hicaz'da, şu beldede, şu dağların arasındaki ekin bitmez vadiye bırak, gel!” diyor. 


İnsan sevdiği hanımını, sevdiği yavrusunu -uzun zaman çocuğu olmamış, sonradan olmuş- oraya bırakabilir mi? Büyük fedakârlıktır. “Allah emretti.” diye hemen yapıyor. Bu bir imtihan kazanmaktır. 


İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam'ı çok seviyor. Rüyasında, “Oğlunu keseceksin!” diye işaret ediliyor. Enbiyâullahın, Allah'ın peygamberlerinin rüyaları ciddidir. Çünkü vahyin bir çeşididir; onlar o sürette Allah'ın emirlerini alırlar. O da gidiyor, İsmail aleyhisselam'a açıkça söylüyor: “Evladım, rüyamda seni kesmem emrolundu, seni kesiyor görüyorum; ne dersin bu işe?” diye soruyor. O Halilullah samimiyetle bunu söylüyor ve yapacak. İsmail aleyhisselam da o Halilullah'ın mübarek evladı. O da; 


İdi gel e AĞ İL Bişi A İN GİB) 

Yâ ebetif'al mâ tü'mer. “Babacığım, madem Allah öyle emrediyor, Allah'ın emrettiğini yap!” Setecidüni inşâallâhu mine's-sâbirin. “İnşaallah ben bu işi yaparken sabredebilirim, sabredenlerden olurum. İnşaallah beni sabırlı, bu işe engel olmaya kalkmayan bir insan olarak görür- 


sün.” diyor. 


Bu da çok büyük bir şey, bu da bir imtihanı kazanma, bu da güzel. 
Kendinizi onların yerine koyarsanız anlayabilirsiniz. 


İbrahim aleyhisselam'ın kavmi Babil”de putlara tapıyordu. O, putlara tapmıyor. Babası ya da babalığı Âzer, -”Asıl babası değil.” diyenler var. - put yapıyor. İbrahim aleyhisselam; “Babacığım, konuşmayan, yemeyen, içmeyen, sana faydası zararı olmayan şeyleri yapıyorsun, taşları yontuyorsun, put yapıyorsun. Yapma böyle!” diyor, nasihat ediyor. 


Hakkı seçiyor. Allah'ın sevdiği işi yapıyor. Yanlış inanca sapmıyor. Allah onu bu sebeplerden dolayı seviyor. Allah şirke sapmayı, dalkavuklu-Su, yalana dolana rıza göstermeyi sevmez. O da rıza göstermiyor. Hatta tüm Babil halkına muhalefet ediyor, bütün kavim karşısında, o doğruyu söylüyor. Bunlar imtihanı başarmaktır. 
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İmtihanları başarmış, Allah da onu Halilullah eylemiş. 
Ve mâ kâne mine'l-müşrikin. 

İbrahim aleyhisselam hanif idi. 

Hanifen müslimen. 


Kendisini Cenâb-ı Hakk'a teslim etmiş, numüne-i imtisâl, örnek alınacak, peşinden gidilecek bir ruhâni, mübarek, çok büyük insan; asla müşriklerden olmamıştı. 2“ 


Müşriklerin arasında yetişip de müşriklerden olmamak çok güzel! Bu devirde insanlar mü'minlerin arasında yetişiyor, müslüman anneden babadan, dededen nineden, soydan soptan geliyor, sülalesinde ne kadar mübarek insan var da kendisi imanını koruyamıyor, küfre veyahut kötü huylara, kötü alışkanlıklara düşüyor. İnançsızlığa, inkâra düşüyor; kıpkızıl, kapkara, kaskatı oluyor. Kalbi taş gibi oluyor, âhireti mahvolup gidiyor. 


Ama o, müşriklerin arasında mü'min olmuş; ne kadar büyük, güzel bir vasıf! İşte yol, İbrahim aleyhisselam'ın yolu... 


“İbrahim aleyhisselam'ın yolu nedir?” diye kısaca özetlemek gerekirse; Allah'a şirk koşmamak, Allah'tan gayrıya tapmamak, inançta yanlış yola sapmamaktır. Doğruyu dosdoğru yapmak, kınayanın kınamasından korkmamak. Doğru inancı anlatmaya, savunmaya, yaşamaya, yaşatma- ya, yaymaya çalışmak. İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı budur. Çok büyük bir gayretle, azimle yaptığı şey budur. Gidilecekse o yola gidilecek. 


Musa aleyhisselam gelmiş, Allah'ın peygamberi, mübarek insan, hak dinin hak peygamberi. Başımızın tâcı, kalbimizin üstünde yeri var, sevdiğimiz bir insan. Hakkı anlatmış, vefat etmiş, gitmiş. Ondan sonra insanlara İsa aleyhisselam gelmiş. Onun da bağrımızda, sağ yanımızda yeri var; sevdiğimiz mübarek bir insan, aleyhi?s-salâtü ve's-selâm. 


İsa aleyhisselam'ı hepimiz çok severiz. Musa aleyhisselamı çok severiz. Onların taraftarları da onları seviyor ama onların sevgisi diğer peygamberlerle ayrı olmaya yöneltince olmuyor. 


Matematikte en küçük ortak kat vardır. O zaman, herkesi toplayan, Allah'ın bize gösterdiği güzel insan İbrahim aleyhisselam ona benziyor. 
“Hadi madem, sizin de gönlünüz olsun, sizin dediğiniz olsun diyelim, siz de hiç itiraz etmeyin.” gibi... 
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İbrahim aleyhisselam'ı peygamber olarak biliyorsunuz. Ahd-i Atik'te, Ahd-i Cedid'de, -Bible'da, Torah'da- Tevrat'ta, İncil”de İbrahim aleyhisselam mübarek bir insan olarak zikrediliyor. Çocuklarınıza “Abraham” ismi koyuyorsunuz. Amerika'nın reisicumhurlarından birisi Abraham Lincoln. Tamam işte, gelin onun yoluna gidin! Çünkü madem ondan sonra insanlar başka yollara sapmışlar, başka inançları dinlerine katmışlar; ayıklama yapalım, doğru olanı bulalım, doğruya uyalım. 


Peygamber Efendimiz; “Ben İbrahim aleyhisselam'ın yoluna uydum.” 
diyor. Onun gibi şirkin karşısında, tevhidi müdafaa eden, hakka meyilli, ihlâslı, müstakim, bütün peygamberleri kabul eden bir insan. 


Ne kadar güzel bir en küçük ortak kat, hepimizi birleştiren ne kadar güzel bir zât! Cenâb-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e bu teklifi ne kadar güzel! Biz de bu teklife ne kadar cân u gönülden bağlıyız... 


Bel millete İbrâhime hanifâ. Hepimiz hanif olarak İbrahim aleyhisselam'ın yolundayız. Buna ötekilerin de itiraz etmemesi lazım. Bizleri birleştiren, cihanı kurtaracak olan yol bu! 


Yirmibirinci yüzyıla girdik. Hayret edeceksiniz, bir içtimai ilimler alimi olarak âcizâne benim görüşüm; iş din savaşlarına doğru, sanki haçlı ruhuna doğru gitti. Balkanlar'da, Kafkasya'da ve sâirede yapılanlar o anlayışın sonucu. 1200'lü yıllarda, bundan altı-yedi asır önce, asırlarca milletleri, devletleri, ülkeleri sarsmış olan taassup şimdi yirminci yüzyılda yine ortaya çıktı. Hani insan hakları, hani Birleşmiş Milletler, hani uluslararası kurallar ve sâireler? İnsanlar taassupları körüklenerek başka taraflara gidiyorlar ve her yerde inanç ayrılıkları körüklenerek kan gövdeyi götürüyor. 


Ülkemizde de öyle oldu. Biz tüm kardeşlerimizi, “Sen Arnavut'sun, sen Boşnak'sın, sen Kürt'sün, sen Türk'sün...” demeden bağrımıza bastık. Onlar da bizi bağırlarına bastılar, kardeş kardeş yaşıyorduk. Sonradan çeşitli ihtilaflar çıkaranlar milletleri bölmek için ayrılıklar çıkardılar. Binlerce insanın kanı döküldü, yuvalar yıkıldı, canlar yandı... 


İbrahim aleyhisselam'ın yolu, birleştirici bir teklif olarak çok güzel. 
O zaman herkes kendisinin inancındaki yanlışlığı ayıklar, yanlış yoluna başkalarını da çağırmaz. Senin yolunun yanlışlığını açık seçik olarak görürken niye sana uyayım? İbrahim aleyhisselam'ın hiçbir kusuru yok, çok meziyetleri ortada. O zaman hepiniz gelin, orada birleşelim! 
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Türkiye'de de; “İyi insanlar birleşsin.” diyorlar. 

Nerede birleşelim? 

“Benim yanıma gelin, benim yanımda birleşelim!” 

İyi ama kardeşim, iyisin hoşsun da, senin kusurun var. 

“Biz birlik beraberlikten yanayız, herkes benim yanıma gelsin!” 


O zaman birlik beraberlik değil, ayrılık oluyor. Sen senden olmayan insanlarla uyumu nasıl sağlayabileceksin? Gel bakalım, onu konuş. Sen “Benim yolum doğru.” diyorsun; o da “Benim yolum doğru.” diyor. 


Ne olacak? 


İşte bunun için “Kimse kimsenin inancına karışmasın, inanç hürriyeti olsun.” demişler. Uzun inanç savaşları yaptıktan sonra “İnancından dolayı kimse kınanamaz, kimsenin inancı engellenemez!” diyerek, Avrupa'da böyle bir noktaya gelmişler, işi çözüme bağlamışlar. Yoksa, “Bir tarafın dedi$i olsun, öbür tarafa baskı yapsın!” olunca, o haksızlık oluyor. 


Birlikten beraberlikten her kim dem vuruyorsa kim iddialı ise ona; “Kardeşim, sen ne kadar fedakârlık yapıp da birliğe yanaşıyorsun, onu söyle bakalım. “Benim yanıma gelsin.” diyorsan, sen hiç yanaşmıyorsun demektir. Ben sana şimdi kalksam; “Kardeşim, bak senin şu kusurun var, şu cahilliğin var, şu bilgisizliğin var, şu yanlışlığın var... Şu yanlış yeri tuttun, şu yanlışı destekledin, şu kabahati işledin... Ben senin şecereni çıkardım.” desem, o zaman benimle, “Vay, beni kötüledin!” diye kavga edeceksin. Onun için “Benim yanıma gel!” deme de, hakta birleşelim, Peygamber Efendimiz'in yolunda birleşelim.” demek gerekiyor. 


İslâm'da birlik beraberlik nasıl olacak? Türk'ün İslâm'ı, Arab'ın İslâm”ı, İran'ın İslâm'ı, falancanın İslâm'ı olur mu? 


İranlı; “Gelin, bizde birleşelim.” diyor. 

İyi ama sen niye Şiilik diye ayrılık güdüyorsun? Bu da; “Sünni olarak bize gelin.” diyor. 

Sen de birlik beraberlik için ne yapmak gerektiğini söyle. “Bana gel.” 
dersen birlik ve beraberlik olmuyor. 

O zaman müslümanların birleştirici noktası nedir? 


Sünnet-i seniyyeye gelmektir. Peygamber Efendimiz ne dediyse, Kur'ân-ı Kerim ne dediyse buyurun, ona uyalım, bitsin bu ayrılık. 
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“Efendim, bu çağda ona uymak olur mu?” 


Her çağda olur. Çünkü Kur'ân-ı Kerim, İslâm çağlar üstüdür, her çağa uygundur. Ahkâmı umumidir, hususi değil, her çağda yapılabilecek şekildedir. İnsanın Hz. Âdem zamanından kıyamet kopuncaya kadar, hayatına uygun gerçekler ve ahlâk, emirler ve yasaklar var. 


“Bu zamanda uygulanmaz!” 


Uygulanmaz da senin uyguladığın ne? Sen müşrikliği uyguluyosun. Sen İslâm'a “uygulanmaz” diyorsun, senin uyguladığın şeye bak. Yıldız falı, ojeli tırnak, boyalı dudak vs. Senin bid'atlerin, senin yanlışlıkların, senin acayipliklerin, senin tuhaflıkların, senin ilme uymayan hurafelerin çok daha fazla. Sen “Herkes şuraya gelsin.” diyorsun ama senin “Gel.” 
dediğin yol yamuk. 


Onun için bir buluşma yeri tarif edeceksen, herkesin kabul edeceği bir yer olacak. 


“Nerede buluşalım kardeşim?” 


Kur'ân-ı Kerim'de buluşalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde buluşalım. Kur'ân-ı Kerim ne diyorsa ben ona uymaya razıyım, sen de razı mısın? Peygamber Efendimiz ne diyorsa ona uyalım! O zaman iş bitiyor. 


İşte bu âyet-i kerime, bu hakikati bize hatırlatıyor. Kendisinin girişimi de çok güzel. İbrahim aleyhisselam'ı seviyoruz. “İbrahim aleyhisselam'ın soyundan gelen peygamberlere uyduk.” diyenler de gelsinler, İbrahim aleyhisselam'a uysunlar, İsmail aleyhisselam'a uysunlar, İshak aleyhisselam'a uysunlar, Yakub aleyhisselam'a uysunlar; ayrılık bitsin. 


Bu âyet-i kerimede onların olumsuz, tarafgirâne, haksız tekliflerine karşı böyle güzel bir husus teklif edilmiş oluyor. 


Cenâb-ı Hak cümlemizi sevdiği yolda yürütsün. Yanlış yollara ayaklarımızı kaydırmasın. Sapıtanları, şaşıranları da doğru yola sevk eylesin. 
Basiretlerini, gözlerini açsın. Hakkı hak olarak görmeyi herkese nasip etsin. Bâtılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı nasip etsin. 


Allahu Teâlâ hazretleri, İslâm'a güzel hizmet etmeyi, bu güzel dine sımsıkı bağlanmayı nasip etsin. Çünkü ahkâmı çok cihanşümül, evrensel, herkesi kucaklayan, herkese gereken saygıyı gösteren bir din. Bütün saygı gösterilmesi gereken kişilere, peygamberlere saygı gösteren yegâne, tek din. Ötekilerin hepsi birisi ötekisine, birisi ötekisine düşmanlık besliyor, yanlış oluyor. 


İslâm Bütün İnsanları Kucaklar 
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Bu âyet-i kerimeler, bütün insanlık için çok önemli! Yirmibirinci yüzyılın insanına, hakkı hakikati, doğru imanı arayan tüm insanlara; Avrupaılar'a, Amerikalılara, Asyalılar'a, Kuzeydekilere, Güneydekilere, herkese çok önemli bir yol gösteriyor. 


Külü. “Ey mü'minler, ey insanlar, deyiniz ki;” 


Rabbimiz daha ziyade biz mü'minlere, başka dinlere mensup insanlara karşı ne söylememiz gerektiğini emrediyor, tarif ve tavsiye buyuruyor: 


Âmennâ billâhi. “Biz müslümanlar Allah'a inandık. Allah'a iman etmişiz.” Ve mâ ünzile ileynâ. “Allah'ın bize Muhammed-i Mustafâsı vasıtasıyla indirmiş olduğu Kur'ân-ı Kerim'e, emirlere, yasaklara, dine, İslâm'a da inandık.” Ve mâ ünzile ilâ İbrâhime ve İsmâile ve İshâka ve Ya'kübe ve'l-esbâtı. “Ayrıca İbrahim'e, oğlu İsmail'e, oğlu İshak'a, torunu Yakub'a ve esbât denilen Beni İsrâil kabilelerine indirilenlere...” Ve 


235 2/Bakara, 136. 
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mâ ütiye Müsâ. “Musa'ya ilâhi hükümler ve ahkâm olarak verilenlere...” 
Ve İsâ. “İsa'ya verilene...” Ve mâ ütiye'n-nebiyyüne min rabbihim. “Rablerinden insanlara bilgi, vahiy getiren bütün peygamberlere verilenlere inandık.” Lâ nüferriku beyne ehadin minhüm. “Hepsi Allah'ın vazifelendirdiği peygamberler oldukları için biz onların hiçbirisinin arasını açmayız, birbirinden ayırmayız, seçme, reddetme yapmayız, hepsini kabul ederiz.” Ve nahnü le-hü müslimün. “Biz âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmuş, müslüman olmuş kimseleriz, deyin.” diye Rabbimiz emrediyor. 


Dünyada insanları böyle toplayıcı, böyle güzel hitabı yapan bir başka din sâlikleri, bir başka ümmet yok; sadece müslümanlar var! Bütün insanlığı ne kadar kucaklayıcı, ne kadar güzel; ne kadar barıştırıcı, uzlaştırıcı, insanları derleyen toplayan, aynı noktaya getiren, kardeş yapan hitap! Ne güzel bir din İslâm! Nasıl geniş bir hitap, nasıl geniş bir görüş! 
Rabbimizin bize emrettiği iman ne kadar güzel! 


Biz öncelikle, bütün hakikatlerin kaynağı olduğu için bunları da onun vasıtasıyla öğrendiğimiz için Peygamberimiz, âhir zaman peygamberi, Tevrat'ta ve İncil'de geleceği bildirilmiş, müjdelenmiş olan Muhammed-i Mustafâ sallallahu aleyhi ve sellem'e inandık. Allahu Teâlâ hazretlerinin bu âyetle bize tavsiye buyurduğu ilk önemli madde bu. 


Ey insanlar, ey eski kitapların mensupları, sizlere sesleniyoruz: 


Biz âhir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafâ'ya inandık. Ona indirilen Kur'ân-ı Kerim'e inanmış bulunuyoruz, biz ona bağlıyız. Allah'a, âlemlerin Rabbine bağlıyız. O'nun indirdiği Kur'ân-ı Kerim'e, Kur'ân-ı Kerim kendisine indirilmiş olan Muhammed-i Mustafâ'ya bağlıyız. Âdem aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerin, “Âhir zaman peygamberi diye bir zât gelecek.” diye sevdikleri, özledikleri, ümmeti olmaya can attıkları o mübarek kimseye inandık. 


En doğru bilgi; en bozulmamış, hiç eksik, karanlık, açıklanmamış tarafı kalmamış olan ve tebliğ edildiği insanlarca çok titizlikle, anında tespit edilip bize kadar gelmiş olan bir imandır bu. 


Öteki peygamberlere de Allahu Teâlâ hazretleri vahyetmiş ama o vahyedilen bilgilerin asılları elimizde yok. Kur'ân-ı Kerim var! Peygamber Efendimiz'in hayatı, her safhasıyla biliniyor. Ailevi hayatı, dini hayatı, savaşları, mücadeleleri, mazlumiyeti, uğradığı haksızlıklar... her şey biliniyor ve günü gününe her sözü tespit edilmiş. Kendisine indirilen 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âyetler o anda, âyet indiği zaman vahiy kâtipleri tarafından yazılmış. Hiç bozulmamış, hiçbir şeyi karanlıkta kalmamış, unutulmamış bir sağlam bilgiye inandık. Dünyada başka bu kadar sağlam, güvenilir hiçbir ilâhi bilgi yok. 


Öteki bilgiler, o bilgilere inanmış olan bazı papazların, hahamların, din adamlarının, rahiplerin de bildirdiği gibi, şaibeli... Zaten tespitlerin de çok çeşitli olması, mesela İncillerin pek çok olması gibi sebeplerle de fiilen ihtilaflı olduğunu, iyi tespit edilemediğini gösteriyor. 


Biz buna inandık. Ama Rabbimiz; Ve mâ ünzile ilâ İbrâhime ve İsmâile ve İshâka ve Ya'kübe. “İbrahim'e de, İsmail'e de, İshak'a ve Yakub'a da indirilene inandık, deyin!” diyor. 


Bütün peygamberlerin ismini saymıyor. Bunlar, muhatabı olan yahudiler ve hıristiyanlarca mübarek bilinen, saygı duyulan isimler. Onları isim isim açıklıyor. Ondan sonra da, “Musa ve İsa” diyor, özellikle bu isimleri veriyor. Ama genel bir bilgi olarak da arkasından; Ve mâ ütiye'n-nebiyyüne min rabbihim. “Allah tarafından insanlara haber getiren bütün peygamberlerin hepsine indirilenlere inandık, deyin.” buyuruyor. 


Burada Allahu Teâlâ hazretleri bütün peygamberlere inanmayı bize emrediyor. Biz de Hz. Âdem atamızdan âhir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselam'a kadar insanlığa Allah'ın emirlerini getirmiş peygamber, enbiyâ ve mürselinin, bu mübarek zâtların hepsine inandık, hâlen de inanıyoruz. Bu âyet-i kerimede bildirilen şeye biz sahibiz, biz bu yol üzerindeyiz, bu emri tutmuşuz, hepsine inanıyoruz. 


İsa aleyhisselam'ın gönlümüzde yeri var, göğsümüzde yeri var. Musa aleyhisselam'ın kalbimizin üzerinde yeri var. Her peygamberin içimizde, gönlümüzde muazzam mekânı var. Hepsini seviyoruz, onlara bağlıyız. 


Var mı bizim gibi bu kadar toplayıcı, bu kadar güzel bir kuşatıcılıkla herkese böyle sevgi ile bakan? 


Çok alkışlanacak, çok güzel bir durum! 


Lâ nüferriku beyne ehadin minhüm. “Biz peygamberlerin hiçbirisini ötekisinden ayırmayız, seçim yapmayız; “Şuna inandık, buna inanmadık.' 
demeyiz.” deyin, diye bir de tekit buyuruyor Rabbü'l-Âlemin. 


Ve nahnü le-hü müslimün. “Biz Allahu Teâlâ hazretlerine teslim olmuşuz.” 
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“Allah ne emretmişse onu yapacağız, neyi yasaklamışsa ondan kendimizi çekeceğiz. Günahlardan, haramlardan uzak duracağız. Sevaplı, faydalı, hayırlı işleri yapacağız.” diye söz vermişiz, Allah'a teslim olmuşuz. 


Kur'ân-ı Kerim'deki bu âyet-i kerime son derece önemli. Başka âyet-i kerimelerde de aynı mâna ifade buyurulmuş. Mesela eski milletler, eski ümmetler, müslümanlardan başka milletler böyle demedikleri için Allahu Teâlâ hazretleri bir âyet-i kerimede şöyle buyuruyor: 


a 
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Ve yüridüne en yüferrikü beyna'llâhi ve rusulihi. “Bu eski dinlerin mensupları olanlar, kâfirler taassuplarından, hasedlerinden istiyorlar ki peygamberler ile Allah'ın arasını ayırsınlar.” Ve yekülüne nü'minü bi-ba'din ve nekfürü bi-ba'din. ““Biz bunların bir kısmına inanırız, bir kısmını reddederiz.” diyorlar.” Ve yüridüne en yettehizü beyne zâlike sebilâ. “İşte böyle bu arada bir yolu tutturmak istiyorlar.” Ülâike hümü”l-kâfirüne hakkâ. “Bunlar hakikaten kâfirlerin ta kendileridir!” diye, kâfir olduklarını Allahu Teâlâ hazretleri, yaratan Rabbü'l-âlemin bildiriyor. 

Bu âyet-i kerime son derece önemli. Bunu ezberleyelim, bilelim ve şuuruna sahip olalım! 

Ebü Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerifte bir açıklama var. 
Bu açıklama bu âyet-i kerimenin niye indiğine dair sebeb-i nüzülünü bildirmiş oluyor. Ebü Hüreyre radıyallahu anh diyor ki; 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Kâne ehlü'l-kitâbi yakraüne't-tevrâte bi'l-ibrâniyyeti ve yüfessirünehâ bi'l-arabiyyeti li-ehli'l-İslâmi. “Peygamber Efendimiz'in asrında 


236 4/Nisâ, 150-151. 
237 Buhâri, “Tefsir”, 13; “İtisam”, 25; “Tevhid”, 51; Nesâi, es-Sünenü”/-kübrâ, X, 211,r. 11323; 
Beyhaki, Şu'abu'l-imân, IV, 309, r. 5207; a.mif., es-Sünenü”/-kübrâ, ll, 17;X, 274. 
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Medine-i Münevvere'de, Hicaz bölgesinde olan hahamlar, yahudilerden bilgisi olanlar, Tevrat'ı İbranice olarak okuyorlardı. “İşte Tevrat'ta şöyle diyor.” diye, Arapça olarak müslümanlara açıklama yapıyorlardı.” Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; Lâ tüsaddikü ehle'l-kitâbi ve lâ tükezzibühüm. “Ehl-i Kitâb size böyle şeyler söyledikleri zaman susun. Ne tasdik edin ne de tekzib edin.” 


“Tasdik etmeyin. Çünkü belki kendi akıllarından yalan yanlış şeyler söylemişlerdir, yanlış bir şeyi tasdik etmiş olursunuz. “Yalan söylüyorsunuz.” da demeyin. Çünkü belki o sırada o cümleleri doğru olmuş olabilir.” 


Onlar böyle yaptıkları için Allahu Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerimeyi indirmiş. “Ey mü'minler! Siz; “Rabbimizin bize indirdiğine inandık. İbrahim'e, İsmai'e, İshak'a, Yakub'a indirilenlere de inandık. Beni İsrâil'in kabilelerinden yetişmiş hak peygamberlere indirilenlere de inandık. 
Musa aleyhisselam'a ve İsa aleyhisselam'a da indirilene inandık. Hak 
olarak, bozulmamış, tam indirilene inandık. -Sayısını Allah'ın bildiği, 124 
bin denilen- Eski peygamberlerin hepsine inidirilene inandık. Ayırım yapmayız, hepsini severiz. Ve Rabbimize teslim olmuşuz.'” deyin. 


Bu âyet-i kerimeyi onun üzerine indirmiş. “Biz ayırım yapmıyoruz, siz de yapmayın!” diye de lisân-ı hâl ile onlara bir ders verilmiş oluyor. 


Ve'l-esbât. “Esbâta indirilene de inanıyoruz.” 


Esbât hakkında alimler şöyle diyor: 
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Benü Ya'küb. “Yakub aleyhisselam'ın evlatlarıdır.” İsnâ aşere racülen. “Bu evlatlar on iki idi.” Velede küllü racülin minhüm ümmeten mine'n-nâsi. “Bunların herbirinden birtakım insanlar türediler, çoğaldılar.” Fe-semmü'l-esbâte. “Bunlara esbât denildi.” 


Bazı alimler de; “Esbât, yahudi kabileleri, kabâilü Beni İsrâil'dir. 
Çünkü bunların ataları Yakub aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Her birisi onlardan gelmişler, ayrı kabile olmuşlardır. Beni İsmail'in, İsmail aleyhisselam'ın evlatlarından Arap kabilelerinin türediği gibi...” demişlerdir. 


238 İbn Kesir,1, 449. 
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Keşşâf'ın yazarı Zemahşeri de; “Esbât, Yakub aleyhisselam'ın torunlarıydı, onların çocuklarının zürriyetleridir. Böylece on iki kabile olmuşlardır.” diye aynı mânayı ifade ediyor.” 


Bunların içinden Allahu Teâlâ hazretleri zaman zaman kendilerine doğru yolu gösteren peygamberler göndermiştir. Nitekim âyet-i kerimede şöyle buyuruluyor: 

MOS İZ EĞİN İN ŞE BİNE dl Az yg EA 

Üzkürü ni'metallâhi aleyküm. “Ey yahudiler! Tarihte sizin üzerinize Allah'ın gönderdiği nimetleri düşünün, hatırlayın!” İz ceale fiküm enbiyâ'. “Hani sizin içinizden peygamberler çıkarmıştı.” Ve cealeküm mülükâ. “Sizlere devlet de ihsan etmişti, içinizden hükümdarlar da yetişmişti, büyük bir devlet de kurmuşlardı.” 


Başka bir âyet-i kerimede; 


al LELE (3 ales) 


“Biz onları ayrı ayrı topluluklar hâlinde on iki kabile eylemiştik.” buyuruluyor. 


Netice itibariyle bunlar yahudilerin grupları olmuş oluyor. 


Esbât, sıbt kelimesinden geliyor. Bu, “peşpeşe gelmek” demek. Böylece cemaat oldukları için “Bu sıbt, o sıbt...” diye isimlendirilmiştir. 


Lügat alimleri; sebat kelimesi, -be'si üstünlü olarak- “ağaçlar” demektir, diyorlar. Kabileler olduğu için ağaç gibi, orman gibi çok olduğundan esbât denmiş. Orman gibi, koru gibi, o mâna düşünülerek söylenmiş. 


İbn Abbas radıyallahu anhümâ da bu konuda şöyle diyor: “Bizim Kur'ân-ı Kerim'de ismini bildiğimiz peygamberlerden on tanesi hariç, hepsi bu İsrâiloğulları'ndan gelmiştir. Hariçte olanlar; Âdem, Nuh, Hüd, Sâlih, Şuayb, İbrahim, İshak, Yakub, İsmail ve Muhammed-i Mustafâ aleyhimü's-salavâtü ve't-teslimât hazretleridir.”?* 


239 Zemahşeri,|, 195. 
240 5/Mâide, 20. 

241 7/Araf, 160 
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Allahu Teâlâ hazretleri bize onların arasından çıkan peygamberlere, bütün peygamberlere ve onlara indirilen bütün kitaplara inanmamızı emrediyor, inanıyoruz. 


gz © z 
5 2 3 30 3 
| | > 


ga Ky İL İZ «fail İY gel İBİĞİ İ83 
Yalnız İbn Kesir'in naklettiğine göre, Süleyman İbn Habib şöyle diyor: 


Dinimizin ahkâmı dikkatli bir şekilde incelendiği zaman, Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri, yukarıdaki hadis gibi hadis-i şerifler nazar-ı dikkate alınırsa, anlaşılıyor ki; 


“Biz o peygamberlere onların zamanında doğru olarak indirilmiş olan âyetlere inanıyoruz, yoksa şimdikilere değil! Çünkü şimdikiler asılları değil, kalıntıları, izleridir. İçlerinde doğrular da var, yanlışlar da var.”” 


Bu çok önemli bir noktadır. Onun için Peygamber Efendimiz, o kitapları okuyanları da yasaklamıştır. Ve bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: 
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“Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i kabul edin, iman ettiğinizi beyan edin, inanın, sevin; ancak Kur'ân-ı Kerim sizi sarsın, sadece Kur'ân-ı Kerim size kâfi gelir, Kur'ân-ı Kerim'le yetinin, Kur'ân-ı Kerim'e sarılın!” 


Peygamber Efendimiz, ötekilerde asıl Tevrat'ta, asıl İncil'de ve asıl Zebur'da olmayan cümleler ve yorumlar olabileceği için yanlışlık olmasın diye Allahu Teâlâ hazretlerinin hak kelâmı, bir harfi bile değiştirilmemiş Kur'ân-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı, ona uymayı; ötekilerin aslına inanmakla beraber şimdi ortada dolaşanların çok güvenilir olmadığını ifade etmiş oluyor. 


243 İbn Kesir,1, 449. 
244 İbn Kesir, 1, 450. İbn Ebi Hâtim, Tefsir, |, 243; Il, 698; Suyüti, ed-Dürrü”I-mensür, |, 338. 
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Yahudiler ve Hıristiyanlar Eğer İman Etse... 


ELA GİB İŞ dg İüE b Aİ EŞE 
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Fe-in âmenü bi-misli mâ âmentüm bi-hi fe-kadi'htedev. “Siz bu güzel jesti, davranışı yapıp yahudilere, hıristiyanlara, daha başka din mensuplarına, başka peygamberlere tâbi olduğunu söyleyenlere, bütün insanlara kucak açınca, onların sizin inandığınız gibi âhir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafâ'yı de kabul etmeleri, iman etmeleri gerekiyor.” 


as Wi 


Çünkü önceki âyetteki ilk madde, âmennâ billâhi ve mâ ünzile ileynâ. “Biz Allah'a inandık ve Allah'ın bize indirdiğine inandık.” idi. İlk adım buydu. 


“Onlar da böyle inanırlarsa...” 


Fe-kadi'htedev. “Doğru yolu bulmuş olurlar, hakkı yakalamış olurlar, doğru yola ayak basmış olurlar.” Ve in tevellev. “Eğer haktan yüz çevirirler, bu gerçeğe katılmazlar, sırt dönerler, bâtıla yönelirlerse...” 


Bu kadar açıklama, delil varken, hatta kendi kitaplarından, kendi tarihlerinden bu kadar ikna edici, münakaşayı kesici sağlam deliller söylendikten sonra hâlâ sırt çevirir, inat ederlerse... 


245 2/Bakara, 137. 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Fe-innemâ hüm fi şikâk. “O zaman onlar şikâk, ayrılık, inat, ihtilaf içindedirler. Yanlış yola sapmışlar, do$ru yoldan ayrılmışlardır.” 


O zaman kendileri hata etmiş olurlar. 
Fe-seyekfikehümu'llâhu.”O zaman sana Allah yeter.” 
Burada iki muttasıl zamir, ke ve hüm birleşmiş. 


O iman etmeyen, inat eden, peygamberlerin bazısına inanıp bazısını inkâr eden; “Allah'ın şu peygamberine tâbiyiz, şu kitabına tâbiyiz.” 
deyip eski, asılları olmayanlara tâbi olup da asıl yeni, tertemiz ve hiç katıksız olanı inkâr edenlere karşı Allah sana kâfidir. 


Ve hüve's-semiu'l-alim. “Ve o Allahu Teâlâ hazretleri her şeyi bihakkın, hakkıyla pekâlâ işitendir ve pekâlâ bilendir.” 


Onların bu konudaki çeşitli abuk sabuk, aykırı sözlerini de işitiyor, davranışlarını da biliyor. Her şeyine vakıftır. Tabii vakıf olduğu için de hesabını soracak, yanlış hareket edenlerin cezasını verecek. 
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26/4 A ilarksile ares kare 


Sıbgatallâh. “Allah'ın boyası.” 
Niye böyle te harfi üstünlü gelmiş? 


İbn Abbas radıyallahu anhümöâ'ya göre, bunun anlamı dinullah demektir. “Biz Allah'ın dinine tâbiyiz.” denmiş oluyor. “Allah'ın dinine sarılın!” diye teşvik sadedindedir. Harekete geçirme, uyarı sadedindedir. “Haydi bakalım, uyuşuk durmayın, bu tarafa gelin, şunu yapalım!” 
mânasınadır. 


Başka âyet-i kerimelerde; 
TL Ez) 
dendiği gibi... 
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246 2/Bakara, 138. 
247 30/Rüm,30. 
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“Sizin üzerinize bu vazife olsun!” demektir. “Allah'ın bu dinine, boyasına, bu güzel rense, bu ilâhi renge, bu nurlu, ışıklı renge siz de yapışın! Buna sarılmak sizin göreviniz olsun!” demektir. “Onun için te böyle üstünlü gelmiştir.” buyuruluyor. 


Bazıları bu üstünlü gelmesinin sebebini sıbgatullâh veya sıbgatillâh değil de, sıbgatallâh gelmesini daha önce geçen millete İbrâhime, “İbrahim'in dinine...” sözüne bağlandığı için ondan bedel olduğu için, “O İbrahim'in dini Allah'ın nurlu yoluydu, Allah'ın boyasıydı. Bu güzel ilâhi boya ile bu renk ile renklenin, bu dine girin, buna sahip olun!” mânasınadır, demişlerdir. 


Bir büyük din alimi Sibeveyh de; “Bu müekked mastardır. Âmennâ billâhi'den sonra müekked mastar olarak gelmiştir.” demiştir. 


Bunlar dilbilgisi bilgileridir. 


Bu konuda bir de İbn Abbas radıyallahu anhümö'dan rivayet edilen hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz onların eski devirlerindeki olaylarını müslümanlara anlatırken şöyle buyurdu: 
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İnne Beni İsrâile kâlü. “Beni İsrâil Musa aleyhisselam'a dediler ki.” 

Yâ Resülallâh, hel yesbuğu Rabbüke? “Rabbin sıbga kullanır mı, boya 

ile boyanır mı?” Fe-kâle: İttekullâh! “Allah'tan korkun, bu ne biçim 

soru?” Fe-nâdâhü rabbühü. “Allahu Teâlâ hazretleri ona vahiy buyurdu 

ki;” Yâ Müsâ, seelüke hel yesbuğu Rabbüke? “Rabbin boya ile boyanır 

mı, diye sordular yâ Musâ?” Fe-kul: Neam. “'Evet” de sen onlara!” Ene 

esbuğu'l-elvâne. “Ben çeşitli boyalarla kullarımı boyarım.” el-Ahmera 

ve'l-ebyada ve'l-esvede ve'l-elvânü küllühâ min sıbgi. “Bu renkler benim boyalarımdandır, kulları bu boyalarla çeşitli renklerle türlü türlü boyarım.” 


Allah Peygamberimiz'e de bu üslupla vahyetmiş: 


248 İbn Kesir, 1, 450. Bk. İbn Ebi Hâtim, Tefsir, |, 245. 
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Sıbğatallâh. “İşte Allah'ın boyası, siz de bu boya ile boyanın, bu rense girin! Bu güzel nurlu şeye yapışın!” Ve men ahsenü mina'llâhi sıbeaten. “Cenâb-ı Hakk'ın verdiği renkler bakımından, seçtiği, gösterdiği yol bakımından daha güzel hangi renk, hansi yol, hansi din vardır?” Ve nahnü le-hü âbidün. “Ve biz işte o Rabbimize ibadet ederiz, ediyoruz, edicileriz.” diye müslümanlar böyle söylerler. 


Her milletin davranışı, yürüyüşü, hayat tarzı bir çeşit renktir. Bir renge boyalı bir tarzda gidiyorlar. Bizim rengimiz de Allah'ın beğendiği, Allah'ın boyadığı, Allah'ın gösterdiği renk, yoldur. 


Cenâb-ı Hak bizi sevdiği renkten, nurlu yoldan ayırmasın. İnsanları kuşatan, insanları birleştiren, kardeş olduğunu hatırlatan, Allah'ın kulu olduğunu gösteren, yanlış inançlardan çeken, doğru yola çağıran bu güzel inanç, bizim iftihar ettiğimiz çok güzel bir tarafımızdır. İslâm'ın muazzam güzelliklerinden, en büyük güzelliklerinden biridir. 


Hepimiz bunu çevremize yaymalıyız. Herkesi İslâm'a, doğru yola çagırın! Yanlış istikâmette kimse kalmasın. Putlara, yanlış varlıklara, yaratıklara yanlış olarak kimse yönelmesin; yanlış dinler tutturmasın, yanlış yollarda yürümesin, âkıbetleri hüsran olmasın. Cenâb-ı Hakk'ın gazabını çekecek yanlışlıklar yapmasınlar. 


Çünkü yazıktır, hemcinsimizdir. Bütün insanlar Âdem aleyhisselam'dan kardeşlerimizdir. Hepsinin iyiliğini istiyoruz. 


das İL e A 
“Bu iyilikleri anlayıp hidayete tâbi olanlara selâm olsun.” 


Ötekiler kendi sorumluluklarını kendileri yüklenmiş oluyorlar. Biz onlardan, onlar bizden beriyiz. Biz vazifemizi yapmış oluyoruz. Âhirette, mahkeme-i kübrâda suçlandıkları zaman kendileri cevap veremeyecekler. O duruma düşmesinler. 


Allahu Teâlâ hazretleri bizi ve evlatlarımızı yolundan ayırmasın, İslâm'dan ayırmasın. Müslüman olarak doğup müslüman olarak yaşayıp imân-ı kâmil ile, mü'min-i kâmil olarak, tam müslüman olarak emanetini teslim edip âhirete varmayı, Rabbimizin rızasına ermeyi, cennetine girmeyi, cemâlini görmeyi nasip eylesin. 


249 20/Tâhâ,47. 
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Doğru Yol, Resülullah'ın Yoludur 
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Kul. “Söyle, ey Resülüm;” Kul e tühâccünenâ. -E tühâccünenâ, e tünâzirünenâ mânasınadır.- ““Allah konusunda bizimle münakaşaya mı, münâzara etmeye mi kalkışıyorsunuz? de.” 


O sana itiraz eden, sana karşı çıkan Ehl-i Kitâb'a, müşriklere, çevrendeki insanlara; “Bizimle münakaşaya mı kalkışıyorsunuz? Allahu Teâlâ hakkında bildirdiğimiz bilgileri inkâra, itiraza mı kalkışıyorsunuz.” de. 


Ve hüve rabbünâ ve rabbüküm. “O hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz!” 


Onlara; “Hepinizin aynı çizgiye gelmesi, âlemlerin Rabbine bağlanması, sevgi saygı duyması lazım. O'nun emirlerini tutması lazım! Allahu Teâlâ hazretlerinin varlığını birliğini bilmesi lazım! Sizin Rabbinizin bizim de Rabbimiz olduğunu, onun bir olduğunu hepinizin bilmesi lazım. 
Niye itiraza kalkıyorsunuz? Emirlerini tutmanız, yasaklarından da kaçınmanız lazım! Bu itirazı bırakın, itaat edin!” de. 


250 2/Bakara, 139. 
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“Sana tâbi olsunlar, ben seni elçi olarak gönderdim.” demiş oluyor. 


Ve le-nâ a'mâlünâ ve le-küm a'mâlüküm. “Allah'tan gayrıya taptıınız, yanlış inançlara saplandığınız için sizin amelleriniz, günahlarınız size yazılacak. Biz de Cenâb-ı Hakk'ın emrini tutup varlığını birliğini ikrar ettiğimiz, doğru inanca sahip olduğumuz için bize de Cenâb-ı Mevlâ mükâfâtımızı verecek.” 


Yollarımız ayrılıyor. Biz sizin işlediğiniz yanlışlıklardan beriyiz; beraat etmişiz, tertemiziz, hiç ilişkimiz yok, uzağız. Sizin hiçbir şeyinize katılmıyoruz, yanlışlıklarınızı kabul etmiyoruz. Sizin de sorumluluğunuz size ait, siz de bizden uzaksınız. 


Bu mânayı Kur'ân-ı Kerim'in başka âyetlerinde de Cenâb-ı Hak ifade buyuruyor. Mesela; 


Mr GE e ee e öy LE yz) AS 3) 


Ve in kezzebüke. “Ey Resülüm, bunlar seni tekzib ederlerse, itiraz ederlerse, “Yalan söylüyorsun!” derler, yalancı yerine koyarlarsa.” Fe-kul. “De ki.” Li ameli ve le-küm amelüküm. “Benim amelim, icraatım, faaliyetim, dünyada işlediklerim bana yazılacak; sizin işledikleriniz size yazılacak.” Entüm beriüne mimmâ a'melü. “Siz benim yaptığımdan beri ve uzaksınız.” 
Ve ene beriün mimmâ ta'melün. “Ben de sizin yaptığınızdan uzağım.” 


Böyle söyle, kestir at! 


BAS YE iy yi G3) 


“O kullar boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler.” denildiği gibi... Başka âyet-i kerimelerde, “Cahillerin sözleriyle fazla uğraşma! Pekâlâ, madem öyle, o zaman görürsünüz ettiğinizin ce- 


zasını!” der gibilerden ifadeler var.. 


Hâcce-yuhâccü-muhâcce; “Karşılıklı hüccetleri, delilleri ortaya koyup münâzara, münakaşa etmek” demek. 


İşte müşriklerin, Ehl-i Kitâb'ın, kâfirlerin, inancı bozuk olanların kendi inançlarını savunmak için birtakım laflar söylemeleri, itirazlar eylemeleri böyledir. 


251 10/Yunus, 41. 
252 25/Furkân, 72. 
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Cenâb-ı Hak da Kur'ân-ı Kerim'de bunlara karşı müslümanların nasıl cevap vermesi gerektiğini bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e; “Ey Resülüm, şöyle söyle! Onlar öyle diyorlar, onlar kendi aralarında oldukları zaman şöyle yapıyorlar, kalblerindeki böyle. Sen onlara karşı şöyle yap!” 
diye, hem onların gizlilerini bildiriyordu hem de nasıl yapması gerektiği- ne dair emir buyuruyordu. Bunlara göre Efendimiz'in nasıl davrandığına bakarak biz de ona göre davranaca$ız. 


Ve nahnü le-hü muhlisün. “Biz O'na ihlâsla ibadet etmekteyiz.” 


Lâ ilâhe illallah diyoruz, ibadette ve teveccühte, kullukta gayrıya hiç yüz döndürmüyoruz. Sadece O'na yönelmişiz; kesip atmışız. 


Başka insanların başka şeylere tapınmalarının ne kadar komik oldugunu, yirmibirinci yüzyılda herkesin anlaması lazım. Öküze, yılana, aya, güneşe tapılır mı? Hele Yunanlılar'ın safsataları, heykellere tapılır mı? 
Hititliler, Sümerler'in inançları... Hepsinin ne kadar yanlış ve saçma olduğunu anlayan anlıyor. Bazı insanlar da İslâm”ı bilmedikleri, duymadıkları, incelemedikleri için toplumlarındaki inançların saçmalığından bu dinlerin hepsine karşı çıkıyorlar. Ya dinsiz oluyor ya da Allah'ın varlığını aklıyla kabul ediyor da etrafındaki uygulamalara itirazı olduğundan, onların hatalarını gördüğünden, tam dinsiz de değil, teist oluyor. Allah'ın varlığına kâni, O'na candan inanıyor; ama “Sizin dediğiniz gibi değil.” 
diye etrafındakilere itiraz durumunda oluyor. Veyahut da tamamen bu sahada hiçbir şeyi dinleme durumuna gelmiyor; bir bağlılığı, bir korkusu, bir ümidi olmayan karanlık yürekleriyle artık tamamen vahşete, keyfe, zevke, sefaya sapıyor. O daha beter, beterin beteri... 


Ve nahnü le-hü muhlisün. “Biz ihlâs ile, hâlisâne bir şekilde; 


Liza 1 ali) 
muhlisine lehü'd-din, dindarlığı sırf Rabbül-âlemin'e tevcih ederek, 


O'na karşı yaparak, başka şeye tapmayarak hareket ediyoruz. Bizim yolumuz bu. Gelirseniz gelin, gelmezseniz siz bilirsiniz!” denmiş oluyor. 


Sonra, yine onların yanlış düşüncelerine, iddialarına karşı mühim bir şeyi de beyan buyuruyor. Düşündüklerinin aslının olmadığını bildiriyor. 


253 7/A'raf, 29; 10/Yunus, 22; 29/Ankebüt, 65; 31/Lokman, 32; 40/Mü'min, 14,65; 98/Beyyine, 
65. 
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Hz. İbrahim ve Evladı Yahudi veya 
Hıristiyan Mıydı? 
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Em tekülüne. “Yoksa siz ey kâfirler, Ehl-i Kitâb müşrikler, İslâm'a karşı çıkanlar.” İnne İbrâhime ve İsmâile ve İshâka ve Ya'kübe ve'l-esbâta kânü hüden ev nasârâ. “İbrahim'i, oğlu İsmail'i, İshak”ı, onun oğlu Yakub'u, onlardan türemiş olan esbâtı, on iki evlattan türemiş olan evvelki o inançlı kabileleri siz, sizin gibi yahudiler veya hıristiyanlar mı sanıyorsunuz? Hayır, öyle değil!” 


Buna “istifhâm-ı inkâri” veya “istinkâri” derler. “Hayır, öyle değil.” 
mânasına gelir. 


Kul e entüm a'lemü emi'llâh. “Yine itiraza kalkarlarsa ey Resülüm, bu sefer onlara de ki; “Siz mi daha bilgilisiniz, yoksa Allah mı?” 


Allah'tan daha mı çok bildiğinizi iddia ediyorsunuz? 


254 2/Bakara, 140. 
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Allahu Teâlâ hazretleri, İbrahim, İshak, İsmail ve Yakub aleyhimüsselam'ın, o ilk devirdeki mübarek, imanı bozmadan onlardan alıp yaşayan; Yakub aleyhisselam'ın evlatlarına “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği zaman, “Senin ve babalarının, İbrahim aleyhisselam'ın, İsmail aleyhisselam'ın, İshak aleyhisselamın yolu üzere gideceğiz.” diyen o mübarek torunların, o kabilelerin, o sülalelerin doğru yolda olduğunu, şimdikiler gibi, Peygamber Efendimiz'in zamanında olanlar gibi olmadı-Sını kesin olarak bildiriyor. 
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Mâ kâne İbrâhimü yehüdiyyen ve lâ nasrâniyyen. -Yahudiler ve nasrâniler İbrahim aleyhisselam'ı sevdiklerini söylerler. “Abraham” diye çocuklarına ismini de verirler.- “Ama İbrahim yahudi de değildi, nasrâni de değildi.” 

Bu zamandaki yahudilerin ve nasrânilerin düşüncelerinden, inançlarından onunki çok değişik, farklı ve doğruydu. Sonradan tarihteki akışı içinde, o inançları onlar bozmuşlar. 


Ve lâkin kâne hanifen müslimen. “İbrahim hakka meyilli, hanif, Allah'a kendini teslim etmiş, tertemiz inançlı, Allah'ın sevgili Halilullah”ı bir kimseydi.” Ve mâ kâne mine'l-müşrikin. “Asla şirke düşmemiş, müşriklik yapmamıştı. Asla yanlış inançları benimsememişti ve söylememişti.” diye âyet-i kerimeler var. 


Ve men azlemü mimmen keteme şehâdeten indehü mina'llâh. Onların öyle olmadığını ve bunların, “Biz onlara mensubuz!” derken birtakım gerçekleri de sakladıklarını ve böylece çok büyük bir zulüm işlediklerini Cenâb-ı Hak bildiriyor. 


Zulmün illa bir insanı yere yatırıp gırtlağına bastırmak tarzında olmadığını biliyoruz. Hakikati gizlemek de zulümdür. Allah'a güzel kulluk etmeyip günah işlemek de, şirke düşmek de zulümdür. 


zl ALANİ 
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“Şirk çok muazzam bir günahtır.” 
İnançsızlık, yanlış inanç, bunların hepsi büyük zulümlerdir. 


Ve men azlemü mimmen keteme şehâdeten indehü mina'llâh. “Yanındaki bir bilgiyi şahitlik yaparak ortaya koymayandan; Allah'tan kendilerine gelmiş olan gerçek bilgileri, kitaplarında yazılan doğru bilgileri saklayandan, ketmedenden; şehâdet etmek lazım gelirken “Evet yâ Muhammed, tam senin söylediğin gibi!” diyecekken öyle demeyip saklayanlardan daha zalim kim olabilir?” 


Âyet-i kerimede böyle buyurulmasının sebebi şudur: O zamanın Ehl-i Kitâb alimleri Peygamber Efendimiz'e ve Araplar'a kitaplarını kendi dillerinden okuyorlardı ve açıklamasını da Arapça olarak yapıyorlardı. 
Açıklamayı yaparken bazı bilgileri, Müslümanlığı teyit eden, Peygamber Efendimiz'in haklı olduğunu bildiren gerçekleri saklıyorlardı. 


Nitekim geçtiğimiz âyetlerin tefsirinde de ifade edilmişti: “Kumran” denilen Lüt gölü kenarındaki mağaralarda eski Hıristiyanlık metinleri bulunmuş. Onlar Peygamber Efendimiz'in sözlerinin, Kur'ân-ı Kerim'de bildirilen hususların doğru olduğunu ortaya koyuyor. Onların neşredilmesini bekliyoruz ama neşretmiyorlar. Çünkü neşretseler İslâm'ın hak olduğu, Hıristiyanlığın sonradan bozulduğu, Yahudiliğin raydan çıktığı anlaşılacak. Almışlar, müzelere götürmüşler, kimseye de göstermiyorlar, sakuyorlar. Şimdiki zamanın Ehl-i Kitâb'ı da ketmediyor, şahitlik etmiyor, belgeler olduğu halde belgeleri saklıyor. 


Onlar kendi, “mensubuz, bağlıyız” dedikleri ana kaynağa da, peygamberlere de ters düşüyorlar. Onların bu ters düşmelerini Allahu Teâlâ hazretleri vahiyle Peygamber Efendimiz'e bildirince, bu sefer onlar artık işi inada döküyorlar. “Tevrat'ta şu âyet yok mu, bu âyet yok mu?” deyince, susuyorlar. 


Ama müslüman olan yahudi hahamlarından, mesela Abdullah b. 
Selâm gibiler, geldiler Resülullah'a; “Yâ Resülallah, sen haklısın, senin söylediğin doğru! Bunlar kıskançlıklarından dolayı hakkı söylemekten geri durdular. Ben kabul ediyorum, ben müslüman oldum.” dediler. Peygamber Efendimiz'in anlattıklarının doğru olduğunu kendilerinin insaflı alimleri de söylediler. 


Demek ki söylenilmesi gereken şeyi söylemiyorlar, saklıyorlar. Bunun çok büyük bir zulüm olduğunu, Peygamber Efendimiz'e Allahu Teâlâ hazretleri bir soru tarzında bildiriyor: 
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“Allah'tan kendisine gelmiş bir ilmi saklayıp insanlara söylemeyen, gerekli şehâdeti yapmayan, eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resülullah demeyen kimseden daha zalim kim olabilir?” 


En büyük zulmü işte bunlar yapıyor. Çünkü kendilerine tâbi olanların yanlış inançta devam etmesine sebep oluyorlar. Onların yüzüne, sözüne bakan, kulak veren başka insanların da İslâm'ı kabulünü engellemiş, onların veballerini de yüklenmiş oluyorlar. Onun için çok büyük zulüm işliyorlar. Ama bu durum onlara çok pahalıya mâl olacak! 


Ve ma'llâhu bi-ğâfilin ammâ ta'melün. “Onlara de ki ey Resülüm, “Allah sizin işlediklerinizden asla ve kat'a gafil değildir.”” 
“Bilmiyor, anlamıyor değil; bunun muazzam, müthiş bir cezası ola- 


cak!” diye, burada büyük bir tehdit, şiddetli bir vaid var. Onlar cezalarını görecekler! 


Herkes Kimi Takip Ediyorsa Onun Yolundadır 
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Kad halet; kad madat demektir. “Onlar geçmiş bir topluluk idi.” 


Bu sayılan mübarek peygamberler ve onlara tâbi olan hakiki mü'minler, onların ashabları, ümmetleri olan kişiler; onlar hayatta yaşamış, imtihanı başarmış, Allah'ın rızasını kazanmış, gelmiş geçmiş kimselerdi. 


Le-hâ mâ kesebet. “İşledikleri güzel icraatlarından, kesbettiklerin- den dolayı, kazançlarının mükâfâtları, sevapları onlara verilecektir.” 
Ve le-küm mâ kesebtüm. “Sizin de işlediğiniz yanlışlıklardan dolayı, ne günahlar işliyorsanız, ne yanlışlıklar yapıyorsanız, onun da cezası size aittir.” Ve lâ tüs'elüne ammâ kânü ya'melün. “Onların işlediğinden size soru sorulmayacak.” 


İbn Kesir bunun mânasını şu şekilde açıklıyor; 


- a >> 
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“Sizin, onlar gibi olmayıp onlara tâbi olmayıp “Biz onlara mensubuz, onların yolundayız.? demeniz size bir fayda vermeyecek. Sırf, “Onlara mensubuz.? demekle kurtulacağınızı sanmayın. Bununla kendinizi de başkasını da aldatmayın. Ancak kurtuluş yolu; onlar gibi hareket etmek, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Peygamberlerinin yolunda, ahkâmı değiştirmeden, bozmadan aynen yürümektir.” 


Allahu Teâlâ hazretleri hepsinin âhir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafâ Efendimiz'e tâbi olmasını istiyor. 


Burada mühim olan nokta; onlar Peygamber Efendimiz'e tâbi olmuyor da İbrahim aleyhisselam'a mı tâbi oluyorlar? 


Hayır, onun yolunda da değiller. 
İshak aleyhisselam'a, Yakub aleyhisselam'a mı tâbi oluyorlar? 


Hayır, onların da yolunda değiller. Bu çok önemli bir nokta. Mutlaka kendilerini düzenlemeleri lazım! 


İbrahim aleyhisselam'ın yoluna, o yörüngeye girseler, İshak aleyhisselam'ın, Yakub aleyhisselam'ın yörüngesine girseler; o yol dosdoğru, demiryolunun insanı götürüp büyük şehrin istasyonuna ulaştırdığı gibi, Peygamber Efendimiz'e inanmaya getirecek. Nitekim birtakım hahamlar ve rahipler inanmışlardı. O noktaya getirecek. 


Ama öyle yapmıyorlar. Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri; “Kuru bir sözle, “Biz tâbiyiz.” demeniz size fayda vermeyecek!” buyuruyor. 


Cenâb-ı Hakk'ın yoluna sımsıkı sarılın! Bu imtihanlar, bu sorumluluklar sadece bu hitap edilen kimselere değil, bütün âyetlerden hepimiz kendi dersimizi almalıyız. “Müslümanım!” diyen insan da resülüne ittibâdan ayrılmışsa bu duruma düşmüş demektir. 


Sen kendini Resülullah ile hizalayacaksın. Nasıl duvarın iki tarafına, doğru noktalarına kazığı çakıp gergin bir ip ile gerip hiza bozulmasın diye tuğlayı öyle örüyorlarsa; nasıl yukarıdan şakülü sarkıtıp duvarın tuğlalarını tak tak vurarak içeriye alarak ona göre hizaya getiriyorlarsa; ey müslüman kardeşim, sen de kendini Resülullah'a bakarak hizaya getireceksin! 


“Nasıl bakayım Resülullah?a?” 


Resülullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini okuyacaksın, aynen uygulayacaksın! “Allah'ın âhir zaman peygamberi, habibi, sevgilisi, en 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hâlis muhlis kulu, en güzel ahlâka sahip olan Muhammed-i Mustafâsı şöyle yapmış; ben de onun için böyle yapıyorum.” diyeceksin. 


Allah'ın en sevdiği kulun izinden gitmeyip de başkalarının yalan yanuş yollarına yönelmek, başkalarının izinden gitmek; âciz nâçiz, yalan yanlış, bozuk düzenlerinin peşinde gitmek ayıp değil mi, yazık değil mi, yanlış değil mi?! 


Avrupa'da bir moda çıkıyor; haydi peşinden... Fikir sahasında bir yeni zıpırlık çıkıyor; haydi peşinden... Giyim kuşam, saç baş, bir yeni usul çıkıyor; haydi peşinden... 

Kimi taklit ediyorsun? Sen müslüman değil misin?! 

“Elhamdülillah, müslümanım!” 

Kur'an'a inanmıyor musun? 


“Nasıl inanmam, elhamdülillah inanıyorum! Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resülullah.” 


O zaman Resülullah'a uyacaksın! Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan, cennete girmek istiyorsan, cennete giden bir tek yol var; şehrâh-ı kübrâ, geniş bir cadde-i kübrâ... 

O nedir? 

Peygamber Efendimiz'in yolu! Ümmet-i Muhammed'in sâlihlerinin gittiği geniş yol! Çok geniş yol, dümdüz yol! 

Cenâb-ı Hak dosdoğru yolu, sırât-ı müstakimini çizmiş, ucunda Cennet-i Âlâ'nın mübarek köşkleri pırıl pırıl parlıyor. Bu yolu bırakıp da insan sağa sola, uçurumlara kaymamalı, yanlış yollara gitmemeli! 

İşte o eski ümmetler böyle yapmışlar. Sizler de bu duruma düşmeyin, 


böyle yapmayın! Siz aklınızı başınıza toplayın, kıssadan hisse alın, olaydan ibret alın! Yanlışlıkları tekrarlamayın, düzeltin! 


Allah Dilediğine Hidayet Eder 
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Se-yekülü. “Diyecekler.” 


Se, şimdiki veya geniş zamanın fiilini istikbâle götüren, mânayı nakleden bir ön takı. Yekülü. “Der ki, diyor ki;” demek; muzâri siygası, Arapça'da “Diyecek.” gibi hem şimdiki zamana hem geniş zamana tekâbül eder. 


Seyekülü's-süfehâü. “Akılları hafif olan, hikmete sahip olmayan, mâkul ve mantıklı düşünemeyen sefih kimseler, sefâhet ehli kimseler diyecekler ki;” 


İçki içildiği zaman, insan bu içkiyi hem Allah'a isyan ederek içiyor, ondan dolayı bir akılsızlık oluyor, akıl hafifliyor; hem de içki aklı örttüğünden, akıl mantık kalmadığından, şarhoşun zırvaları başladığından, öyle kimselere de “sefih” diyorlar. “Aklı hafif, muhakemesi mâkul ve mantıklı olmayan, akılsız kimse” demek. Dünyevi işleri belki şeytanca yapar; ticaretini, adam kandırmayı yahut dünyevi menfaatini kollamakta, haramı yemekte her türlü şeytanlığı bilir ama doğruyu düşünemeyip hakka isabet edemediği için sefihtir. 
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“Sefihler yakın bir zamanda diyecekler ki...” 


Se geldiği zaman yakın istikbal, sevfe geldi$i zaman ise uzak istikbal olur. Sevfe yekülü deseydi, “Çok ilerideki bir istikbalde” demek olurdu. 
Öyle dememiş. 


“Akılsızlar, beyinsizler, aklı kıtlar veya mâkul olmayanlar, doğru düzgün düşünemeyenler, ağırbaşlı olmayanlar, hafif meşrep hafif akıllılar hemen böyle bir konuşmayı başlatacaklar, hemen böyle diyecekler.” 


Mine'n-nâs. “İnsanlardan böyle olanları diyecekler ki;” 


Böyle olmayanlar; hakimler, hikmet sahibi, her konuştuğunu hikmetle konuşan; düşündüğü zaman iyi düşünen, konuştuğu zaman isabetli konuşan, hâll ü akd erbâbı böyle demez. Hâll ü akd, halifeyi makama getiren, icabında hâl” eden kimselere deniliyor. Bunu dese dese işte böyle aklı ve mantığı, ahlâkı ve hâli hafif olanlar der. 


Mâ vellâhüm an kıbletihimü'lleti kânü aleyhâ. “Bunları yönelmiş oldukları kıbleden başka tarafa ne çevirdi?” 


Mâ, “Ne?” mânasına soru edatıdır. 


Mâ vellâhüm. “Bunları ne çevirdi?” An kıbletihim. “Kıblelerinden...” 
Elleti kânü aleyhâ. “O kıble üzerindelerdi, namazı öyle kılıyorlardı.” 


“Bu üzerinde oldukları kıbleden bunları başka tarafa kim çevirdi?” 
diyecekler. 


Kul lillâhi'l-meşriku ve'l-mağrib. “Sen onlara de ki ey Resülüm, “Güneşin doğuş tarafı Doğu da, güneşin batış tarafı Batı da Allah'ın mülküdür.” 


Yerler, gökler Allah'ın mülküdür. Doğu Batı, semtler, cihetler, yönler; bunların hepsi Allah'ındır. Sizin itirazınızın bir değeri yoktur. 
Cenâb-ı Hak ne dilerse öyle yapar, neyi isterse öyle emreder. Kullarına nereye dönmeyi uygun bulursa o tarafa döndürür. Ne olacak, sebebini niye soruyorsunuz? 


Yehdi men yeşâü ilâ sırâtın müstakim. “Dilediklerini, kimleri diliyorsa onları hidayete erdirir, doğru yola sevk eder.” 


Demek ki Cenâb-ı Mevlâ dilediklerini doğru yola sevk eder, dilemediklerini sevk etmez. 
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“Hidayet Allah'tandır.” bu demektir. Allahu Teâlâ hazretleri kendisi Hâdi olduğu halde, hidayet edici, hidayet verici, doğru yola sevk edici olduğu halde; gönülleri aydınlatıp akılları uyandırıp doruyu buldurdugu halde bazı kimselere hidayeti vermiyor. Hidayet Allah'tandır, Allah dilediğine hidayeti verir. O zaman insanın “Bu neden oluyor?” diye düşünmesi lazım. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin hükmüne itiraz, hiçbir kulun harcı değildir; haddi de değildir, gücü de yoktur, edebe de uygun değildir. 


260/7 1204 04. İste şaz İz 39 
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“Yaptıklarından kimse O'na sorgu sual açamaz; ama kullar sorgu suale mâruzdurlar.” 


Kul gibi değildir, âlemlerin Rabbine kimse soramaz. 


Ama hikmetini anlaması lazım. “Rabbimiz niçin böyle yapıyor?” Bu konularda etraflı düşünmek, isabetli karar verebilmek için dini geniş bilmek lazımdır. Bazı yeri bilip de öbür tarafı gözardı ederse insan doğru bir hükme ulaşamaz. Bütün delilleri toplamak lazımdır. 


Biliyoruz ki Cenâb-ı Hak Erhamü'r-râhimin'dir, “Merhametlilerin en merhametlisidir.” Merhametlilere merhameti ihsan edendir. Dünyada bütün kullarına Rahmânlığıyla rızkını verip merhamet edendir. Âhirette de mü'min kullarına cennetini verip taltif edendir. Kulun günahlarını affedendir. Cenâb-ı Hak; 
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“Ben kullarıma asla zulmedici bir Mevlâ değilim, zulmetmem!” buyuruyor. Cenâb-ı Hakk'ın işlerinde zulüm yok, hepsi lütuf. Ama adâlet-i ilâhiyye iktizâsı, bazıları suçluların cezasını vermek tarzında oluyor. 
Birçoğu lütuf, bir kısmı da, bazıları çok suçlu ve edebsiz olduğundan, adaletine göre muamele ediyor, adaletini icra ediyor, suçunun cezasını veriyor. 


Aslında zerre kadar iyilik yapan iyiliğinin karşılığını görecek, zerre kadar kötülük yapan kötülüğünün cezasını çekecek olduğundan mü'min 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de adaletinin cüşa gelişiyle cennete giriyor. Yine kul iyilik ettiğinden, iyi kulluğun karşılığı, muadili iyilik olduğundan, mükâfâtı çok vererek cennete sokuyor. Kötü kulluğun karşılığı da, yine adaletinin iktizâsı ceza olduğundan, onları da cehenneme atıyor. 


Cenâb-ı Hak bazı kullara niye hidayet etmiyor? 


Çünkü edebsizlik ediyorlar. Cenâb-ı Hakk'ın rahmeti gökten yağmur sibi yağıyor. Zaten biz yağmura da “rahmet” demişiz, çünkü yeryüzüne, bizlere çok faydası var. Rahmeti yağıyor ama bazı kimselerin kapları ters çevrilmiş olduğundan içine rahmet girmiyor. Kazanı, tepsiyi, kaseyi ters çevirdiğinde içine su birikmemesi gibi. Tepsiyi ters çevirirsen içine su birikir mi? Kullar cezalı duruma kendilerini düşürdüklerinden; 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“insanlar kendileri kendilerine zulmetmiş olduğundan”, Cenâb-ı Hak “Siz madem böyle edebsizlik yaptınız, haydi bakalım, ne hâliniz varsa görün!” diye onları doğru yola sevk etmiyor. 


İyi niyetli, haddini bilen, edebli olanları da, “Siz iyi niyetlisiniz, haddinizi biliyorsunuz, edebli hareket ediyorsunuz, güzel huylusunuz; ama yanılıyorsunuz, şu tarafa dönerseniz, doğru yol bu taraftadır.” diye hidayet ediyor. 


Demek ki hidayete ermek, edebli kul olmanın mükâfâtıdır. Cenâb-ı Hakk'ın hidayetini vermemesi de, kulun edebsizliğinin cezasıdır. Kendisinin ettiğinin kendisini cezalandırmasıdır. Edebsizlik etmeseydi Cenâb-ı Hakk'ın lütfuna erecekti. Çünkü Erhamü'r-râhimin. 


Yehdi men yeşâü ilâ sırâtın müstakim. “Cenâb-ı Hak dilediğini sırât-ı müstakime, dosdoğru yola sevk eder; dilemedi$ini de sevk etmez.” 


Edebsizlik ederse, Allah'ın âyetlerini görür görür de yine inat ederse; hakkın ne olduğunu bildiği halde, Resülullah'ın hak peygamber olduğunu bildiği halde inkâr ederse; hatta kendi inandığı kitabından, “Âhir zaman peygamberi gelecek, vasıfları şunlar olacak.” diye bildiği halde, gelmeden önce “Böyle bir peygamber gelecek!” diye Araplar'a kendileri söyledikleri halde, peygamber geldikten sonra inanmayanlar, artık çok büyük edebsizlik etmiş oluyorlar, inat etmiş oluyorlar, hased etmiş oluyorlar. 
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Hased, inat, edebsizlik, insanın tevfikinin kesilmesine, Allah'ın lütfuna mazhar olmaktan mahrumiyete sebep olur. Onun için onlara Cenâb-ı Hak; “Pekâlâ, siz bu kadar edebsizlik ediyorsanız ben de size hidayet vermem!” diye hidayet eylemiyor. Ondan dolayı da onlar küfürde kalıyorlar, sonunda cehenneme gidiyorlar. 


Demek ki inkâr etmek, imansız olmak, günah yolunu tercih etmek, hak ve bâtıl belli olduktan sonra bâtılın yanında yer almak, hakla savaşmak; Allah'ın iyi kullarına, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere evliyâullaha, sâlihlere zulmetmek, karşı gelmek, haksızlık etmek, düşmanlık eylemek, sonunda insanı cehenneme götürür. 


Hadis-i kudside Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 
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“Benim evliyâmdan, sevgili kullarımdan bir kula ezâ cefâ veren, vermeye kalkışan kimseye ben harp ilan ederim.” 


Cenâb-ı Hakk'ın harb-i ilâhisine, cünüd-ı ilâhinin hücumuna mâruz kalır, mahvolur, perişan olur. 


Demek ki akılsızlar; “Evvelce başka kıbleye doğru dönüyorlardı, sonra başka tarafa döndüler. Bunların bu üzerinde bulundukları kıbleyi bırakıp da yeni kıbleye dönmelerinin sebebi ne? Ne sebeple dönüyorlar?” 
diyeceklermiş. 


“Allah emretti de ondan! Cenâb-ı Hak dilediğini doğru yola iletir.” 
Bu âyetlerin iniş sebebini alimlerimiz şöyle anlatıyor: 


Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deyken, kendisine namaz emrolunduğu zaman, Mescid-i Haram'a gelir, iki rüknün arasına doğru namaz kılardı. “İki rükün”den maksat, Kâbe'nin iki köşesi; birisi Hacer-i Esved'in olduğu köşe; diğeri de tavaf esnasında Hacer-i Esved'in olduğu köşeye gelmeden önceki köşe, Rükn-i Yemâni'dir. Peygamber Efendimiz Kâbe'yi tavaf ederken Rükn-i Yemân!'ye gelince, orayı da istilâm ederdi, el kaldırıp Bismillâhi Allâhu Ekber diye oraya da selâm verirdi. Çünkü orada da çok muazzam miktarda melekler bekleşirlerdi. Oradan Hacer-i Esved'e doğru olan kenarda namaz kılardı. 


263 Buhâri, “Rikâk”, 38. Bk. İbn Hibbân, Il, 58, r. 347; Beyhaki, es-Sünenü”l-kübrâ, lll, 482; X, 
370; Ahmed b. Hanbel, VI, 256; Taberâni, el-Mu'cemü”l-kebir, VII, 206, r. 7833; a.mif, el-Mu'cemü”l-evsat, IX, 139, r. 9352; Ebü Ya'lâ, XII, 520, r. 7087; Kudâi, Il, 327, r. 1457. 
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Hacer-i Esved'in olduğu köşe, biraz açı farkı vardır ama Kâbe'nin Doğu tarafıdır. Ondan sonraki köşe kuzey tarafıdır, ona Rükn-i Irâki derler. Haritadan bakılsa Irak tarafına do$ru olan köşedir. Orada yarım daire şeklindeki Hicr-i İsmâil de denilen, Hatim'in duvarı başlıyor. İnsanın göğsü hizasına kadar yükseklikte, yarım daire şeklinde, iki ucu açık bir duvardır. İki taraftan iç kısmına seçilebiliyor. 


Tavaf ederken Hatim'den sonra gelen köşeye de Rükn-i Şâmi derler. 
O da Suriye'nin Şam tarafına doğru olmuş oluyor. Orası da Batı'ya doğru bakıyor. 


Rükn-i Irâki ile Rükn-i Şâmi arasında yukarıya baktığımız zaman Altınoluk vardır. Kâbe-i Müşerrefe'nin üstüne yağan yağmuru Hicr-i İsmâil'e akıtan uzunca bir oluktur. Altından yapılmıştır. Altınoluk, Kâbe'nin mübarek üstünde biriken yağmurları o avluya döker. Oradan Kâbe'nin üstünde birikmiş tozlar geliyor diye, yağmur yağdığı zaman ziyaretçiler Hicr-i İsmâil'in içine girip onun altında ıslanmaya can atarlar. 


Daha ilerlediğiniz zaman, Rükn-i Şâmi'den sonra gelen köşe Rükn-i Yemâni'dir. Orası da Güney'e düşüyor. Ama yönler biraz kayıktır, coğrafi yönlerle tam tamına uyuşmaz. 


Peygamber Efendimiz bu Rükn-i Yemâni ile Rükn-i Hacer-i Esved arasında namaz kılardı. Oraya “müezzin mahfili” de derler. 


Peygamber Efendimiz o müezzin mahfilinin olduğu tarafta namaz kılardı. Böylece hem Kâbe-i Müşerrefe'ye bakmayı hem de Güney'den Kuzey'e doğru yöneldiğinden Kudüs-ü Şerif'e dönmeyi sağlamış oluyordu. 


Kudüs-ü Şerif'ten de asıl maksat Hz. Ömer'in yaptırdığı binanın altındaki mübarek Sahrâtü Beyti'l-Makdis, “Beytü'l-Makdis'in kayası”dır. 
Bir tarafında Mescid-i Aksâ vardır, bir tarafında da eğri bir kaya vardır ki buna Lisânü'l-Hacer derler. Kayanın dil şeklindeki uzantısıdır. Alt tarafı bir oda gibi yapılmış. Altına merdivenle inilebiliyor, namaz kılınabiliyormuş. Peygamber Efendimiz oradan mirâca çıkmış. Üstündeki bina daha sonraki devirlerde yapılmıştır. 


Medine-i Münevvere'ye gelince, Cenâb-ı Hak Peygamber Efendimiz'e yine Kudüs-ü Şerif'e müteveccihen, yönelmiş olarak namaz kılmayı emreylemişti. Efendimiz o emir üzerine o tarafa dönerek, Medine'de Şam tarafına, kuzeye dönerek namaz kılardı. Yahudiler de bundan memnun olmuşlardı. Çünkü Beytü'l-Makdis'i, Kudüs'ü sahipleniyor, “orası bizim 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peygamberlerimizin yaşadığı yerler” diye düşünüyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz'i kastederek, “Bu zât da oraya döndü.” diye seviniyorlardı. 


Peygamber Efendimiz ise İbrahim aleyhisselam'ın kıblesi olan Kâbe'yi seviyor, Kâbe'ye dönmek istiyordu. “Kâbe, İbrahim aleyhisselam'ın kıblesi, tekrar bizim kıblemiz olsun!” diye dua ve temenni ediyordu. O arzu ve temenni ile göğe bakıyordu. Mübarek gözlerini semaya çevirip nazar ederek “Cebrail aleyhisselam gelse de duamın kabulüne dair bir müjde getirse, kıble o taraf olsa...” diye temenni ediyordu. 


Bunun üzerine Allahu Teâlâ hazretleri şu âyet-i kerimeyi indirdi: dell) ek See İs e EZİZ SELİN lez Ç 


PALA 


Kad nerâ tekallübe vechike fi's-semöâ'. “Ey Resülüm! Biz senin zaman zaman yüzünü, mübarek gözlerini semaya çevirdiğini müşahede eylemekteyiz, görüyoruz.” Fele-nüvelliyenneke kıbleten terdâhâ. “Sen madem bu kadar istiyorsun, muhakkak ki ben Azimüşşân, senin razı olduğun kıbleye seni döndüreceğim.” Fe-velli vecheke şatra'l-mescidi'l-harâm. 
“O halde, madem o kadar arzu ediyorsun, dua ediyorsun; ben senin duanı kabul ettim ey Habib-i Edibim, yönünü Kâbe'ye dön, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir!” 


Efendimiz'in gönlünden temennisi üzerine Allahu Teâlâ hazretleri, Kâbe-i Müşerrefe'ye doğru dönmeyi emretti. 


Resülullah Efendimiz fevkalâde sevindi. Atası, atamız, dedemiz İbrahim aleyhisselam'ın bina ettiği Kâbe'ye dönülmekten, dönülmesinden son derece memnun oldu. Onlar memnun oldu, bizler memnun olduk; ama yahudiler memnun olmadılar. Müşrikler kendi ellerine fırsat geçti diye düşündüler, bu olumsuz soruyu sormaya başladılar: 


Mâ vellâhüm an kıbletihimü'lleti kânü aleyhâ. “Daha önce döndükleri kıbleden bunları hangi sebep döndürdü?” 


Çok iyi biliyorlardı. Allah emretti, müsaade etti, lütfetti, İbrahim aleyhisselam'ın mescidine döndüler. Gayet basit; Allah'ın emri döndürdü. Resülullah Efendimiz o tarafa dönmeye başladı. 


264 2/Bakara, 144. 
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Se-yekülü”s-süfehâü mine'n-nâsi. “İnsanlardan aklı yetmez, aklı hafif, ahlâkı hafif, hafif meşrep, iyi düşünmeyen, âkıbetini düşünemeyen, edebi olmayan insanlar yakın zamanda böyle diyecekler.” 


Zaten kıble değişir değişmez hemen dediler, dedikoduya başladılar. 


Allahu Teâlâ hazretleri; “Hiç onların sözlerine kulak asma. Ey Resülüm, onlara de ki; “Yeryüzünün her tarafı Allah'ındır. Doğu'su da Allah'ındır, Batı'sı da Allah'ındır.?” diyor. 


Hangi yöne döndürse o yön, o emir müteberdir. Mühim olan emri tutmaktır. Oradan sevap alacaktır. 


Bir âyet-i kerimede; 


ey 
“Yönünüzü nereye çevirseniz Allahu Teâlâ hazretleri oradadır.” buyuruyor. 


Bu çok muhteşem bir âyet-i kerime, muhteşem bir hakikati bize bildiriyor. Tüylerimizin diken diken olması, ürpermemiz, heyecandan titrememiz lazım! 


Allahu Teâlâ hazretleri cihetlerden, mekândan münezzehtir. Kula şah damarından daha yakındır. Yönünü nereye dönse oradadır. Her yerde hâzır ve nâzırdır. Binâenaleyh, “Şurası olur, burası olmaz.” gibi bir itiraz da geçerli değildir. Çünkü her şeye kudsiyeti veren, Beytü'l-Makdis'e de mukaddesliği veren, oraya dönüşü de emreden Allah'tır. 


Bir büyük değişimin olduğunu bildirmek için bu sefer Kâbe'ye dönülmesini emretti. Herkes oraya dönecek, herkes söz dinleyecek ve Allahu Teâlâ hazretlerinin emrine münkâd olacak. Kulların yapması gereken şey, Allah ne buyurursa; 


“İşittik ve itaat ettik!” demektir. İtiraz etmek değildir. “Niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Ben bunu yapmak istemiyorum, ötekisi daha iyiydi...” gibi itirazlar uygun değildir. 


265 2/Bakara, 115. 
266 2/Bakara, 285; 4/Nisâ, 46; 5/Mâide, 7; 24/Nur, 51. 
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Onun için büyük evliyâullahtan, mürşid-i kâmillerden bir tanesi, adam olmak isteyen, do$ru yola, hidayet yoluna girip de iyi bir kul olmak isteyen, irşad olmak isteyen kimseleri, isteklileri, müridleri, talibleri, sâlikleri üçe ayırmış: 


1. Mürid-i mutlak; tam, kayıtsız şartsız mürid. Emri tutuyor, eğitimi yapıyor. Hocası ne derse talebe onun dediği gibi yapıyor. 


2. Mürid-i mecâzi, “mürid” demişler ama aslında mürid değil. Şeyhi bir şey diyor, o itiraz ediyor. Şeyhi alim, mürşid, evliyâullahtan bir zât. 
“Aman evladım, şunu yapmayın!” diyor; yapıyor. “Evladım, şunu şunu yaparsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız.” diyor; onu da yapmıyor. Bu asunda mürid değil, doğru yola gitmek istemiyor, müridler arasına girmiş, kendisini mürid sanıyor, müridlik taslıyor. Mecâzi mânada buna “mürid” deniyor; ama bu hakiki mânasıyla mürid değil. 

3. Mürid-i mürted; şeyhinde kendi fikrine ters düşen, aklına mantı-Sına uymayan bir şey gördüğü zaman bırakıp giden, dönüp giden, yoldan vazgeçendir. Senin aklın mürşidden daha fazla olsaydı sen mürşid olurdun! Senin ihtiyacın var. O okumuş, sen okumamışsın; o biliyor, sen bilmiyorsun; o ermiş, sen ermemişsin; o yetişmiş, sen yetişmemişsin; sen acemisin, o tecrübeli... Elbette dinleyeceksin! Kılavuzun sözünü dinleyecek ki doğru yola varsın. Beğenmediği bir şey olunca gidiyor. 


Biz Ankara'da iken Allah'ın âyetlerini okuyorduk; birisi hazmedemedi, camiye gelmemeye başladı: 


“Allah böyle mi buyuruyor?” 

“Evet, böyle buyuruyor, Allah'ın emri bu. Allah'ın emri tutulacak.” 
“Allah'ın emri mi tutulacak?” 

“Evet, Allah'ın emri tutulacak.” 


Şaşırdı kaldı. Ondan sonra da camiye gelmedi. Müslüman, Allah'ın emrinin tutulmasını anlayamadı! 


Allah'a isyan etmek için mi kulluk ediliyor? Allah bize kulluğu böyle mi emretti? Kulun görevi Allah'a isyan mı etmektir? 


Sonuç itibariyle müslüman, Allah ne emrederse onu yapar. 


Askerliği düşünelim. Komutan askere; “Şu tepeye hücum edin!” der. 
Herkes o tarafa hücum eder. Sonra komutan yeni bir durum tespit eder, bilgi verir veya işaret eder veya nasıl anlaşacaksa haber gönderir; “Şimdi 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şu tarafa hücum edin!” der. “Daha önce “Bu tepeye hücum et.” demiştin, şimdi neden o tarafa gidiyoruz? Ben senin komutanlığını tanımıyorum!” diyemezsin. Komutan onu gördü, düşmanın öbür tarafa kaydığını anladı, “Aman yolunu keseyim!” diye, “Şimdi şu tarafa gidin!” diyor. 


Buna benzer bir şey. Askerlik bazı şeyleri çok güzel anlatabiliyor. 
Bazı insanlar bunları anlıyorlar, bazıları anlamıyorlar. 


Bazıları Peygamber Efendimiz'e tenkit gözüyle baktı. Bazıları hak olduğunu anladığı halde inadından tâbi olmadı. Bazıları da duasını almak istiyorlar, duasını almak için çeşitli oyunlar kuruyorlar. Biliyorlar ki duası müstecâbdır. Ama bazıları da, “Madem duası müstecâb, Allah'ın makbul kulu; şuna tâbi olalım!” diyemiyorlar. Çünkü edebsizlikten dolayı Allah hidayeti nasip etmiyor. Hidayeti nasip etse cennete girecek. Cennete layık olmadıklarından, Allah cennete sokmak istemediğinden, gözlerini açmıyor, gönülleri kör kalıyor; bâtılı hak sanıp bâtıl yolda yürüyorlar, helâk oluyorlar. 


Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın yolu, Allah'a itaat etmek değil midir? Allah'a isyan edilerek Cenâb-ı Hakk'ın rızası kazanılır mı? 


Elbette Allah'a itaat edilerek Allah'ın sevgisi, rızası kazanılır. 


Allah'a itaat etmenin yolu, şekli nedir? Allah bana ne emrediyor da ben O'na itaat edeceğim? 


Allah'ın emirleri, Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla bildirilmiş Kur'ân-ı Kerim'idir. Kur'ân-ı Kerim'i okuyacaksın, onda belirtilmiş olan günahlardan, kötülüklerden kaçınacaksın. Kur'ân-ı Kerim'in teşvik ettiği hayırları, iyilikleri yapacaksın, iyi insan olacaksın. 


Sonra Kur'ân-ı Kerim'i, Allah'ın emirlerini en iyi anlamış ve anlatmış, insanlara nakletmiş olan insan, insân-ı kâmil, en büyük insan, en mükemmel insan Peygamber-i Zişânımız Muhammed-i Mustafâ aleyhi efdalü”s-salavât ve ekmelü't-tahiyyâtü ve't-teslimât hazretleri olduğundan, Resülullah'a çok dikkatle bağlanacaksın, her sözünü çok iyi dinleyeceksin. Çünkü o, Allah'ın Resülü, o her şeyi herkesten çok daha iyi biliyor. 
Çünkü Allah bildiriyor. Onun sünnetine uyacaksın, onun emrini tutacaksın, onun izinden gideceksin; felaha ereceksin. 


İnsan Resülullah'tan başkasına uyarsa olur mu?.. 


Gidiyorlar, falanca artisti, filanca yazarı örnek alıyorlar. Filanca şairin, falanca sanatkârın peşinden gidiyorlar. Bunlar âciz kullar. Bunların içlerinde direk gibi azgın nefisleri var, bunların şeytanları var. Bunlar 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örnek alınmaz. İşte hayatları, işte mâcerâları, işte rezaletleri, işte kepazelikleri ortada! 


Allah'ın seçti$i kulu takip etmek lazım! Günahkâr kulları takip etmek olmaz. Firavun'un peşinden gitmekte bir fayda yok. Musa aleyhisselam'ın peşinden gitmek lazım. Her devrin de Firavun'u var, doğru yolu gösteren hak yolun kılavuzları var. Her devirde, herkesin içinde dolaşan şeytanı var. 
Bunların tehlikelerini bilip insanın bunlardan kendisini sıyırması lazım. 


Olgun insan, bilge insan; iradesine sahip, nefsini yenebilen insandır. 
Arzularına hâkim olan, kendisini tutabilen, kontrol edebilen insandır. 
Kontrol edemediği zaman yanlışa düşer veya yıkılır. O bakımdan çok dikkatli olmak gerekir. 


Aklımızı derleyelim, toplayalım. Kur'an yolunda yürüyelim. Peygamber Efendimiz'in izinden gidelim. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse öyle yapalım. 


Kıble değişikliği olunca sahâbe-i kirâm merak etmişler: “Eyvah, şimdi ne olacak? Bizden bir kısmı Beytü”l-Makdis”e doğru namaz kıldılar. Şimdi bunların namazları ne olacak? Madem Kâbe'ye doğru dönülmesi gerekiyordu, bunların durumları ne olacak?” diye tereddüt edenler olmuş. O zaman da Allahu Teâlâ hazretleri; 
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“Allah sizin imanınızla mü'min olarak yaptığınız amel-i sâlihanızı ziyan edecek değildir.” buyurdu. 


Kıblenin değişmesinden evvel o tarafa doğru namaz kılanlara Allah yine sevabını verir. Kıble değiştikten sonra bu tarafa dönenler de, hem o tarafın hem bu tarafın sevabını alırlar. Onların amelleri de makbuldür. 
Çünkü Allah o zaman onu emretmişti, ona tâbi oluyorlardı. Yeni emir gelince buna tâbi oldular, iş tamam oldu. Demek ki akıllı, hayırlı müslümanın emredileni tutması lazım. 


Allahu Teâlâ hazretleri bizleri her yerde, her zaman nefsini yenip şeytana kanmayıp hakkı görüp hak yolda yürüyenlerden eylesin. Her işimizi güzel, doğru eylesin. Haramlardan, günahlardan, Allah'ın rızasına aykırı hâllerden, huylardan, işlerden, yerlerden, kişilerden bizi uzak eylesin. Tertemiz yaşayalım, Allah'ın sevgili kulu olalım, huzuruna sevdiği kul olarak varalım. 

267 2/Bakara, 143. 
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Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesatan. “İşte biz, ben Azimüşşân, sizi böyle ümmet-i vasat kıldık.” 


“Kıldık.” şeklinde söylenmesi, azamet siygası olduğundan; yoksa Cenâb-ı Hakk'ın Vâhid, Ehad, Ferd; şeriki naziri olmayan olduğu kesindir. “Sizi vasat ümmet kıldım.” 

Li-tekânü şühedâe ale'n-nâs. “Sizler insanlara şahitler olasınız diye böyle yaptım.” Ve yeküne'r-resülü aleyküm şehidâ. “O resül de size şahit olsun diye.” 

“O resül”den kasıt da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 


Ve mâ cealne'l-kıblete'lleti künte aleyhâ illâ li-na'leme men yettebiu'r-resüle. “Üzerinde olduğunuz kıbleyi de ancak ve sadece 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Resülullah'a kim tâbi olacak, bunu ortaya çıkaralım ve bilinsin diye...” 
Mimmen yenkalibü alâ akıbeyhi. “Kim de sözünden cayıp topuğu üstünde dönüp vazgeçecek, gidecek, bu belli olsun diye kıbleyi değiştirmeyi irade buyurdum.” Ve in kânet le-kebireten illâ ale'llezine heda'llâh. 
“Bu ancak hidayete erenlere büyük gelir.” Ve mâ kâna'llâhu li-yudia imâneküm. “Allahu Teâlâ hazretleri sizin imanınızı ziyana uğratacak, zâyi edecek değildir.” İnna'llâhe bi'n-nâsi le-raüfün rahim. “Hiç şüphe yok Allahu Teâlâ insanlara çok re'fetlidir, çok merhametlidir.” 


Acır ve onlara merhamet eder, rahmetiyle muamele eyler. 


Geçen âyet-i kerimenin tefsirinde de ifade ettiğimiz üzere, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret eyleyince orada 16-17 ay kadar Beytü'l-Makdis”e, Kudüs-ü Şerif'e doğru namaz kılmıştı. Ama gözünü semaya çevirip içinden kıblenin Kâbe-i Müşerrefe olmasını murad ediyor, temenni ediyor, emir bekliyordu. Mekke'deyken müezzin mahfili olan tarafta durup oradan Kâbe'ye do$ru namaz kıldığı zaman, hem Kâbe önünde oluyordu hem o cihet kuzeye doğru Beytü'l-Makdis, Kudüs tarafı oluyordu. Medine daha kuzeyde olduğu için öyle bir durum mümkün değildi. Beytü'(-Makdis'e, Kudüs'e döndüğü zaman mecburen Kâbe arka tarafta kalıyordu. Ecdadı olan İbrahim aleyhisselam'ın, İsmail aleyhisselam'la bina ettiği Kâbe-i Müşerrefe'yi çok sevdiğinden, buna üzülüyor ve temenni ediyordu. Bir taraftan da yahudiler; 


“Ebu'l-Kâsım Muhammed hem bizim dinimizi tenkit ediyor hem de bizim kıblemize dönüyor.” diyorlardı. 


Halbuki Kur'ân-ı Kerim yahudilerin hatalarını, dindeki değiştirmelerini tenkit ediyor ve dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlışlıklarını onlara gösteriyordu. Yoksa Peygamber Efendimiz'in yahudilerin peygamberlerini de sevdiği ve tasdik ettiği hadis-i şeriflerle de sabit. Geçtiğimiz âyet-i kerimelerde de onların isimlerini okuduk. Onlara sevgisinin, saygısının tam olduğunda bir şüphe yok. 


“Aslında orası sizin kıbleniz değil, Allah'ın emrettiği yer. Sizi tenkit etmesi de, sizin hatanızdan kaynaklanıyor.” diye cevaplandırılabilir. 


Allahu Teâlâ hazretleri, Resülü”nün bu arzusunu bildiğinden lütfeyledi, bundan sonra İbrahim aleyhisselam'ın bina etmiş olduğu Kâbe-i Müşerrefe'ye dönmeyi emretti. Bu büyük bir ikram, çok büyük bir inâyet, çok büyük bir lütuf... Kıble oraya döndürülünce başkalarının da bundan sevinmeleri lazımdı. Çünkü İbrahim aleyhisselam'a yahudiler de sahip 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çıkıyor. Herhangi bir şekilde kızmaya hakları yok. İbrahim aleyhisselam'ın bina etmiş olduğu mübarek Beytullah'a teveccüh ediliyor. Ama işte onlar o sözleri söylemeye devam ettiler. 


Peygamber Efendimiz, Hz. Âişe anamızın rivayet ettiğine göre Ehl-i Kitâb”ı, yahudileri ve hıristiyanları kastederek bir seferinde şöyle buyurmuş: 


yl AĞN GR ALAZ çö İE Eliş Keş Eyl Yağ» 


de “ol GE uş ez eiie GE zn GE allak Gez as 


İnnehüm. “Onlar, bizden önce kendilerine peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş olan kişiler, yahudiler ve hıristiyanlar.” Lâ yahsudünenâ alâ şey'in kemâ yahsudünenâ alâ yevmi'l-cumuati. “Bize cuma günürmüzden dolayı hased ettiklerinden daha çok başka bir şeye hased etmezler.” Elleti hedâna'llâhu le-hâ ve dallâü anhâ. “O cuma günü ki Allah bize onun şerefini gösterdi ve bizi ona sevk etti ve cumayı bize haftanın bayram günü, mübarek, önemli bir gün eyledi. Ama onlar bu mübarek günden saptılar.” 


Peygamber Efendimiz; “Bundan dolayı onların müslümanlara bu konuda hasedleri çok fazladır. Başka bir şeye hased ettiklerinden çok daha fazla buna hased ederler.” buyuruyor. 


Cuma günü haftanın en şerefli günüdür, mü'minlerin bayramıdır. Ve cuma günü Cuma namazı vardır. Öğle vaktinde öğle namazı değil de Cuma namazı kılınır. Cuma namazı içinde de namazdan önce, çok önemli olan hutbe vardır ki Cuma farz olduğundan bütün mükellef müslüman erkekler camiye gelecekler ve hutbeyi dinleyeceklerdir. Karşınızda toplanmış olarak müslümanlar bulunuyor, siz de öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşad edeceksiniz, teşvik edeceksiniz, yönlendireceksiniz, dertleneceksiniz, derdinizi açacaksınız, çareleri söyleyeceksiniz... 


Onun için cuma günü çok önemli, Cuma namazına hazırlanmak çok önemli, Cuma'ya erken gelmek çok önemli. Hutbe okunurken hiç konuşmamak çok önemli! Cumaya gitmek çok sevaplı ama hutbe okunurken yanındakiyle konuşursa sevabı kaçar. Hatta konuşan bir kimseye; “Konuşma, sus; hutbe okunurken konuşulmaz!” dese onun sevabı da kaçar. Demek ki ikaz bile işaretle yapılacak, pür-dikkat Cuma hutbesi dinlenecek. 


269 Ahmed b. Hanbel, Vi, 134, 229. Bk. Buhâri, “Edeb”, 35; İbn Mâce, “Edeb”, 13, r. 3698; Taberâni, el-Mu'cemü”-evsat, Il, 16, r. 1077. 
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Çok önemli! 


İşte yahudiler ve hıristiyanlar buna hased ederler. O halde bize Peygamber Efendimiz'in bildirdiği, Cenâb-ı Hakk'ın Kur'ân-ı Kerim'de Cuma süresi diye bir süre vahiy buyurduğu gibi bizim de Cuma'ya son derece büyük değer vermemiz ve Cuma'yı çok büyük bir zevkle, şevkle değerlendirmemiz, ihyâ etmemiz, şerefini, kıymetini bilmemiz lazım. 


Cuma namazını mutlaka kılmamız lazım! Üç Cuma namazını mazeret- siz olarak kılmayan kimsenin gönlü mühürlenir, mâneviyatının kapıları kapanır, çok fena olur. Onun için Efendimiz'in bu ifadesinden Cuma'nın kıymetini bir daha hatırlamış oluyoruz. 


Ve ale'l-kıbleti'lleti hedâna'llâhu le-hâ ve dallâ anhâ. “Ve Allah'ın bizi sevk ettiği Kâbe-i Müşerrefe'nin kıblemiz olmasına da çok hased ederler. Onlar bundan sapmışlardır.” 


Halbuki Cenâb-ı Hak bize, “O tarafa dönün!” diye emir buyurmuştur. 
Elhamdülillah, bu da çok büyük bir nimet. 


Ve alâ kavlinâ halfü'l-imâmi: Âmin. “Bir de imamın arkasında, imam Fâtiha'yı okuduktan sonra; “Hamd âlemlerin Rabbi olan, Rahmân ve Rahim olan, din gününün, mükâfât ve ceza gününün sahibi olan Allah'adır. Yâ Rabbi! Sen bizi sırât-ı müstakime sevk eyle, hidayet eyle! Kendilerine nimet verdiğin, mükâfâtlandırdığın, sevdiğin kullarının yoluna bizi sevk eyle. Kendilerine gazap ettiklerinin veya yoldan sapmış olanların -Bu sözden kastın her iki Ehl-i Kitâb, yahudiler ve hıristiyanların olduğunu Peygamber Efendimiz açıklamış- yoluna değil.” diye dua ettikten sonra; Âmin, “Biz de onu istiyoruz.” denmiş oluyor. Buna da hased ederler. 


Topluca namaz kılınıyor, ne kadar şerefli! Dua ediliyor, ne kadar güzel. Duanın sonunda da “Âmin” deniliyor, topluca o duaya iştirak edilmiş, o tasdik edilmiş oluyor. 


Demek ki kıblemiz, Kâbe-i Müşerrefemiz çok kıymetli. Elhamdülillah hacılar geliyorlar, görüyorlar. Gelemeyenlere de Allah zenginlik versin, sıhhat versin, imkân versin, kudret versin de bu mübarek ibadeti yapsınlar. Bu güzel yerleri haclar, umreler yaparak görsünler. Peygamberlerin cevlangâhı olan yerlerde dolaşsınlar. Haccın güzelliklerini tatsınlar ve nimetlerinden, menfaatlerinden faydalansınlar. 
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Bakara süresinin 143. âyet-i kerimesinde Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: 


Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesatan. “İşte böyle biz sizi ümmet-i vasat eyledik. Ey müslümanlar, siz ümmet-i vasatsınız!” 


Türkçe'de vasat kelimesi “ortam”, vasati “ortalama” demek. Burada daha özel bir mânası var. 


Müfessirler: 
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el-Vesatu hâhünâ el-hıyâru ve'l-ecvedü. “Burada vasat, “en hayırlı ve en iyi' demek.” 


Ecved, ceyyid kelimesinin ism-i tafdilidir. Ceyyid, “güzel, iyi” demek. Arapça'nın konuşulduğu diyarlarda notları yazarken ceyyid yazıyorlar, “iyi” demek. Pekiyi'ye de ceyyid cidden yazıyorlar. Ecved de, “en iyi” demek. 


Demek ki “Sizi ümmet-i vasat kıldık.” demekten, “Ben Azimüşşân sizi en iyi ümmet kıldım, en hayırlı ümmet kıldım.” mânası kastediliyor. 
Vasat kelimesi burada şerefi gösteren bir sıfat. 


Bunun kullanım olarak başka yerlerde de misalleri var: Mesela, Araplar Kureyş için, evsâtü'l-Arab “Arab'ın en hayırlısı” derler. “Kendilerinden peygamberler gelmiş, soyları peygamberlere dayalı, asâletli kimseler” demek. Nesepçe ve mevkice, ikâmet ettikleri bölge bakımından da en şerefliler. Çünkü ikâmet ettikleri bölgede Beytullah var. 


İLERİ GAR SS KS Gİ 3 e İZİ öy 


İnsanlar için ilk yapılmış mübarek ibadetgâh Kâbe-i Müşerrefe'nin çevresinde oturuyorlar. 


270 İbn Kesir,1, 454. 


271 3/Âl-iİmrân, 96. “Şüphesiz insanlar(ın ibadet ve ziyareti) için kurulan çok mübarek ve âlemlere hidayet kaynağı olan ilk ev (ilk mâbed), Mekke'deki (Kâbe')dir.” 
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Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de; Vesaten fi kavmihi, “Kavmi içinde vasat bir kimse” diye tavsifte bulunurlardı. ESer Türkçe'deki mânayla olsaydı, “orta bir kimse, orta hâlli bir kimse” demek olurdu. O mânaya değil; “en şerefli, en iyi, en mükemmel, en hayırlı” demek. Buradan, Resülullah'a verilişinden anlaşılıyor. Eşrefühüm neseben, “Araplar'ın nesep bakımından en şereflisi” demek. 


Bir de es-salâtü'l-vustâ “orta namaz”?”? var. Onunla da “ikindi nama- 


zı” kastediliyor. Birçok rivayetler, açıklamalar var, çok kıymetli olduğu için bu ad verilmiş. Çünkü ikindi vaktinde, çarşı pazarda telaşın çok oldu-Su bir zamanda, insanın işine iyice daldığı bir zamanda, o arada Cenâb-ı Hakk'ı unutmayıp ikindi namazını kılmak son derece önemli oluyor. 


Demek ki Allahu Teâlâ hazretleri bu ümmeti en şerefli ümmet kılmıştır. Çünkü en mütekâmil şeriati, İslâm şeriatini kabul etmişler, ona girmişler. Allah'ın en sevdiği yola girmişler. En açık seçik, en tabii, doğal, insanın tabiatına, yaratılışına, hilkatına uygun hükümler ihtiva eden en güzel, uygulanması en suhuletli dine sahibiz. 


Başka âyet-i kerimelerde de var. Mesela, Rabbimiz şöyle buyuruyor. 


» 


iz ALİNİZ AY Kİİ ya gr İKE İs 3 Kl 
AN ERİ KE Lİ 3 İ3 
Hüve'ctebâküm. “O Allah sizi seçti.” Ve mâ ceale aleyküm fi'd-dini min harac. “Ve din konusunda size meşakkat yüklemedi.” Millete ebiküm İbrâhim. “Sizi babanız İbrahim'in dini üzere kıldı.” Hüve semmâkümü”l-müslimine min kablü ve fi hâzâ. “Daha evvelce de, şimdi, bu zamanda da sizi “müslümanlar? diye adlandıran o Allah'tır.” Li-yeküne'r-resülü şehiden aleyküm ve tekünü şühedâe ale'n-nâs. “Tâ ki Resülullah sizin üzerinize şahit olsun, size şehâdet etsin ve sizler de insanlara şahit olasınız diye.” 


Cenâb-ı Hak sizi böyle “müslüman” diye isimlendirdi, sizi seçti ve size nice kolaylıklar ihsan eyledi. Demek ki Allahu Teâlâ hazretleri böylece bizi en şerefli ümmet kıldı. 


272 2/Bakara, 238. 
273 22/Hacc, 78. 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Şimdi Bakara süresinin âyet-i kerimelerine dönüyoruz: Li-tekünü şühedâe ale'n-nâs. “Tâ ki insanlara şahitler olasınız.” 


İnsanlara, bütün halka, bütün beşere, başka milletlere de âhiret gününde şâhit olacağız. Resülullah da bize şâhit olacak. Bunun nasıl olacağı Ebü Said el-Hudri hazretlerinden rivayet olunan hadis-i şerifte şöyle açıklanıyor: 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Peygamber Efendimiz bir keresinde şöyle buyurmuş, ümmetine anlatmış: 


Yud'â Nühun yevme'l-kıyâmeti. “Kıyamet gününde Nuh divân-ı ilâhiye çağrılır, davet olunur. Mahkeme-i kübrâda sorgu sual edilir.” Fe-yükâlü le-hü. “Ona denilir ki.” Hel bellağte? “Sen tebliğ vazifeni yaptın mı? 
Allah'ın sana bildirdiği hükümleri, emirleri yasakları ümmetine bildirdin mi yâ Nuh?” Fe-yekülü: Neam. “Nuh aleyhisselam; “Evet, yaptım Vvazifemi.” der.” Fe yud'â kavmühü. “Onun arkasından da Nuh aleyhisselam zamanında yaşamış, onun muhatabı olan kavmi mahkeme-i kübrâya çağnlır.” Fe-yükâlü le-hüm. “Onlara denilir ki.” Hel bellağaküm? “Bu Nuh size tebli$ etti mi?” 


“Size vazifesini getirdi mi, peygamberliğini yaptı mı, emirleri naklettimi, Allah'ın buyruklarını öğretti mi?” diye sorulur. Kavmin çoğu kâfir, tufanda helâk oldular. 


Fe-yekülüne: Mâ etânâ min nezirin. “Bize böyle bir uyarıcı, ikazcı hiç gelmedi.” Ve mâ etânâ min ehadin. “Böyle bir görevli kimse bize hiç gelmedi.” diye yalan söylerler. 


Demek ki kâfirin kâfirliği mahkeme-i kübrâya kadar dayanıyor, devam ediyor. Allah ıslah etsin... Kıyamet kopmuş, Allah'ın divanına gelmişler, hâlâ divân-ı ilâhide yalan söylüyorlar! 


274 Ahmedb. Hanbel, ll, 32. Bk. Buhâri, “Enbiyâ”, 5; “İ'tisâm”, 19; “Tefsir”, 15; Tirmizi, “Tefsir”, 
Bakara/3, r. 2961; İbn Mâce, “Zühd”, 34, r. 4284; Abd b. Humeyd, Il, 88-89, r. 911; Ebü Ya'lâ, 11, 397, r. 1173; İlin Hibbân, XIV, 397, r. 6477; İbn Ebi Şeybe, VI, 310, r. 31684, 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Fe-yukâlü li-Nühin. “Onun üzerine Nuh aleyhisselam'a buyurulur ki.” 
Men yeşhedü leke? “Sana şimdi kim şahitlik yapacak?” 


“Bak kavmin, “Hayır, bize kimse gelmedi!” diyorlar. Sen de “Tebliğ ettim.” diyorsun. Şimdi senin şahidin kim olacak?” diye sorulur. 


Fe-yekülü: Muhammedün ve ümmetühü. ““Muhammed ve onun ümmeti bana şahit olur.' der.” 


“İşte bundan dolayı Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de; Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesatan, “Sizi Allah ümmet-i vasat kıldı.” diye, bu âyet-i kerimeyi indirdi.” diyor, Peygamber Efendimiz. 


Kâle: Ve'l-vesatu el-adlü. “Vasat, “tam adaletli, dosdo$ru söyleyen, âdi demektir. Fe-tüd'avne teşhedüne le-hü bi'l-belâği. “Siz çağrılacaksınız ve tebliğ edip etmediği hususunda sizin şehâdetiniz alınacak.” 
Sümme eşhedü aleyküm. “Sonra ben de size şahitlik edeceğim.” 


““Evet, bunlar mü'minlerdir. Bunlar benim emirlerimi tuttular yâ Rabbi, benim tebligâtıma göre böyle söylüyorlar.” diyeceğim.” 


Kitaplarda yazılan çok önemli bir nokta var: İslâm dini o kadar önemli ki; eğer İslâm dini gelmeseydi, Peygamber Efendimiz ve Kur'ân-ı Kerim “Şu peygamberler hak peygamberdir.” demeseydi; İbrahim'den, Musa'dan, İsa'dan -aleyhimüsselam- bahsetmeseydi, kimse onların -yirmibirinci yüzyılda bile- kabul edilecek peygamberler olduğunu anlayamazdı. 


Ama Peygamber Efendimiz geldi, hem ümmetine eskileri anlattı, tasdik etti hem de hepsinin kaynağının Cenâb-ı Hak olduğunu, Cenâb-ı Hak'tan gelen emirler olduğunu, hepsinin Allah'ın hak peygamberi olduğunu bildirdi. Dinlerin de Allah tarafından gönderildiği şekliyle, kendi zamanlarındaki bozulmamış hâliyle makbul dinler olduğunu bildirince, o zaman onlar kuvvet kazandı. Mucizeleriyle her şeyiyle âhir zaman peygamberi olan Peygamber Efendimiz'in, o bildirmeleri sayesinde onlardan da kimse şüphe etmez duruma geldi. 


Binâenaleyh hıristiyanların ve yahudilerin İslâm'a, müslümanlara, Peygamber-i Zişânımız'a sonsuz şükran borçları var, medyün-u şükran olmaları gerekir. Çok teşekkür etmeleri lazım. Çünkü üst üste yığılmış şeylerin temeli çekilirse hepsi yıkılır gider. İslâm'ı kabul etmezlerse kendileri de bindikleri ağacı kesmiş olurlar, dayandıkları yeri tahrip etmiş olurlar. Yıkılır giderler, hiçbir şeyleri kalmaz. 
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Yine Ebü Said el-Hudri hazretlerinden şu rivayet de var: Peygamber Efendimiz mahkeme-i kübrânın hâlini anlatıyor. 
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Kâle Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem. “Peygamber Efendimiz buyurdu ki;” Yeciü'n-nebiyyü yevme'l-kıyâmeti ve meahu'r-raculü ve'n-nebiyyü meahu'r-recülâni ev ekserü min zâlike. “Mahkeme-i kübrâya o gün bir peygamber gelir, yanında iki veya daha fazla insan vardır.” 


Demek ki çok kimse kabul etmemiş, birkaç kimse onun peygamberliğini anlamış. Ötekiler inkâr etmişler. 

Fe-yüd'â kavmühü. “Gönderildiği kavmi huzür-ı ilâhiye, divân-ı ilâhiye çağrılır.” Fe-yükâlü: Hel belleğaküm hâzâ. “Onlara, “Bu size tebligâtını yaptı mı? diye sorulur.” Fe-yekülüne: Lâ. “Onlar da “Hayır, yapmadı!” derler.” Fe-yükâlü le-hü: Hel bellağte kavmeke? “Divân-ı ilâhide o peygambere sorulur: “Sen kavmine tebligâtını yaptın mı?” Fe-yekülü: Neam. ““Yaptım.” der.” Fe-yükâlü: Men yeşhedü leke? ““Sana kim şâhitlik edecek?” denilir.” Fe-yekülü: Muhammedün ve ümmetühü. ““Muhammed ve ümmeti şahitlik edecek.” der.” Fe-yüd'â Muhammedün ve ümmetühü. “Onun üzerine Muhammed aleyhissalâtü vesselâm Efendimiz ve ümmeti çağrılacak.” Fe-yükâlü lehüm: Hel belleğa hâzâ kavmehü. 
““Bu peygamber bu kavme peygamberlik vazifesini tebliğ etti mi? denilecek.” Fe-yekülüne: Neam. “Ümmet-i Muhammed “Evet! diyecekler.” Fe-yükâlü: Ve mâ ilmüküm? “Onlara, “Bunu nereden biliyorsunuz?” 


275 Ahmedb. Hanbel, Ili, 58. Bk. İbn Mâce, “Zühd”, 34, r. 4284; Nesâi, es-Sünenü”/-kübrâ, X, 18, 
r. 10940. 
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denilecek.” Fe-yekülüne. “Müslümanlar şahitlik makamında, mahkeme-i kübrâda diyecekler ki;” Câenâ nebiyyünâ. “Peygamberimiz bize geldi.” 
Fe-ahberenâ. “Ve bize bildirdi ki.” Enne'r-rusule kad bellağü. “Şu peygamberler vazifelerini, tebligâtını yaptılar.” 


Ümmet-i Muhammed; “Biz de, o sözü sâdık olan, âhir zaman peygamberi, Habibullah'ın o sözüne dayanarak biliyoruz ki bu vazifeyi yaptı.” 
diyecekler. 


Fe-zâlike kavlühü azze ve celle. “İşte bu, Cenâb-ı Hakk'ın şu âyet-i kerimesinde” diye, Peygamber Efendimiz bu üzerinde durduğumuz âyet-i kerimeyi okumuş: 


Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesatan. “Böylece sizi ümmet-i vasat eyledik. Adalete şehâdet eden şerefli kimseler eyledik.” Li-tekünü şühedâe ale'n-nâs. “Siz insanlara şahitler olasınız diye.” Ve yeküne'r-resülü aleyküm şehidâ. “Ve Resülullah da size şahit olsun diye.” 


Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet olunmuş ki; 


üz l33 Yİ yy DE Ee 228 e aaleal e giz Sİ» 


DE 0 O e e e 
«ES AE, ŞA İSİ Aş İpi Yl BARS pü 


Ene ve ümmeti yevme'l-kıyâmeti alâ kevmin müşerifine ale'l-halâiki. 
“Ben ve ümmetim kıyamet gününde bir tepenin üzerinde, insanlara yüksek mevkiden aşağıya doğru, tepeden ovaya bakar gibi yüksekten bakaca- 
8ız, orada duracağız.” Mâ mine'n-nâsi ehadün illâ vedde ennehü minnâ. 
“İnsanlardan hiçbir kimse olmayacak ki bizden olmayı istemesin.” 


Hepsi; “Ah, biz de şunların yanında olsak, şunlarla beraber olsak!” 
diye temenni edecekler, isteyecekler. 


Ve mâ min nebiyyin kezzebehü kavmühü illâ ve nahnü neşhedü ennehü kad bellağa risâlete rabbihi azze ve celle. “Ve hiçbir peygamber yok ki kavmi onu yalanlamış, inkâr etmiş, kabul etmemiş; biz o peygamberi tasdik edeceğiz. *'O Rabbinin kendisine verdiği vazifeyi, Aziz ve Celil olan Allah'ın peygamberlik vazifesini yerine getirdi.” diye şahitlik edeceğiz.” 


Demek ki bizim âhirette böyle bir şahitlik durumumuz var. Çünkü Peygamber Efendimiz bize ulüm-ı evvelini ve'l-âhirini anlattı. 
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Geçmişleri de anlattı: Âdem aleyhisselam'ın cennetteki hayatından, yeryüzüne inişinden, Hawa anamızdan, Nuh aleyhisselam'dan, İbrahim aleyhisselam'dan, Musa aleyhisselam'ın Firavun'la mücadelesinden, Yakub aleyhisselam'dan, Yusuf aleyhisselam'dan... hepsini anlattı. Onun için biz peygamberler tarihinden Allah'ın bildirdiği kadarını, Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği kadarını biliyoruz, peygamberleri tanıyoruz. 
Peygamber Efendimiz de Allahu Teâlâ'nın bildirmesiyle biliyor. 


MA Yal Mr | g Çi UN» 
“O kendi hevâ ve hevesinden konuşmaz; söylediği bilgiler Cenâb-ı Hak'tandır.” 


Biz de bunu biliyoruz. Peygamberleri tanıyoruz, tasdik ediyoruz ve şahitleriz. O bakımdan çok önemli bir görevimiz var. 


Ve mâ cealne'l-kıblete'lleti künte aleyhâ illâ li-na'leme men yettebiu'r-resüle mimmen yenkalibü alâ akıbeyhi. 


Neden Cenâb-ı Hak Teâlâ kıbleyi değiştirdi? 


“Yâ Muhammed, ey benim sevgili habibim, bundan sonra yönünü İbrahim'in bina ettiği Kâbe-i Müşerrefe'ye dön!” dedi. 


Bu tahvilin, bu değiştirmenin ilâhi hikmeti ne? 


Kim Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tâbi olacak? Kim dönüp vazgeçip inkâr edip kabul etmeyip cehenneme doğru gidecek? Bunu imtihan etmek için ve bilinsin diye, böyle bir hikmete dayalı olarak Cenâb-ı Hak böyle eylemiş. “Kim Peygamber Efendimiz'e tâbi oluyorsa onun hâli belli olsun; kim mürted olarak, irtidad ederek küfre dönecek, belli olsun!” diye bir imtihan, bir sınama olmuş oluyor. 


Ve in kânet le-kebireten illâ ale'llezine heda'llâh. “Bu iş, bu olay, Beytü'l-Makdis'ten, Kudüs tarafına dönmekten vazgeçip Kâbe-i Müşerrefe'ye dönmek çok büyük, muazzam, çok önemli, çok anlamlı bir olay. Ancak Allahu Teâlâ hazretlerinin hidayete erdirdikleri, bu olaydan başarı ile çıkabilir, imanı ile hazmedebilirler.” Kalbi Allah tarafından nurlandırılmış, doğru yola sevk edilmiş, hidayet edilmiş olan insanlar ancak bunu tasdik ederler, tereddüt etmezler. “Allahu Teâlâ hazretlerinin emri madem bu sefer böyle imiş, ben de Cenâb-ı Hakk'ın emrini yine tutarım.” derler. 


277 53/Necm,3-4. 
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Burada hemen Ebü Bekir es-Sıddik Efendimiz'i hatırlıyoruz. Mühim olaylarda imanı kuvvetli insanların nasıl davrandığının misalidir. Ebü Bekir es-Sıddik Efendimiz'in imanıyla ümmetin imanı tartılsa onun imanının daha kuvvetli olduğu, hadis-i şeriflerde söylenmiştir. 


Mesela müşrikler koşarak geliyorlar; 
“Bak senin bu arkadaşın şimdi ne dedi?” diyorlar. 
“Ne dedi?” 


“Ne diyecek, işte güya bu gece mirâca çıkmış, Kudüs'e gitmiş... Oradan Cenâb-ı Hakk'ın divân-ı ilâhisine gitmiş. Bunları böyle anlatıp olmayacak şeyler söylüyor. İşte artık bu sefer ne diyorsun?” gibilerinden soruyorlar. 


Ebü Bekir es-Sıddik Efendimiz; 


“Bu sözleri ondan duydunuz mu? O mu söyledi, yoksa siz mi atıp tutuyorsunuz?” diyor. 


“Yok, o söyledi.” 


“Eğer gerçekten o öyle söylediyse öyledir. Kudüs'e de gitmiştir, miraca da çıkmıştır.” diyor. 


İşte kuvvetli tasdik böyle oluyor. Pırıl pırıl nurlu bir kalb olduğu zaman, iman kuvvetli olduğu zaman, Cenâb-ı Hak ne derse razı oluyor. 


“Cihada çıkın!” 


“Pekiyi, yâ Rabbi! Madem sen öyle emretmişsin, o halde emrin başım üstüne. -Doğu Anadolu tabiriyle söyleyelim:- Bâşım gözüm üstüne... Cihadsa cihad, oruçsa oruç, namazsa namaz... Masrafsa, zekâtsa zekât...” 


Dikkat edilirse Cenâb-ı Hak kullarına nefislere ağır gelecek şeyleri emrediyor: “Ver bakalım paranın bir kısmını!” Kimisi cimriliğinden vermiyor. Vermeyince de tabii mahvoluyor. “Hadi bakalım yemesini yeme, oruç tut!” Kimisi dayanamıyor, kıvırtıyor. Cenâb-ı Hak onun art niyetini, hilesini, her şeyini bildiği için, o zaman kaybetmiş oluyor. İmtihan! 


İşte kalbinde Allah'ın nur vermiş olduğu kimseler, Allah'ın hidayet ettiği kimseler bu büyük olaydan sarsılmadılar. Beytü'l-Makdis'e dönürlüyordu, şimdi Kâbe'ye dönülecek; hemen kabul ettiler. İşte bu büyük olay, çok muazzam olay, bir imtihan olarak Cenâb-ı Hakk'ın hikmetidir. 
Ondan dolayı emredildi. 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Bu gibi olaylarda insanlar ikiye ayrılır: Bir kısmı kabul eder, bir kısmı da ters yönden bakar, reddeder, kâfir olur. Mesela; 


Ve izâ mâ ünzilet süretün fe-minhüm men yekülü eyyüküm zâdethü hâzihi imânâ. “Kur'ân-ı Kerim'den bir süre indiği zaman, etraftaki insanlardan, bunu duyanlardan bir kısmı; “Sizin hanginizin imanını bu inen âyetler kuvvetlendirdi?” dediler.” Fe-emme'llezine âmenü fe-zâdethüm imânen ve hüm yestebşirün. “Böyle süreler indiği zaman iman edenlerin imanları arttı, imanca takviye oldular, kuwvetlendiler, sevindiler, müjdelendiler. Müjde verilmiş gibi memnun oldular, olurlar.” 


Ama aynı olay bunların imanlarını arttırırken, sevinçlerini arttırırken; 


LOY BE 3 3 işi İL LE İSİ ZA byk ral Gg 

Ve emme'llezine fi kulübihim meradun. “Gönüllerinde hastalık olan, kalblerinde maraz olanlar...” Fe-zâdethüm ricsen ilâ ricsihim. “Kötülüklerine, pisliklerine, imansızlıklarına, küfürlerine küfür eklenir, inatları artar, kötü huylulukları artar.” Ve mâtü ve hüm kâfirün. “Kâfir olarak ölür giderler.” 


İmtihanı kaybediyor veya kazanıyor. 


BOYLE gile za Dizel ği Bkeği İ öcal aş lk yz AE 

Kul hüve li'llezine âmenü hüden ve şifâ. “Allah'ın âyetleri, iman edenler için hidayet gösteren bir ışıktır ve gönüllere, akıllara, kalblere şifadır.” Ve'llezine lâ yü'minüne fi âzânihim vakrun. “Ama inanmayanlara gelince; onların kulakları sağırdır, tıkalıdır.” Ve hüve aleyhim amâ. 
“Bu konulardaki incelikleri göremezler, imanı anlayamazlar!” 


278 9/Tevbe, 124. 
279 9/Tevbe, 125. 
280 41/Fussilet, 44. 
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Yine başka bir âyet-i kerime: 


mi5 li MR my O ie e Ae 
İLLE Yİ öl Ay 3 önal aza A YİLAN ge İğ 


Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li'l- mü'minin. “Kur'ân-ı Kerim'den biz mü'minlere şifa olan, rahmet olan bazı âyetleri indiririz.” Ve lâ yezidü'z-zâlimine illâ hasârâ. “Ama bu âyetler, zalimlerin ancak hüsranını arttırır.” 


Kızarlar, köpürürler, gayzlarından, kinlerinden içlerinde çeşitli duygular çarpışır. 


İman güzel telakkiyi sağlıyor; imansızlık da red ve küfre düşürüyor. 
İşte bu imtihan! Cenâb-ı Hak her zaman âyetlerle, olaylarla insanları -tabii bizleri de- imtihan ediyor. Bizim de hayatımızda karşılaştığımız çeşitli olaylar birer imtihandır. Zorlama oluyor, bakalım namazı bırakacak mı? 
Zorlama oluyor, bakalım Allah'ın dininden dönecek mi? Zorlama oluyor, bakalım küfre girecek mi? Bulgaristan'da, Sırbistan'da, Kosova'da, Bosna'da, Keşmir'de, daha başka yerlerde geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz asırlarda ve günümüzde bunları hep görüyoruz. Cenâb-ı Hak herkesin dinindeki sağlamlığı ölçüyor. Kânün-ı ilâhisi veya âdet-i ilâhiyyesi böyle. 
İmtihan dünyası olduğu için hep imtihan oluyoruz. 


Bu âyetlerden bizim maksadımız şunu veya bunu kınamak değil, ibret almaktır, kıssadan hisse çıkarmaktır. “Onlar öyle yapmış, aman biz bu hataya düşmeyelim. Aman imanı baş tâcı edelim, en üstün tutalım. İmanımızı kaybetmeyelim. Dünyayı tercih edip âhireti berbat etmeyelim. 
Zevke, keyfe dalıp da Allah'ın gazabına uğrayacak günahları işlemeyelim!” diye dikkat etmemiz lazım. 


Allah insanın bedenine bazen imtihan verir, hastalık verir. Kimisi dayanamıyor, intihar ediyor. İntihar eden cehenneme gidecek. Sabrederse mükâfatı var. 


Kimisinin malına geliyor, malı gidiyor. Eyyüb aleyhisselam'ın neleri neleri varmış; sürüleri, malları, evlâd ü ıyâli... Hepsini Cenâb-ı Hak almış, ama o yine sabretmiş. Ondan sonra da Allah'ın çok sevdiği, medhetti$i bir kul oluyor. 


İmtihan peygamberlere de geliyor. Hatta en şiddetli imtihanlar peygamberlere, ondan sonra Allah'ın yakın evliyâullah kullarına, ondan 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sonra derece derece müslümanlara gelir. İmtihanını başarılı cevaplandıran, davranışını güzel ayarlayan cennete gider, mükâfatını alır, Allah'ın lütfuna erer; yapmayanlar da cezasını çeker. Bunun misalleri pek çoktur. 


Demek ki bu gibi durumlarda kendimize dikkat edeceğiz. Sahâbe-i kirâm da bu işi böylece yapmışlar, şek ve tereddüde düşmeden, Resülullah Efendimiz ne tavsiye etti ise onu aynen yapmışlar. 


İbn Ömer radıyallah anhümâ'dan rivayet ediliyor, sahabenin durumunu gösteren bir rivayet: 


dl Eiki seçi EĞ yl ği taki 
AZ İ YE ELİE İZ ilani Mik 


Beyne'n-nâsü yusallüne's-subha fi mescidi Kubâ'. “O vakit ki insanlar sabah namazını Kuba mescidinde kılıyorlardı.” İz câe racülün. “Onlar namaz kılarken bir adam geldi.” 


O da müslüman. Kuba mescidi Medine-i Münevvere'nin kenarında ve yakınında bir başka mıntıkada. Medine'den ayrı, epeyce yürünerek gidilen bir yer. 


Fe-kâle: Kad ünzile ale'n-nebiyyi Kur'ânün. “Peygamber Efendimiz'e Kur'ân-ı Kerim âyeti indirildi.” 

“Kesin olarak, tereddütsüz bir âyet-i kerime indirildi.” 

Kad burada mâzinin evveline gelince kesinlik ifade eder. 


Ümire en yestakbile'l-Ka'bete. “Bu âyet-i kerimede Kâbe'ye dönmesi Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e emredildi.” Fe'stakbilühâ. 
“Siz de Kâbe'ye dönün.” dedi. Fe-teveccehü ile'l-Ka'beti. “Onlar bu sefer Kâbe-i Müşerrefe'ye döndüler.” 


Bu olayı anlatan bir diğer rivayet de şöyledir: 


LE) iş ER İLLA GİYMELİ EYE 
Kânü rüküan. “Rükü etmiş durumdalardı, rükü hâlinde idiler.” 


Rükü' burada râki” kelimesinin çoğuludur, mastar değil. Fuül vezni bazen fâil vezninin çoğulu olur. 
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Fe'stedârü kemâ hüm ile'l-Ka'beti. “Onlar bunun üzerine Kâbe'ye döndüler.” Ve hüm rüküun. “Rükü hâlinde olarak.” 


Rükü hâlinde iken Kâbe-i Müşerrefe'ye dönmüşler. 


Bld ekl YS e İla 
“Bu, sahabenin Allah'a ve Resülullah'a itaatinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor.” 


Ve mâ kâna'llâhu li-yudia imâneküm. “Allah sizin imanınızı zarara uğratacak, ziyan edecek, kaybettirecek değildir.” 


Bu, “Sizin Kâbe'ye dönmenizden evvel 15/16/17 ay kadar, namaz farz olduktan sonraki zamanınızda, Kudüs-ü Şerif”e döndüğünüz zamanki ibadetlerinizi, namazlarınızı Allah zâyi edecek değildir. O kıldıklarınız da makbuldür. Sevabını Allah verecek.” demektir. 


el-Berâ” b. Âzib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki; Al İZL ZİL GLĞN İĞ ed ii İDİ EE Elm e ge a ag üzy Lİ 


Mâte kavmün kânü yüsallüne nahve beyti'l-makdisi. “Birtakım insanlar Kudüs'e dönüldüğü sırada dünyalarını değiştirdiler, vefat ettiler.” 


Bu kıblenin değiştirilme zamanına yetişmedikleri için Kâbe tarafına hiç namaz kılmamış oldular. 


Fe-kâle'n-nâs. “Bunun üzerine insanların bazıları dediler ki.” Mâ hâlühüm fi zâlike. “Şimdi bunların bu konuda hâli ne olacak? Kâbe'ye dönmeden kıldıkları namazlar ne olacak?” Fe-enzela'llâhu teâlâ. “Onun üzerine Allahu Teâlâ hazretleri bu âyet-i kerimenin bu kısmını indirdi: Ve mâ kâna'llâhu li-yudia imâneküm. “Allah sizin imanlarınızı, imanlı olarak kıldığınız evvelki namazlarınızı ziyan edecek, yok edecek, silecek, kabul etmeyecek değildir; kabul edecektir.” 


282 İbn Kesir,1, 457. 
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İbn İshak, Abdullah b. Abbas radıyallahu anhümöâ'dan bu konuda rivayet kaydetmiş: 


İl eğ a İLERİ Ça lal 28 vip 
Blm Gİİ öl) AN iza 


Ve mâ kâna'llâhu li-yudia imâneküm. Ey bi'l-kıbleti'l-ülâ ve tasdikiküm nebiyyeküm ve'ttibâihi ile'l-kıbleti'(-uhrâ. “İlk kıbleye doğru kıldığınız namazları kabul edecektir, etmeyecek değildir. Resülullah”ı hemen tasdik edişinizi sevmiştir, mükâfâtlandıracaktır. İkinci kıbleye uymanızdan dolayı da mükâfâtlandıracaktır. Bunların sevabını alacaksınız, ecrine nâil olacaksınız.” 


Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh de şöyle demiş: 


hz «le il fe üz ESA il EE çe eli 138 Up 

a yi yy Ol) Bak LE A EA 

Ve mâ kâna'llâhu li-yudia imâneküm'den maksat; mâ kâna'llâhu 

li-yudia Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem, ve'nsırâfeküm meahü 

haysü insarafe buyurmuş. “Resülullah'a tâbi olmanızı ve “Kâbe'ye dön.” dediği zaman dönmenizi mükâfâtsız bırakacak değildir, mükâfâtlandıracaktır.” 


İnna'llâhe bi'n-nâsi le-raüfün rahim. “Allahu Teâlâ hazretleri insanoğullarına, mü'min olanlara Raüf'tur, Rahim'dir; çok re'fetlidir, çok yumuşaktır, sevgilidir, çok merhametlidir.” 


Allahu Teâlâ hazretleri çok merhametlidir. Raüf ve Rahim kelimeleri üzerine İbn Kesir, tefsirinde bir hadis-i şerif zikrediyor: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih rivayetlerle bildiriliyor ki; 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Enne Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem râe'mreeten mine's-sebyi kad fürrika beynehâ ve beyne veledihâ. “Peygamber Efendimiz müşrik kabilelerle savaşıldı8ı zaman alınan esirleri gördü ki içlerinden bir kadın, çocuğundan ayrı düşmüş.” 


Yoldan harp hâli esir olarak getirilirken çocuğu bir tarafta, kendi bir tarafta düşmüş. 


Ve cealet küllemâ vecedet sabiyyen mine's-sebyi ehazethü fe-elsakathü bi-sadrihâ ve hiye tedürü alâ veledihâ. “Çocukların olduğu bölüme gidip oradaki çocukların her birine bakıyor, kucaklıyor, ama asıl maksadı kendi çocuğunu arıyordu.” Fe-lemmâ vecedethü dammethu ileyhâ. 
“Kendi çocuğunu orada bulunca hemen kucağına aldı, bağrına bastı.” Ve elkamethü sedyehâ. “Ve hemen çocuğunun ağzına memeyi tutuşturdu.” 


Sevgiden, muhabbetten, çocuğunu bulunca hemen ağzına memeyi verdi. 

Fe-kâle Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem. “Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki.” E teravne hâzihi târihaten veledehâ fi'n-nâri ve hiye takdiru alâ en lâ tatrahahü. “Şimdi ey ashabım, ey bu manzarayı görenler, ne dersiniz, kanaatiniz nedir? Bu kadın çocuğunu ateşe atmamaya gücü yettiği müddetçe bu çocuğunu kendi isteğiyle kaldırır, ateşe atar mı?” 


Bak nasıl muhabbetle çocuğunu aradı, nasıl kucağına aldı, bağrına bastı, nasıl emziriyor? Bu şimdi çocuğunu ateşe atar mı? 


Kâlü: Lâ yâ Resülallâh! ““Hayır, atmaz yâ Resülallah!” dediler.” 


Ana şefkati burada nasıl bir tablo, annesinin sevgisi ne kadar kuvvetli görünüyor... Onun üzerine Efendimiz şu müjdeli mübarek sözleri buyurdular, bizim için müjdedir: 

Kâle: Fe-vallâhi la'llâhu erhamü bi-ibâdihi min hâzihi bi-veledihâ. 
Yemin etti, “Vallahi!” dedi. “O halde Allah'a yemin olsun ki...” La'llâhu. Buradaki “Allah” kelimesinin başına “tekid lâm”ı gelmiş, la'llâhu olmuş; Allâhu degil, le Allâhu demek. Ama elif-i vasıl olduğu için 


286 İbn Kesir,1, 458. Bk. Buhâri, “Edeb”, 18; Müslim, “Tevbe”, 22. 
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bağlanıyor. La'llâhu. “Muhakkak ki Allah...” Erhamü bi-ibâdihi. “Kullarına daha merhametlidir.” Min hâzihi bi-veledihâ. “Bu kadının bu çocuğa olan sevgi ve merhametinden.” 


Elhamdülillah ki Rabbimiz Erhamü'r-râhimin'dir, merhametlilerin en merhametlisidir. 


O zaman cehenneme gidenler niye gidiyor? 


Çünkü öyle isyan ediyorlar, öyle azıyorlar, öyle suçlar işliyorlar ki; öyle kul hakkını alıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, öyle canlar yakıp cezayı hak ediyorlar ki kendi kendilerine kötülük yapmış oluyorlar, ondan cehenneme giriyorlar. Cenâb-ı Hak zulmetmiyor, adaletini işletiyor, adaletini gösteriyor. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin rahmetine erenlerden olmayı dileriz. 
Cenâb-ı Hak bizi ne emrederse her hâlükârda, her şartta kendisine itaat eden kullarından eylesin. Her karşılaşılan olayda kendisine vefâ ile bağlı olup ibadeti taati, dini imanı, görevleri terk etmeyen kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. 


O engin rahmetini kaçırmamayı, rahmetinden mahrum kalmamayı nasip eylesin. Rahmetine erip cennetine bi-sayri hisâb girenlerden eylesin. Cemâlini görenlerden, selâmına mazhar olup şerefyâb olanlardan eylesin. 
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Kıblenin Kâbe'ye Çevrilmesi 
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Kad nerâ. Kad, muzârinin başına geldiği zaman, “bazı kereler” mânasını taşır. Mâzi, geçmiş zaman; muzâri, şimdiki zaman ve geniş zamandır. Allahu Teâlâ hazretleri; “Zaman zaman, bazı kereler senin şöyle 


yaptığını görüyoruz. Ben Azimüşşân görüyorum ey Resülüm!” diyor. 


Kad nerâ takallübe vechike fi's-semâ'. “Zaman zaman yüzünü semaya, gökyüzüne çevirdiğini, Ben Azimüşşân, âlemlerin Rabbi görüyorum, ey Resülüm!” 


» 


Azamet siygasıyla, “Biz görüyoruz.” şeklinde geçiyor; ama Allahu Teâlâ hazretleri Vâhid ü Ehad ü Ferdü Samed'dir; şeriki naziri yoktur. Lâ ilâhe illallah'tır, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh'tır. Burada “Biz” denmesi azamet siygası olduğundan, Arapça'nın üslubundan kaynaklanıyor. 
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Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etti$i zaman, Allahu Teâlâ hazretleri kendisine, “Namaz kılarken Beytü”l-Makdis'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksâ'nın olduğu şehre dönün!” diye emretti$i için oraya dönerek namaz kılıyordu. 16-17 ay kadar Medine-i Münevvere'de böyle namaz kılmıştı. Ama namaz kıldığı zaman içinden Kâbe-i Müşerrefe'yi istiyor, özlüyordu. Çünkü Kâbe-i Müşerrefe, İbrahim aleyhisselam'ın İsmail aleyhisselam'la beraber yenilediği, yeryüzünün en eski mâbedi. 
Kudüs'teki Beytü'l-Makdis'ten, Mescid-i Aksâ'dan daha şerefli. Oraya arzusu vardı. 


Mekke'deyken müezzin mahfili tarafında namaza durduğu zaman, hem Kâbe-i Müşerrefe önünde oluyordu hem de Beytü'l-Makdis'e doğru dönmüş oluyordu. Bir dönüşte ikisini birden sağlamak mümkün oluyordu. Ama Medine'de, Kudüs'e doğru dönünce artık Mekke, Kâbe arkada kaldığından dolayı, kıblenin Kâbe olmasını temenni ederek gökyüzüne bakıyor, Cenâb-ı Hak'tan duasını kabul etmesini istiyordu. Belki de Medine'de yaşayan yahudilerin, “Muhammed hem bizim dinimizi tenkit ediyor hem de bizim saygı duyduğumuz Mescid-i Aksâ'ya dönüyor!” diye dedikodu etmelerine de üzülüyordu. Yüzünü semaya çevirip bekliyordu. 
Allahu Teâlâ hazretleri; “Bunu görüyoruz. Zaman zaman böyle yaptığını görüyorum ey Resülüm!” buyuruyor. 


Fe-lenüvelliyenneke kıbleten terdâhâ. “Biz, Ben Azimüşşân, âlemlerin Rabbi kesin olarak, muhakkak ve mutlaka, senin razı olduğun kıbleye seni döndüreceğiz, döndürüyoruz.” 


Burada vellâ-yüvelli, “çevirip döndürmek” mânasına gelen bir fiil. 
Bunun başına le lâm-ı te'kidi geliyor. Fe takısı, “Madem böyle arzu ediyorsun, binâenaleyh, o halde ben de çevireceğim!” mânasına bir alaka belirtiyor. Nüvelli değil, “Muhakkak çeviriyoruz, işte çevireceğiz!” 
mânasına le-nüvelli deniyor. Bir de sonunda -yenne geliyor. Buradaki ye'den sonra enne'nin, şeddeli bir nun'un olmasına nün-ı te'kid-i sakile derler. Arapça'da fiilin sonuna böyle şeddeli nun gelirse, “Muhakkak, mutlaka bunu böyle yapacağım!” mânası çıkar. Cenâb-ı Hak burada ifadeyi iki türlü kuvvetlendirme ile başına le getirip sonuna da nün-ı te'kid-i sakile getirerek kuvvetlendiriyor. “Muhakkak, mutlaka, madem böyle arzu ediyorsun, seni razı olduğun kıbleye çeviriyoruz, çevirecegiz!” denmiş oluyor. 
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Arapça'da muzâri siygasının mânası Türkçe'deki şimdiki zamanı, geniş zamanı ve biraz da istikbâli içerir. Mesela; “Çeviriyorum.” mânasına da, “Çeviririm.” mânasına da, “Çevireceğim.” mânasına da gelir. Zamanın böyle bir kullanımı var. Bu âyet yeni indiği sırada henüz çevrilmemiş olduğu için Cenâb-ı Hak, “Muhakkak ve muhakkak, çok kısa zamanda, ey Resülüm, senin istediğin kıbleye seni mutlaka çevireceğim. İşte bu âyetle, bu emrimle çeviriyorum!” buyurmuş oluyor. 


Fe-velli vecheke şatra'l-mescidi'l-harâm. “Haydi artık yüzünü Mescid-i Haram şatrına çevir!” 


Şatr, “bir şeyin yarısı” demek. Bir elmayı bölsen, birini karşındakine versen, işte “şatrı, bir parçası, bölüğü” demek olur. Burada “taraf” mânasına geliyor, insanın yönlerinin bir tarafı olmuş oluyor. 


Allahu Teâlâ, “O halde sen de yönünü el-Mescidü'l-Harâm'a çevir, hadi bakalım! Madem istiyordun, işte biz de seni istediğin kıbleye murhakkak çeviriyoruz. Al, duanı kabul ettim, sana temennini ihsan eyledim.” diye bu âyet-i kerime ile Peygamber Efendimiz'e Kâbe-i Müşerrefe'ye dönmesini emretmiş oluyor. Arkasından da şöyle buyuruyor: 


Ve haysü mâ küntüm. Burada künte demiyor, küntüm diyor. Küntüm, “sizler” demek, çoğul. “Ey Resülüm, sen...” değil de, “Ey mü'minler, sizler...” denmiş oluyor. 


» 


“Ey mü'minler, sizler de nerede olursanız olun!.. 


Fe-vellü vücüheküm şatrahü. “Mescid-i Haram'ın olduğu tarafa yüzlerinizi döndürün!” 


Bundan dolayı herkes namaz kılarken o tarafa, kıbleye dönecek. 
Mescid-i Haram neresidir? 


Bir Kâbe-i Müşerrefe var: Üstüne siyah atlastan, ipekten örtü bürünen, üstüne altın sırma ile âyetler yazılan, altından kapısı olan ve kuzey tarafında, üstüne gelen sular oradan aksın diye Altınoluk'u olan; bir kenarında da yarım daire şeklinde duvarı, Hicr olan; çok iri, somya gibi büyük, gri renkli, duman renkli koyu taşlarla yapılmış, aradaki harçları beyaz bir bina. Örtüsü yarıya kadar kıvrılıp kaldırıldığı zaman, o yapısı da görülür. İşte “Kâbe-i Müşerrefe” denilen, “Beytullah” denilen asıl bina budur. 
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Etrafında tavaf edilen, bir köşesinde Hacer-i Esved bulunan, öbür tarafında da yarım daire şeklinde kısmı olan ki orası da Beytullah'ın bir kısmıdır, içi sayılır. Oraya giren, orada namaz kılan, Beytullah'ta namaz kılmış olur. Kâbe-i Müşerrefe burasıdır. 


Bunun etrafında tavaf ediliyor, namaz kılınıyor; kubbeler var, katlar var. Bu etrafındaki geniş namaz kılma alanı da el-Mescidü'l-Haram'dır. 
Elif-lâm'lı; el-Mescid. Haram da onun sıfatı oluyor. “Cenâb-ı Hakk'ın hürmetli kıldığı, ihtirama çok şâyeste olan mübarek mescid.” Bunun ortasında Kâbe binası, Kâbe binasının etrafı da el-Mescidü'l-Haram. Bu Mescid-i Haram'ın da kenarda, ortadaki avlu gibi kısmın etrafında kubbeli, kapalı kısımları var. Sonradan yakın yıllarda yapılmış iki katlı, üç katlı kısımlar, minareler, kapılar, çeşit çeşit kapıları, minareleri var. 
Oradan dışarı çıktığınız zaman, Mescid-i Haram'dan dışarı çıkmış oluyorsunuz. 


Bunlar “Mescid-i Haram'da olan kimse nereye dönecek?” sorusunun cevabı için önemli. Yüzünü Kâbe'ye dönecek, yüzü Kâbe'ye bakıyor olacak. Mescid-i Haram'ın içinde, o mübarek mescidde namaz kılan kimse başka tarafa dönemez. 


O mübarek mescidde namaz kılmak 100 bin misli sevaptır. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da kılınan namaza göre sevabı 100 bin misli fazladır. Onun için hacı oraya gelip bir namaz kıldı mı, kazandığı sevaplarla bütün masraflar telafi edilmiş oluyor. 


Mescid-i Haram'dakilerin yönü Kâbe'ye dönecek. Mekke'dekilerin kıblesi, daha geniş mânada Mescid-i Haram'dır. Onlar illa Kâbe'yi tutturamaz ama Mescid-i Haram'a dönecek. 


Artık başka diyardakilerin kıblesi de Mekke'dir. O ince ölçüyü tutturamazlar ama dünyanın her neresinde olurlarsa olsunlar, Mekke tarafına dönecekler. 


İstikbâl-i kıble, “kıbleye yönelmek” demek. 


Ve haysü mâ küntüm fe-vellü vücüheküm şatrahü. “Ey müslümanlar! Siz dünyanın neresinde olursanız olun, bundan sonra yüzlerinizi o Mescid-i Haram'ın, Kâbe-i Müşerrefe'nin, Mekke-i Mükerreme'nin olduâu tarafa çevireceksiniz!” diye, Peygamber Efendimiz'in arkasından biz müslümanlara da böylece emir verilmiş oluyor. 
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Ve inne'llezine ütü'l-kitâb. “Kendilerine evvelce kitap verilmiş olan kavimler...” 


Bunlardan maksat yahudiler ve hıristiyanlardır. Yahudilere Musa aleyhisselam peygamber gönderildi ve ona Tevrat indirildi. Hz. İsa da hıristiyanlara gönderildi. Daha doğrusu Beni İsrâil'e son peygamber olarak gönderildi. Ona inananlara “nasrâni, hıristiyan” denildi. Onun için hıristiyanlara ve yahudilere Kur'ân-ı Kerim'de; ellezine ütül-kitâb, “Kendilerine kitap indirilmiş kimseler, Ehl-i Kitâb” diye bir ayrıcalık tanınıyor, ayrı bir isim veriliyor. Çünkü bunlar Allah'ın hak peygamberlerine tâbi insanlar. Allah'ın hak kitapları kendilerine indirilmiş. 


Ama onların hatalarını, eksiklerini de İslâm düzeltiyor. Nerede yanıldıklarını, nasıl hata ettiklerini de beyan ediyor. Mesela hıristiyanların HZ. İsa'yı peygamberlikten çıkarıp da ona “Allah'ın oğlu” demelerinin yanlış olduğunu; sonra kitaplarda da bazı değiştirmeler, çıkarmalar, atlamalar, eksiklikler olduğunu Kur'ân-ı Kerim beyan ediyor. 


Le-ya'lemüne. “Muhakkak ki biliyorlar.” Ennehü'l-hakku min rabbihim. “Bu, Rablerinden bir haktır.” 


Peygamber Efendimiz'in onlara bildirdiği gerçekler, hakikattir, Allah'ın emirleridir. Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın emridir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın peygamberidir. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. 


Hatta bazen Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında tertibat alırlardı, aksırırlardı ki Resülullah yerhamüka'llâh desin de duasına ersinler. Biliyorlardı. Zaten bir kısmı da bildiği için imana gelmiş, müslüman olmuştu. 


Ve ma'llâhu bi-gâfilin ammâ ya'melün. “Allah onların işlediklerinden asla gafil değildir, hepsini biliyor.” 


Allah onların bildikleri halde gerçekleri saklamalarından, İslâm'a girmemelerinden, Resülullah'a yardımcı, destekçi olmamalarından dolayı yaptıkları hataları, içlerindeki hasedi, kızgınlıkları, fitneyi fesadı biliyor. 
Bu cümle aynı zamanda bir tehdittir. Binâenaleyh, “Onun bir hesabı, cezası olacak.” demektir. 


Bu âyet-i kerime ile ilgili tefsir kitaplarında anlatılan rivayetleri nakledelim: 


Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince, Kudüs tarafına 16-17 ay kadar döndü. Kendisi de istiyordu ki kıble Kâbe'ye doğru 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olsun. Onun üzerine bu izah ettiğim âyet-i kerime indi ve yön Kudüs'ten Kâbe'ye döndürüldü. Bu sefer Beytü'l-Makdis, Kudüs arkada kaldı. 
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Ebü Said b. Mualli veya Muallâ isimli şahıs diyor ki; 


Künnâ nagdü ile'l-mescidi alâ ahdi Resülillâh. “Resülullah'ın zamanında biz zaman zaman arkadaşlarımızla, onunla beraber namaz kılmaya, Peygamber Efendimiz'in yaptırdığı mescide giderdik.” 


Şimdi bu Mescid-i Nebevi çok büyüdü. O ilk mescidin direklerini, “Peygamber Efendimiz'in ilk mescidi burasıydı, asıl saha burasıydı.” 
diye işaretlemişler, ortada küçücük bir nokta gibi kalıyor. Şimdi mescid çok muazzam bir şekilde büyüdü. Buna rağmen yer bulunmuyor. Büyürtülmüş olan bu Mescid-i Nebevi'nin her tarafı dolu, bahçesi dolu ve yine mescidi büyütme ihtiyacı var. Halbuki eski mescide, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki durumuna göre belki 100 misli daha büyük. 


Fe-merarnâ yevmen. “Bir gün yine oraya uğradık.” Ve Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem kâidün ale'I-minberi. “Peygamber Efendimiz'e baktık ki minberin üstüne oturmuş.” Fe-kultü: Le-kad hadese emrün. 
““Bir şey oldu, mühim bir olay var!? dedim.” Fe-celestü. “Oturdum.” 
Fe-karee Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem hâzihi'l-âyete: Kad nerâ takallübe vechike fi's-semöâ', fe-lenüvelliyenneke kıbleten terdâhâ... 


Peygamber Efendimiz minberde otururken, Bakara süresinin bu 144. 
âyetini okumuş. 
“Onu okudu.” diyor. 


Hattâ ferağa mine'l-âyeti. “Âyet-i kerimeyi okumayı bitirince...” 


288 Nesâi, es-Sünenü”/-kübrâ, X, 17,r: 10937; Taberâni, el-Mu'cemü”/-kebir, XXII, 303, r. 770. 


335 


336 


BAKARA SÜRESİ TEFSİRİ 


Fe-kultü li-sâhibi. “Beraber gittiğim arkadaşıma dedim ki;” Teâl, nerkâ” rek'ateyni kable en yenzile Resülullâh sallallahu aleyhi ve sellem. “Gel, âyeti duyduk, Resülullah minberden inmeden evvel seninle Kâbe'ye doğ- 


|» 


ru iki rekât namaz kılalım! 


Şu sahneyi gözünüzün önüne getirin! Peygamber Efendimiz yepyeni, çok mühim bir olayı, İslâm dini geldikten sonra İslâm'da en önemli değişikliklerden birini; “Kudüs'e doğru dönülmüşken, Kâbe'ye doğru dönülsün.” diye âyet geliyor, onu okuyor. Resülullah daha minberin üzerinde, âyeti okumayı bitirir bitirmez, onu dinlemeye gelen bu Ebü Said b. Muallâ veya Mualli isimli kişinin gayretine bakın! Nasıl aşk ile şevk ile Resülullah'ın emirlerini dinliyorlar! Ağzından çıkar çıkmaz, hemen uygulamaya geçiyorlar. 


“Resülullah daha minberden inmeden, arkadaşıma “Gel, iki rekât namazı kılalım.” dedim.” 


Fe-neküne evvele men sallâ. “Bu kıbleye ilk namaz kılanlar biz olalum.” Fe-tevâreynâ. “Kenara, arka tarafa çekildik.” Fe-salleynâ hümâ. 
“Bu iki rekât namazı biz kıldık.” Sümme nezele'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. “Sonra Peygamber Efendimiz minberden indi.” Fe-sallâ li'n-nâsi'z-zuhra yevmeizin. “O gün insanlara öğle namazını Kâbe'ye dönük olarak kıldırdı.” 


İbn Ömer radıyallahu anhümöâ'dan bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz'in Kâbe'ye doğru ilk kıldığı namaz öğle namazı, salâtü'zzuhr'dur. Ama bazı râviler de, “İkindi namazıydı.” diyorlar. 


Kuba mescidi, Peygamber Efendimiz'in mescidine göre mesafeli bir yer. Yaya gidildiği zaman bir saatten fazla süren bir mesafede. Kuba'da namaz kılanlar ikindi, akşam ve yatsı namazında haberdar olamamışlar. 
Ertesi gün sabah namazında ancak haberdar olmuşlar. 
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296, ERİ Oak je, deli » SİL le ge ık oa 
Nüveyle bt. Müslim?” isimli râvi hanım sahabi diyor ki; 


Salleyne'z-zuhra -evi'l-asra- fi mescidi Beni Hârisete. “Beni Hârise yurdunda öğle veya ikindi namazını kılıyorduk.” 


“Beni Hârise yurdu” denilen yer, şimdiki Mescid-i Kıbleteyn'in olduğu yer. 
Fe'stakbelnâ mescide iliyâe fe-salleynâ rek'ateyn. 
İliya, “Kudüs” demektir. “Kudüs tarafına doğru iki rekâtını kıldık.” 


Sümme câe men yuhaddisünâ enne Resülallâh sallallahu aleyhi ve sellem kad istakbele'l-beyte'l-harâme. “Sonra biz o namazın içindeyken bir zât geldi; “Ey cemaat! Allah'a and olsun, ben Allah'a yemin ederim ki Resülullah''ın kıbleyi değiştirdiğini, Kâbe'ye doğru döndüğünü gördüm. 
Siz hâlâ Kudüs'e doğru dönüyorsunuz!” diye seslenince...” Fe-tehavve- le'n-nisâü mekâne'r-ricâli ve'r-ricâlü mekâne'n-nisâi. “Erkeklerin yerine kadınlar, kadınların yerine de erkekler geldi.” 


180 derece bir yön değişikliği olduğu için arkadakiler öne, öndekiler 
arkaya geçmiş oluyor. 


Fe-salleyne's-secdeteyni'l-bâkiyeteyni ve nahnü müstakbilüne'l-bey- 


te'l-harâme. “İki rekâtı da bu sefer Kâbe'ye dönük kıldık.” Fe-haddeseni 


racülün min Beni Hârisete enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle: Ülâike ricâlün yü'minüne bi'l-gaybi. “Peygamber Efendimiz onların bu itaatlerine, duydukları habere hemen uymalarına memnun olarak buyurmuş ki; “Onlar gayba inanan er kişilerdir!?” 


Bakara süresinin başında müslümanlar şu şekilde methediliyor: 


BİLİR AE EZEN öl RİYA ağ ali) 


289 İbn Kesir, 1, 460. Bk. Taberâni, e/-Mu'cemü”-kebir, XXV, 43, r. 82; XXIV, 207, r. 530; Ahmed 
eş-Şeybâni, VI, 228,r. 3461. 

290 Hanım sahabinin ismi Büdeyle bt. Müslim b. Umeyra el-Hârisiyye el-Ensâriyye radıyallahu 
anhâ olarak geçer. Peygamber Efendimiz'e biat etmiş hanımlardandır. Medine'deki Benü Hârise yurdunda Kıbleteyn mescidindeyken Abbad b. Bişr'in getirdiği haber üzerine iki rekât Beyt-i Makdis'e iki rekât da Kâbe'ye doğru namaz kılmış biridir. Bk. İbnü”l-Esir, Üsdü'l-ğâbe, r. 6766. Bu hanım sahabinin ismi Tüveyle bt. Elsem el-Ensâriyye olarak geçtiği gibi (bk. Aynı eser, r. 6792) Nüveyle bt. Elsem/Müslim el-Ensâriyye olarak da zikredilir (bk. 
Aynı eser, r. 7331). Hadis bu üç ismin de zikredildiği yerlerde tekrar edilmiştir. İbnü'l-Esir bu rivayeti Abbad b. Bişr radıyallahu anh maddesinde de nakleder. Bk. Aynı eser, r. 2760. 
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“Onlar gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” 


Mü'minlerin övünülecek taraflarından bir tanesi, işte bu gayba imanlarıdır. İmanları sapasağlam olduğundan, Allah'tan emir nasıl gelmişse sağlam haberi alınca, âmennâ ve saddaknâ diyorlar ve emri tatbik ediyorlar. O kıbleyi çevirenler Efendimiz'in böyle methine de mazhar olmuşlar. 


Demek ki Peygamber Efendimiz, İbn Ömer radıyallahu anhümö'nin rivayetine göre ilk defa öğlen veyahut başka rivayetlere göre ikindide Kâbe'ye dönerek namaz kılmıştır. Mescid-i Kıbleteyn'de de aynı günde; aynı namazı kılarken iki kıbleye birden, birisinden ötekisine dönerek iki kıbleli kılmak Beni Hârise yurdundaki müslümanların işi olmuş. 


Selef-i sâlihinimiz emirleri böyle telakki ederler ve hemen anında uygularlardı. Biz de sağlam haberi alınca onlar gibi yaparsak Cenâb-ı Hak bizi de sever. 


Burada bir mesele var: “Şâfii, Ahmed b. Hanbel ve Hanefi mezhepleri namazda yönümüzü Kâbe'ye dönüyoruz da yüzümüzü, gözümüzü nereye çevirmeliyiz?” diye düşünmüşler. Biz ayakta iken gözümüzü secde mahalline çeviriyoruz. Bazıları “Huşü ve saysı böyle olur.” diye, “Göğse bakması lazım.” demişler. Rüküda iken ayak parmaklarımızın ucuna, secdede iken de göz kapanmayacağı için burnumuzun iki yanına bakıyoruz. 


İmam Mâlik yani Mâlik b. Enes rahmetullahi aleyh'in, Mâliki mezhebinin içtihadı: “Madem ki Allahu Teâlâ hazretleri bu âyette, “Yönünüzü kıbleye dönün.” demiş, binâenaleyh namaza durduğumuz zaman yüzürmüzü kıbleye doğru çevirmeliyiz!” diye önüne doğru bakmasını, başı hizasına doğru bakması gerektiğini içtihat olarak çıkarmışlar. 


Onun dışındaki cumhur ulemâ, umumi mezhep alimleri de; “Huşua uygundur; gözü etrafa bakarsa çok şeylere takılır da huşuu gider.” diye secde mahalline bakmayı uygun görmüşler, “Yönünün, göğsünün dönmesi o dönüşü sağlar.” demişler. 

Ve inne'llezine ütü'l-kitâbe le-ya'lemüne ennehü'l-hakku min Rabbihim. “Kendilerine kitap verilenler -yani yahudiler- bu kıblenin değişmesine itiraz edip “Önce Kudüs'e dönüyordu, şimdi niye dönmüyor?” diyenler, biliyorlar ki bunun böyle olacağı onlara daha önceden kitaplarında, 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şeriatlerinde peygamberleri tarafından da bildirilmişti. Bu dönüşün olacağını da ve bu dönüşe itirazlarının haklı olmadığını da biliyorlardı.” 


Ama yine de çeşitli ters duygulardan, inattan, küfürden, hasedden dolayı maalesef imana gelip Allah'ın rızasını sağlayacak davranışı sergileyememişler. 


Herkes imtihan geçiriyor. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın emrine itaatine bakın: “Ey Resülüm, yönünü Kudüs'e dön!” deniyor; “Baş üstüne...” diyor, Kudüs'e dönüyor. Ondan sonra, “Ey Resülüm, bundan sonra yönünü Kâbe'ye dön!” buyuruluyor; hemen Kâbe'ye dönüyor. Müslümanlar da öyle. Emir nasılsa onu uyguluyorlar. Ama Allah'ın öteki kullarının da öyle yapması gerekirken birinci emrini tutup da ondan sonraki emrini tutmuyorlar, itiraz ediyorlar. 


Allahu Teâlâ hazretleri insanı ters duygulara düşürmesin, şeytana kananlardan eylemesin. Samimi, ihlâslı olarak Cenâb-ı Hakk'ın razı olacağı en güzel davranışı seçip onu yapmaya muvaffak eylesin. 
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Burada Cenâb-ı Hak Teâlâ hazretleri, o zamanki yahudilerin davranışlarını, karşı gelişlerini, inatlarını anlatıyor: 

Ve le-in eteyte'llezine ütü'l-kitâbe bi-külli âyetin. “E&er kendilerine evvelce kitap indirilmiş bu kavme, bu adamlara, bu topluluğa, bu eski din mensuplarına bütün âyetleri getirsen...” 


Etâ-ye'ti, “gelmek” demek; ama bi harf-i cerriyle müteaddi oluyor. 
Eteyte bi-külli âyetin, “Her âyeti getirsen...” demek oluyor. Arapça'da böyle bi harf-i cerriyle lâzım fiiller, geçişsiz fiiller geçişli hâle geliyor. 
Onun burada uygulamasını görmüş oluyoruz. 

Âyet de iki çeşittir: 

1. Kur'ân-ı Kerim'in cümleleri âyettir. 

2. Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylar, mucizeler de birer âyettir. 
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“Mucize göstersen, âyet indirsen...” 
Mâ tebiü kıbleteke. “Onlar senin kıblene tâbi olmazlar.” 


Âyetler getirdiğin halde, getirmiş olsan bile tâbi olmadılar, olmuyorlar, olmayacaklar. Yine de bildiklerini okuyorlar, uymuyorlar. 


Ve mâ ente bi-tâbiin kıbletehüm. “O halde senin de onların kıblelerine tâbi olmanın gereği yok.” 


Madem onlar âyetler geldiği, Allah emrettiği halde inat edip yapmıyorlar; o halde sen de onların kıblesine tâbi olmaya mecbur değilsin, uyacak değilsin; tâbi olma! 


Ve mâ ba'dühüm bi-tâbiin kıblete ba'd. “Birisi ötekisinin kıblesine tâbi olacak değildir, tâbi olmaya mecbur değildir.” 

Ve le-ini'tteba'te ehvâehüm min ba'di mâ câeke mine'l-ilmi inneke izen le mine'z-zâlimin. “Eğer sen Allah böyle âyetler vahyettikten, gerçekleri bildirdikten sonra, onların hevâ ve hevesâtına tâbi olacak olsan, onların gönülleri olsun diye onların dediklerini yapacak, isteklerine uyacak olsan, zalimlerden olmuş olurdun, zalimlerin arasına girmiş olurdun!” 


Zalim; “zulmeden, haksızlık eden, adaletle hareket etmeyen, yanlış iş yapan kimse” demektir. “Yanlış iş yapan bir kimse olurdun.” mânasına geliyor. “Zaten öyle bir şey yapmazsın ama yapmış olsan o zaman zalimlerden olmuş olurdun. Onlar nasıl ters tutumlar içine giriyorlar; binâenaleyh senin de onlara yüz vermene, tâbi olmana gerek yok!” diye buyuruyor. 


Allahu Teâlâ hazretlerinin onların davranışı karşısında Peygamber Efendimiz'e takınmasını istediği, tavsiye ettiği tavır bu. 
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Ehl-i Kitâb Peygamberimiz'i Kendi Oğullarını 
Tanıdıkları Gibi Tanır 
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Ellezine. “O kimseler ki...” Âteynâ hümü”l-kitâbe. “Onlara biz daha önce vahiy indirmiştik, kitap vermiştik.” 


Kendilerine vahyedip peygamber gönderip kitap indirdiğimiz o eski kavimler; yahudiler, hıristiyanlar... 

Ya'rifünehü ke-mâ ya'rifüne ebnâehüm. “Sana inen Kur'ân-ı Kerim'in hak kitap olduğunu, senin hak peygamber olduğunu evlatlarını bildikleri sibi kesin bilirler.” 


Araplar'da bir darb-ı mesel olarak bu söz kullanılırmış: “Evladımı bilir gibi bilirim!” derlermiş. “Çok kesin olarak bilirim!” mânasına kullanılan bir tabirmiş. Onun için böyle buyuruluyor: “Senin hak peygamber oldugunu, sana indirilen kitabın hak kitap olduğunu, Allah kelâmı olduğunu onlar evlatlarını bilir gibi, hiç şeksiz şüphesiz, tereddütsüz bilirler.” 


Bazısı da; “Okulda bahçede bir sürü çocuk olsa insan çocukların arasına bakar, kendi çocuğunu nasıl ayırır; “Hah, şu benim oğlan, benim 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çocuk. Gel bakalım evladım!” diye hemen nasıl bulur. Öyle onu bildikleri gibi, bir sürü söz arasından, bir sürü hüküm arasından doğruyu o kadar kesin bilirler, mânasına gelir.” diye söyleyenler olmuş. 
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e al fu İğ ya ae, 
Bu yahudi alimlerinden insaflı, imanlı, bilgili birisi Abdullah b. Selâm radıyallahu anh'tir. 


Hz. Ömer ona; “Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın hak resülü, âhir zaman peygamberi olduğunu, kendi çocuğunu bilir gibi, kesin bilir misin yâ Abdullah b. Selâm?” diye sormuş. 

Hz. Ömer bu konuları onlarla konuşurmuş, sormuş. 

Onun cevabı şöyle: 

Kâle: Ne'am ve ekser. “Evet, onun gibi biliyorum, hatta ondan daha iyi biliyorum!” buyurmuş ve şöyle ilave etmiş: 

Nezele'l-eminü mine's-semâi ale'l-emini fi'l-ard. “Gökten Cibril-i Emin, “Emin? lakaplı Cebrail, Allah'ın mübarek meleği, “el-Emin” lakaplı emin peygambere indi. O Allah'ın hak peygamberidir. Emin Cebrail'in Emin Muhammed'e vahyi haktır. Ben onu evladımı bildiğim gibi, ondan daha iyi olarak biliyorum.” demiş. 

Bi-na'dihi fe-araftühü. “O bize eski rivayetlerimizde, kendi aramızda bulunan kitaplarda bildirildiği, aynen vasfedildiği şekilde gelmiştir. 


Ben de onu o şekilde biliyorum.” Vebni “Ama evladıma gelince...” Lâ edri mâ kâne min ümmihi. “Evet bizim hanımdan doğdu ama Allah bilir.” 


“Ama Peygamberimiz'in hak peygamber olduğunu evladımdan daha iyi bilirim.” diyor. Böyle ifade ediyor. 


Kendi kendilerine düşündükleri zaman bu kadar kesin bildikleri halde; 


Ve inne ferikan minhüm. “Onlardan bir fırka hakkı kabul etti.” 


Ferik, “ayrılmış bir zümre” demek. Tabii hepsi aynı durumda değil. 


294 İbn Kesir, 1, 462. Bk. Kurtubi, Il, 163. 
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Şu zamanda bile hakkı kabul eden, imana gelen Ehl-i Kitâb alimleri, hahamları, papazları, senatörleri var. 


Bir arkadaş, bir papazla Almanya'da televizyonda konuşmuş. İslâm'ın ve Kur'ân-ı Kerim'in ne kadar sağlam olduğunu, bir harfinin bile değişmediğini o papaz takdirle karşılamış. 


Her devirde her zaman insaflılar kabul ediyorlar. 


Ferikan minhüm. “İçlerinden bir fırka da, bazıları da şeytana kanıyor; bu gerçekleri kabul etmiyor.” Le-yektümüne'l-hakka. “Hakkı muhakkak gizliyorlar.” Ve hüm ya'lemün. “Bile bile yapıyorlar bu işi; bile bile gerçekleri saklıyorlar.” 


“Aman Muhammed şu bizim kitaplarda yazılan bilgileri öğrenmesin, söylemeyin, daha çok takviye olur!” diye saklıyorlar. 


Tereddütsüz Hak, Allah'tan Gelendir 


el-Hakku min rabbike. “Rabbinden gelen haktır.” Fe-lâ tekünenne mine'l-mümterin. “Sakın ey Resülüm, tereddüt edenlerden, bu konuyu münakaşa mevzuu yapanlardan olmayasın!” 


“Bu kesin, bu böyle; ama onlar işte böyle duygularla bu işleri yapıyorlar. Sakın sen bu konuyu münakaşa edilecek konu yapma! Onların yaptıkları budur.” diye Cenâb-ı Hak Teâlâ onların inatları karşısında münakaşayı yasaklıyor. 


O yapanlar, o duygularıyla öyle hareket edenler geçtiler. Abdullah b. Selâm radıyallahu anh gibi gerçekleri söyleyip “Evet, Tevrat'ta bu bilgiler var. Aynen biz bunları şu şu ifadelerle yazılı buluyoruz, okuduk. 
Zaten böyle bir peygamber geleceğini bekliyorduk.” diyenler de imanlarının mükâfâtını görüp Allah'ın lütfuna, ikramına erip cennetlik oldular. 


Şu dâr-ı dünyâ, imtihan dünyasıdır. Allahu Teâlâ hazretleri imtihanı başarıp imanını koruyup fitnelerden kurtulup musibetlerden sıyrılıp dinini güzelce icra edip Allah'ın sevgili kulu olup iman ile âhirete göçmeyi cümlemize nasip eylesin. 
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